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Hayatınızda geçtiğimiz bir yıl içinde olan bitene bir bakın. 
Oncelikle birçok şeyin değiştiğini farkedeceksiniz. Bazıları 

sizi havalara uçurmuş, diğerleri ise çok üzmüş olabilir. 

Onemli olan, hiçbir şeyin kalıcı olmadığının bilincine varmak. 
Değişimin hayatın bir parçası olduğu bir gerçek; ben bir 

adım daha ileri gidip 'hayatın özü” olarak tanımlamak 
istiyorum. Hem kendiliğinden olan, hem de sizin başlangıcını 
yaptığınız her şeyin bileşiminden doğan 'öz'. Değişime 
direnmek anlamsız ve yorucu bir çaba. Çünkü hiç durmadan 
fiziksel olarak değişiyoruz; zihinsel olarak dönüşüyoruz; 

ruhsal olarak olgunlaşıyoruz. Bu dinamik yolculukta yaşam 
alışkanlıklarımız da bizle yarışacak şekilde yeni ritüellere geçici 
bir süre bağlanmak üzere harekete geçiyor. Hiç değişmez 
zannettiğimiz zevklerimiz, yeniliklerin kolumuzdan çekmesiyle 
şaşırtan yönlere gidiyor. Bu sürprizlerle dolu yolda yaşam 
alışkanlıklarımız başka şekillere bürünüyor. Teknoloji bunda 
etkili olanların belki de en başında geliyor. Yaşadığımız yerler de 
teknolojinin doğrudan ve dolaylı olarak etkisi altında. Doğrudan 
etki; evde yerini ayırdığınız bir eşyanın artık kullanılmayarak 
varlığını yitirmesi... Dolaylı etki ise gelişmiş yöntemlerle yeni 
malzemelerin ortaya çıkması, farklı metotların bulunması, 
kısaca tasarımdaki olasılıkların çoğalması... Hayatlarında 
tasarımı odak noktası yapan profesyonellere 2018 yılında 
dekorasyonda, yani renklerde, dokularda, malzeme ve 
kurgularda nelerin öne çıkacağını sorduk. Cevaplar şaşırtıcıydı 
ve daha da önemlisi paradoksal yankılar yapıyordu. Minimalizm 
fırtınasının dindiğini söyleyen uzmanlar, maksimalizmin cesur 
renklerine, dinamik desenlerine her alanda rastlayacağımızı 
söylüyor. Bununla birlikte pastel tonları ve Japon sanat/ 
tasarım felsefesi Wabi Sabi'nin (kusurluluk ve geçicilik) 

etkileri huzur arayışımızda bize yol gösteriyor. Neo-vintage 
akımıyla abartıya kaçmayan lüksü metalik tonlarda ve ikonik 
siyah-beyaz ikilisinde yaşarken, İskandinav yalınlığının 'ben 

de burdayım!' dediğini duyuyoruz. Peki birbirine bu kadar 

zıt duran her şey nasıl bir araya geliyor? Galiba cevap, bakış 


ELİF GÜNENÇ açımızı genişletmekten ve kişiselleştirmeyi seçmekten geliyor. 
YAYIN YÖNETMENİ Ozetle; artık kalıplara sığmayan, etiketlerle daraltılmayan, 


özgürleştirici ve kişiselleşmiş bir estetik anlayışa kavuşuyoruz. 
Bütün bu kontrastlara rağmen herkesin ağız birliği etmişcesine 
dile getirdiği ortak nokta; doğa. Doğal malzemeler, floral 
temalar, bahçeler ve iç bahçe duygusu veren bolca yeşillikler... 
Bunlarla paralel bir tema olarak son yıllarda yükselen zanaat 
işleri, el yapımı mobilya ve aksesuarlar, artizanal görünümlü 
her şey yine ortak söylemler arasındaki yerini alıyor. İnsanoğlu 
olarak galiba artık doğaya karşı gelmekle elimize hiçbir 

şeyin geçmeyeceğini, ona saygı gösterip bütünleşmeye 
çalıştığımızda ortak paydamız için katkılar yapabileceğimizi 
anlamış durumdayız. Farklılıklara rağmen bir arada olabilmenin 
yolunu bize gösteren de doğanın kendisi değil mi? 

Son olarak, kendi ellerinizle sınırlarını çizdiğinizi varsaydığınız 
dünyanızda update'leriniz birikmiş olabilir. Sorun değil. Yeni bir 
yılda bir kez daha sıfırlanıyor ve her şeye yeniden başlıyoruz; 
hazır mısınız? 


Not: Maharetli elleri ve vizyoner bakışıyla portre fotoğrafımı çeken sevgili 
arkadaşım Burak Ertaş'a, güzel makyajım ve saçım için Beauty Re-touch'tan 
Ayşe Gülen ve Savaş Kement'e çok teşekkür ederim. 
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Mutfağınızda yaşama yer açan tasarımı, 
sıra dışı yalınlığı ve her ayrıntısındaki 
kusursuzluk arayışı ile Arya, sizi ilham 
verici bir dünyaya davet ediyor... 
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Tel: 0216 388 57 51 (3 hat) 
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Tel: 0216 364 17 03 
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Tel: 0216 540 98 71-73 
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29 yıldır tasarımda “az"ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini snowroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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TISADIŞI TASARIMIYLA 
p Gl VE KONFOR'BİR ARADA 


Her yaşam alanı farklı bir hikayeyi ve hikayelerin içerisinde farklı bireyleri yaşatır. Voga Mobilya tasarladığı tüm ürünlerin farklı bir hayale 
ortak olacağını biliyor ve onları daim kılarak sizi mobilyadan bir adım ötesine geçmeye davet ediyor. 
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YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ 
7) HURSANŞOÖMİNE #2yı. 
Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 
www.hursansomine.com 


facebook.com/hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 11 30 
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#D)HÜRSANŞÖMİNE ev 
Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


www.hursansomine.com 


facebook.com/hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 11 30 


SIRADANLIĞA 
MEYDAN OKUYUN 


YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ 


 ÖHÜRSANŞÖMİNE avı 


Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 
www.hursansomine.com 


facebook.com/hursansomine | instagram.com/hursansomine | 0212 211 11 30 
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Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


www.hursansomine.com 
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Tek başına dev bir ekip! 
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Doğrama Tartma 


Bir Vorwerk ürünü olanThermomix© 
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aksesuara ihtiyaç duymadan tartar, öğütür, dı 


ge A £ ç pişirme 
karıştırır, çırpar, emülsiyon sağlar, yoğurur, 
parçalar, doğrar, kontrollü ısıtır, isterseniz 


buharda isterseniz karıştırarak pişirir; 


İn 


(2) 


Blender 


gf 


tek dokunuşla mutfakta geçirdiğiniz vakti 
büyük bir keyfe dönüştürür. 


Emülsiyon 


1971'den bu yana ihtiyaçlarınız 


doğrultusunda sürekli olarak geliştirilen, 


geleneksel yemek kültürünü dijital 


Yavaş 
ç e : 5 karıştırarak 
yaşamla birleştiren Thermomix”le za pişirme 


sebze ve etlerin besin değerini 
kaybetmeden sağlıklı ve lezzetli 
yemekler hazırlayabilir, hızlı ve kolay 


kullanımı ile kendinize ve sevdiklerinize 7 
Öğütme 


daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 


VORWERK Satış Noktası 
kanyında 


a A Ki Bİ ihermomüzir 


Mağazasında WWW.THERMOMIX.COM.TR 
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Next 2018 koleksiyonu. 
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MİNERAL TONLAJ 
- Doğada kendiliğinden oluşan inorganik 
kristalleşmiş yapısı olan mineraller, renkleri 
“ve kristalli geometrik yapılarıyla tasarımcıların 
ilham kaynağı. Boya ve mobilya firmalarının 
sunduğu mineral renk paletinde ise 
kahverengiye yaklaşan bakır tonları, siyaha 
yaklaşan kömür grisi, mavi ve yeşilin mat, 
parlak ve solgun tonları olmak üzere farklı 
yüzey elekileri yer alıyor. 


YAPIM SERPİL BOZHALİL FOTOĞRAFLAR ORKUN KORAY ÜNSAL 
YAPIM ASİSTANI JBİD KAYA DUVAR UYGULAMASI ORHAN GÖKALP 
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Kanepe 4.165 TL, Mudo Concept. Metal yan sehpa 550 TL-4-KDV, Gotwob. Piculet pembe yastık 93 TL; turuncu kadife yastik 
93 TL; turuncu fitilli yastık 93 TL, Persan. Normann Copenhagen'den demlik 90 Euro; Normann Copenhagen'den fincan 16 Euro, 
Diseno. Beyaz büyük vazo 216 TL, Crate&Barrel. Sürahi 79,90 TL; ahşap tepsi 79,90 TL, H&M Home. Gri vazo 59,99 TL, Ikea. 
Firenze lambader 2.855 TL, Phare. Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Seramiksan. 
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NEDEN SEÇMELİ? 

Sosyologlar ve renk uzmanlarından edindiğimiz 

bilgiye göre bu renkler doğayla aramızdaki bağları 
derinlemesine güçlendiriyor. Toprak altında gizli bu 
hazineler psikolojik olarak ihtiyaç duyduğumuz köklenme 
ihtiyacına yanıt oluyor, sakinleştirici özellikleri ve 
yumuşak karakterleriyle öne çıkıyor. Ünlü trend uzmanı 

Li Edelkoort'un “birlikte yaşaması kolay” renkler olarak 
adlandırdığı bu grup, yaydığı Zen titreşimleriyle ünlü. 


KERE ii. nm 


YERALTI 
TONLARININ 
ARASINA | 
TERRACOTTA GİBİ 
SICAK RENKLER DE 
İLAVE EDİN. 


Bakır telli metal koltuk 1.930 TL, Bilgili Mobilya. Piculet turuncu kadife yastık 93 TL, Persan. Sehpa (orta) 559,26 TL; (küçük) 
328,90 TL, Enza Home. Siyah aydınlatma 299 TL; yeşil tavan aydınlatması.129 TL-yeşil.kulplu'vazo 69,99 TL, Ikea. Siyah metahtel 
sepet 119 TL; seramik kapaklı mum 79,99 TL; battaniye 99,99 TL; beyaz seramik kapaklı kutu 29,99 TL, H&M Home. Kase 55 Euro; 

geometrik formlu kase 95 Euro, Diseno. Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Seramiksan. Duvardaki mermer tabaka, Koçtaş. 
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Mermer yuvarlak orta sehpa 4.350 TL, Bilgili Mobilya. Ahşap tepsi 79,99 TL; beyaz yuvarlak kapaklı kutu 29,99 TL; beyaz kase 26,99 TL; 
gri kendinden şerit desenli kısa vazo 49,99 TL; siyah tabak 14,99 TL, H&M Home. Normann Copenhagen'den sütlük 15 Euro; Normann 
Copenhagen'den demlik 59 Euro, Diseno. Gri yan sehpa; fırfır desenli yeşil şekerlik 70 TL; altıgen mermer servis tahtası 240 TL; beyaz 

seramik yıldız desenli fincan 60 TL; gri tabak 90 TL, Hamm. Yeşil krokodil desenli tabak 90 TL; mavi oval tabak 60 TL, Layla Dekorasyon. 

Açık gri tatlı tabağı 34 TL; gold çatal-bıçak seti 599 TL, Crate&Barrel. Yer döşemesi, Seramiksan. Bej mermer parçası, Koçtaş. 
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Pierce yemek masası seti (6 adet kolçaklı gri sandalyeler ile birlikte) 3.800 TL; açık yeşil vazo 69,95 TL Mudo Concept. Çıtalı ahşap sandalye 
800 EurosKdv, Nordist. Ahşap tepsi 79,99 TL; kısa beyaz vazo 39,99 TL, H&M Home. Fırfır desenli yeşil şekerlik 70 TL, Hamm. Beyaz uzun 
vazo 99,95 TL; duvardaki metal tel sepet 139,95 TL, Zara Home. Geometrik formlu vazo 95 Euro; Normann Copenhagen'den kulplu bardak 
22 Euro; Normann Copenhagen'den sütlük 15 Euro, Diseno. Uzum pembe vazo 370 TL; yeşil dilimli kısa vazo 280 TL, Layla Dekorasyon. 
Gri yer döşemesi, Seramiksan. Duvar boyası, Jotun. 


AKSEUSAR 
YERLEŞİMLERİNDE, 
FARKLILAŞTIĞINIZ GİBİ 
MOBİLYA İÇİN DE FARKLI 
DÜŞÜNMEYE ÇALIŞIN. 
KLASİK YERLEŞİMLERİ 
ZİHNİNİZDEN SİLİN, 
GRAFİK DÜŞÜNÜN, VE 
RENKLERE ÖNCELİK 
VERİN. 
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ALIŞVERİŞ PALET 


Pierce yemek masası seti 3.800 TL, Mudo Concept. Gri sandalye 680 TL; gri yuvarlak kısa sehpa; beyaz seramik fincan 60 TL; yeşil 
seramik bardak 95 TL, Hamm. Bakır sarkıt lamba 119 TL; duvar saati 44,99 TL, Ikea. Turkuaz bar tâburesi 505 Euros-KDV, Nordist. Beyaz 
büyük vazo 216 TL; sosluk 86,50 TL; sedefli armerikan servis 79 TL; gri büyük yemek tabağı 159 TIL; gri tatli tabağı 34 TL, Crate&Barrel. 

Gri seramik kase 55 Euro; kaktüs obje 120 Euro; açık yeşil seramik kase 45 Euro; yeşil tuzluk (2i) 75 Euro; gri büyük tabak 80 Euro, 

Diseno. İki renkli kase 29,99 TL; kulplu sürahi 79,99 TL, H&M Home. Yeşil krokodil desenli tabak 90 TL, Layla Dekorasyon. 
Gri yer döşemesi, Seramiksan. Duvar boyası, Jotun. 


BİR JEOLOG EDASIYLA 
TOPRAĞIN ALTINDAN 
ÇIKAN RENKLERİ MERCEK 
ALTINA ALIN VE YAŞAM 
ALANLARINA DERİN 
MAVİ, KOYU YEŞİL, 
SOLUK GRİ, TOZLU. 
KAHVE GİBİ RENKLERİN, 
BÜTÜNLEŞTİRİCİ ETKİSİNİ 
AŞILAYIN. 
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Bed Amal, lamps Amal and Softwing design C. Colombo - Bedside tables Splendor series and armchair 
Iko, design R. Dordoni - Bench Olivier design E. Garbin and M. Del”Orto - Maden Italy - www.flou.it 


MASLAK YAPI” 
İNTERİORS Selenium Panorama Residence - Hoşsohbet Sk. No: 13/2 34349 Gayrettepe - Istanbul - T.* 90 212 279 50 50 
www.maslakyapi.com 


ALIŞVERİŞ PALET 


Gri keten nevresim takımı 349 TL; yeşil battaniye 119 TL; gri kendinden çizgili vazo 59,99 TL; ahşap tepsi 79,99 TL; kase 26,99 TL; 
gri vazo 24,99 TL; yeşil kâre yastık kılıfı 39,99 TL, H&M Home. Nevresim içindeki yorgan 179 TL; yastık içi 99 TL, Ikea. Gri yan sehpa 
(yüksek); gri yan sehpa (alçak); gri masa lambası 660 TL, Hamm. Tavan aydınlatması 1.139 TL; halı 1.239 TL, Enza Home. Iki ebatta yeşil 
dilimli vazo 280 TL, Layla Dekorasyon. Metal sepet 50 Euro; seramik kase 55 Euro; sütlük 16 Euro, Diseno. Piculet gri kare yastık 
112 TLE pembe kare yastık 98 TL, Persan. Gri yer döşemesi, Seramiksan. Duvar boyası, Jotun. 


* TERRACOTTA 

Birkaç sene öncesine kadar beyaz incecik porselenlerle, 
üzeri dantel ya da örgü baskısıyla şekillendirilmiş 

birazcık da kaba halleriyle bırakılmış beyaz seramikler 

her yerdeyken, bu sene eski usül terracotta çömlekçilik 
yöntemiyle yapılan aksesuarlar dikkat çekiyor. Jaime Hayon 
ve Benjamin Hubert gibi yalın ama sürprizli tasarımlar 
yaratmanın peşinde olan isimlerin koleksiyonlarına eklediği, 
kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bu yöntem, özellikle 
masa üstü aksesuar yapımında tercih ediliyor. 
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Self illuminating furniture and accessories. |, FİNE 


Furniture pieces produced by Natevo are capable of emitting all necessary light to adeguately illuminate İNTERJORS 


iheir surroundings. As a resuli, Natevo fumiture iransforms and extends perceptions of furniture design. 


Table and bookcase Kara collection design Toner Architects - www.natevo.com 


Selenium Panorama Residence - Hoşsohbet Sk. No: 13/2 34349 Gayrettepe - İstanbul - T.* 90 212 279 50 50 - www.maslakyapi.com 


ALIŞVERİŞ PODYUMDAN EVE 


Vahşi batının iki yüzü 


Kovboy teması bu sezon yeniden yükselişe geçti. Bu kez alışık 
olduğumuz püsküllerinin ve güderi dokularının yanına Aztek 
desenlerini, çiçekleri, sıcacık motifleri, nakışları ve el örgülerini 
de almış. Artizanal dokunuşların yarattığı naif dünyalar 
rengarenk desenlerde yaşıyor. 


YAPIM PELİN ÖZKUL 


Calvin Klein 
Dolce Gabbana. 


1. Moroso Baobab puf 1. Beno kumaş puf 


440 Euro, Haaz. 299,90 TL, bonvagon.com o 7 
2. Etnik tabak 2. Seramik kumbara 
41,90 TL, Thanxco. 70TL, zet.com. 
3. Seramik vazo 3. Seramik gül 88,37 TL, 
162,791TL, Cumba Selection. 


Cumba Selection. 4. Nakışlı yastık 500 TL, 
4. Vitale püsküllü sepet, Vakko Home. 
Evdema. 5. Ferdinand deri koltuk 
5. Munhasir demir ve 2.510 Euros-KDV, Nordist. 
ahşap kitaplık, Hamm. 6. Vista Alegre Atlantis 
6. Saloni Vals Hibma tabak 295 TL, 
koltuk 1.592 TL, Beymen Home. 
altincicadde.com 7. Assouline Frida Kahlo 
7. Melamin tepsi 57 TL., kitap 885 TL, 
Thanxco. Beymen Home. 
8. 3rd Culture'dan Wanba 8. Piculet yastık 84 TL, 
; abajur 645 TL, Persan. 
hipicon.com 9. Little Belgrave masa 
9. Raynaud kül tablası, 1.399 TL, Maxxdepo. 
Sırmaison. 10. Silkeborg halı 
110 10. HK Living İringa 1.149 TI, Ikea. 
sepet seti 269 Euro, 11. Thanxco seramik tabak 
lefliving.de 50 TL, morhipo.com 
11 11. Lorena Canals halı 12. Volver saksı 197 TL, 
- 650 TL, morhipo.com Koleksiyon Mobilya. 
12. Erik Jörgensen Frame 13. Cesy ahşap sandalye 
sofa 5.035 Euros-KDV, 1.320 TL, Mudo Concept. 


Nordist. 14. Be Pure Home Rodeo 
kanepe 749 Euro, 
lefliving.de 


6 
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ALIŞVERİŞ PODYUMDAN EVE 


Gösterişli zamanlar 


1940'lar ve 50'lerin göz alıcı yaşamları kadife 
ve ipek kumaşların büyüleyici yüzeylerinde, 
saçak ve otrişlerin dokunulası görüntülerinde 
yaşatılıyor. Kristallerin ve il dokuların 
eşlik ettiği zenginlik, modemist formların yalın 
karakteriyle dengeleniyor. 


Mia 
fi les 


IŞILTILAR 


? 


1. Delightfull sarkıt 1. Something Flaming 


5.200 Euro, Haaz. koltuk 3.200 TL., 
2. Hammer vazo 245 TL., hipicon.com 
Mudo Concept. 2. Ercuis kitap ayracı, 
3. Masters gold sandalye Sırmaison. 
2.460,47 TL, Kartelli. 3. Vitale saçaklı sarkıt, 
4. lttala Nappula Evdema. 
şamdan 189,90 TL, 4. Saçaklı örgü battaniye 
pomstore.com 179 TL, H&M Home. 
, 5. Schnadig kanepe 5. HK Living tüylü yastık 
- 7.900 TL, Fatih Kıral. 59,95 Euro, lefliving.de 
İ 6. Heritage Collection Frac 6. HK Living saçaklı yastık 
il ig A) 7 sehpa, İsmet Mobilya. 69,95 Euro, lefliving.de 
a 8 7. Kristal mumluk 7. Moroso daybed, Haaz. 
j 175 TL, Mikasa Moor. 8. Otrişli kadife yastık 
8. Assouline Christian Dior 139,95 TL, Zara Home. 
kitap 835 TL, 9. Ouingue De Porrima süs 
Beymen Home. 485 TL, hipicon.com 
9. Maze ayna, Canto21. 10. Apex tüylü halı 
10. Ayna ayaklı puf 471,70 TL, halistore.com 
2.199 TL, Porio. 11. Bongo saçklı deri puf, 
11. Diamond ayna Koleksiyon Mobilya. 
250 EurosKDV, Nordist 12. Simi kanepe 
12. Delightfull Retro büfe 15.950 TL, Fatih Kıral. 


4.500 Euro, Haaz. 
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chiara boselli | davide lovatti 


My 


FİNE 


İNTERİORS 


Selenium Panorama Residence 
Hoşsohbet Sokak No.13/5 
34349 Gayrettepe İSTANBUL 
T. 4902122795050 
www.maslakyapi.com 


plinto table design-ahdreâ parisio. 


MERİDİANI 


SCENE 7 - INT. EDINBURGH HOUSE - TEA TIME 


Agathe just got back and is sitting at the table. 
She looks around and is pleased to discover 
that the intimate elegance of her home 
mirrors her inner world. 


ALIŞVERİŞ PODYUMDAN EVE 


Sanatsal hamleler > 


Bir tarafta 80'lerin çılgın enerjisini günümüze taşıyan 
sokak sanatçılarının esprili pop-art çizgileri ve karikatürist 
efekileri, diğer taraftaysa iç içe geçen hareli yüzeylerle 
yaratılan il ve desen oyunları. Her ikisinde de sanatın 

sınırsız gücüne ve etkileme alanına teslim oluyoruz. 


Versace 
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POP-ART DEGRADE 


1. Lucentist Charlotte 1. Stunsig yastık, Ikea. 
sandalye 2.855 TL, 2. Kapka emaye tabak 
pomstore.com 65 TL, Wepublic. 
2. Grafik tabure, 3. Degrade mum 
Bou Art& Design. 40 TL, Byner Evde. 
3. Pop Art sarkıt 170 TL, 4. Moroso Glider kanepe 
Tink Tasarım. 6.800 Euro, Haaz. 
4. Housedoctor huş 5. Guaxs Namsam 
çekmece ünitesi Lantern obje 1.750 TL, 
649 Euro, lefliving.de Bou Art& Design. 
5. Bull Stein elma süs, 6. El dokuma halı 
Diseno. (180x275 cm) 2.450 TL, 
6. France Chair meşe Mudo Concept. 
sandalye 3.330 Euro#* 7. Vazo: 119,95 TL, 
KDV, Nordist. Zara Home. 
7. Moroso Los Muebles 8. Kapaklı vazo 
Amorosos kanepe 1.711,63 TL, 
6.000 Euro, Haaz. Cumba Selection. 
8. Popart ahşap sehpa 9. HK Living Goegues 
(ikili) 448 TL, purupa.com Locker dolpa 549 Euro, 
9. Popart yastık lefliving.de 
107,90 TL,themia.com.tr 10. Shagreen seramik 
10. Rubic masa lambası tabure 1.535 TL, 
630 TL, Hamm. Cumba Selection. 
11. Thanxco Retro 11. Tütün Pasifik 
tabaklar (adedi) ceviz büfe 3.039 TL, 
35 TL, morhipo.com altincicadde.com 


12. Saloni Bumerang 
kanepe 3.794 TL, 
altincicadde.com 
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T 490 216 3555530 www.molteni.it 


MOLTENI&C FLAGSHIP STORE KONAK MOBİLYA 
BAĞDAT CAD. NO: 189/A ÇİFTEHAVUZLAR İSTANBUL 


KONAK MOBİLYA 


DEKORASYON VE SAN. A.Ş. 
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ALIŞVERİŞ STİL 


DUY 


Çiçeklerin, kadifeler ve jakarlı kumaşların parlak yüzeylerine kendini teslim ettiği sezonda hiç 
olmadığı kadar romantik olma konusunda söz birliği etmiş gibiyiz. Rococo baskıların ihtişamı 
derin koyu yüzeylerin, gizemli fonların yarattığı teatral sahnelere taşınıyor. Çiçekler her yerde 


ama bu kez; akışkan formlar, yağlı boya tablolar, lüks goblenler ve mücevher renklerinden 


ilham alan farklı bir dil konuşuyorlar. 


YAPIM SERPİL BOZHALİL FOTOĞRAFLAR ORKUN KORAY ÜNSAL YAPIM ASİSTANI JBİD KAYA, AYKUN YÜCECAN 


Bordo kanepeli Ö'TL siyah çerçeveli tablo 595 TL, Mudo Concept. Gri halı 
(metrekaresi) 960 Euro, Metrekare. Çubuk ayaklı abajur 1.357 TL; Deniz Yünem:'imzalı 
yağlı boya tablo 1.500 $; füermer:3'lü sehpa 4.100 TL, Bilgili Mobilya. Vazo 130 TL; tel 

mumluk 39 TL, Crate&Barrel. Sarı cam kapaklı kutu 200 TL, Layla Dekorasyon. Saksıda... 
canlı bitki 79,99 Tİ, Ikeği$Ciçek desenli dikdörtgen Piculet yastık 106 TL; çiçek desenli 
kare Piculet yastık 106 T ii ,eşildikdörtgen Piculet yastık 106 TL;yeşil,“kendinden çiçek 
| o desenli kare yastık 14i481E.5 . Güllerden oluşan çiçek arajmanı, Lisan-ı Ezhar. 
Kitaplar ve bitkile li 5re alt, Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 
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Mermer yüzeyli 3'lü sehpa 4.100 TL, Bilgili Mobilya. Siyah çerçeveli tablo 595 TL, Mudo Concept. Ahşap dekoratif kuş 185 TL, 

Dank. Kaktüs biblo 3'lü, 69,99 TL: yeşil t-light mumluk 3lü 19,99 TL; yeşil kendinden desenli cam vazo 49,99 TL; yeşil kulplu vazo 

79,99 TL; yeşil cam fanus (3'lü set), 64,99 TL, Ikea. Çizgili seramik mug 75 TL, Hamm. Bitkiler, editöre ait. Turuncu kesme çiçek, 
Lisan-ı Ezhar. Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 
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ALIŞVERİŞ STİL 


Duvardaki çiçek desenli pano kumaş (3 metresi) 321 TL, Persan. Üzeri cam siyah masa 3.950 TL; siyah metal sandalye 545 TL; siyah, 
üzeri beyaz desenli uzun vazo 79,95 TL, Mudo Concept. Siyah oval vazo 170 TL, Layla Dekorasyon. Gri, içi desenli tabak 85 TL; gri, 
içi yeşil kase 50 TL, Hamm. Küçük kavanozda kokulu yeşil mum 8,99 TL; mat siyah kulplu vazo 39,99 TL, H&M Home. Yeşil cam 
fanus (3'lü set) 64,99 TL; kaktüs biblo 3'lü 69,99 TL; gold kapaklı, kokulu siyah cam mum 34,99 TL, Ikea. Metal kulplu tepsi 249 TL, 
Crate&Barrel. Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 
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Halı (metrekaresi) 960 Euro, Metrekare. Duvarda 
çiçek desenli pano kumaş (3 metresi) 321 TL; 
çiçek desenli dikdörtgen Piculet yastık 

106 TL; yeşil kendinden desenli kare yastık 147 
TL, Persan. Gri keten nevresim takımı 129 TL; 
yastık içi (adedi) 19,99 TL; çift kişilik yorgan 99 TL; 
kahverengi uzun cam vazo 99 TL; yeşil cam fanus 
(3'lü set) 64,99 TL; gri tüylü yastık 69,99 TL, Ikea. 
Mavi vazo 49 TL; yeşil düz kadife yastık kılıfı 

129 TL, Grate&Barrel. Gri ,içi desenli küçük 

tabak 85 TL; lacivert-mavi çizgili mug 75 TL, 
Hamm. Gold kapaklı yeşil cam mum 69,95 TL, 
Mudo Concept. Gold kenarlı kare çerçeve 40 TL, 
Bonvagon. Yuvarlak tepsi 59,99 TL; hasır sepet 
39,99 TL, H&M Home. Cam ağırlık 99,95 TL, 
Zara Home. Puf 650 TL4-KDV, Gotwob. Duvar 
boyası/ Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 


ALIŞVERİŞ STİL 


Tekerlekli siyah ahşap masa 3.950 TL; dokulu, 
siyah kısa vazo 59,95 TL, Mudo Concept. 
Çiçek desenli sandalye 918 TL; metal sandalye 
570TL, Bilgili Mobilya. Duvardaki çiçek 
desenli kumaş 119 TL; 3'lü siyah ayaklı 


mumluk 
(4'lü set) 
vazo 40 


59,99 TL; açık yeşil şamdan mumu 
34,99 TL, H&M Home. Yeşil yaprak 


TL, Bonvagon. Siyah oval vazo 


170 TL, Layla Dekorasyon. Turkuaz rengi 
yemek takımı 119 TL; kahverengi uzun cam 


vazo 99 
porselen 


TL; gri runner 15,99 TL, Ikea. Gri 


bardak 85 TL; gri küçük kase 50 TL; 


gri büyük kase 80 TL, Hamm. Siyah orta boy 


tel sepet 


50 TL, Dank. Turuncu ve kırmızı 


kesme çi 
Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 


çekler, Lisan-ı Ezhar. Duvar boyası, 


N N 
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Gri yuvarlak koltuk 3.950 TL; sarı çiçekli yastık 59,95 TL, Mudo Concept. Lacivert puf 449 TL; yeşil vazo 9,99 TL; yeşil çiçek desenli 
kutu 24,99 TL; siyah çerçeveli cam kutu, Ikea. Metal abajur 815 TL-KDV, Dank. Duvardaki çiçek desenli kumaş 119 TL; yuvarlak 
tepsi 39,99 TL, H&M Home. Gri seramik bardak 85 TL, Hamm. Mermer mumluk 110 TL, Bonvagon. Mavi püsküllü battaniye 
139,95 TL; mavi çiçekli yastık kılıfı 99,95 TL, Zara Home. Tablo 800 TL, Layla Dekorasyon. Turkuaz rengi kare yastık kılıfı 114,50 TL, 
Crate&Barrel. Duvar boyası, Jotun. Yer döşemesi, Peli Parke. 
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Duvardaki çiçekli kumaş (metresi) 114 TL, Persan. Lacivert puf 449 TL; yeşil vazo 9,99 TL; siyah ince uzun raf 49,90 TL; siyah 
çerçeveli cam kutu, Ikea. Çiçekli yuvarlak tepsi 39,99 TL; mat siyah kulplu vazo 39,99 TL, H&M Home. Büyük çiçekli tablo 800 TL, 
küçük tablo 650 TL, Layla Dekorasyon. Gri porselen bardak 85 TL, Hamm. Metal aydınlatma 159,90 TL, Koçtaş. Kesme çiçekler, 

Lisan-ı Ezhar. Kitaplar, editöre ait. Duvar boyası, Jotun. 
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—- YENİYLDA 
YENİ BİR MUTFAK 


Yeni yılda hayalindeki mutfak İtalyan dokunuşlarıyla evine gelsin. 


Üstün kalite ve deneyimin bir araya geldiği, İtalyan tasarımlarına sahip 
Berloni mutfaklar 15 Aralık'a kadar #20 indirimle seni bekliyor. 


ADANA İNTEMA MAĞAZA (0322) 457 96 63 / ANKARA İNTEMA MAĞAZA (0312) 440 85 96 / BURSA B.M. KOLLEKSİYON (0224) 443 21 21 
(0224) 242 21 21 (0549) 421 12 21 / İSTANBUL-CADDEBOSTAN İNTEMA MAĞAZA (0216) 467 06 40 / İSTANBUL-LEVENT OLCAY YAPI 
(0212) 269 30 03 / İSTANBUL-NİŞANTAŞI İNTEMA MAĞAZA (0212) 233 07 78 / İSTANBUL-KANYON İNTEMA YAŞAM MAĞAZA (0212) 555 45 45 


SBERLONİ 


Live the italian Style. 
© Eczacıbaşı ive the İtallan Style 


fYOEO /berlonüit 
MG Gfp in/intemayasam.com.itr 


Bonus'a özel | Z taksi ©bonüs 
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turkuaz koltuk 1.847 TL; mermer 


0 a 
ALIŞVERİŞ STI 
yüzeyli 3'lü sehpa 4.100 TL, Bilgili Mobilya. Halı 


' 


ince ağızlı bej rengi el yapımı vazo 169 TL; metal şamdan 


(büyük) 129 TL, Crate&Barrel. Kum saati 99,95 TL; mavi 
Persan. Siyah oval seramik vazo 170 TL, Layla Dekorasyon. 


kumaş (metresi) 114 TL; çiçek desenli lamba şapkası 160 TL, 
Yeşil mug 39,99 TL, H&M Home. Gri kahve demliği 


85 TL; gri içi yeşil kase 50 TL, Hamm. Çiçek buketi, Lisan-ı 


Ezhar. Kitaplar, editöre ait. Duvar boyası, Jotun. 


79,99 TL; çerçeveli resim 159 TL, Ikea. Gri içi desenli tabak 
Yer döşemesi, Peli Parke. 


(metrekaresi) 960 Euro, Metrekare. Tel mumluk 39 TL; 
çiçekli yastık kılıfı 99,95 TL, Zara Home. Duvardaki çiçekli 


Kırmızı koltuk 1.280 TL; 


Artematica. The art of pure volumes. 

Take a deep breath. 

Brightness, silence, lightness. 

The Artematica kitchen recreate the use of space and the way it is used 
through unigue functionalities, innovative materials and cutting-edge solutions. 


30 years of glass in the kitchen. 
Master of Class. Master of Glass. 


Valcucine Türkiye 
www.semcollections.com 


COLLECTONS o 0(216)478 00 00 


design Gabriele Centazzo 


© Valcucıne 


Innovation for Life. 


ALIŞVERİŞ STİL. 
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Yeşil vazo 9,99 TL; dikdörtgen 
çiçekli tepsi 29,99 TL; kaktüs 
biblo 3'lü 69,99 TL, Ikea. Tel 

mumluk 39 TL, Crate&Barrel: 
Gri içi ağaç desenli küçük tabak 

85 TL; gri içi dal desenli küçük 
tabak 85 TL; gri-bej tabak 80 TL, 
Hamm. Çiçek desenli büyük 
tabak 490 TL; çiçek desenli 
küçük tabak 180 TL, 

Layla Dekorasyon. Canlı kesme 

çiçekler, Lisan-ı Ezhar. Zemin 

boyası, Jotun. 
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Controverso is a marble monolith of geometrical shape, sguared, 


which is processed to detonate all its inherent strength. 


A strong and delicate gesture at the same time, 


an interpretation of the creative act that meets production, 
a sink that fits into contemporary environmenits but also 


in different contexts. 


> 


COLLECTİONS 


Antoniolupi Türkiye 
www.semcollections.com 
0 (216) 478 00 00 


! 
i | | 
O 


design Paolo Ulian 


antoniolupi 


ALIŞVERİŞ STİL 
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design Alessandro La Spada 


lanus is a versatile system that reflects the places and atmospheres it occupies, 
then changes its character, taking its cues from many possible worlds, accepts 
their differences and blends them into an elegant and balanced whole. 

It springs from a bold, original concept that lends it an essential and, at the 
same time exuberant, opulent, and sumptuous feel - thanks to the complexity 
and confidence of its architectural language. 


— 2 (7) Longhi Türkiye 
www.semcollections.com LONGHİ 


COLLECTONS o 0(216)478 00 00 


ALIŞVERİŞ İLHAM 
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Yenileyici etki: Zümrüt yeşili 
Değerli taşların göz alıcı ışıltıları yaşam alanlarındaki stil sahibi kareleri aydınlatıyor. Sınırsız 
renk seçeneğinde bu aralar favorimiz zümrüt yeşilinin içimize işleyen tonları. Metaliklerin ve 
doğal malzemelerin eşliğinde etkisini artıran Fengin kombinasyon trafiğine göz gezdirelim mi? 


YAPIM İLKE YILMAZ 


Heykel © 
2.650 TL, 
All Happy 
Days. 


Gubi'den Multilite pirinç 


sarkıt lamba 920 Euro, Bronz ayaklı 
Diseno. abajur, 
Yargıcı 
Meridiani'den Hector Homeworks. 
kanepe, Maslak Yapı. 
Koltuk şalı 


ç A, 119TL, 
© 4Zara Home. 


İkat yastık: 


99,95 TL, 
Zara Home.“ 
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Zamansız renk 
Zümrüt yeşili ve Gubi'den Randaccio 


ALTIN VE BAKIRIN ZENGİN tonlarının belli bir pirinç ayna 800 Euro, 


2 ve mevsime ait olduğunu Diseno. 
PARLAKLIĞI EŞLEŞTIİĞİ HER b ümimindi! düşünmeyin. Yan ymm 
RENGİ AYDINLATTIĞI GİBİ KE fn 
e serinleten ambiyanslar İL 
YEŞİLE DOKUNDUĞUNDA yaratılabilir. — 


BİR DE SOFİSTİKE TAVIR 
KAZANDIRIYOR. BEYAZI 
EKLEYEREK NEFES ALDIRAN 
MOLALAR VEREBİLİR, 
ÖRGÜ DOKULAR VE 
KÜRKLERLE YUMUŞAK 
GEÇİŞLER YAPABİLİRSİNİZ. 


Vola açık raf/ 
separasyon sistemi 
1.790 TL, Tepe Home. 


Kiraz dalı 64 TL, 
Crate&Barrel. 


Zümrüt 


yeşili halılar Mug (2'li set) 
300 TL /m2, 59,95 TL, 
Otantik H&M Home. 


Carpet. 


Georg Jensen 
tasarımı 
şamdanlar 
6.107 TL, 
Beymen 
Home. 


Ararat kanepe 
Ali Bakova tasarımı 2.775 TL, N Design. İT Dİ >. 
Memento Mori heykel 

1.250 TL, Nude. 


gi / 
—aN, / #5 pZ 


Sumbawa kuru 
dallar 79 TL, 
Crate&Barrel. 


&tradition'dan Tricolore 
. vazo 435 Euro, Diseno. 


Mauro Lipparini tasarımı Vulcano sehpalar 
660-760 Euro, Casa International. 
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ALIŞVERİŞ İLHAM 


PANTONE'NİN BİLE RADARINA 
YAKALANAN ZÜMRÜT YEŞİLİ, RENK 
OTORİTELERİ TARAFINDAN “HAYAT DOLU 
VE ÇARPICI” OLARAK TANIMLANIYOR. 
KRALİYET ASALETİYLE DOĞANIN GÜCÜNÜ 
AYNI BAŞLIK ALTINDA BİR ARAYA 
GETİREBİLME YETENEĞİ BİLE YEŞİLE 
HAYRAN OLMAK İÇİN YETERLİ. 
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— 
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Alt ve üst Masa örtüsü 79,99 TL, 
notalar H&M Home. 


© Yosunlar 
© Koyu yeşil çam ağaçları 
© Sık ormanlar 
© Kuzeye bakan ağaç 
kabukları 


© Koyu mineral tonları 


Kartell'den Ge sarkıt 
lamba 284 Euros-KDV, 
Sihir Mobilya. 


Selettti'den Burlesgue 
| şamdan, Pomstore. 


Mum 49,95 TL, 
Zara Home. 


Tom Dixon tasarımı 


Brew kahve 
pot'u 135 Sterlin, 
Diseno. 
Ts Minder 39,99 TL, 
ia << H&M Home. Besta dolap 
kombinasyonu 
N 828 TL, Ikea. 


Minder, Yargıcı 
Homeworks. 


l <> 


e 
Serener tasarımı Functionals 
tabure 334 Euro, Diseno. 


YEŞİLİN BU MÜCEVHER TONU TÜM STİLLERLE KOLAYCA 
BİR ARAYA GELEBİLECEK KADAR UYSAL. 
ART-DECO'NUN SANATSAL GRAFİKLERİ DE, 
İSKANDİNAV TARZIN YALIN GÖRÜNTÜLERİ DE 
ONUNLA AYNI UYUMLU İLİŞKİDE. 


Kastehelmi 
mumluk, 
Pomstore. 


i 


Katlı servis ğ4 


219TL, 
altincicadde. | 


Eldiven Yeşeren duvarlar 
34,90TL, Favori rengimizin kullanım alanı sandığınız kadar sınırlı 
H&M Home. değil. Mutfak seramiklerinde de uygulayabileceğiniz 
etkileyici ton, bakır ve pirinç armatürlerle ve ahşap 
tamamlayıcılarla çağdaş kareler yakalıyor. 


tasarımı Labirinto 
kase 1.675 TI, 
Beymen Home. 
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“Senkronize 


e 
Doğal huzur edin 
Yeşilin iyileştirici gücü ve rahatlatma özelliği yatak odalarında © Mat altın 
kullanılmasındaki en önemli etken. Uzmanlara göre yaşamın © Nötr gri 
organik akışında görmeye en çok alıştığımız rengin yeşil olması, © Sofistike bakır 
dekorasyonda sıkça yer almasını açıklıyor. © Dramatik siyah 
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Irmak 125, Filli Boya. “” 


Vazo 159 TL, Linens. 


Dekoratif figür 1.045 TL, 
Beymen Home. 


ama aa! 
| rl 


yk - 


EL DEĞMEMİŞ OKYANUS KIYILARININ 
TAZELEYİCİ ENERJİSİ, ZÜMRÜT 
TONLARIYLA İÇ MEKANLARA 

TAŞINIYOR. NİL YEŞİLLERİ VE KUM 
BEJLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİNDE 
YAŞAMSAL DENGE TAMAMLANIYOR. 


Missoni Home'dan 
yastık 765 TL, 
Beymen Home. 


Erdem Akan 
tasarımı Blossom 
mücevher kutusu 
205 TL, Nude. 


| 
k 3 Whaleback mumluk, 


Abajur 359,95 TL, Vakko Home/ 
Zara Home. Addresistanbul. 


Kürk yastıklar 
110-139 TL, 
Tepe Home. Fern mumluk 95 TL, 


Bella Maison. 


&tradition True Colours | 
vazo 195 Euro, Diseno. 


Nevresim takımı 


179TL, Mumluk 32 TL., 
H&M Home. Buka Sofa. 


Otti puf 5.940 TL, Estetik Decor/Addresistanbul. 
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Zümrüt yeşili destinasyonlar 
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UBUD BÖLGESİ, 
BALİ 


Ubud, Julia Roberts'ın koca bir neslin Bali'nin mistik büyüsüne 
kapılmasına sebep olan Eat Pray Love filmi çekimleri için 
buraya yaptığı ziyaretinden beri insan kaynıyor. Hollandalılar 
1949'da adadan ayrıldıklarından beri, hippilerin uğrak mekanı 
olan ada, aydınlanma arayışında olanların ellerinde tuttukları 
özel haritalarda yıllardır bulunur. Kendinize bir şifacı arıyorsanız, 
yoga yapmak istiyorsanız, geleneksel bir dans gösterisi 
seyretmeye meraklıysanız, uluslararası şöhrete sahip bir 
yemek yemek ya da hediyelik bir sanat eseri parçası satın 
almak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ama gerçek Bali'yi 
görmek istiyorsanız buraya gelmeyin. Ubud'un en önemli 
ziyaret noktaları teraslı pirinç tarlaları ve Monkey Forest, yani 
800'e yakın maymunun yaşadığı kutsal orman. Bölgede her 
evin bir tapınağı var, bahçeleri de oldukça büyüleyici; her biri 
botanik birer cennet. Çeşmeler, palmiyeler, nilüfer havuzları, 
kamelyalar ile içlerinde kral sedirleri, hindistancevizi ağaçları, 
papağanlar ve rengarenk çiçekler... 
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RİZE VE ARTVİN, 
KARADENİZ 


Doğu Karadeniz'in karakteristik özelliklerini gösteren iki 
şehir varsa biri Rize diğeri Artvin. Dik yamaçlı vadileri, 
doruklara ulaşılabilir dağları, buzul gölleri, zümrüt yeşili 
yaylalarının yanı sıra tarihi kemer köprüleri, kaleleri ve 
coşkun akan dereleri ile çok özel bir bir konuma sahip 

bu şehirler. Yılın hangi zamanı olursa olsun yağmura 
yakalanacağınızı göze almanız gereken bu bölgede, Fırtına 
Vadisi'nin derenin kestiği alanlarında kurulu; sağlı sollu 
köyleri es geçmemelisiniz: Çamlıhemşin, Zilkale, Çinçiva, 
Palovit. Artvin'e doğru yol alırken kıyıdan sonra hemen 
yükselen Doğu Karadeniz Dağları yaşamı güçleştirmekle 
birlikte inanılmaz güzellikler de yaratır. Rize Artvin arasındaki 
Kaçkar Dağ sırası ile Gürcistan sınırına yakın Karçal'lar balta 
girmemiş doğal ormanları, dağların doruklarındaki gölleri, 
yeşil yaylaları, fauna ve flora zenginliği ile oldukça çarpıcı. 
Artvin'in yüzölçümünün yarıdan fazlası ormanlarla kaplı ve 
bu zengin bitki örtüsü pek çok endemik türü barındırıyor. 


4 ; N4 Vİ» yi : 5) 
e bl ri e İZ. . i Lyra, 
Inspired by Puglia, we blend design, functions, materials and colours to create harmonious living. N 
Pasguale Natuzzi 


Mağazamızda ücretsiz iç mimarlık servisimiz mevcuttur. 
Cemil Topuzlu Cad. N: 16 Selamiçeşme-Kadıköy-İstanbul Tel:0216 3866303 « Levent Cad, Altzeren Sok. No: 27, Levent-Beşiktaş-İstanbul Tel:0212 282 00 06 


Şenlikköy Mah. Çatal Sok. No:18, Florya Tel: 0212 540 12 40 « Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı, No:159/A Alsancak- İzmir Tel: 0232 4040070 
Ortakent Mah. Kopuz Cad. No: 89, Bodrum Tel:0252 358 66 70 
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NINH BINH BÖLGESİ, VİETNAM 


Dünyanın en yeşil ve ferah ülkelerinden biri olan 
Vietnam'da, Halong Koyu'nun güneybatısında bulunan 
Ninh Binh bölgesi, ülkede görebileceğiniz en nefes kesici 
manzaraları sunar. Bölgeyi zigzaglar halinde kestiği gibi 
bazen yüksek kayaların altına giren ve burada oyduğu 
mağara yollarıyla yolculara geçiş sağlayan Ngo Dong 

Nehri ile yüksek bir tepede bulunan ve tam vadilere bakan 
Bich Dong Pagoda, gerçekten eşsiz bir seyahat deneyimi 
yaşatıyor. Eğimli, hatta neredeyse yere dik tepelerle çevrili 
bu bölge, UNESCO listesinde de yer alıyor. 


z 
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MESOPOTAM KASABASI, ARNAVUTLUK 


Arnavutluk'ta, Vlor& (Avlonya) bölgesindeki Mesopotam 
kasabası ormanlarının derinliklerinde, Gjere Dağları'nın 
eteğinde bir hazine saklı: Mavi göz pınarı. (Syri i Kalter-Blue 
Eye.) Cam berraklığındaki suyun içinde, 50 metre derinlikten 
yüzeye ulaşan kabarcıkları izleyebiliyorsunuz. Buz gibi suyun 
zemini beyaz kumla kaplı, bu sebeple suyun rengi açık 
turkuaz. Su kaynağından çıkıp nehirlerle dağların çevresini 
dolaşırken göz kamaştırıcı bir yeşil renge bürünüyor. 
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TARA BÖLGESİ, KARADAĞ 


Karadağ, küçük, ama şaşkınlık verici bir zenginliğe sahip: 
Adriyatik'i seyreden geniş bakir kumsallar, göz alabildiğine s 
yeşil bir orman örtüsü ile kaplı yüksek sıradağlar, bu dağların 
eteklerindeki göl ve nehirler... Avrupa'nın birinci, dünyanın 
ikinci en derin kanyonu olan Tara da burada. 82 km. uzunluktaki 
kanyonun en derin noktası 1300 m. 1977'den beri Dünya Mirası 
Listesi'nde olan kanyon, Durmitor Milli Parkı dahilinde korumaya 
alınmış. İçinden geçen su o kadar berrak ve temiz ki rahatlıkla 
içilebiliyor. Mayıs-ekim arasında raftingçilerin, yıl boyu da 
bisikletçi ve doğa yürüyüşçülerinin özellikle sevdiği bir durak. 


> 


TUNA NEHRİ KIYILARI 


Batıdan doğuya akan 2 bin 888 kilometrelik Tuna Nehri, kaynağını 
güney Almanya'daki Bavyera'dan alıyor ve Romanya Körfezi'nden 
Karadeniz'e dökülüyor. 10 ülkeyi ve sayısız şehri geçerek 
Avrupa'yı birbirine bağlayan Tuna deltasında, Avrupa'nın tüm 

kuş kolonilerini ve göçmen kuşlarını bir arada görebiliyorsunuz. 
Akarsu, kanal, ağaç saçaklı göller ve sazlık adalarında yaşayan 
3.450 çeşit hayvan ve 1.700 çeşit bitki türü, burayı yemyeşil ve 
müthiş bir doğal hayvanat bahçesi haline getirmiş. 


Fatih Kıral İzmir'de Açıldı... li  /E 
Kültür Mah.1382 Sok. No:8/B Alsancak-IZMIR > 
Tel: 0232 4043000 


Mağazalar: Cemiltopuzlu, Bostancı,Levent, Florya, İzmir, Bodrum, Antalya, Ankara,Gaziantep, Tahran 


Merkez Ofis: Cemiltopuzlu Caddesi No:18 Selamiçeşme-İstanbul Tel: 0216 3603443 


atihkiralmobilya 


© 
(Ö) /fatihkiral 


LA Pi info(ofatinkiral.com 


LAM www.fatihkiral.com 
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ALIŞVERİŞ STİL 


SERAMİK 


Toprağın iyileştirici gücünden faydalanan eller narin tasarımlara şekil veriyor; dokunma hissini yeniden uyandırıyor. 
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Zemin ve duvar boyası, Jotun. 
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ALIŞVERİŞ STİL 


Şeffaf saplı çatal-bıçak bıçak seti 99 TL, Ikea. oMelamin kase 34 TL, 
Crate&Barrel. o Lacivert melamin servis çatal kaşığı 39,95 TL, 
ZaraHome. Yeşil plastik saplı çatal-bıçak seti 99 TL, Ikea. 

Normann Copenhagen'den öğütücülü tuzluk-biberlik, 75 Euro, Diseno. : 

Çiçek desenli ağırlık 39,99 TL, H&M Home. Ahşap saplı bıçak takımı z 
(4'lü) 49,95 TL, Zara Home. Yaprak şeklinde bakır tabak 240 TL, ' 
Layla Dekorasyon. Akrilik bardak 24,90 TL, Crate&Barrel. Gri 
kabartma desenli melamin tabak (4"lü) 159 TL, Crate&Barrel. Emaye 
mug 50 TL,Bonvagon. Sedefli bardak altlığı (4'lü) 99,95 TL, 

Zara Home. Lacivert melamin bardak 19,95 TL, Zara Home. 
Gri melamin tabak (küçük) 34 TL, Crate&Barrel. Pembe kumaş 
peçete 9,99 TL, Ikea. Gold saplı makas 79,90 TL, Yargıcı Home. 
Mavi melamin tabak (büyük) 39 TL, Crate&Barrel. Bronz kaplama 
yemek çatalı 29,95 TL; bronz kaplama yemek bıçağı 29,95 TL, 
Zara Home. Kırmızı melamin bardak 19,95 TL, Zara Home. 
Kemik saplı yağ bıçağı, Vent Du Sud. Sedefli bardak altlığı (4'lü) 
99,95 TL, Zara Home. 
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CAM 


Su yeşili, gök mavisi ve mor tonların şeffaf dokulara yansıyan iç açıcı g şak kurgulara imza 


1. Mavi kadeh 29,90 TL, Yargıcı Home. 

2. Cam su bardağı 5,99 TL, Ikea. 

3. Pembe karaf 29,99 TL, Ikea. 

4. Bordo cam kadeh 25,95 TL, Zara Home. 

5. Yeşil bardak (4 renkli set) 108 TL, Crate&Barrel. 

6. Beyaz şarap kadehi 21 TL, Crate&Barrel. 

om Dixon'dan siyah cam bardak (2'li bardak ve karaflı set) 
50 Pound, Diseno. 8. Kahverengi ayaklı bardak 44 TL, Evs. 
9. Mat pembe buzlu cam kase 12,95 TL, Mudo Concept. 
10. Cam yatık karaf TL, Evs. 

11. Yeşil cam kadeh 12,99 TL, Ikea. 

12. Leaf tasarımı kadeh 20 TL, Bonvagon. 

13. Rölyefli yeşil cam bardak 19,95 TL, Zara Home. 


Zemin ve duvar boyası, Jotun. 
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MERMER&METALİK 


Bu ikili, tasarım denklemlerinde vazgeçilmezler sınıfına girdi. Birbirlerinin olduğu kadar ambiyansın da estetik değerini yükseltiyorlar. 


3 1. Mermer kase 135 TL, Hamm. 2. Gold tatlı kaşığı 19,95 TL, Zara Home. 

3. Kilden tasarımı sarı küçük kase, Bonvagon. 4. Küçük tatlı tabağı 12,99 TL, Ikea. 
5. Bronz çatal-bıçak seti 495 TL, Mudo Concept. 6. Kadeh 14,99 TL, Ikea. 

7. Siyah mermer servis tabağı 110 Euro, Diseno. 8. Ayaklı mermer tereyağlık 
86,50 TL, Crate&Barrel. 12. Altıgen mermer 220 TL, Hamm. 11. Ahşap saplı 
açacak 100 TL, Vent Du Sud. 11. Büyük suluboya desenli tabak 15,99 TL, Ikea. 
10. Kemik saplı peynir soyacağı, Vent Du Sud. 13. Uzeri yazılı küçük porselen 
tabak (3'lü) 125 TL, Evs. 
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14. Mermer servis tabağı 320 TL, Layla Dekorasyon. 15. Kemik saplı yağ bıçağı, 
Vent Du Sud. 16. Sedef bardak altlığı (4'lü) 99,95 TL, Zara Home. 17. Altın saplı yumuşak 
peynir bıçağı 34 TL; altın saplı peynir bıçağı 34 TL, Crate&Barrel. 18. Pirinç Üzeri turkuaz 

el boyaması vazo 195 Euro, Diseno. 19. Et bıçağı (2'li set), Vent Du Sud. 20. Beyaz servis 
kasesi (2'li) 39,99 TL, Ikea. 21. Bakır kokteyl kaşığı 44 TL, Crate&Barrel. 

22. Whisper of Stones koleksiyonundan seramik kahve fincanı takımı 100 TL, 

Masuma Ceramics. 23. Yapay orkideler (adedi) 34,95 TL, Mudo Concept. 24. Metal servis 
kaşığı (2'li) 152 TL, Crate&Barrel. 25. Mermer mum 110 TL, Bonvagon. 26. Mermer havan 
99,95 TL, Mudo Concept. 27. Mermer altlık 200 TL, Hamm. 


Zemin boyası, Jotun. 


ELLE DECORATION // 


Çiçekli masa örtüsü 79,99 TL; bej rengi sütlük 34,99 TL, H&M Home. Beyaz üzeri pembe çiçek desenli supla (adedi 34,95 TL ; beyaz üzeri pembe 
fırça darbeli çukur yemek tabağı 22,95 TL; beyaz üzeri pembe fırça darbeli tatlı tabağı 19,95 TL; beyaz üzeri pembe çiçekli küçük ekmek tabağı 
14,95 TL; gümüş renkli çatal-bıçak seti 495 TL; yapay tek dal orkide 34,95 TL, Mudo Concept. Beyaz küçük kase 50 TL; açık mavi büyük tabak 

120 TL; küçük ekspresso bardağı 40 TL, Hamm. Nude serisi yeşil bardaklı sürahi, Paşabahçe. Kahverengi ayaklı cam mumluk 46 TL, Evs. 

Normann Copenhagen'den pembe vazo 50 Euro; Normann Copenhagen'den gri demlik; Tom Dixon'dan siyah cam bardak (2'li bardak ve karaflı set) 
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A AŞ e YY, 


ŞIK BİR YEMEK DAVETİ, SAMİMİ BİR BRUNCH YA DA AİLE ARASI BİR BARBEKÜ 
OLMASI FARKETMEZ, ESTETİĞİN ÖN PLANDA TUTULDUĞU BİR YEMEK MASASI 
KEYİFLİ ORGANİZASYONA ARTI | BAŞLAMANIZI SAĞLAR. 


DAVETİN TÜRÜNE GÖRE DÜŞÜNÜN Eşinizin ailesi akşam 
yemeğine mi geliyor yoksa arkadaşlarınızla açık havada barbekü keyfi 
mi yapacaksınız? “Kusursuz hazırlanmış bir sofra resmi bir yemek için 

uygun olur ama daha samimi bir davet demek, misafirlerin paylaşacağı 
büyük tabaklar demektir." diyor stilist Jessica Bellef. 


TEMELLERİ ATIN Masa örtüleri hem formal hem de samimi 
yemekler için kullanılsa da, tercih edilen kumaşın stili her şeyi 
tamamen değiştirebilir- doğal keten kırışıklığı daha rahat bir 
görüntü yaratırken, yepyeni pamuklu bir kumaş daha resmi bir 
-.. ; hava verir. Açık hava yemekleri masa örtüsünden çok runner ya 
Ee — da amerikan servis kullanmak için daha uygun olur. 


N PEÇETE ŞART Sadece Pratik oldukları için değil, aynı zamanda 
sofra düzenine kolay ve hızlı bir şekilde renk kattıkları için önemliler. 
'Peçetelerinizi kendiniz hazırlarsanız, belirlediğiniz temaya en uygun 
olanlarını yaratabilir, ambiyansı kişiselleştirebilirsiniz. Basit bir örnek; 

pamuklu bir kumaşı 60 cm'lik karelere kesip kenarlarını dikin ya da 
dikmeden bırakın saçak saçak kalsın. Kullanmadan önce mutlaka 
yıkayın.” diyerek uygulaması kolay bir yöntem öneriyor Jessica. 


Zİ SADECE KULLANACAKLARINIZI KOYUN Sofraya, güzel 


MA e a NN, İİ a” 


İ görünüyor diye fazladan tabak, çatal-bıçak ve bardak koymayın. 


EL Sadece yemek boyunca kullanılacak unsurları masaya getirin; 
aksi takdirde kafası karışmış misafirler ve fazla bulaşıkla baş başa 
kalırsınız. 


p———— 


mi rl öz 


| 
G 


SIRALAMAYI DOĞRU YAPIN Birden fazla çeşitte yemek servisi 
yapılacaksa, çatal-bıçaklar dışarıdan içeriye yani tabağa doğru 
sıralanacak şekilde yerleştirilmeli. Çatallar, ekmek ve salata tabakları 
sol tarafta olmalı; bıçaklar, kaşıklar ve bardaklar ise tabağın sağ tarafına 
yerleştirilmeli. 


06 KARIŞIKLIĞA İZİN VERMEYİN Yemek yerken hangi 
bardağın kullanılacağına dair sancılı durumlardan uzak durmak 
için bardak kirliliğinden kaçının. “Çok amaçlı bir servis arabası 
a, olunacak en ye ve havalı şey.' Diye ii 


MASA ORTASI SÜSLEMESİ SEÇİN Masadakilerin birbirleriyle göz 

teması kurabilmeleri için süslemenin yüksek olmamasına dikkat edin. 

> Kahvaltı ve öğle yemekleri için taze çiçekler ve meyve kaselerini tercih 
edin. 'Akşam yemekleri için mumları eksik etmeyin ama kokusuz 
olmalarına dikkat edin; yemeklerin kokularıyla mumlarınkiler birbirine 

| karışmasın.” diyor Jessica. 
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“TS SON RÖTUŞLAR ÖNEMLİDİR Misafirlerinizin eve 

«£ 7 götürmesi için sofra isim kartı, şık bir peçete halkası ya da bir 
, kavanoz ev yapımı reçel gibi ince detaylar hazırlamak büyük 
— fark yaratır. Ev sahibi tarafından elle yapılmış olması hediyeyi 


daha da değerli kılar. 


e, di 
i 


ELLE DECORATION /9 


ALIŞVERİŞ MOBİLYA 


Organize çözümlerle hafifleyin! 


Günden güne artan ve yavaş yavaş üstünüze gelmeye başlayan eşyalarınızı organize edip 
her şeyi yerli yerine koymaya kaç kere karar verdiniz kimbilir? Bu noktaya gelme sebebi belli; 
hayaller, değişen zevkler ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapıldığımız alışveriş çılgınlığı. Hazır yeni 

bir başlangıcın şerefine kararlar alıp duruyorken, fonksiyon zengini tasarımları, yaratıcı fikirler ve 
profesyonel görüşler ışığında değerlendirmeye ne dersiniz? 


YAPIM MİNE YAMAN 


en 
Alivar Oriental Up 
büfe 15.600 Euro, 
Sem Collections. 


Arketipo Glory büfe 
9.220 Euro*KDV, 
Statü Mobilya. 


2 - ,., 


BÜFELER —e>>>şğjğ 
5 N > i Bolia Save büfe 
Tasarımları ve fonksiyonel ie yemek odalarının tamamlayıcı 1.750 EurosKDV, 
lamak istediğiniz her seyi Nordist. 


ri büfeler, sofrayla ilgili sa 
arındırma yeteneğiyle en rahatlatan mobilyalardan. Renk, malzeme 
ve form açısından sınır tanımayan bu tasarımlarda trend okları, yüzey 
oyunlarına isabet ediyor. 


Besta Djupviken 
büfe 1.083 TL, Ikea. 


Bart büfe 
26.000 EuroxKDV, 
Visionnaire. 


i 7 
Studio Kairos tasarımı Arketipo Longplay 
Antigone büfe büfe 7.970 EurosKDV, Moroso Perf büfe 


5.263 TL#KDV, Koleksiyon. Statü Mobilya. 1.755 Euro, İCA. 
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Amaç depolama sorununu çözmek gibi görünse de, aslında büfe tasarımları başlı başına estetik bir duruşa sahipler. Seçim yaparken yemek 
masasıyla uyumlu malzemeler ve formlara başvurabileceğiniz gibi tamamen farklı bir modelle eşleştirme cesaretiyle orijinal bir görüntü 
yakalayabilirsiniz. Üstüne oturtacağınız bir abajur, duvara asacağınız bir resim ya da ayna, hatta depolama alanını çoğaltmak için 

: eşleştireceğiniz bir raf sitemi bile çok şeyi değiştirecektir; estetik radarlarınızı sonuna kadar açın! 


Faruk Malhan tasarımı 
Gazel büfe 

5.331 TL4KDV, 
Koleksiyon. 


Reflect büfe 
3.395 Euro, 
Nordist. 


Linear büfe 
5.560 TL, 
Mudo Concept. 


1 
e Pe e ez mm e 


Maxalto'dan Antonio Citterio tasarımı Alcor büfe 
6.262 EuroşKDV, Mozaik. e a 


e Akan. “.. 
Normann Copenhagen 
il Jalousi büfe 
1.785 Euros-KDV, 
| Diseno. 
Bonaldo Shade 
büfe 6.500 Euro, e) 


Sem Collections. 


Liro büfe 
3.366 Euro, Casa 
International. 


“Düzenli yaşam alanları hepimizin hayalidir; bu alanların her zaman derli toplu olmasını isteriz. Mekanlarda tasarım 
yaparken depolama ve saklama ihtiyaçlarının net bir şekilde tespit edilmesi gerekir. Planlama aşamasında kullanıcının 
mevcut eşyalarıyla geleceğe dönük ihtiyaçları da ön görülerek adet, ölçü ve benzeri konuları dikkate alınmalıdır. 

Depolama alanları, amaca yönelik, kullanıcıya en iyi çözüm sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Merdiven altlarındaki 
boş alanlar veya tavana kadar yapılan bir depolama ünitesiyle bu üniteye eklenen separasyon fonksiyonu ihtiyaca ve görselliğe katkı 
sağlar. Depolama ünitelerinin çekmecelerinde frenli ray sistemlerinin tercih edilmesi ve gizli kulpların kullanılması, kullanım rahatlığı için 
tercih edilebilir. Tasarımda dikkat edilecek diğer faktörler ise renk dengesi, kullanım kolaylığı, fonksiyonellik ve boşluk-doluluk dengesidir. 
Yapılacak olan tasarımda işlevsellik kadar estetik de göz önünde bulundurulmalıdır. Gelişen teknolojinin sunduğu mekanik aksamlı 
tasarımlar işlevsellik açısından kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır. Bu tasarım sürecini gerçekleştirirken çözümlerin, mekanda boşluk-doluluk 
dengesi kurması önemlidir.” Neslihan Pekcan/İç mimar. 
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ALIŞVERİŞ MOBİLYA 


BD Barcelona 
dolap 4.500 Euro, 


DOLAPA (ii... Haaz. 


di 


Dağınıklığı toplama konusunda en hızlı elemanlar olan dolaplar, b 
odası sessizliğinden salonun hızlı trafiğine uzanan yolda evin başka 
mekanlarında da faydalı duruşlar yaparlar. Vereceğiniz her seyi içlerine 


atarlar ve siz izin vermedikçe sırlarınızı ifşa etmezler. 


7 
” ei 
e 


Maxalto'dan 
Antonio Citterio 
tasarımı Alcor 
büfe 8.412 
EurosxKDV, 
Mozaik. 


Ligne Roset 
Kermes büfe 
2.270 kuro, ICA. 


Mrs Bill dolap 
2.830 Euro, 
Nordist. 

| 


Cadria dolap 
3.418 Euro, Casa 


tasarımı Mida dolap 6.590 b” international. 
Euro*KDV, Mozaik. 


Maxalto'dan Antonio Citterio 


................................... Colonie dolap ......................................... 
- 5.650 TL, 
KIR EVI Coastal esl 
ESTETİĞİ 


Country stilin tutkunları, 
zamanınımızın hızla değişen 
zevk trafiğinde belki de en 
sadık hayranlar grubunda 
yer alıyor olabilirler. Bunun 
tahmini sebebi; bu tarzın 
verdiği değişmeyen sıcaklık 
hissi, evde olmanın yaydığı 


rahatlık ve güven duygusu. ; Bm — 
Lion kitaplık Ahşap kitaplık — Marsilya dolap 
18.690 TL, | T 7.490 TL, 3.1001TL, 
Sherwood. i i Sherwood. Tepe Home. 
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DYAN GEMİ İZ YER ELAN 4 dl a 


*<;4i5i Karl Andersson 
-sse-k* Guess dolap 
1.850 Euros-KDV, 
Nordist. 


Bolia Amber depolama ünitesi 
1.970 Euros*KDV, Nordist. 


POSSIBLY MAYBE 


Poliform'dan Teia 
dolap, Italdeko. 


Marcantonio, Mogg- 
Vetrinetty dolap 
3.330 Euros*KDV, 
Italdeko. 


DAR ALANLARDA 


İN plan 


 — ÇÖZÜMLER 
Longhi Ginza dolap Mi 


19.000 Euro, i “Yaşadığımız mekan küçük de olsa büyük de olsa, eşya 
Sem Collections. : depolama karşılaştığımız ana problemlerden biridir. Çok 
fazla alan harcamadan, iyi organize edilmiş depolama 
alanları hayatımızı kolaylaştırdığı gibi kaliteli yaşam alanları 
da sağlar. Yatakların ve koltukların altında kullanılan 
çekmeceler, bazalar ya da sandık şeklindeki puf ve sehpalar 
gibi alışılmış depolama yöntemleri dışında merdiven 
altlarının, kolon kiriş aralarında kalmış alanların depolama 
ünitesi haline getirilmesi, biraz emek isteyen ancak nişler ve 
aydınlatma elemanlarıyla desteklendiğinde, güzel ve kullanışlı 
sonuçlar elde edilen depolama yöntemlerindendir. Küçük 
evlerde daha çok tercih edilebilecek diğer bir depolama 
yöntemi ise odalarda yükseltilmiş zemin kotları oluşturarak 
döşeme altlarının depolama alanı olarak kullanılması. Eğer 
bir çatı katında oturuyorsanız çatı eğimleri de depolama 
alanları oluşturmak için oldukça elverişli ve güzel dekoratif 


, Baxter Kır dolap  söziei lem diğe bir dersi N idir” 
ep 10.175 Euro# KDV, çözümler sunabilen diğer bir depolama yöntemidir. 
15.000 Euro Moda Bagno. Merve Benice Musluoğlu/İç mimar. 


Sem Collections. 
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İN TAYAYAYAT 
ia KAN A 
Airforce kitaplık 


27.490TL, 
Sherwood. 


RAF SİSTEMLERİ m K 


Duvara monte edilen ya da bağımsız duran açık raf sistemleri sadece 
kitaplar için değil, yeni aldığınız ve bayıldığınız seramik obje, 
arkadaşlarınızla çektiğiniz tatil fotoğraflarınız, yeniden hayatınıza giren 
plaklarınız, eskimeye yüz tutmuş ama atamadığınız DVD'leriniz için de 
iyi bir çözüm! Üstüne üstlük neredeyse sanat eserleri kadar güzeller. 


Rimadesio raf 5.800 Euro, 
Sem Collections. 


Normann Copenhagen raf | HE | | | İ || NI | 


ünitesi 725 Euro, Diseno. || | IN i Ni İl 


İPUCU Hil 
© Seçim aşamasında, küçük Nın 
ürünler için dar; geniş 


ve yer kaplayan ürünler 


için derin ve daha büyük | | 
raflar tercih edin. Böylece 
: eşyaların zedelenmesi 


£ önlenmişolur. Özellikle 
i mutfak, çocuk odası ve 
£ yatak odasında boş bir Level kitaplık 2.260 Euro, Trevisina kitaplık 2.362 Volla raf-sistemi 1.790 TL, 
duvar varsa, buraya Nordist. Euro, Casa International. Tepe Home. 
merdiven tipi açık raf 
sistemi yerleştirebilir ya 
da salonun ortasına hem 
: separatör hem de kitaplık 
: görevi üstlenebilen bir 
: tasarım yerleştirebilirsiniz. 


peri 
Ki 


Sia Trevisina kitaplık 


Elysee raf ünitesi 3658 E C 
uro, Casa 
Uplamp kitaplık, 1.150 Euro, Haaz. International. 
Nordist. 
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J 


* 


SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMLAR 


“Hayat kalitesini yükseltme yöntemlerinden biri de, az enerji harcayıp iş yükümüzü azaltmak ve karşılığında daha verimli 
bir sonuç almaktır. Yaşam alanlarımızdaki karmaşa ve düzensizlik, bizler için vakit ve enerji kaybı demektir. Kısa ve pratik 
çözümlerle başarılı bir sonuç elde etmek ise süresiz bir enerji tasarrufu. Ev organizasyonu dediğimizde benim aklıma ilk 
gelen yer, ardiye-saklama-depolama alanları. Çünkü evde ya da ofisimizde, günlük hayatta en çok işimize yarayacak 
olan eşyaların korunup depolanmasını aslında evin ya da ofisin en küçük alanında çözmeye çalışıyoruz. Bu sebeple bu küçük alanımız 
ekstra özen ve sistematik bir çözüm istiyor. En önemlisi modüler seçenek sunmak. Yani sürdürülebilirlik... Üzerinden yıllar geçse dahi hala 
işlevselliğini kaybetmeyen bir sistem, ancak kendi içinde değişebilirse mümkün. Mesela, rafların hareketli olması konusu bile koyacağımız 
kavanozun ya da çantaların ya da az kullandığımız ufak mutfak aletlerimizin formuna göre değişkenlik göstermesini, her işlev için başka 
bir formu alması bu mobilya ya da raf çözümünü süresiz olarak kullanmamızı sağlar. Raf aralarındaki sepet, ara raf, askılık gibi ürünlerle 
de bu sistemi uzun süre boyunca düzenli bir şekilde koruyabiliriz. Teknoloji ve internetin bu yüzyılda bizlere en büyük faydasının öğrenme 
konusundaki şeffaflığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık binlerce çözüm ve bilgi, süresiz olarak herkese açık. Daha iyi bir hayat için, 
yaşadığımız yerlerdeki bu ufak ancak hayat kurtaran alanları düzenlemek ise artık imkansız değil.” Ali Kalaycıoğlu/İç mimar. 


i 
Alivar Diapason raf sistemi Lidya kitaplık 325 TL, Terasso raf sistemi 
7.000 Euro, Sem Collections. Ider Mobilya. 2.690 Euro, Nordist. 


Cavetto raf a 


4.835 Euro, Nordist. ” 


Studio Kairos Vis raf sistemi 
13.351 TL4#KDV, Koleksiyon. 


Magis Tyke raf-ünitesi 
3.049 Euro, ICA. 


Faruk Malhan 
tasarımı Karnaval 
kitaplık 4.671 TL, 
Koleksiyon. 


er 
Antik raf ünitesi 
1.548 TL, Cumba 
Selection. 


Porada Ubigua kitaplık 
> 23.410 Euro, Maslak Yapı. 
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ALIŞVERİŞ MOBİLYA , 


DAĞINIKLIĞI ORTADAN KALDIRAN DETAYLAR 


Banyo gereçleri, kıyafetler, takılar, çantalar, dergiler ve daha onlarca esyayı depolamak 


için mevcut mobilyalarınız rm gelmiyorsa ve daha fazlasını alacak bir yeriniz yoksa 
ilirsiniz. Unutmayın; organize bir yerleşimin en yaratıcı 


aksesuarlardan yardım ala 
kulvarı süphesiz küçük detaylardan gecer. 


Kitehen Notes 650 TL, Coastal Homes. 


Yaşam alanlarında düzen şüphesiz herkesin olmasını istediği 
ancak ipin ucunu kaçırınca işin içinden nasıl çıkacağını bilemediği 
bir kavram. Aslında uzmanlar, konut projelerinin başında mimariyle 
bütünleşmiş saklama çözümlerinin olması gerektiğini ve sade bir 
yaşam için az eşyayı motto edinmenin önemini vurguluyor. Fakat 
yine de mevcut sistemler yeterli gelmeyince farklı çözümlerin 
peşine düşüyoruz. Mesela saklama-depolama sorununa çözüm 
getiren yaratıcı aksesuarlarla fazla zaman harcamadan depolama 
çözümleri üretebilirsiniz. Özellikle yatak odası, banyo, mutfak ve 
antreler için piyasada yaratıcı tasarımlar bulmak mümkün. 


Makyaj kutusu 
127,88 TL, 
Bosphorusith. 


Normann Copenhagen 
Sko ayakkabılık 
725 Euro, Diseno. 
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ie : 
“wi Knipsa sepet 
49,99 TL, Ikea. 


Menu Location 
askılık 325 Euro, 
Diseno. 


Yatak odanızı iyi planlayın 

Hayatın üçte birini uyuyarak geçirdiğimiz gerçeğinden yola çıkarak 
yatak odalarının evlerde ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. 
Dingin bir atmosfere sahip olması gereken bu alanlar, 

giysilerin yığılması, okunan kitap ve dergilerin bir köşeye 
atılmasıyla çoğu kez son derece karışık bir hale geliyor. Öncelikle 
giysi dolaplarınız için satın alabileceğiniz birkaç karton kutu, 

dolap içi düzenleyiciler gibi aksesuarlarla bundan kurtulabilirsiniz. 
Başucunuza koyacağınız komodinler, yatak altlarına 
yerleştireceğiniz kutular ve raflar da işinizi kolaylaştıracak. 


Lema'dan Notte 


1 Piniwini raflar 


dergilik 910 (adedi) 60 Euro, 
Euro*KDV, Nordist 
Maslak Yapı. - 


Rhamnales komodin 
1.160 TL, 
Mudo Concept. 


GHOCGtefeteitE NER 


CHOCOLAT 


© Chocolat 
GUALITE “A CROUER” 


a oover MEENTER 4 ewe 


Magis raf sistemi 
250 Euro, Haaz. 


Nordist. 


illimetrica dolap sistemi, Statü Mobilya. 


mmm 


TET 


Manhattan askı 
450 EurosKDV, 
Nordist. 


Banyo ve mutfaklarda yaratıcılık zamanı 

Küçük kutular, hasır sepetler, tekerlekli raflar banyodaki dağınıklığı 
toparlamak için ideal çözümler. Makyaj malzemelerinizi ve banyo 
ürünlerinizi küçük depolama kutularına yerleştirebilirsiniz. Ayrıca 
hasır sepetler de havlular için iyi bir fikir olabilir. 

Mutfaklarda ise düzenli olmak her zaman kolay olmayabilir. 

Bir kere mutfak malzemeleri her aradığınızda elinizin altında 
olmalı. Tekerlekli sepetler mutfakta da yardımınıza yetişiyor. 
Mutfak aletlerinin yanı sıra kavanozlarınızı da bu sepetlerin içine 
yerleştirebilirsiniz. Mutfağınızda depolama sorununu çözmenin en 


Sepet 69,99 TL, 
H&M Home. 


Zİ Komodin 
4.850 TL, 
5 Cumba 

Selection. 


Collar dergilik 
670 Euros-KDV, 


Normann 
Copenhagen 
Jalousi dolap 
1.785 Euro, 
a Diseno. 


İPUCU 


© Öncelikle neleri 
saklayacağınıza ve 
atacağınıza karar verin. 
© Eşyalarınızı kullanım 
durumuna ve sıklığına 
göre ayırın, gizlemek ve 
göstermek istediklerinizi 
belirleyin. 

© Sıkça kullanmadığınız 
eşyalarınızı daha yüksek 
raflara kaldırın. 
©Tekerlekli saklama 
üniteleri, kullanıldıkları 
mekana göre daha 
esnek ve pratik olabilir. 
Hareket edebildikleri için, 
yakınınızda durabilir, 
istenilen mekana 
taşınabilirler. 
©Koridorlara, merdiven 
altlarına, kullanılmayan 
köşelere, kapı arka ve 
önlerine akılcı şekilde 
yerleştireceğiniz ünitelerle, 
dağınıklığı yok edersiniz. 


a 
4 


Pramana hasır 
sepet 346TL, 
Crate and 
Barrel. 


kolay yolu ise raflar. Duvarlarda alanınız olduğu müddetçe rafları 
mutfağın her yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada dolap 
içlerini de bol raflı yaptırmayı ihmal etmeyin. 

Antre çözümleri 

Küçük bir antreniz varsa ve eşyalarınızı nereye koyacağınızı 
bilemiyorsanız duvarlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kapı ya da 
ayakkabılığınızın Üstüne asacağınız açık raflar; ayakkabı kutularını, 
kullanılmayan aksesuarları saklamak ve derli toplu bir düzen 
yaratmak için ideal. 


sistemi 
2.150 Euro, 
Nordist. 
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ALIŞVERİŞ MOBİLYA 


Nomon Galan saklama 
ünitesi 1.250 Euro, 
Italdeko. 


MULTİ-FONKSİYONEL TASARIMLAR 7 


Özellikle kücük alanlarda büyük kolaylık sağlayan multi-fonksiyonel 
tasarımlar, değişken kimlikleriyle bir saklama ünitesi olmalarının yanı 
sıra farklı kılıklara bürünüp yeni işlevler ve çekici estetiklerle karsımıza 
çıkabiliyorlar. 


Perla şifoniyer 
7.280TL, 
Casa Classic. 


Koray Malhan tasarımı Virasana 
gazetelik 1.587 TL-KDV, 
Koleksiyon. 

Ektorp sandıklı 
puf 279TL, 
Ikea. 


Podest oturma 
ve saklama 
ünitesi 

5.520 Euro, 
Nordist. 


Neonepal mini 


Mudo 
Concept. 


Rosales tekerlekli 
saklama ünitesi 
2.760TL, 


GHO.LAT 
MENIER, 


Mudo Concept. 
Ahşap kapaklı 
f 


pu 
Baxter Miroir sehpa 2.147TL, 
4.850 Euro-KDV, Moda Bagno. Cumba 

Selection. 


TASARIMLAR FONKSIYONEL OLMALI 
“Günümüz evlerinde tasarımları, bir dekorasyon unsuru olmanın ötesine taşıyıp; bir çağı anlama gayreti olarak 
değerlendirmek gerekiyor. Özellikle tasarım sürecinde, insan zihni ve bedenine dair daha önce sorgulanmamış alanlara 
dair sorular sormak, evlerde kişilerin ihtiyaçlarını, tasarım süzgecinden geçirerek, hayatı kolaylaştıracak farklı alternatifler 
sunmak gerekiyor. Mesela ritmik olarak çoğalan, geleneksel yaklaşımdaki depolama seçeneklerine yeni yaklaşımlar 
kazandırmak gibi. Parçaların kompozisyonu sırasında yaratılan alternatif hacim ve alanlar mutlaka değerlendirilmeli ve tasarımlara farklı 
fonksiyonlar yükleyerek aynı anda birden fazla işlevi yerine getirmesi sağlanmalı. Ürünler fonksiyonel, kişilerin yaşam tarzıyla uyumlu 
özellikler taşımalı. Tasarlanma sürecinde de bu yüzden sadece tasarım disiplinini değil, tasarımın farklı disiplinlerle olan etkileşimini de 
incelemek lazım. Modernizmle birlikte hayatımıza giren izleyicinin de işin içine girmesi gerekliliğinden yola çıkarak, mimarlardan son 
kullanıcılara kadar herkesi boyut, yükseklik, iç kompozisyon ve yüzey tercihi gibi seçimlerde tasarım sürecinin bir parçası olarak görmek 
gerekiyor.” Koray Malhan/ Koleksiyon Tasarım ve Marka Direktörü. 
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lemimmikin di) 


ALIŞVERİŞ ÖNERİ 


Müdavimlerinden adresler 


Moda'nın enerjisi yüksek ve dinamik yaşantısı son yıllarda burada birçok orijinal mekanın 
açılmasına yol açtı. Yaratıcı tarafta yaptıkları işlerden tanıdığımız birkaç semt sakininden tasarımı 
kadar, samimiyetiyle de sevdikleri favori adreslerini öğrenerek, minik bir gurme turu yaptık. 


YAPIM KAROLİN APİK FOTOĞRAFLAR BİLGE CAN GÜRER 


Li 


>) mal Nİ El Bİ bam. 


DOĞMA BÜYÜME MODALI PR GURUSU FERİDE EDİGE'NİN SEÇİMİ 


“Moda'nın en güzel ekmekleri Naan'da. Kahvaltıları da nefis. Ama asıl kurucuları Sandy ve Onur sonradan buraya gelip en sıkı Moda ruhu 
olanlardan. Her yürüyüşte uğranır, bir çay kahve mutlaka içilir. Sohbet edilir, güzel kulak çınlatılır. Naan'a uğramak günlük bir ritüeldir.' 
Eski Osmanlıca'da “ekmek” anlamına gelen Naan; Amerika, Fransa, İtalya ve Ortadoğu'dan farklı ekmek türlerini tadabileceğiniz, kaliteli 

ürünlerle kahvaltı servisi veren bir mekan. Naan'da ekşi mayalı köy ekmeği, tost ekmeği, çok tahıllı, cevizli üzümlü, tam buğday gibi ekmek 

alternatiflerini bulabilirsiniz. 
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HEM EVİ HEM DE OFİSİ MODA'DA OLAN İÇ MİMAR EMRE İZER'İN SEÇİMİ 


1903 yılında mimar Constantin 
Pappa tarafından inşa edilen tarihi 
bir binanın alt katında yer alan 
Pappa, mimarının adını almış. 
Fransa'daki küçük ve sevimli 
kafeleri hatırlatan mekan, içeriye 
girer girmez çeşit çeşit kurabiyeler, 
pastalar ve tatlılarla dolu bir vitrinle 
karşılıyor müşterilerini. 


'Moda, İstanbul'da hala İstanbul gibi kalabilmiş bir semt benim için. Hem yapısıyla hem de sakinleriyle hala İstanbul 
gibi hissettiğim yerlerin en başında geliyor. Pappa bu semtte en rahat ettiğim kafe. Bulunduğu binanın ve mekanın 
güzelliğinin yanı sıra sunulan her şeyin çok lezzetli olması da cabası. Sahibi Gaye ile sohbet de çok keyifli." 


MODA'DA BİRÇOK 
MEKANA İMZA ATAN 
NAİF TASARIM”IN ORTAĞI 
EFECAN GÜRBÜZ'ÜN SEÇİMİ 


“Binayı, zaman zaman yaptıkları sergilerde genç 
sanatçıları destekledikleri için, güzel müzikleri, farklı ve 
lezzetli mutfağı -vejetaryen seçenekleri-, güzel kokteylleri 
ve ferah bahçe kullanımından dolayı seviyorum. Bunlara 
kıymet verecek bir komüniteyi de bir araya getirebildikleri 
için kendimi rahat hissettiğim özel ve farklı bir mekan 
olarak görüyorum Bina'yı.” 


GOM'UN YARATICISI 
GİZEM AYTAÇ'IN 
SEÇİMİ 


“Aida; mahallemizdeki Küçük İtalya... Eski bir Rum evini samimi bir 
yeme- içme mekanına çevirmişler. Yalnız gidip barında bir kadeh 
şarap içmeyi seviyorum. Mekan sahiplerinin ve personelinin sohbetini 
seviyorum. Yemekler ise damak tadıma çok uygun. Sürekli yeni 
lezzetler keşfedebiliyorum. Ara sıra sürpriz canlı müzik oluyor. Fazla 
tasarlanmamış, samimi ve gerçek bir mekan." 
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PARKE 


Hand Made Parguet 


: yerleşimlere övgü 
tribak-rustik stilde el yâ 
toprak tonlarında yüzeylerYe 
sihirli gücünün dokunduğüüş 


t 


hi 


MEL 


Floating House Collection'ın kurucusu Marina Coriasco'nun evi. 
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STİL TASARIM 


İssız ada tasarımları 


O bilinen soruyu biraz değiştirdik ve farklı alanlarda hayatı tasarlayan yaratıcı ve renkli isimlere 
'İssız adaya düşseniz, yanınıza hangi tasarımı alırdınız?" diye sorduk. Yaşamı devam ettirme 
içgüdülerine alışkanlıklarını, beğenilerini, anılarını ve hayalgüçlerini katarak verdikleri ilginç 

cevapları sayesinde, önceliklerine dair ipuçları aldık. 


YAPIM KAROLİN APİK FOTOĞRAFLAR MERVE AĞAZAT FOTOĞRAF ASİSTANI BURCU ÖZDEN 


! Haazve Travelmodus'un kurucusu 


ART NOW 'Aile evimizde, yani büyüdüğüm 
evde de bulunan ve bir klasik 
olan Thonet Rocking Chaâir'i yani 
Thonet'nin sallanan sandalyesini 
seçtim. 1800'lü yılların sonunda 
Michael Thonet tarafından 
tasarlanan ve hala günümüzde 
birçok tasarıma ilham veren 

bir klasik. Parçalara ayrılabilme 
ve oldukça ufak bir pakete 
sığma ve orijinal vidalarıyla 
tutturularak kurulabilme özelliği 
de hala beni kendine hayran 
bırakıyor. Tasarım ve mobilya 

ile uğraşan bir ailenin içinde 
büyümüş biri olarak bu sandalye 
beni çocukluğuma, anılarıma 
götürüyor; üstelik taşıması da 
pratik." 


İçmimar 


“Sabahları uyanır uyanmaz, 

: neredeyse gözümü açmadan, 
ilk ritüelim; güne misktik 

e tınılarla başlamak oluyor. 

: Pirinç Tibet çanakların 
yarattığı derin titreşimli 

: melodiler, benim için ciddi 

: bir arınma ve odaklanma 
sağlıyor. Dolayısıyla ıssız bir 

: adaya düşsem, yanıma bana 

i umut verecek, tanıdık tınısıyla 
: beni sakinleştirecek, hayal 

: dünyasına taşıyacak, doğa ile 
: diyalogda tutacak, bütünlüğü 
> : hatırlatacak Tibet derin 

: düşünme çanağımı alırdım." 
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Tarihçi, seyahat yazarı, 
profesyonel rehber 


Tasarımcı 

"Yanıma Krop Knives'ın el yapımı müthiş keskin, 
geri dönüşümden de faydalanarak doğaya 
uyumlu, kişiye özel yaptığı bıçaklarından sağlam 
bir balta alırım. Baltamı omzuma atıp önce tüm 
adayı gezerdim. Eğer bir ev sahibi varsa ve ben 
davetsiz misafirsem önce kendim gidip tanışmam, 
ansızın tanışmaktan daha iyi olur. O anda balta 
sadece kendime olan güvenimi simgeleyecektir. 
Hala yaşıyorsam, yalnız olduğumda yemek 
yeme alışkanlığım çok olmadığı için baltamla 
dökülmüş ağaç dallarından bir tabak yapardım; 
böylece yemek yeme gerekliliğini kendime 
hatırlatmış olurdum. Bukalemun gibi bir insan 
olduğum için adaya hızlıca adapte olurdum. Bol 
vaktim olduğundan ve pek acıkmadığımdan 
baltamla kendime çeşitli küçük aletler yapardım; 
daha sonra o aletlerle ahşap, kum, su ve toprak 
kullanarak uzun zamandır istediğim heykel 
çalışmalarına başlayabilirdim.' 


ei 


| 


“Hep okuyan biri oldum. 
Hatta yolda bulduğum 
gazeteleri okuduğum için 
çocukken annem beni 
sokakta sürüklerdi. 

Çok kitap okudum, 
yüzlerce kitaptan oluşan 
çok zengin bir kütüphanem var, 

15 tane kitap yazdım. Dolayısıyla ben 

ıssız bir adaya düştüğümde yanıma bir kitap 
alırdım; hatta bir değil mümkün olsa yüzlerce kitap 
alırdım ki o kitaplarla hayaller alemine dalayım, güzel 
vakit geçireyim diye. Yıllardır eski Istanbul kitapları koleksiyonu 

yapıyorum. Seyahat yazarı olduğum için ve aynı zamanda Türkiye'de Avrupa 
hakkındaki ilk seyahat kitabını yazan kişi olduğumdan dolayı bu tarz kitaplar 
beni daha çok ilgilendiriyor. O yüzden de eski Istanbul ile ilgili yazılmış seyahat 
kitaplarından oluşan zengin bir koleksiyonum var. Koleksiyonumun en değerli 
parçası bir arkadaşımdan bir yaş günü hediyesi olarak geldi. Ismi Beauties of 
the Bosphorus. 1838 yılından kalma Julia Pardoe'nun yazdığı bir kitap. Kitabın 
güzel bir tarafı da William Henry Bartlett tarafından gravürlerinin yapılmış 
olması. Adaya götüreceğim kitaplardan biri bu olurdu." 
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STİL TASARIM 


“Ben müzik olmadan yaşayamam. 
Çalışırken, dinlenirken, uyurken, 
uyanırken, arkadaşlarımla evde (o She Mimarlık ortağı 

yemek yerken, yani nefes aldığım 

her an bana güzel bir melodinin eşlik 
etmesi gerekiyor. Bu yüzden sevgili 
anneannemin bana beş yaşındayken 
aldığı piyanomu seçiyorum. Hem müzik 
ruhun da gıdası." 


Rafineri Reklam Ajansı 
- Başkan Yardımcısı 


'İssız bir adaya 
düşsem yanıma 
: alacağım obje 
: defterim olurdu. 

Nereye gidersem 

gideyim; evde, 
: işte, seyahatte 
: herzaman 

yanımda bir 
defterim mutlaka olur. Notlarımı, 

: gördüklerimi, yapılacakları, listelerimi 
: her şeyimi 
tuttuğum 
defterim 
: olmadan 
: sokağa 

çıkmam. 

Issız adada 
: günlük 
: tutmak, 

bitkilerin 

resmini 
: çizmek ve kağıttan gemi 
yapmak isteyeceğimi düşünüyorum." 


: İçmimar 
'Issız bir adaya düşersem yanıma almayı ilk düşüneceğim şey içinde rahat edeceğim bir çadır olurdu. İnsanlar hayatta kalmak için ilk 
: önce sığınak ve yiyeceğe ihtiyaç duyduklarından, kendimi korunaklı hissedeceğim bir çadır isterdim." 
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ÖZGÜR MASUR 
Moda tasarımcısı 


“Ben Ipad Pro'mu yanıma alırdım. Hiçbir 
şekilde kağıt-kalem ve benzeri bir şey 
almazdım. Böylece hem dünyayla iletişimimi 
kesmezdim, hem de bütün çizimlerimi Ipad 
üzerinden yaptığım için sıkılmazdım. Şu 
anda kağıt-kalem yerine bütün her şeyimi 
tabletimle hallediyorum.' 


İH MURAT TAMGÜÇ 
Lunapark Retail&Product Design kı 


'İssız bir adaya 
düşsem tercihim, 
Dedon'un Swingrest 
koleksiyonundan 
Hanging Lounger 
olurdu. Bir ağacın 
dallarında sessiz 
sakin sallanarak 
dinlenirken 
başıma gelen 
talihsizliği konforlu 
bir kaçamağa 
dönüştürmüş 
olurdum.' 
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STİL TASARIM 


Sanat danışmanı 


“Benim korkaklığımda ve doğada 
yaşama beceriksizliğinde birisi ıssız 
bir adaya düştüğü takdirde hayatta 
kalma şansı maalesef 0. Eğer 
yanıma alacağım yegane obje bir 
Swiss Army çakı olursa, belki bu 
çok düşük olan sağ kalma ihtimalimi 
azıcık artırabilirim. Bugüne kadar hiç 
sahip olmadığım bir obje; dolayısıyla 
başıma bu talihsiz olay gelmeden 
önce kullanmayı öğrensem sanırım 
fena olmaz. Wenger 16999 modelinin 
verdiği “her derde deva” izlenimi 
belki başıma gelen bu talihsiz olayın 
psikolojik etkisini de biraz hafifletir." 
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Petra Roasting Co. kurucusu 


“Keskin bir bıçak 
herhalde ıssız bir 
adada en çok işe 
yarayacak şey diye 
düşündüm. Yaban 
domuzu avlayıp, 
istiridyelerden inci 
çıkarmak dışında 
zamanım olursa 
kendimi ahşap 
oymacılığına vermek 
iyi olabilir." 


TÜM HAYALLERİN SIĞACAĞI 
ÖZEL EBAT 


bienseramik.com.tr 


STİL EV GÜNLÜĞÜ 


Eşsiz cam 
tasarımlarıyla 
tanıdığımız 
cam sanatçısı 
Felekşam Onar 
salonunda. 


Sanatçı hassasiyeti 


Cam sanatçısı Felekşan Onar'ın Kemer Country'de kurguladığı samimi yaşam alanı sanatla 
birleşerek yaratıcı sesini yükseltiyor. Doğal malzemeler, renk ve ışık oyunlarıyla dans ederek 
kendine özgü bir hayat stiline kapılarını açıyor. 


Fy-shan markasının yaratıcısı Felekşan 
Onar'ın yoğun temposundan mola aldığı 
evinde kurguladığı yaşamın başrolünde, 
eşi Hamdi Onar'ın yanı sıra altı köpeği ve 
bir de papağanı var. 18 yıl önce taşındıkları 
evi seçmelerindeki sebeplerin başında, 
etkileyici doğası ve nefes aldıran bir yerde 
spor yapmanın kolaylığı geliyormuş. “Evi 
satın aldıktan sonra mimarisinde hiçbir 
değişiklik yapmadık. Sadece gerekli 
yenilemeler yapıldı ve kapalı havuz 
eklendi." diye yapılan değişiklikleri özetliyor 
Onar. 1.000 metrekarelik geniş ev üç 
kattan oluşuyor. Giriş katında salon, yemek 
odası, çalışma odası, misafir tuvaleti ve 
mutfak; üst katta oturma odası ve üç yatak 
odası, alt katta ise televizyon odası, spa- 
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YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN 


Duvara Mustafa Ayaz tabloları ve bir de Petros 
Zoumpoylakis'a ait bir eser asılmış. Onündeki 
yuvarlak sehpa Christian Liaigre tasarımı. 
1881 yılı imzalı antika Moser yeşil vazo 
Prag'dan alınmış. Abajur Fy-shan Soho House 
koleksiyonundan. 


spor alanı, misafir odası ve kapalı havuz 
yer alıyor. Evin renovasyon sürecinde, 
daha önceden çalıştıkları iki isimle işbirliği 
yapmışlar; dolap ve mutfak çizimleri 

gibi iç mimari işlerde Metin Korman'la, 
mobilyalar için Derya Akdurak ile bir araya 
gelmişler. İç mimari çalışmalar çok kısa 
sürede tamamlanmış; iki ay içinde ev 
sahipleri evlerine taşınmışlar ama projenin 
tamamlanması altı ay sürmüş. Önceki 
halinde ağırbaşlı bir İngiliz stili hakim olan 
ev, iç mimari hamlelerle hafifletilmiş. Evin 
planı neredeyse tamamen değiştirilmiş. 
Alt kat baştan aşağıya yenilenmiş. 

Kapalı havuz için bahçe sekiz metre 
kazılmış. Alanları genişletmek ve daha 
ferah hale getirmek için üst kattaki 


“BENCE DEKORASYONDA EN ÖNEMLİ NOKTA SAMİMİ OLMASI, 
EV SAHIPLERINİN KIŞILIĞINI VE YAŞAMINI YANSITMASI. ” 


iki küçük oda birleştirilip tek bir odaya 
dönüştürülmüş. Salonda bölme yaratan 
bazı duvarlar da yıkılarak açık plan bir 
yerleşime geçilmiş. Girişte açık renklerle 
ferah bir başlangıç, yaşam alanlarında 
ise daha koyu tonlar ve loş ışıklarla sıcak 
atmosferler yakalamayı hedeflemişler. 
Ev sahibesi; 'Bu evde, herkesin bağımsız 
olup rahat yaşayabileceği ama bir araya 
gelindiğinde samimi hisler veren bir 


Pianonun sol tarafında asılı kumaş, Hamdi Onar'ın dedesinden kalma 
bir yörük çadır örtüsü. Yanında da hat sanatı bir eser duruyor. 


ii 


aş 2. vi 
| 4 Açık renk deri kanepeler Maxaltoptüme Kanepe Flexfor 
Halı Izmir'de özel olarak dokütu!muş. Orta sehp 
Akdurak, iki yan sehpa Christian Liaigre tasarımı. P 
Bretz'den. Tablo Martin Kasper'a ait. Pencerenin önünde 


ambiyans yakalamak istedik.' sözleriyle 
evin duygusunu dile getiriyor. Mobilyalarda 
doğal dokuları, aksesuarlarda ise renkleri 
görmeyi tercih eden Onar, ev geniş 
olduğu için isteklerinden hiç ödün vermek 
zorunda kalmadıklarını da sözlerine ekliyor. 
Köpeklerinin en çok vakit geçirdiği alan 
oturma odası olduğu için burası haliyle 
yıpranmış. Şu anda bu odayı yenilemekle 
meşguller. Aydınlatma konusu en ciddiye 


üstündeki heykel Ettore Sottsass imza 


Vr sz 


aldıkları konulardan biri olmuş. Genel 
aydınlatma için pencere kenarlarına yapılan 
alçıpanların ardına gizlenen endirekt ışıklar 
kullanılmış; bunun dışında abajurlar ve 
yerden aydınlatma ürünleriyle ışığa destek 
verilmiş. 

Mobilyaların çoğunu, daha önceki yıllarda 
Paris ve Milano'dan aldıkları ürünler 
oluşturuyor. Sanat eserleri de dekorasyona 
dahil edilen değerli parçalar. 'Evde hem 


Şömine bölümündeki siyah deri kanepeler 
Josef Hoffmann, orta sehpalar ve lambader 
Derya Akdurak tasarımı. Kaide üstü heykel 
Paris'ten alınmış. 
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STİL EV GÜNLÜĞÜ 


Yemek masası Derya Akdurak tasarımı, sand 
Cassina'dan. Masanın ortasında Fy-shan Cacti s den 


— Opuntia çanak duruyor. Avize Bruce Gilardi tasarımı. 
Zeminde zarif, antika bir Buhara halı görülüyor. 


'EV İNSANIN KENDİNİ EN 
MUTLU HİSSETİĞİ YER OLMALI. 
BU EVİ DEKORE EDERKEN, GEZİP 
GÖRDÜĞÜMÜZ YERLERDE 
EN ÇOK HOŞUMUZA GİDEN 
MEKANLAR BİZE İLHAM 
KAYNAĞI OLDU. 


çağdaş, hem de aileden yadigar eserler 
var. Yann Perrier, Bertil Vallien, Boris 
Speck gibi cam sanatçılarının yanı sıra 
Ettore Sottsass'a ait bir heykel, Martin 
Kasper imzalı bir yağlı boya tablo ve 
aileden kalma antika kumaşlarda fermanlar 
da bulunuyor.' diyerek bir sanatçı olarak 
sanata verdiği önemin altını çiziyor. 

Esra Aksu ile birlikte, ormanın devamı 
görüntüsünde, az çiçekli ama bol ağaçlı bir 
bahçe tasarlamışlar. Bahçede çok zaman 
geçirdiklerini söyleyen ev sahibi, özellikle 
yaz aylarında burasının neredeyse salon 
fonksiyonunda olduğunu belirtiyor. 
Fy-shan markasının yaratıcısı Onar yaptığı 


işleri şöyle tanımlıyor; 'Tasarımlarımın Antika Çin dolabın üstündeki Yemek bölümündeki antika-dresilar 
zeki ve kullanışlı olduklarını düşünüyorum. O abajuru Felekşan Onar Çukurcuma'dan alınmış. Ingiliz' gümüş 
Alıcıda “benim bunu mutlaka almam tasarlamış. At heykeli Stathis şamdanlar aile yadigarı. Dededen kâlmalât 
lazım” hissinin olmasını istiyorum”, Alexopoulos'a ait. Keşiş örtüsü çerçevelenerek duvara asılmiş? 


, lolar Myanmar'dan alınmış. 
Bu aralar Fy-shan Glass'ın Barware e $ 
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Levent 0212325 8420 
Kalamış mağazamız kentsel 
dönüşüm sonrası, aynı yerinde 
yeniden hizmetinizde olacaktır. 


www.profildesign.com.ir 


de) facebook.com /ProfilDesignTurkey 


20 yıldır birlikte, hep daha iyiye... 


Profil Design 20. yılını yepyeni tasarımlar ve özel fırsatlarla kutluyor. 
Mobilya tasarımları ve fonksiyonel dolap sistemleriyle evinize güzellik 
katmaya devam ediyor. 


Avantajlarla dolu 20.yıla özel fırsatları kaçırmayın. 


Made in Germany - 
üns PROFİE 
Türkiye temsilcisi Profil Design © 


Her şey yerli yerinde! 


Ml fabrikada.com 


STİL EV GÜNLÜĞÜ 


koleksiyonunu tanıttığını belirten 

Onar, yılbaşında Berlin'deki Bergama 
Müzesi'nde Perched adlı bir sergisinin 
olacağının müjdesini veriyor. Projelerin 
ardı arkası kesilmiyor; “Akabinde New 
York'ta Wanted Design Show'da bir grup 
Türk tasarımcı ile birlikte yer alacağım ve 
Eylül 2018'de Venedik Glass Week'de 
olacağım. Bunlar şimdiden beni çok 
heyecanlandırıyor.' diyerek sözlerini 
tamamlıyor. 
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eğ 


Sinema.odası itüm kanepeler 
Bretz'ten alınmış, antika halı aileden 
kalma. Sinema etkisityaratmak için 
siyah perdeler kullanılmış. 


Misafir banyosu Metin 
Korman tasarımı. 
Gümüş çanaklı antika 
sürahi Hamdi Onar'ın 
annesinden kalma. 


“HAYAT ÖNCE KENDİNİ SEVMEK, SONRA BU SEVGİYİ 
TÜM CANLILARLA PAYLAŞMAK, PAYLAŞIRKEN 
ÜRETMEK, ÜRETİRKEN DE YAŞATMAK DEMEKTİR.” 


ki « — Ç 


NU 


tfak ve yemek masa 

takımı Derya Akdura 
tasarımı. Beyaz eşyala 
Gaggenau'dan alınmış. 
Sarkıt lamba bir antika. 
mağazasından alınmış. | 


MY LIFE DESİGN STORİES 


Poliform Senzafine, designer Rodolfo Dordoni. 
Tribeca coffee table, design by Jean-Marie Massaud. Gand pouf designer Vittorio Prato 


ITAL |İDEKO Poliform 


Ulus Mah. Sürekli Sk. No:2 | Istanbul 
t.4902123254464|f.4902123254474 
info8italdeko.com | www.italdeko.com 


STİL SEÇİM 


Haluk Akakçe ile Çukurcuma 


New York'ta yaşayan, çağdaş sanatın önemli isimlerinden Haluk Akakçe ile İstanbul'da bir araya 
geldik. Sanatçının iç mimarlık eğitimi almış olması bizi daha da çok heyecanlandırdı ve birlikte 
Çukurcuma'nın yolunu tuttuk. Dekorasyon turumuzdan çok ilginç enstantaneleri belleğimize yazdık. 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR SERKAN ELDELEKLİOĞLU 


Haluk Akakçe, Bilkent'te İç mimarlık ve Çevre Tasarımı okuduktan 
sonra burslu olarak Art Institute of Chicago'da Güzel Sanatlar 
yüksek lisansı yapmış. Video ve Performans Sanatı okumuş. Daha 
sonra New York'ta staj diye girdiği Skidmore, Owings&Merrill LLP 
(SOM)'den iş teklifi almış ve orada kalmaya devam etmiş. Ancak 
gönlünde mimarlık değil, sanatçı olmak varmış. İçindeki dürtülerin 
önüne geçemeyerek tüm hızıyla çizmeye ve sanatını icra etmeye 
devam etmiş. Ünü gittikçe yayılan ve dünya sanat piyasasının 
aranan ismi olan Akakçe ile Kasım ayında Dirimart'ta gerçekleşen 
Pop-up sergisi sebebiyle buluşunca, Çukurcuma'da bir tur ve mini 
bir röportaj yapmaya karar verdik. 
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"Buraya sempati duydum. Dışarıda masa üstündeki ördeğin bile bir 
hikayesi, yaşanmışlığı olduğu ortada." 


“Çok yeni ürünler bana hitap etmiyor ancak mağazanın ismi 
hoşuma gitti; çünkü ben de kendimi 3rd Culture olarak görüyorum.” 


"Bilmediğim bir alan. İşlerimde mermer kullanmıyorum. 
Çukurcuma'da bu eski parçaların açıkta olması bana 
değişik geldi." 


Dekorasyonun tanımını yapar mısınız? 

Hayatı kendimize adapte etmek. 

New York'ta nasıl bir evde yaşıyorsunuz? 

Tribeca'da, 400m? genişliğinde fantastik bir loft'ta yaşıyorum. 
Burası hem evim, hem de atölyem. Dekorasyonu, sergilere ya da 
partilere göre devamlı değişiyor. Sofia Coppola ve Brooke Shields 
komşularım. Köpekleri gezdirirken selamlaşıyoruz. 
Yaratıcılığınızı neyle besliyorsunuz? 

İnsanların ilgi duymadığı şeylere ilgi duyarak... Onların gözlerinden 
kaçan şeyler bana ilginç geliyor. İnsanların sakladığı gerçekler ve 
kaale almadığı şeylerde çok şeyin gizli olduğuna inanıyorum. 
Sanat eserlerine dekoratif unsur olarak bakılması hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? 

Ben resmin güzel olmasına karşı değilim; ben de güzellik 
taraftarıyım. Yatırım ya da dekorasyon için almaları çok da önemli 
değil aslında. Yeter ki resmin hakkı verilerek sergilensin. Bir evde 
sanat eserlerine yer verilirken eserde bir espri anlayışı varsa, bu 
önemli bir süpriz faktördür. 


“Mücevhere yakınlığım var ve zamanında çok topladım. Kamer Kıraç 
tasarımı mücevherlerin çok güzel parçalar olduğunu düşünüyorum. 
Mücevherlerin güzelliği, insanın yaratıcılıkta ve el işçiliğinde geldiği 

mükemmel noktayı gösteriyor.” 


'Antikaların içindeki gizemli 
perileri ve hikayelerini 
seviyorum. Burası öyle 

bir yer. 2018'de kristal 
kesme ve indirgeme sanatı 
objeleri ve özellikle Laligue 
markasının ürünlerinin öne 
çıkacağını düşünüyorum. 
Burada da şimdiden şık 
bir Laligue bölümü olması 
hoşuma gitti." 
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STİL SEÇİM 


"Erkal Aksoy'un mekanı A La Turca House'u çok beğendim. Antikalardan daha çok hoşuma giden; parçaların ölçek, renk ve dönem olarak çok 
başarılı bir şekilde bir araya gelmesi. Türk işi kilimleri çok severim. O duvarlardaki dışavurumcu, figüratif resimlerin arasında benim de bir işim 
olsun isterdim. Resimlerle kendimi bağdaştırdım.” 
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Aslı Günşiray. Kuti Retro Modem. 


Haluk”a göre 
best of 
Çukurcuma: 


. Ala Turca House 


Modern Tarih. 


1 

2. Dodo Interiors&Antigves 

3. Antikacı Hikmet Mizanoğlu 

4. Modern Tarih 

5. OnSekiz 

6. Aslı Günşiray 

7. Osman Gürsoy Antika 

8. Kuti Retro Modern 

9. Şamdan Antigve 

10. Epogue 

11. Oytun Berktan 

12. Tombak Antika 

13. 3rd Culture 

14. Taşçı Halil 

15. Blok Art Space (Sanat Galerisi) 

16. Cuma (Kafe) 

17. Miss Bloom (Çiçekçi) 
. Avni Akmehmetoğlu (Ressam) 
. Kamer Kıraç (Mücevherci) 


Sanatınız hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ülkemizde sanat ortamını nasıl buluyorsunuz? 

Sanatımda öyle bir özgürlüğe ulaştım ki hiçbirşey umrumda Çok zararlı buluyorum. Çok ticari ve sanatçılara zararlı buluyorum. 
olmuyor artık. İstediğin her şeyi söyleyebilmek gibi bir şey bu. Değeri tamamen metrekareye bağlı. Bu böyle olmamalı. 
Kelimelerin bittiği yerde kendi kelimelerini üretmeye başlıyorsun. Çukurcuma ve antikalar hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Kendine ait görsel bir kelime hazinen oluyor; kendi dilini yaratmış Çok güzel şeyler gördüm ama antika adı altında eskiyi çok 
oluyorsun. Ve kelimelerin bittiği yerde sanat başlıyor. yüksek fiyatlarla satıyorlar. Onların yaşanmışlığı ve gizemiyle 
Çizerken neler hissediyorsunuz? ilgileniyorum; içlerinde tuttukları hikayeleri merak ediyorum. 
Çizdiğim ya da olduğum karakteri yansıtmaya çalışıyorum. Kendimi, Benim sevdiğim tarzdaki antikalar Art Nouveau ve Art Deco stilde. 
hayatımı, yalnızlığımı, çevremdeki kalabalığı hissediyorum. Retro ve 70'ler de hoşuma gidiyor. 
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STİL Ev GÜNLÜĞÜ 


minigue Imbert e Paxfocus 
e Focus'tan alınmış. Gri koltuklar 


oni'den seçilmiş. Tekerlekli o 
sahibi tarafından zi 
pi 


(> 


ölgesinin eşsiz manzaraları.we zengin... 
T nm uyandırdığı hisleri karakterine taşıyan“ 
dağ evi, Floransa yakınlarında yer aliyor. Mimar 
YA N « LA R Carlotta Turini'nin yeniden yazdığı hikayesi, eski 
değerlerine tutunarak hayatı kucaklıyor. 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR JOHN WERICH 
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Floransa'nın kuzeyindeki dağlık bölgede 
yer alan Sasso al Melo'daki evde; Gucci 
Grubu'nun eski yöneticilerinden, şu 
anda moda danışmanlığı yapan Michele 
Guidi yaşıyor. Aslında Floransa ve Lucca 
arasında yaşayan ev sahibi bu dağ evini 
haftasonu kaçamakları için satın almış. 
İlk haliyle yanına yaklaşılamayacak 
kadar harap halde olan ev, mimar 
Carlotta Turini'nin renovasyon ve 
mekan tasarımıyla son halini almış. 
2003 yılında Floransa Üniversitesi 


mimarlık bölümünden mezun olduktan 
iki yıl sonra kendi ofisini açan Turini; 
ev, otel ve mağaza projelerinin yanı sıra 
Turini&Werich markası altında mobilya 
tasarımı da yapan bir mimar. Turini, 

taş ve ahşap karışımı yapının projesini 
şöyle açıklıyor; “Toskana'nın en güzel 
dağlık alanlarından birinde yer alan evin 
renovasyonu sırasında 1601 ve 1616 
yıllarına ait taşlar bile bulundu. Yörenin 
tipik mimari özelliklerini taşıyan evin 
bir ahırı ve açık alanda ocağı bile vardı. 


Carlotta Turini tasarımı 
mutfak özel imalat 
olarak Mobilificio Turini 
firmasına yaptırılmış. 
Tavan ahşapları beyaza 
boyanmış. Spiral 
formdaki taş merdivende 
taş ustasının ince el işi 
görülüyor. Ust kata çıkan 
diğer merdivenlerde 
ahşap kullanılmış. 

Evin ahırından çeşitli 
kesitler... 


Tamamı taştan yapılan evi bugünkü haline 
getirirken eski teknikler kullanarak özüne 
kavuşturduk. Hedef, eskinin ruhunu tekrar 
canlandırmaktı. Bugün yedi hektarlık 
havuzlu bir bahçesi ve müştemilatı olan 
500 metrekarelik üç katlı evde; altı yatak 
odası, iki banyo, açık mutfak ve geniş bir 
salon yer alıyor'. Gerektiğinde 12 kişinin 
rahatlıkla kalabildiği, orijinalinde iki katlı 
eve bir kat daha eklemişler. İç planları 
yeniden oluşturup bazı odaların ebatlarını 
değiştirmişler. Tüm çalışmalar iki sene 
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“HER PROJE BENİM İÇİN YENİ BİR TECRÜBE VE ÇOK HEYECAN VERİCİ. 
TASARLAYIP ÜRETTİKÇE KENDİMİ CANLI HİSSEDİYORUM. İŞİM BANA YAŞAM 
ENERJİSİ VERİYOR.” CARLOTTA TURİNİ 


Yörenin tâşından-.inşa edilmiş evin 
havuz kenarında, Vermobil'den 
kalınan:şezlonglar'kullanılmış. 


sürmüş. Dekorasyonda modern dokunuşlar (o ve odalarda farklı lambaderler tercih 


dikkat çekse de, evin orijinalindeki edilmiş. Etrafta başka ev olmadığı için - 
doğal malzeme sayesinde güçlenen hiç perde kulllanmamışlar; pencerelerin 

Toskana dağ stili muhafaza edilmiş. dışındaki kepenklerle yetinmişler. Salon 

“Yapının özgün güzelliği korunurken, eve ve odaların zeminleri ahşap rabıta parke, 

yeni ve taze bir görünüm vermek için ıslak zeminler ise terracotta ile kaplanmış. 

elimizden geleni yaptık. Evin genelinde Mobilya ve aksesuarlar için çeşitli eskici A 
kullandığımız yumuşak tonlar ve doğal ve antikacıların yanı sıra Gervasoni, Cantori 

renkler, iç mekanla dışarısı arasında bir ve Focus gibi önemli tasarım markalarına 

diyalog yarattı." diye sözlerine devam başvurulmuş. Sanat eserlerinin de dikkat 

eden mimar, 1920'lerin görüntüsünü çektiği mekanda iki önemli sanatçı, Cösar 

çağrıştıran mobilya renklerinin ve Baldaccini ve Arman'ın çöp atıklarından 4 
şöminede kullanılan demirlerin arka yaptığı işler yer alıyor. Bu eserler her > 
plandaki mükemmel taş duvarlarla ne kadar çağdaş stilde olsalar da, evin Pp. 
eşine az rastlanır bir uyum sergilediğini mimarisiyle aynı dili konuşuyorlar. Evin ii N 
belirtiyor. Aydınlatmalarda kumaş lambalar O içinde iki adet taş merdiven bulunuyor; ML) 
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VİLLAS : MARINA . HOTEL 


EPIOUE 


ISLAND 


epigue.com.tr A Iğ 
BODRUM | YALIKAVAK | TİLKİCİK KOYU #epigueisland SAOTA | AKSOY 


STİL EV GÜNLÜĞÜ 


Beyaz perdeli yatak bir demir ustasımdiözel'siparişle yaptırılmış. 

Ahşap çalışma masası, siyah metal sandalyesi we lambader bir antika 
pazarından-alınmış. Perdelerde beyaz keten, çarşaf takımında pamuklu 
tercih edilmiş. Aplikler eskiciden alınmış. 


Na 


; 
, İN. 
“ 


al 
| LLIE 


ESKİNİN RUHU, TAŞIN GÜZELLİĞİ, AHŞABIN SICAKLIĞIYLA 
HAYAT BULAN DAĞ EVİ; SAHTELİKTEN UZAK BİR YAŞAMIN 
SAMİMİ İZLERİNİ TAŞIYOR. 


bunlardan biri yerel bir heykeltıraş 
tarafından eski bir manastırdan esinlenerek 
yapılmış ve spiral formuyla sanat 
eserlerine modem bir katkı yapıyor. Elma 
ve armut ağaçlarının yanı sıra bölgenin 

tipik ağaçları olan çam ve kestanelerle 
dikkat çeken geniş bahçedeki havuz, 

evin keyif alanlarından biri. İdeal dekora 
ulaşmak için ilk olarak fonksiyonelliğin 
sağlanması gerektiğini belirten Turini, bir 
evin dekorasyon ruhunu ve stilini belirleyen 
faktörün kişisel dokunuşlar olduğunu ifade 
ediyor. 'Benim dekorasyon felsefemde, 
müşterilerime profesyonel hizmet 
vermenin yanı sıra kendi özel dokunuşumu 
yansıtmak da yer alıyor.” sözleriyle inandığı 
yöntemi konfirme ediyor. 


Misafir 
odasındaki 

gri yatak 
Gervasoni'den 
seçilirken 
dolaplar 
yerilerine göre 
özel ölçülerde 
marangoza 
yaptırılmış. 
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Naturaliy 
Ünigue 


Doğal Olarak Özel 
Rapsel'de her şey doğal. 
Malzemeler, renkler, 


dokular... 


Çiftehavuzlar Showroom: Op. Cemil Topuzlu Caddesi, No: 13, Fenerbahçe, Kadıköy 
Addresistanbul Showroom: Halide Edip Adıvar Bulvarı No: 4, Şişli 

rapsel.com » rapselGrapsel.com 

| rapselfumiture rapselfumiture 


STİL EĞİLİM 


2018 TREND ATLASI 


Bu sene evler hangi akım ve stillerin hakimiyeti altına giriyor? Yıl boyunca 
dekorasyon arenasında tanık olacağımız malzeme ve renkler neler? Işin 
uzmanlarından derlediğimiz yorumlarla 2018 evlerinin stil reçetelerini çıkarıyoruz. 


YAPIM NAZ GÜRLEK 


Mimar Sedef Tengizman. 


dekorasyonda 
öne çıkacak 
arts&crafts 
sentezi. 


Retro chic 
stil 2018'e 
damga 
vuracak. 


İZMAN RETRO CHIC 


MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ'NÜN ARDINDAN MİLANO'DA İÇ MİMARLIK ÜZERİNE MASTER YAPAN SEDEF 
TENGİZMAN KURUCU ORTAKLARINDAN OLDUĞU WORKING TASARIM OFİSİ İLE BAŞARILI PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYOR. 
ULAŞILABİLİR TASARIM” ANLAYIŞI İLE YARATILAN SOMETHING MAĞAZASINDA MOBİLYA TASARIMLARINI GÖREBİLMEK MÜMKÜN. 


“2017 yılı ile hayatımıza giren maksimalist akımın etkilerini yaşam alanlarında hissetmeye devam ediyoruz. Minimalizm fırtınası 
dinerken, yelkenler maksimalizme doğru açılıyor. Cafe, restoran ve diğer tüm sosyal alanlarda görülen cesur iç mekan tasarımları bu 
sene bizi evlerin salonlarında karşılayacak. Boya firmaları ve dekorasyon meraklıları birbiriyle uyumlu ve uyumsuz retro renkleri bir arada 
kullanacak. Farklı malzemelerin, doku ve desenlerin başarılı bir ahenk içinde kombinlendiğine tanık olacağız. Duvarlarda cesur geometrik 
motifler, retro chic kumaş panolar ve farklı dönemlerin dekorasyon trendleri karıştırılıp bir arada kullanılacak. Toprak tonları, hardal, koyu 
yeşil ve lacivert tonlarının birlikte harmanlandığı mizansenler öne çıkacak. Kontrastın gücü iç mekanlara ilham verecek. Etkisini en çok 
gösterecek akım ise hiç şüphesiz retro chic olacak. Değişim genel olarak bu akımın etrafında seyredecek. 2018 sonuna doğru, 2019'a 
yaklaştıkça retro objelerin, etnik desenlerin deforme olduğunu göreceğiz. Her türlü el yapımı ve zanaat işi obje biçimsizleştirilerek ait 
olduğu akımdan başka bir akıma doğru evrilecek. Ornek olarak; retro sandalye ayakları tribal etki altına girecek, geometrik desenler 
eğrilip bükülecek. Retro chic yerini retro sürreal'e bırakacak. Alice in Wonderland'i retro şekliyle hayal edip deneyimleyeceğiz.' 
(working.com.tr) 
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JALE KULİN DOĞA ÖZLEMİ i 


: İÇ MİMARİ EĞİTİMİNİ THE INCHBALD SCHOOL OF DESIGN LONDRA'DA TAMAMLAYAN JALE KULİN 
i ÖZGÜN VE ÇOK KÜLTÜRLÜ ÇİZGİSİNİ TASARLADIĞI MEKANLARA YANSITMAYI BAŞARIYOR. 


ı “Son birkaç yıldır yaşam alanlarının renklenmesi ve yumuşamasıyla başlayan metamorfoz evlerde, hatta ticari mekanlarda yepyeni 
. kavramlara geçişi de beraberinde getiriyor. Yüzeylerde bu sene dinamik desenler, katmanlı geometriler, özellikle botanik ve i 
floral temalar baskın. Mekanların içerisinde en beklenmedik şekilde iç bahçe duygusu veren bol yeşillik, “Doğaya dönüş özlemi, 
sürdürülebilirlik” temaları; derin toprak tonları, derin mavi ve yeşiller, patlak sarılar, mobilyalarda organik hatlar ve yumuşamış 
dokularla karşımızda. Renk açısından enteresan bir yelpazedeyiz: bir taraftan pasteller, öbür taraftan boyut duygusu veren, 

. kontrast yaratan metal harmanlamalar ve ikonik siyah beyaz ikilisi! Ofislerdeki gelişimler bu çok renklilikle devam ederken, daha 
' samimi alanların yaratıldığı çalışma sistemleri öne çıkmakta. Genel olarak, ön plana çıkan “neo-vintage” akımı abartıya kaçmayan 
bir lüks duygusu üzerine kurulu. Mobilyalar geniş, konforlu ve yumuşak materyallerden oluşuyor, amorf hatlı ürünler revaçta. 
Beton artık bir dekorasyon malzemesi olarak aydınlatmadan mutfak tezgahlarına ve hatta mobilyalara kadar karşımıza çıkıyor. 

. Mutfak ve banyolarda devrim yaşanıyor: yekpare gömme fonksiyonel mobilyalardan ziyade, her parçanın birer tasarım Ürünü 

' halinde düşünüldüğü yüzey kaplamalarının sürprizli detaylarda kullanıldığı denklemler söz konusu. Banyolar adeta “ıslak salon” 
zarafetinde. Bu gelişim seramik sektörünü de çok etkiliyor; haliyle el yapımı duygusunda ürünler yine pastel skalasında farklı 
kesimlerle üretiliyor. Ozet olarak; bireyselliğin ön plana çıktığı, abartıya kaçmayan bir lüks içinde, vintage dokuların hakimiyetinde 
renkleri ve varlığıyla cesur akımlara baktığımız dinamik bir sene var karşımızda.' | 


SALİH KÜÇÜKTUNA KIR 


'YAP, TASARLA VE GELİŞTİR” YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BENİMSEDİĞİ ÜRETİM YÖNTEMİNİ PROJE ÇEŞİTLİLİĞİ VE ULUSLARARASI 
DENEYİMİYLE BİRLEŞTİREREK KENDİ MİMARLIK PRATİĞİNE YANSITAN TASARIM OFİSİ PIN'İN MİMARLARINDAN. 


“2018'de renkler yine pastel. Sıcak renklerde pembe ve neşeli, 
turuncu tonları ve enerjik; soğuk renklerde ise doğala yakın su 
mavisi ve yeşili farklı tonlar ve dokularda karşımıza çıkıyor. Bu renk 
ve dokular sıcak ve soğuk arasındaki denge ve armoni ile evlerimize 
giriyor. Şehirlerdeki günlük yaşamın hızında, gün sonunda evde 
sakin bir mola, güne başlamak için ise neşeli taze bir başlangıç 
yapmamıza yardımcı oluyor. Doğal taş, ahşap veya iyi bir zanaatkarın 
elinden çıkmış olduğu belli olan tasarımlar yükseliyor. Duvar ve 
zemin kaplamalarındaki doğal doku ve malzemelerle insanın doğa 
ile kopan ilişkisinin yeniden bir uyum ile kurgulanması amaçlanıyor. 
Malzemelerdeki teknolojik gelişmeler ise malzemenin görünen 
yüzündeki gelişmelerin ötesinde aynı zamanda ekolojik, geri 
dönüşebilir, dayanıklı, insan sağlığına olumsuz etkileri tamamen 
ortadan kalkmış ve bakımı kolay olmasını sağlıyor; bu özellikler kullanıcıyı tercihe 
yönlendiren önemli bir etken. Stillerde özellikle şehirdeki konut mekanlarının çoğalması 
ve görece küçülmesiyle tasarımın önemi artarken minimalist çizgiler yine popülerliğini 
koruyor. Şehirlerin çeperlerinde ve kırsalda yazlık konutlar haricinde konut üretimi de 
şu anda yükselen bir trend. Bunlar küçük hafta sonu evlerinden büyük ölçekli ve artık 
şehirden uzak ve tüm hayatınızı geçirebildiğiniz modern konutlara kadar çeşitleniyor. 
Bulunduğu doğal çevresi ile uyum içerisinde iyi tasarlanmış, çok rafine ve profesyonel 
ve ekonomik bir şekilde üretilmiş kırsaldaki modem yapılar ise yine 2018'de radarımızda 
olan konuların başında geliyor.” (pin.web.tr) 
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STİL EĞİLİM 


BAŞARILI MİMARİ PROJELERİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİMİZ 
MİMAR DİLA GÖKALP GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇ MEKAN 
TASARIMLARINDA MEKANIN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİNİ 

ÖN PLANA ÇIKARIYOR. FARKLI MALZEMELERLE ÇALIŞMAYI, 
DOKUYU GÖRMEYİ, NETLİĞİ HİSSETMEYİ SEVEN MİMAR, 
"MEKAN KENDİ İSTEDİKLERİNİ SİZE BİR ŞEKİLDE FISILDIYOR; 
BELKİ DE ONU EN İYİ ORTAYA ÇIKARACAK HİKAYEYE 
ODAKLANMAK, BELİRLİ BİR TARZ PEŞİNDE SÜRÜKLENMEKTEN 
DAHA ÖNEMLİDİR." SÖZLERİNİ DENEYİMİYLE BİRLEŞTİREREK 
KENDİ MİMARLIK PRATİĞİNE YANSITAN TASARIM OFİSİ PIN'İN 
MİMARLARINDAN. 


“2018'de kesinlikle daha rafine iç mekanlar göreceğiz. Tasarım 
ürünleri, renk seçimi ve dekorasyonda artık farklı stillerin karmaşık 

» kullanımı yerine daha harmoni içinde, merkezine dinginliği ve 
huzuru taşıyan mekanlar bizi bekliyor. Uzakdoğu felsefesine uzanan 
dokunuşlar, 1950-1960'ların modernizmi ve biraz kolonyal esintiler... 
Malzeme olarak mermer ve doğal taşın daha çok kullanıldığını 
göreceğiz ve sürpriz olarak “püskül” detayı birçok ürün tasarımında 
karşımıza çıkacak. 2018 evlerinde pastel renkler yoğunluğunu 

» artırırken canlı kırmızı ve yeşil tonları da sağlam bir yere sahip 
olacak. Kısacası 2018 iç mekan ve dekorasyonda tasarımın en 


sofistike olduğu yıllardan biri olacak!” (dilagokalp.com) 
Damla Kılıç Berberoğlu tasarımı iki katlı Damla Kılıç Berberoğlu tasarımı 


li JUN UN 
mermer sehpa, Monlab Design. sehpa, Monlab Design. 


üni yi BERBEROĞLU 


“MimarDila Gökalp. Zoco Home. 
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FERDA ÜNSAL 
VE IŞIL G.ALFAR 
WABI SABI 


Feng Shui Dünyası'nın kurucuları Ferda Ünsal ve 
Işıl G. Alfar, Wabi Sabi anlayışının 2018 evlerini 
şekillendireceğini söylüyorlar. 'Japonların yaşam 
felsefesi Wabi Sabi; hızlı, özensiz ve tüketim 
çılgınlığıyla dolu bir yaşamın içinde gizli bir vaha 
gibi bizleri kucaklıyor. Dekorasyonda Wabi- 

Sabi felsefesi bir tür eşyaların ruhuna yolculuk. 
Omür, huzurlu yaşamanın yollarını aramakla 
geçer. Doğadır, doğal olandır, 
bize bu huzuru veren. Doğanın 
ağaçlarını, çiçeklerini, suyunu, 
taşını, toprağını hissetmektir 
yaşadığımız mekanlarda. Wabi- 
Sabi, XVI. yüzyıldan bugüne 
kadar gelen ve birçok sanat 
dalında da kullanılan bir Japon 
yaşam felsefesiyle doğal olanı 
taşır mekanlara... Feng Shui 
felsefesi gibi, doğanın bir 
parçası olan insanın, yaşadığı 

i mekanda da doğadaki denge 

:i ve uyumu arayışından yola çıkar. Hayatı yaşamın 
: doğal akışıyla kabullenme sanatıdır. Eşyaların 
varoluş özelliklerine uygun, doğal halleriyle 

ı birlikte yaşamayı hedefler. Wabi, doğal ve 

ı sade olanın, Sabi ise geçmişin izlerini taşıyan 

, güzelliklerin birlikteliğidir. Doğanın ruhani 

ı güzelliğinin içindeki maddenin taşıdığı sanat 

ı değeri şeklinde de tanımlanabilir. Eşyaların 


YEDİ SENE BOYUNCA BİRÇOK KURUNSAL İNŞAAT FİRMASI VE OFİSTE 
ÇALIŞTIKTAN SONRA 2015 YILINDA MONLAB DESIGN ADINDA KENDİ 
MİMARİ VE TASARIM OFİSİNİ AÇAN MİMAR DAMLA KILIÇ BERBEROĞLU, 
EV, MAĞAZA, OFİS GİBİ BİRÇOK PROJENİN KONSEPTLERİ İLE BERABER 
UYGULAMASINI DA YAPMAYA DEVAM EDİYOR. 


“2018 yılında canlı ve pastel 
tonlar birbirlerine zıtlıkla 
uyum içerisinde. Zamansız 
objeler, farklı geometrik 
formlar, doğal ve natürel 
dokular 2018 trendlerinin 
başında geliyor. Japon 
tasarım felsefesi ilham 
kaynağı olmaya devam 
ediyor. Tropikal çiçekler ile 
aksesuarlar natüralist bir 
| görünüme kavuşuyor. Etnik 

stiller, koyu renk fonlar, 
a Kılıç Berberoğlu. tasarımlarda gold-silver 
detayları sıkça göreceğiz." 
(monlabdesign.com) 


ruhuna yapılan bu yolculuk, yaşamın küçük 
ayrıntılarda gizli olduğunu gösterir. Her eşyanın, 
doğal haliyle, rengiyle, dokusuyla, şekliyle bir 
duygu taşımasından yola çıkarak, kusurlarıyla, 
yaşanmışlığıyla ve görev tanımıyla olduğu gibi 
kabullenerek değerini bilmektir." 
(fengshui-tr.com) 


e gr e El ga Vi el 
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19-23 Ocak 
tarihlerinde 
gerçekleşecek 
Maison&Objet Paris 
fuarında 3rd Culture 
markasının yeni 
ürünlerini görmek 
mümkün. 


Zeynep- 
Emre 


Rende. 
“ük 


İsveçli tasarım stüdyosu Front'un 
yaratıcıları Anna Lindgren ve 

Sofia Lagerkvist GAN markası için 
tasarladıkları Parguet koleksiyonunu 
15-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 
IMM Cologne fuarında sahneye 
çıkarmaya hazırlanıyorlar. Görsel 
yanılsamalar yaratan geometrik formlar 
halılarda geniş bir renk skalasıyla 
karşımıza çıkıyor. Genlerindeki 
Iskandinav stilini yenilikçi teknolojilerle 
tasarımlarına yansıtan Front, 2018'de 
cesur ve özgün artizanal tasarımların 
yıldızının parlayacağını dile getiriyorlar. 


DERİN MA 


'INSPIRED BY THE WORLD, CREATED IN 
ISTANBUL' MOTTOSUYLA 3RD CULTURE 
MARKASININ YARATICILARI ZEYNEP VE EMRE 
RENDE GELENEKSEL SEMBOLLER VE AFRİKA 
TEKSTİLLERİYLE ÇOK KÜLTÜRLÜ TASARIMLARA 
İMZA ATIYORLAR. 


Emre: 'Ben yaz renklerini, dokularını ve motiflerini 
sonbahar ve kış aylarında da göreceğimizi ve okyanus 
mavisinin yaz olmayan aylarda da hayatımıza ve 
evimize gireceğini düşünüyorum.' 

Zeynep: 2018'de derin mavi ve bordo tonları ile 
beraber pastel pembe ve sarıların öne çıkacağını 
düşünüyorum. Mobilya tasarımında vintage ve 
Iskandinav çizgilerinin sıcak kumaşlarla birleştiği 
ürünler görmeyi bekliyorum. Ayrıca etnik trend devam 
edecek ve modern dekorasyon çizgileri ile daha 
entegre bir hal alacak." 


Kili kanepe. 


7 Em 
DEÜ İLEN 
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STİL EĞİLİM 


DENİZ TUNÇ ORGANİK 


MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SAHNE TASARIMI VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL 
TASARIM BÖLÜMLERİ'NDE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN DENİZ TUNÇ'UN TASARIMLARINA ZAMANSIZ BİR DİL VE EVRENSEL BİR 
YAKLAŞIM HAKİM. 


“Büyük, hareketli, organik 
formlar ve nötr renkler 2018'de 
ağırlıklı olarak kullanılacak. Sıcak 
malzemelerle tezat oluşturan 
soğuk malzemelerin bir arada 
kullanımına tanık olacağız. 
Şeffaf camların tasarımlara 
entegrasyonu ve kendine 

özgü dokular yine gündemde. 
(deniztunc.com) 


Wing ayna. 


Tasarımcı 
Deniz 
Tunç. 


Kuvars 
Koleksiyonu'ndan 
aydınlatma. 


İLKAY ALA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLDUKTAN 

— SONRA BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE TASARIM KÜLTÜRÜ YÖNETİMİ PROGRAMINI 
TAMAMLAYAN İLKAY ALA 2002 YILINDAN BERİ BAŞARILI MİMARİ PROJELER 
GERÇEKLEŞTİRİYOR. 2017 YILINDA KURDUĞU İLKAY ALA MİMARLIK OFİSİYLE 
KONUT, MAĞAZA, OTEL, RESTORAN VE OFİS TASARIMLARINA DEVAM EDİYOR. 


“2018 ve sonrasında kişiye özel tasarımlara 
daha çok şahit olacağız. Sanat evlerin 

içine nüfuz etmeye devam edecek. Genç 
tasarımcıların artmasıyla, onların zanaatkarların ! 
elinden alıp geliştirdiği seramikler, camdan * 
tasarlanan objeler, vazolar, mermer aksesuarlar, 
heykeller dekorasyonun vazgeçilmezi olacak. 
Renklerde pastel tonlara tanıklık edeceğiz. 
Pembe ve yeşilin tonları mekanlarımıza hakim 
olacak. Doğaya dönüş evlerimizin her yanında 
hissedilecek. Yeşili, bitkileri, salon dışında 
mutfaklarımızda, banyolarımızda dahi göreceğiz. 
Mobilya tasarımlarında daha ince çizgiler 
hayatımıza giriyor. Birkaç malzemenin bir arada | 
kullanıldığı tasarımlar trendler arasında. Örneğin 
ahşap bir dresuarın ayakları metal, tablası 
mermer olacak. Mermer ve doğal taşlar yine 
evlerimizde yer alacak. Birkaç farklı taşı bir arada 
uyum içinde göreceğiz tasarımlarda. Ince ince 
işlenmiş masalara ve sehpalara evlerimizde 

yer açacağız. Ayrıca seramikler de mobilya 
tasarımlarının içinde bolca yerini alacak.' 
ilkayala.com) 4 Mimar İlkay Ala. 


Bloomingville. 


ARJAN VAN AUBEL 
TEKNOLOJİK 
ESTETİK 


Design Miami 2017'de gelecek vadeden 
tasarımcılar arasında gösterilen Marjan van 
Aubel ilginç tasarımıyla dikkatleri üzerine 
çekti. Yeni bilimsel icatlarla duyusal tepkileri 
bir arada sentezleyen tasarımcı 2018'de 
teknolojinin sürdürülebilir tasarım anlayışıyla 
organik bileşimine tanık olacağımız 
söylüyor. Londra'da yaşayan ve güneş 
enerjisi sistemleri üzerine uzmanlaşmış 


Design Miami'de : : 

abim Hollandalı tasarımcı Marjan van Aubel'in 
Cyanometer ismini 2018'de daha çok duyacağa 
tasarımı. benziyoruz. (marjanvanaubel.com) 
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STUDIO JOB 
KENDİ KENDİNE 
YETEBİLİRLİK 


Venüs koltuk, Citco. 


i Tasarımcı 

!ı o Oralto. 
Tasarımın radikal ikilisi Studio Job geçtiğimiz Design Miami'de 
Gufram markası için ürettiği Supergufram koleksiyonuyla ilgileri ı 
üzerine çekmişti. 1966'da Torino'da kurulan ve şimdi Barolo'da | 
üretimlerine devam eden Gufram'ın sıra dışı çizgisi Studio 
Job'un tasarımlarıyla paralel bir duruşa sahip. 2018'de kendi i 
kendine yetebilirliğin ve sürdürülebilir estetizmin tasarımları i 
şekillendireceğini söyleyen Studio Job, müzelerde sergilenmeye 


aday ikonik tasarımlara imza atmaya devam ediyor. 


ORA ITO HEYKELSİ 


aç 
yapip 2 
gi 


Sanatsal estetizmin tasarımlara yansımasına tanık 
olacağımız 2018 Milano Tasarım haftasında, Ora Ito imzalı 
Venus koltuk ilk kez sergilenecek. Citco markası için 
tasarlanan Venus, mermerin heykelsi kıvrımlarını gözler 
önüne seriyor. Sadece sekiz adet olmak üzere limitli sayıda 
üretilen bu tasarım, akışkan organik formların asimetrik bir 
dengeyle bütünleşmesine işaret ediyor. 


PA 


ı 
çi i 
i Space Copenhagen: 
V j Supergufram koleksiyonu. i bel 
ı 14 
ı 
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Slow sandalye 
Stellar Works. 


SPACE COPENHAGEN 
YAVAŞLIĞA ÖVGÜ 


Eğitimini Londra Saint-Martins School'da tamamlayan Marin 
Montagut sonrasında Paris'e dönerek sahne tasarımcısı ve 
dekoratör olarak çalışmaya başlamış. Bugün kendi prodüksiyon 
şirketiyle oldukça ses getiren başarılı projelere imza atan sanatçının 
Flammarion için tasarladığı birbirinden farklı “Bonjour City Map' 
rehberleri rafine ve yaratıcı illüstrasyon çizimleriyle dikkat çekiyor. 
Son olarak tanınmış Fransız tekstil markalarından Pierre Frey 

için hazırladığı koleksiyon, tasarım duayenlerinden artı puan 
topluyor. İlhamını Paris'in ikonik bahçelerinden alan koleksiyonda 
Luxembourg, Tuileries ve Jardins des Plantes bahçeleri 
Montagut'un çizimleriyle duvar kağıdı ve 
tekstillerdeki yerini alıyor. Illüstrasyon ve 

el çizimlerinin 2018 tasarımlarında kendini 
daha çok göstereceğinin altını çizen sanatçı 
pastel ve monokrom renklerden vazgeçmiyor. 
(marinmontagut.com) 


ı Signe Bindslev Henriksen ve Peter Bundgaard Rützou'nun 

! 2005 yılında kurduğu Danimarkalı tasarım stüdyosu Space 

ı Copenhagen son olarak Stellar Works markası için yarattığı 
koleksiyonla zanaatkar tavrın 2018'deki yükselişine işaret 

ı ediyor. Slow Collection isimini taşıyan tasarımlar ahşabın 

, incelikli işçiliğinin güzelliğini gözler önüne seriyor. "İşlerimizin 
i ardında yatan felsefeyi yavaş estetizm olarak tanımlayabiliriz. 
ı Slow koleksiyonunda da organik formların şekillendirdiği 


BONJOUp 


PARIS uzun ömürlü, yavaş ve dingin bir yaklaşım hakim". 


Montagut'un 
Paris şehri 
. için tasarladığı 
eğlenceli 
rehber. 


Slow masa 
Stellar Works. 


Slow sehpa, 


Sanatçı Marin lonagi ve Pierre ey için tasarladığı duvar kağıtları. Stellar Works. 
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STİL TASARIM 


Küçük ama güçlü nordik: Finlandiya 


Once Danimarka usülü Hygge felsefesini benimsedik; şimdi ise 'ne çok ne de az, tam 
kararında” olmak için İsveçlilerin Lagom' felsefesine kulak veriyoruz. Bir başka kuzeyliyle 
yakınlaşmanın zamanı şimdi. En mutlu ülkeler listelerinde hep ilk beşte olduklarına göre 
bir bildikleri olsa gerek diye düşünüp Finlandiya'nın tasarım ikonları ve tasarım kültürünü 


biraz daha iyi tanımak üzere yola çıkıyoruz. 


YAPIM AYLİN SAYEK BEYAZIT 


Son zamanlarda kışın da getirdiği evcimenlikle hepimiz aynı 
anahtar kelimeleri tekrarlıyoruz. Sıcak, yalın, ahşap, doğal... 
Seyahat deyince Kuzey Işıkları, stil deyince hygge diyoruz. En 
doğalın, en yalının, güzel ama en işlevselin peşindeyiz. 
Danimarka, İsveç ve Norveç'i içine alan İskandinav kültürüne 
Finlandiya ve İzlanda da eklenince *'Nordik” dediğimiz kuzey 
ruhunu da bütünlemiş oluyoruz. 

Her ne kadar coğrafi olarak İskandinav adı altında olmasa da, 
Finlandiya da stil ve yaşam şekli olarak dünyanın kıskandığı bu 
bölgenin baş aktörlerinden biri. 

Finlandiya, bölgenin nispeten 'genç' ülkelerinden; bağımsızlığının 
100. yılını geçtiğimiz ay kutladı. 9 Kasım'da İstanbul'da Lütfi Kırdar 
Kongre ve Sergi Sarayı'nda Design Week Turkey kapsamında 
düzenlenen 'Finlandiya Günü'nde Finlandiya Tasarımı'nın önde 
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Artek'in üç bacaklı “60” taburesi Alvar Aalto klasiklerinden biri. 


Oiva Toikka tasarımı 

el yapımı üfleme cam 

uşlar littala'nın sanat 
oleksiyonundan. Aalto'nun 
Savoy vazosu akıcı ve organik 
formu ile tanınan Savoy vazo; 
ittala ve Aalto'nun en ünlü 
ürünlerinden biri. 


Arabia'nın en ünlü 
koleksiyonlarından biri olan 
Moomin'in Friendship serisi Tove 
Jansson tarafından tasarlanmış ve 
Tove Slotte çizimleriyle yenilenmiş. 


Ronan ve Erwan Bouroullec 
tasarımı Ruutu vazolar - littala 


gelen isimleri, ülkenin kendine özgü tasarım kültürünü ilk elden 
anlattılar. 

Finlandiya doğası, iklimi ve yönetim biçimi ile şekillendirilen 
tasarım kültürü ile tüm dünyaya örnek. Tasarımı kendilerini bir 
'tasarım ülkesi” olarak tanımlayacak kadar benimsemiş, günlük 
hayatlarına entegre etmiş bir ülke. Kuşkusuz yalınlık onlar için 
dekoratif bir amaçtan çok daha fazlası, çokça minimalist ve her 
zaman işlevsel, nötr renk paletleriyle temiz ve yalın, sadece 
gerektiği kadar süslemeyle bezenmiş... 'Demoktratik tasarım' 
kavramı onlar için dünyanın geri kalanında olduğu gibi bir amaç 
değil, yerleşik bir norm. 

Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana çağdaş Finlandiya'nın 
kurulmasında en önemli rolü oynayanlardan biri 'Finlandiya 
Tasarımının Babası' Alvar Aalto. Sayısız mimari eseri, modemizmi 


——— —. . 
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2017 


Marimekko'n 


koleksiyonundâki doygun rg 
dolu desenlerğiinlandiya'nı 
kültüründen ilam almış. 


Matti Klenell'in 
Nappula mumlukları 
littala için tasarlanmış. 


Marimekko'nun siyah ve mavi Veljekset 
desenini taşıyan Oiva serisi, Finlandiya'nın 


100. yılı için tasarlanmış. koleksiyonundan. 


doğaya yaklaştıran yalın ama sıcak stili, her detayını düşündüğü 
bütünsel yaklaşımı ile etkisini hala sürdürüyor. Tasarım 

mirasını devralan tasarımcılardan biri olan Harri Koskinen 

"Ciddi ve mantıklı bir yaklaşımla daha özgür ve içgüdüsel bakış 
açılarını birleştirmeye çalışıyorum. Burada aynı zamanda hem 
bireyselliğimizi keşfedecek hem de topluma yararlı olacak kadar 
zihinsel mesafeye sahibiz.' littala da geleneğe ve tasarım mirasına 
sahip çıkıyor. Bunların başında Aalto'nun 1936'da tasarladığı 
Savoy geliyor. İlginç olan sadece vazonun üretimine 80 yıldır 
devam ediliyor olması değil, Alvar Aalto'nun klasik ve zamansız 
tasarımlarının hala ilham veriyor olması. Pentagon Design'ın 
tasarladığı Alvar Aalto Collection, bu vazo formundan ilham alarak 
yeni ve çağdaş malzemelerle tekrar yorumlayan bir koleksiyon. 
Bol ödüllü bir tasarım ajansı olan Pentagon'un felsefeleri ne 


Marimekko'nun Maija Louekari desenleriyle 
süslenmiş Râsymatto desenli serisi 2017 


Harri Koskinen'in Svenskt Tenn 
için tasarladığı pirinç Shadow 
aydınlatma serisi, deve tabanı 
bitkisinden ilham almış. 


Harri Koskinen tarafından 
Muuto için tasarlanan Cosy 
in Grey aydınlatma, üfleme 
tekniğiyle elle üretilmiş. 


Klaus 
Haapaniemi'nin 
littala için 
tasarladığı ve 

g Fince'de sihir 

& anlamına gelen 

» laika serisi, Fin 
tasarımının masalsı 
ruhunu yansıtıyor. 


Studio Joanna Laajisto tarafından tasarlanan Edit 
aydınlatma, tasarım felsefelerini yansıtıyor: ifadesiz ama 
ilginç, klasik ama modem. 


mirasını devraldıkları Aalto'nun, ne de Finlandiya'nın karakterine 
uzak. Hem mantıklı hem tutkulu olmakla övünüyorlar, sistematik 
ama sıkıcı değiller. Bu birleşimi iyi tanıyan yeni nesil isimlerden 
Joanna Laajisto Studio Finlandiya tasarımını en iyi yansıtanlar 
arasında. 

“Gereksiz şeylerle dünyayı kalabalıklaştırmadan, her mekanda gizli 
güzelliği bulmalı” diyor. Mekandaki her parçanın bir amacı olmalı 
diyor. Finlandiya tasarımının en yalın halinin de getirebileceği 
soğuk ve steril havayı da her zaman katmanlarla kırmayı 
amaçlıyor. Tasarımın “fast food' gibi tüketilebildiği günümüzde 
paletlerini sıkılmayacağımız renklerden oluşturuyor, malzemelerini 
zamanla güzelleşecek doğallıkta seçiyor. Nordik tasarımı yerel 
zanaatkarlık, dürüst malzemeler, ekolojik değerler ve etik bir 
düşünce şeklinin oluşturduğunu söylüyor. 
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Gemipalace 
mücevherlerinden 
bir seçki. 


Dünyaca ünlü Hint mücevher 
markası Gem Palace'ın 
Türkiye temsilcisi Arzu 

Atabarut ile Maçka'daki yeni 

showroom'unda buluştuk. 
Baştan aşağı yenilenen 
mekanın dekorasyonunda 
ünlü mimar eşi Murat 
Atabarut'tan aldığı destek 
süreci kolaylaştırdığı gibi 


markanın tarihi hikayesiyle gm >. 
uyumlu, sofistike bir sonuca Ta is 


ulaşmasını sağlamış. 


Işıldayan öyküler 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN 


Gem Palace ile nasıl bir araya geldiniz? Kaç senedir bu yılımı aldı. Ancak sonunda ikna oldular ve Nişantaşı Abdi İpekçi 
işbirliği var? Caddesi'ndeki ilk showroom'umuz açıldı. Altı yıl orada kaldıktan 
Gem Palace markasını Türkiye'ye getirmeye, 11 yıl önce sonra son dört yıldır şimdiki yerimiz olan Maçka Bronz Sokak'tayız. 
dostlarımızla Hindistan'a yaptığımız turistik bir seyahatte karar Gem Palace ile beraber Ekim 2017'de tam 10 yılı geride bıraktık. 
verdim. Markanın göz alıcı, akılda kalan, gösterişli tasarımları Showroom, Maçka'nın özel binalarından Başarı 

ve albenisine göre gayet uygun fiyat politikası beni çok etkiledi. Apartmanı'nda yer alıyor. Bu binanın bir hikayesi var mı? 
Sonrasında ise eşim Murat Atabarut ve seyahatte beraber Showroom binasının çok güzel bir hikayesi var. 1940'lı yıllarda 
olduğumuz bir arkadaşımız bu konuda beni cesaretlendirince, sinemacı İpekçi ailesi için Yüksek Mimar Emin Necip Uzman 

ilk görüşmelere başladım. Firma sahiplerini ikna etmek ise bir tarafından yapılmış. Hatta Uzman, üniversiteden mezun olunca 
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Sürgülü kapının 
yanındaki aynalar 
Seven Galeri'den, 
aplikler Antik 28'den 
alınmış. 


ili MY 


yi 6 ağ 


a etil 
Mipişyrşşiti 
- 


di akel 


KW 


e 
Va 


Mermer fil Hindistan'dan. South Sea 
incilerle bezeli, 925 ayar gümüş, el 
yapımı gül sepeti Murat Atabarut 
tarafından tasarlanmış ve Gem Palace 
Istanbul için sınırlı adette üretilmiş. 


1820/lere ait 

# #çalışma masası ve 
*-koltuğu'Dağhan 
Oziliden-alınmış. 
Puf, Model 
Döşeme'ye özel 
olarak yaptırılmış. 


Murat Atabarut tâsarimı 
gümüş enginar içinde 
ametist taşı yer alıyor. 
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KN 


a 
2 
3 


| 


Kiriş işleri İbrahim Gevrek ve ekibi tarafından yapılmış. Berjer, Antik 28'den. Eski bir Çin masa, orta sehpa olarak kullanılıyor. Sedir kanepe, Model 
Döşeme'ye yaptırılmış. Kenarlarındaki ponponlar Indoors'tan. El yapımı De Gournay duvar kağıdı A Day of Design'dan alınmış. 


mimarlık mesleğine de ilk adımı bu projeyle atmış. Gencecik 
yaşında gösterdiği başarıyla Ipekçi ailesinin gönlünü fethetmiş ve 
bu binanın ardından âile, ileride yaptıkları tüm inşaatları kendisine 


emanet etmiş. Bugün bizler de bu güzel binanın keyfini sürüyoruz. 


Sonuçta insanlar gidici, eserler kalıcı... Yeter ki kıymetini bilelim 
ve güzel olanı koruyalım. 

Taşındığınızda mekan ne durumdaydı? Siz içinde ne gibi 
değişiklikler yaptınız? 

Daha önce burası bir firma tarafından ofis olarak kullanılıyormuş. 
Biz içeri girdiğimizde mekanın içi son derece haraptı; 1970'lerden 
kalma bir alt yapının kalıntılarına sahipti ve bakımsız, boş bir alan 
görüntüsü vardı. Daireyi baştan sona değiştirdik. Eski haliyle 
bugünkü arasında en ufak bir benzerlik kalmadı. Salonda bana ayrı 
bir bölüm açıp özel bir oda çıkardık. Banyo ve mutfak ise baştan 
sona yıkılıp yenilendi. Showroom bölümünü iki ayrı oda sayacak 
olursak, ofis bölümüyle beraber toplamda üç odamız var. 
Dekorasyonu hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? 

Bu konuda çok şanslıyım çünkü eşim Murat Atabarut 
dekorasyonla ilgili imkansız olduğunu düşündüğüm ne varsa 
mümkün kıldı. O olmasaydı, ofisin o eski görüntüsünden bugünkü 
haline bu denli rahat ve hızla geleceğini hayal bile edemezdim. 
Dekorasyonda benim istediğim; markanın ruhuyla örtüşen, klasik 
ama hafif de doğulu bir ruh barındıran, kendi iç işleyişi kolay bir 
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düzendi. Murat, bu hayalimi hayata geçirirken ne mimar elinden 
çıktığı çok belli olan, ne de çıplak ve soğuk bir görüntüde bir 
showroom olmamasına özen gösterdi. Böylelikle ziyaretçilerin 
kendilerini sıcak ve rahat bir ortamda hissedecekleri bir mekan 
çıktı ortaya. Bir diğer önemli konu da; mücevher söz konusu 
olunca, ürünlerin rahatça görülmesi için vitrinlerde sergilenmesi 
gerekiyor bildiğiniz gibi. 
Murat da sıradan vitrinler yerine Gem Palace'ın Hint stili vitrinlerini 
Türkiye mağazası için uyarladı. Eski ofisimin duvarları tamamen 
siyah ve gold ağırlıklıydı. Yeni adreste değişiklik yapmak istedim. 
Buradaki kapı ve duvarlarda daha nötr ve bej tonları tercih ettim. 
Bir diğer tercihim de De Gournay'in Hindistan temalı duvar kağıdı 
oldu. Kanepe ve koltuklarda kullanılan kumaşlar daha ziyade 

koton ağırlıklı, halı ve duvar kağıtlarındaki renklere uygun tonlarda 
seçildi. Aydınlatma sistemini spotlarla çözdük. Perde olarak da 
yine Mulberry kumaşlarla pano perdeler yapıldı. Ofis zemininin 
tamamı parke. Taşınmadan önce parkelerin cilalanması yeterli 
oldu. Mobilya ve aksesuarları çoğunlukla antika parçalardan 
seçtim, bazıları ise ofis için özel imal edildiler. Dekorasyon 
çalışmaları bir aydan kısa sürdü. Murat gibi bir profesyonelden 
destek gelince taşınma nedeniyle ofisim bir gün bile kapalı 
kalmadı. Bir Pazar günü tüm taşınma faslı bitmiş, hiç eksiksiz yeni 
adresimize kavuşmuştuk. 


Masa Hakan Ezer 
tasarımı. El yapımı 
925 ayar gümüş filler 
Gem Palace üretimi. 
Merve Kurttepeli 
Gürsel'in Osmanlı 
kavuğundan 
esinlenerek 
tasarladığı tombak, 
kimi zaman tabure 
görevi görüyor. Kitap 
üzerindeki mercan 
saplı büyüteç 

Ala Turca 
House'dan. 


Moda anlayışınızı açıklar mısınız? 

Sanırım benim moda anlayışımı açıklayan en doğru cümle, 
“Modaya fazla kapılmamaya çalışmak". 

Stil sizce ne demek; nasıl yorumlarsınız? 

Stil sahibi olmak az rastlanan ve takdir edilmesi gereken 

bir özellik. Stil sahibi olmanın modayı takip etmekle alakası 
olduğunu hiç düşünmüyorum. Bu özelliğe sahip kişiler modanın 
günümüzdeki ticari ağırlıklı girdabına kapılmayan, tam aksine 
tarzından asla ödün vermeyenlerdir. Bu kişilere hediye almak 

bile çok kolaydır. Seçimleri son derece net ve belirgindir. 
Dalgalanmalara ve genele sunulana kapılmazlar. Her zaman kendi 
stilleriyle farkedilip, hatırlanırlar. 

Mücevherin ışıltısı bazılarımızda tutkuya dönüşüyor. Sizce 
neden mücevherler bu kadar etkiliyici? 

Mücevher pek çok kişi için kalıcı bir değeri simgeliyor. Her 
kullanıldığında insana keyif veren, kıymeti bilinmesi gereken, 
geçmişten günümüze süregelen bir değer... Yüzyıllardır 
insanoğluna verdiği bu his hiç değişmedi diye düşünüyorum. 
Kreatif anlamda beslendiğiniz isimler var mı? 

Mücevher söz konusu olunca kreatif anlamda beslenmekten 
ziyade seçimlerinden etkilendiğim isimler var. Wallis Simpson, 
Barbara Hutton ve Salimah Aga Khan'ın mücevher seçimlerindeki 
yüksek zevk bence tartışılmaz. Ayrıca Hindistan'ın mücevher tarihi 
de son derece büyüleyici. Maharacaların özel koleksiyonlarına 


girince insanın nefesi kesiliyor. Örneğin; bundan 5-6 sene önce 
Hint mücevherlerinin sihirli dünyasına kapılıp büyülenen Sheikh 
Hamad bin Abdullah Al-Thani kısa sürede, muazzam bir alım 
gücüyle ve pek tabii Hint mücevherlerine duyduğu aşkla akıl 
almaz bir koleksiyona sahip olmuş. Paris, New York, Venedik 
ve Londra'dan sonra şimdi de Rusya ve Çin'de bu muhteşem 
koleksiyonu gerçek mücevherseverlerin beğenisine sunacak. 
Hayatı daha güzel kılan bu hikayelerden beslenmemek mümkün 
değil. 

Hayat felsefeniz nedir? Hayatı nasıl yaşamayı tercih 
ediyorsunuz? 

Hayat felsetem yok ama aklıma yazdığım birçok tespit var. 
Örneğin; Oscar Wilde'ın “İnsanların yüzde doksanı yaşamazlar, 
yalnızca vardırlar!" sözüne katılmamak mümkün değil. Ben 

de hayatı daha güzel ve gerçek kılan, bu çok değerli azınlıkla 
tanışmaya ve onlarla daha fazla vakit geçirmeye gayret ediyorum. 
Yeni projelerinizden bahsedelim; gündemde neler var? 
Mücevher söz konusu olunca projeler de keyifli oluyor. Yılbaşı 
öncesi hareketli bir süreçteyiz. Yılbaşının hemen ertesinde ise 
bahara yönelik yeni koleksiyona konsantre olacağım. Aklımda 
2017'de niyet edip ertelediğim bir proje daha var. Umarım bu 
niyetim de 2018'de gerçekleşir. Yeni yılda ben de herkes gibi, 
ailemle ve diğer sevdiklerimle bir arada sağlıklı, mutlu, huzurlu, 
bereketli ve kısmetli günler geçirmeyi diliyorum. 


'GEM PALACE 1852 YILINDAN BU YANA MARKALAŞMIŞ BİR ŞİRKET. BU TARİHİ 
MİRASIN ALTINI; ONA YAKIŞAN, RAFİNE BİR DEKORASYONLA ÇİZMEK ÇOK 
ÖNEMLİYDİ. BUNA DA EŞİM MURAT ATABARUT SAYESİNDE KAVUŞTUM.” 
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Tablo Fahrettin Demiryürek Sepetçioğlu imzalı, 

Nilgün Şensoy Kültür ve Sanat Evi'nden alınmış. Masa 
Hakan Ezer tasarımı. Gem Palace'ın Jaipur'da bulunan ana 
merkezindeki Vitrinler Ibrahim Gevrek ve ekibi tarafından 
modernize edilerek üretilmiş. 
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STİL YENİ 


Görkemli bir eve dönüş 


Paris'in köklü moda geçmişini şekillendirmekte büyük bir rol oynayan louis 


Amerikalı 
Mimar Peter 
Marino. 


Vuitton'un öyküsünün başladığı yerde Place Vendöme'dayız... Amerikalı mimar Peter 
Marino'nun iç mekan projesini tasarladığı Maison Lovis Vuitton Vendöme dört yıl süren 
bir renovasyon sürecinden sonra geçtiğimiz Ekim ayında kapılarını açtı. 


YAPIM ESRA AYTEKİN FOTOĞRAFLAR STEPHANE MURATET 


V. Louis döneminde saray mimarı olarak tarihe geçen Jules Hardoin 
Mansart, Place Vendöme'daki bu tarihi yapıya hayat vermiş. 


Louis Vuitton'un marka yolculuğu her zaman yaratıcı projeler, mekan 
tasarımı ile dikkat çeken showroom'lar ve ilham veren reklam 
kampanyaları ile dolu olmuştur. Markanın kullanıcı ile buluşma 
duraklarından en önemlisi olan showroom'larına geçtiğimiz Ekim 
ayında bir yenisi daha eklendi. Paris'in en prestijli lokasyonlarından 
Place Vendöme'da açılan amiral mağaza, Amerikalı mimar Peter 
Marino imzası taşıyor. 

Place Vendöme'da yer alan bu yapı, marka için ayrı bir önem ve 
değere sahip. Fransa'nın mimari ve estetik değerleri hakkında 

önemli bir kilometre taşı sayılan Versailles Sarayı'nın mimari projesini 
şekillendiren, XIV. Louis döneminde saray mimarı olarak tarihe geçen 
Jules Hardoin Mansart, Place Vendöme'daki bu tarihi yapıya da hayat 
vermiş. Yapının tarihini inceleyerek ilk yıllarındaki görkemine hayranlık 
duyan Peter Marino, orjinal mimari verilere sadık kalmayı tercih 
ederken ustaca bir manevrayla da showroom'un fazla tarihi ya da 
eski görünmesini engellemek için mimari ve sanatın çağdaş yüzüne 
içeride yer vermiş. 
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Place Vendöme 
ve Faubourg 

St Honore 
caddelerinden 
girişi olan 
Maison 

Louis Vuitton 
Vendöme'un 
tasarım kurgusu 
genetik miras 
ve modernizm 
arasındaki 
dengeyi çok iyi 
yakalamış. 


Amerikalı 
mimar Peter 
Marino proje 
üzerinde 
çalışırken 
Paris'in 
modern ve 
geleneksel 
arasında inşa 
ettiği güçlü 
köprülere 
referans 
vermiş. 


Yapıyı çevreleyen pencereler sayesinde gün ışığı ile yıkanan giriş 
katta deri ürünler, aksesuarlar, tekstiller, parfüm, mücevher ve saatler 
yer alıyor. Girişin asma katında ise erkek koleksiyonları yer alıyor. 

Üst katlara bağlantıyı sağlayan merdivenlerin geçmişi XVIII. yüzyıla 
uzanırken, ileri teknoloji üretimi cam ve paslanmaz çelik kablolarla 
çevrilen galeri boşluğu çağdaş sanat eserlerinin sergilenmesi için 
kusursuz bir zemin oluşturuyor. 

Markanın amiral showroom'u kabul edilen bu adreste bir kısmı 
buraya özel üretilmiş 33 çağdaş sanat eseri yer alıyor. Altı kıtadan 
sanatçıların işlerinin yer aldığı projede Laurent Grasso, Yan Pei 

Ming, Stephen Sprouse, Serge Alain Nitegeka ve Paul Nabulumo 
Namarinjmak'ın çalışmaları sergileniyor. 

Gaston-Louis Vuitton tasarımı (1933) ünlü sandığı, 1917 yılında 
dönemin ünlü mücevher tüccarlarından biri için üretilen iki antika 
sandığı ve Campana Kardeşler, Marcel Wanders, Tokujin Yoshioka, 
India Mahdavi gibi tasarımın yıldız isimleri tarafından kurgulanan 
Objets Nomades koleksiyonlarını da Place Vendöme'da görebilirsiniz. 


2U18 GELMEDEN 
MUTFAKTA YENİLENME ZAMANI 


İntema'nın yenilikçi ve modern mutfakları 15 Aralık'a kadar 
40'a varan indirim fırsatıyla seni bekliyor. 
Mutfağından çıkacak sımsıcak hikayeler için yeni yılda evine bir yenilik getir. 


ANTALYA GÜVERCİNLER İNŞAAT (0242) 229 56 93/GÜVERCİNLER İNŞAAT (0242) 212 03 &6W/AKAY YAPI (0242) 243 95 05-06 ISPARTA GÜVERCİNLER İNŞAAT (0246) 500 25 01 KONYA FARUK ULULAR 
İNŞAAT (0332) 352 19 (9 TRABZON SAYİTOĞLU YAPI (0462) 321 73 90-321 36 90 İZMİR DESAY YAPI (0232) 462 60 60/META İNŞAAT (0232) 465 05 60 BODRUM İLKA YAPI (0252) 319 01 34-35/MARMARİS 
KAYANAR İNŞAAT (0252) 412 27 59 ADANA Kİ'BATH (0322) 459 92 92 İSKENDERUN ARMET İNŞAAT (0326) 617 20 70 MERSİN GÜLTEKİNLER SERAMİK (0324) 326 61 60-331 01 08 ANKARA BND MİMARLIK 
TASARIM (0312) 241 06 46/ESKİHİSAR İNŞAAT (0312) 309 13 20 ESKİŞEHİR EŞÖZCANLAR İNŞAAT (0222) 232 12 27 KAYSERİ KARAMERCAN İNŞAAT (0352) 224 35 35-45 BALIKESİR ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER 
YAPI (0266) 715 21 00 BURSA B.M. KOLLEKSİYON (0224) 443 21 21(0224) 242 21 2140549) 421 12 21 KOCAELİ GÜNEYLİLER YAPI (0262) 641 00 51 İSTANBUL-ERENKÖY GÜNEYLİLER YAPI (0216) 411 87 56-57-58 
İSTANBUL-LEVENT OLCAY YAPI (212) 269 30 03 İSTANBUL-KAVACIK BAŞAR İS İNŞAAT (0216) 331 46 00-01-02-03 İSTANBUL-BAKIRKÖY ÇİZGİ MİMARLIK (0212) 660 61 44-660 09 32 EDİRNE ABM 
GAYRİMENKUL (0284) 212 34 34 TEKİRDAĞ ABM GAYRİMENKUL (0282) 652 28 06 İZMİR İNTEMA MAĞAZA (0232) 446 48 38 ADANA İNTEMA MAĞAZA (0322) 457 96 63 GAZİANTEP İNTEMA MAĞAZA 
(0342) 215 O4 98 ANKARA İNTEMA MAĞAZA (0312) 440 85 96 İSTANBUL-CADDEBOSTAN İNTEMA MAĞAZA (0216) 467 06 40 İSTANBUL-NİŞANTAŞI İNTEMA MAĞAZA (0212) 233 07 78 İSTANBUL-KANYON 
İNTEMA YAŞAM MAĞAZA (0212) 555 45 45 
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Bonus'a özel 17 taksi. | ©bonüs 


creavit.com.tr | G0 /creavitTurkiye 


Bu ürünün 

renk alternatiflerini 
görmek için 

kodu okutunuz. 


URUŞUYLA, TARZIYLA VE KATTIĞI 
ĞERLE, HAYATI 
İRENLERE... 

İN'İN İHTİŞAML 
NKLERİ, ÇEKİCİ ÇİZGİLERLE BİR 
RAYA GELDİ, BANYODA SEÇKİN 
İR TARZ OLUŞTU. 
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ai i olan; ister renk tönlari, i$ 
alzehmeleri, isterse formları 
ortak bir dil yakalamak ve t 
o biwfondâ buluş 
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DFS 2018 koleksiyonu. 


YE N İ N E VAR? YAPIM NAZ GÜRLEK 


SERAMİKTEN 
HEYKELLER 


Seramik sanatının öncülerinden 
olan Füreya Koral'ın, Kale Grubu 
tarafından hayata geçirilen en 
kapsamlı retrospektif sergisi 
Akaretler'deki Sıraevler'de 
sanatseverlerle buluşuyor. Doğu 
ile batı kültürünü eşsiz bir şekilde 
sentezleyen, Akdeniz turkuazına 
tutkun bir seramikçi olan Füreya'nın 
200'e yakın eserinin bir araya 
getirildiği sergi, 18 Ocak tarihine 
kadar ziyarete açık. (kale.com.tr) 


ZAMANSIZ LÜKS 


Josef Anstoetz Bielefeld isminin baş harflerinden yaratılan JAB markası 1946'dan 
günümüze yenilikçi tekstilleriyle dekorasyon arenasında kendini kanıtlamış markalardan. 
Yaratıcı vizyonunu zanaatkar işçilikleriyle tasarımlarında bir araya getiren markanın son 
koleksiyonunu Ocak ayında gerçekleşecek IMM Cologne fuarında görmek mümkün. 
(/jab.de) 


GUSTOSU YÜKSEK 
KİŞİLİKLERE ÖZEL 
ileri ile lezzetin 
bo tencere serileri ! zn 
ls uzanan bir yolculuk vadediyo 
it kaplama 
il çok katmanlı yapısıyla 


yiyecekler nem daha hızlı pişiyo 


tini ve besin 
le7z7€ (iumbo.com..ir) 


PAPIER MACHE 
TASARIMLAR 


Just Paper by Ebru Baç, dekorasyonda 
farklılık arayanlar için yepyeni bir marka. 
Papier Mache/Kağıt Hamuru tekniği ile 
ileriye dönüşüme (Upcycle) çok iyi bir 
örnek olan Just Paper koleksiyonunda, 
kullanılmış kağıtlar, daha değerli bir 
eşyanın yaratılmasında hammadde 
olarak kullanılıyor. 
(paperjustpaper.com) 


EVDEKİ MUTLULUK REÇETENİZ: HYGGE 


Danimarkalıların mutluluk felsefesi Hygge Duravit ile banyolara yansıyor. Yormayan 

ve sakinleştirici bir etkiye sahip, Iskandinav stiline özgü renklerden bej ve gri tonlarıyla 
oluşan Luv serisinin mottosu 'dinlen, yarışa girme, rahatla ve stres yapma'. Bu tasarım 
için ilhamını su ile dolu bir çanaktan alan başarılı tasarımcı Cecilie Manz sade ve elegan 
tasarımıyla konforlu, sıcak ve samimi bir ortam sözü veriyor. (duravit.com) 
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“Hayatınız j 
güzel olacak. EVİNİZDE DOĞAYI DÜŞLEYİN 


SAGĞANO 


Renkli massesi ile doğal görünüm sunan Sagano, 20x120cm 
boyutuyla mekanlara derinlik katıyor. 


©00 OD seramiksan A seramikson 


Wwww.seramiksan.comir 9 


YENİ NE VAR? 


PN . MUTFAKTA DEVRİM 
BRIT ÖDULLERV”NE ANISH KAPOOR DOKUNUŞU Su dağıtıcılarına telefon etmek, su 
getirmelerini beklemek, beklerken 
susuz kalmak, gelen ağır su 
damacanalarını taşımak, plastik 
şişeler çevreyi kirletmesin diye 
boş şişeleri geri dönüşüme atmak 
artık sona eriyor. İsteğinize göre 
filtrelenmiş ve soğutulmuş su ile 
beraber orta sodalı veya sodalı suyu 
doğrudan mutfak bataryasından 
alabileceğiniz modem filtrelenmiş 
su sistemi GROHE Blue Home 
karşınızda! (grohe.com.tr) 


Anish Kapoor ünlü 
Britanyalı tasarımcılar 
Vivienne Westwood, 
Tracey Emin ve Zaha 
Hadid'nin ardından, Brit 
Odülleri heykelciğini 
tasarlayan 8. sanatçı oldu. 
Kapoor, heykelciği kırmızı 
saydam bir prizmanın 
içerisine yerleştirmiş. 
Müzik dünyasının en 
prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Brit 
Odülleri, 1977 yılından bugüne her yıl David 
Bowie'den Robbie Williams'a dünyaca 

ünlü birçok müzisyeni onurlandırıyor. 

Odül heykelciği son 8 yıldır dünyaca ünlü 
tasarımcı, mimar, moda tasarımcısı ve 
sanatçılar tarafından tasarlanıyor. 

Turner ödüllü Hint asıllı Ingiliz sanatçı Anish 
Kapoor, prestijli Brit Müzik Odülleri'nin 


heykelciğini tasarlayan ilk heykeltıraş & 
oldu. Yedi nefes kesici heykelin ardından > 
Kapoor'un kırmızı prizmatik saydam 

tasarımı, Brit Odülleri Başkanı Jason Iley'in | 
de dediği gibi Brit Odülleri arasındaki en PEN 
maceraperest ve en unutulmaz olacak gibi 2 
duruyor. İlk bakışta bir prizma bloğu andıran 

heykelciğin içine bakıldığında Brittania kadın — ii 
figürünün saydam blok içerisine gizlendiği O 
görülebiliyor. Brit Awards 2018, 21 Şubat An ez 


Çarşamba günü Londra'daki 02 Arena'da ödülü: 


gerçekleştirilecek. Tracey Emin tasarımı 


heykelcik. 


MİSLİNA VE 7 RAKAMI 
EFSANELERİ 


İstanbul çay bardakları serisinin 
dünya çapındaki başarısından 
sonra Faruk Malhan Mislina 
isimli ikinci bir seriye imza atmış. 
Sibirya çayından Bolivya çayına, 
sahur çayından iftar çayına, sabah 
çayından akşam çayına değişen çay 
ritüellerinin Faruk Malhan'a ilham 
verdiği Mislina'da, dünyanın birçok 
kültüründe ortak yeri olan 'yedi' 
rakamı, form ve antik çizimler ile 
kimlik buluyor. 
(koleksiyon.com.tr) 


YENİ SOSYALLEŞME MERKEZİ: MUTFAKLAR 


Nolte mutfakları 2018'e yeni tasarımlarla göz kırpıyor. Giderek daha çok vakit 
geçirdiğimiz evin sosyalleşme merkezi yerine gelen mutfaklar için tasarlanan çok 
yönlü metal duvar ünitesi fonksiyonel kullanım alanı yaratırken ahşap Timber kapaklar 
sıcak dokularıyla metal yüzeylerin mekanda yarattığı soğuk etkiyi uyumlu bir şekilde 
dengeliyorlar. 

(nolte.com.tr) 
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YENİ NE VAR? 


DAĞ EVİ HAVASI 


Bien Seramik'in kış 
konseptine uygun 
doğal ahşap görünümlü 
koleksiyonları Natura 
Wood, Homey, Koru, 
Iron Wood, Atelier, 
Zebra Wood, Woody 
serilerindeki renk, ebat, 
dekofon alternatifleri ile 
çeşitli kombinasyonlar 
yaparak mekanlarda 
modern ve doğal konforu 
sağlayabilirsiniz. 
(bienseramik.com.tr) 


DOĞALLIĞIN 
ENERJİSİ 


“Bizi ve hayatımızı kuşatan nesnelerin, 
iyiliğine ve şifasına inanıyoruz." 
mottosuyla romantik çizgisini 
vurgulayan Chakra, yenilenen konsepti, 
daha büyük metrekarelerde deneyim 
mağazaları, yeni ürün kategorileri ve 
üç farklı yeni koleksiyonuyla 2018'e 
merhaba diyor. Chakra, doğallığın 
enerjisini evinde hissetmek isteyenlere 
cazibesi yüksek alternatifler sunuyor. 
(chakra.com.tr) 


pe ———— 


DAVETKAR COUNTRY STİLİ 


Şehir hayatının koşuşturmasına kapılanlar doğayla iç içe bir yaşamın hayalini 
kuruyor. Seramiksan'ın yaşam alanlarına kırsal ve doğal tatlar yüklemek isteyenler 
için tasarladığı ahşap görünümlü seramikler, aşınmaya karşı dayanıklı yapısı ve su 
geçirmez, antibakteriyel özellikleriyle mekanlara konfor aşılıyor. 
(seramiksan.com.tr) 


NAM ON 


YEPYENİ BİR YARIŞMA 


ArchIST Awards for Interior Design 
yarışması; Türkiye'de mekan tasarımı yapan 
mimar ve iç mimarların uluslararası düzeyde 


Her zaman sanat ve tasarım dünyasıyla yaratıcı işbirliklerine imza atan COS, başarılı işlerini ödüllendirmek ve sektöre 
Design Miami 2017 kapsamında Studio Swine imzalı 'New Spring, Miami' hareketlilik getirerek bu coğrafyanın zeki, 
adlı interaktif bir enstalasyon ile karşımıza çıktı. güçlü ve yaratıcı isimlerinin önünü açmak 
(cosstores.com) hedefiyle yola çıkıyor. 


(archist.mimarsiv.com) 
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YETKİLİ SERVİS İÇİN TEK NUMARA 


arcelik.com.tr | Ça) 770 888 
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YENİ NE VAR? 


SANATSAL ENTELEKTÜEL 
Mambo Unlimited Ideas'ın Fauna koleksiyonuna 


ait Praying Mantis ve Ant objeler böcek ve karınca Zİ ZAZSAZS AZI 
formundaki objelerin koleksiyonunu yapanlara ALAZ AZAALAZAZN 
hediye etmek için biçilmiş kaftan. YALA AA YALAYAZN 
me ei İZZZ AZIZ ZE AZ İZ AZU 
İ | İ İ ; (bou.com.tr) ARIZA N 
- ; a 
ür İh SAĞA UY 
dik al te ” RZİZAZIZAZIZ 
Aş 8 AZ 
N Şa 


SOFİSTİKE LÜKS 
Tuana Yücel ve Sinem Yılmaz tasarımı 
çiçekler rafine zevklere sahip çiçekseverlerin 
beklentilerini karşılıyor. Birbirinden farklı şekil 
ve boyutlarda sunulan rengarenk kutuları 
çiçek severlerin zevklerine uygun renklerde 
güllerle kombinleniyor. 
(boxofluvflowers.com) 


“ — FONKSİYONEL NORDİK 
Işlev her şeydir diyen ve evine giren 
her objeyi yalınlığın süzgecinden 
geçirenlere Boyner Evde sofra ve 
mutfak kategorilerindeki seramik ve 
cam koleksiyonlarına göz atmalarını 
öneriyoruz. (boyner.com.tr) 


BİR TUTAM MUTLULUK 


Yaratıcı üç kız kardeşin her birini elde tasarladıkları 
bu eğlenceli tasarımlar Bişey Handmade markası 
ile karşınızda! Dekoratif yastıklar ve kumaş 
oyuncaklardan oluşan koleksiyonlarda gülümseten 
mesajlar ve hayal kurduran sözler yer alıyor. Keten, 
kanvas, pamuklu, kadife ve keçe kumaşlarla 
tasarlanan bu ürünler, evinizi farklılaştırmanın ve bir 
tutam mutluluk katmanın en pratik yolu. 

(Obisey handmade) 


AND BE 
AWGSOMC IŞ. 


STİL SAHİBİ MİNİKLER BURAYA 


Hollandalı iki anne tarafından kurulan 'A Little Lovely Company”, 
eğlenceli ve birbirinden şık ürünleriyle artık Türkiye'de. Kids Living Etc. 
tarafından Türkiye distribütörlüğü yapılan markanın özel dokunuşları 
çocuklarınızın odasını güzelleştirmek için sizi bekliyor. 
(kidslivingetc.com) 


YENİ MUTFAK ŞEFİ İLE TANIŞIN! 


Zarif, estetik ve benzersiz tasarımları ile 
sofralardaki farkını kanıtlayan Karaca, yeni 
'Prochef 010' mutfak şefi ile mutfaklarınızda 
devrim yaratıyor. Prochef; narenciye sıkacağı, 
rendeleme, blender, parçalama, hamur yoğurma, 


mikser ve kıyma çekme özelliklerini bir arada 
sunuyor. (krc.com.tr) 


MM a. 45 


mmm — > A 


ENERJİNİN DOZUNU ARTIRIYORUZ “ 


Yenilikçi, fonksiyonel ve özgün tasarımlarıyla evlerin başrol oyuncusu 
haline gelen mobilyalara imza atan Kelebek Mobilya 2018 tasarımları 
arasında Selis koltuk takımını sunuyor. Ozgür, bağımsız ve keyifli 

bir ortam sunan Selis Koleksiyonu renk ve doku seçimleriyle girdiği 


mekanın enerjisini yükseltmeye hazırlanıyor. (kelebek.com) 
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Visco yatak konforunu yaşamak isteyenlere ideal seçenek: 


VISCO OPTIMUM SUPPORT 


Yüksek teknolojili visco katmanı ile Visco Optimum Support, kendisini çok daha hızlı şekilde toparlayarak vücudun 
hareketlerine ideal hızda tepki verir. Visco Optimum Support yataktaki katmanların ideal dizilimi, vücudu her noktasından 
destekleyerek yüksek konfor düzeyi oluşturur. Kumaşındaki ödüllü AdaptiveTM teknolojisi ile nemi 9067'ye varan oranda 

daha fazla dağıtıp, 2025 oranında daha hızlı buharlaştırır. Kişiye özel termal konfor sunar, yıkanabilir kumaşı sayesinde 
yatağınız dilediğiniz zaman temizlenebilir. 


fo MES yatasbedding.com.ir 4 YatasBedding İ 1 yatas bedding 


YENİ TREND 


Urban Outfitters halı. 


GÖZ NURU” 


Tasarımlarıyla dünyada pek çok kadının kalbini fetheden Bee 
Goddess'ın yaratıcısı Ece Şirin, markasının 10. yılı için özel bir 
koleksiyon tasarladı. Göz sembolizmi ve ışıktan ilham alarak 
hazırladığı koleksiyonuna “Göz Nuru (Eye Light)” ismini veren 
Şirin, manevi bilgi yolu ile kalbe doğan ilahi ışığı, kalp gözünün 
açılmasını ve yeniden doğuşu anlatıyor. Göz; içimizdeki her 
şeyi bilen ve her şeyi gören ilahi güç, sezgisel görü gücü olarak 
sadece ışığı almakla kalmıyor, aynı zamanda aktarıyor. 


Koleksiyon; beyaz, mavi, 
kahverengi ve siyah pırlantayı 
safir ve yakutla buluşturuyor. 
Kolye, bileklik, küpe, yüzük 
ve şahmeran olmak üzere 

86 parçadan oluşuyor. 


vi ) 
Tasarımın ardındaki gözler 


Dekorasyonun yeni trendi göz formu, minder, porselen, aydınlatma ve cam aksesuarların 
ardından gizlice bakarak yeni yılla birlikte yaşam alanlarına giriş yapıyor. 


YAPIM NİLÜFER ARTUNÇ 


Begüm Kıroğlu ğ N Ve Soğuk, kriz, dünya dertleri derken evlere kapanan şehirli, yaşam 
tasarımı Begum | A alanında konfor, samimiyet ve sıcaklık arıyor. Bin yıllardır göz 
Khan marka Eye Z. e AN si N ş k N 

ofhe Süpülipei ; motifinin koruyuculuğuna inanan insanoğlu, her zor zamanda 

ve Evil Eye ei N yaptığı gibi bugün de 'göz'ün güvenli kollarına bırakıyor kendini. 
Miniaduiere çanta. 2 > Dekorasyonda geçtiğimiz yıllarda başlayan typo trendi bile bu yıl 


tahtını göz desenlerine bırakmaya hazır. Eskiden beri hem fiziksel 
hem ruhani açıdan inceleme konusu olan gözler, birçok kültürde 
koruyucu yönüyle biliniyor. Dekorasyonda kullanımı ise eski 
çağlara kadar uzanıyor. Yıllardır insanoğlu için kötü enerjiyi uzak 
tutan güçlü bir koruyucu olarak yaşam alanlarında yer almış. Bazı 
toplumlarda kötü, yani kem gözün nesneleri bile çatlatabildiğine 
inanılıyor. Mavi gözün, mavi boncukta vücut bulup bu enerjiyi 
kendisine çekerek yok edeceği fikri de doğu kültürlerinde oldukça 
yaygın. Nazar boncuğu birçok toplumda halen ruhani değerini 
koruyor. 
Göz formunun mobilyada kullanımı ise XX. yüzyılın ortalarına 
dayanıyor. En çok kullanan isimlerden biri de Pierre Chapo (1937- 
1987). Zanaatkar bir aileden gelen Chapo, 1960'larda Paris'te 
ahşap dolaplar üretmeye başlamış. Göz şeklindeki ikonik eseri 
L'oeil, bugün dünyada müzayedelerin en değerli eserlerinden. 
L'oeil sehpayı elde tasarlarken Chapo, mimar Charlotte Perriand'ın 
gözlerinden esinlenmiş. Göz şeklindeki sehpa, farklı parçalara 
ayrılabiliyor. Günümüzdeyse sanatçı ve tasarımcı Nicola L., 
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Mekanlarınızda tuğlanın getirdiği 
sıcak görünümü yakalamak artık çok 
kolay. Ege Seramik Lisbon Serisi, 
6x25cm ölçüsü ile tuğlanın yeni alter- 
natifi. Üstelik seramiğin uzun ömürlü 
kullanım avantajı ile birlikte. 


a 
mz vE 


AUTUMN 
COLLECTİON 


2017 


YENİ TREND 


Pp l 
wn Dİ li 
4 gp 
Göz ve kirpik ve <> vas (O Kİ ( < 
desenli yastık kılıfı | 4 


seti, BC Home. 2S > 2S 
Eyeball metal aksesuar 12 Pound, 


ye — conranshop.co.uk 
vC> © 


Vitra'dan George Nelson'ın 

1964 yılında tasarladığı 
Eye duvar saati 355 Euro, 
Mozaik Design. 


Pierre Chapo 
tasarımı 
L'oeil sehpa 
39.000 Dolar, 
Gözlük kabı 1stbids.com 


49,90 Euro, 


p : p 
iphoria.com i , ” p. 


Göz desenli Miss Etoile 
> bardak 191,10 TL, 

kahve fincanı 155,82 TL, 

alwaysfashion.com 


Kenzo Eyes 

minder kılıfı Nicola L. tasarımı 
45 Pound, Planet Eye 
amara.com aydınlatmalar, 


nicolal.com 


Unlü model Gigi 
Hadid'in Stuart 
Weitzman markasıyla 
yaptığı işbirliğinin 
yeni koleksiyonundan 


eserlerinin odağına göz motifini koyuyor. Filmleri, kavramsal 
eserleri ve göz şeklindeki aydınlatma heykelleri onun en eğlenceli 
tasarımları. Göz deyince Fornasetti'den bahsetmemek olmaz. 
İtalyan ressam, heykeltıraş, dekoratör ve gravür ustası Piero 


| ye Fornasetti (1913-1988), İkinci Dünya Savaşı sırasında Milano'dan 
isimli mule İsviçre'ye sürülmüş. Burada yaptığı çalışmalarda soprano Lina 
terlikler. Cavalieri'nin yüzünü ve gözlerini motif olarak kullanarak 11 binden 


fazla eser oluşturmuş. 'Bir gün çizmeye başladım ve sonra 
kendimi durduramadım.' diye anlatıyor. Bugün oğlu Barnaba 
Fornasetti, babasının işini ve ismini sürdürüyor. Fornasetti'nin 
gözlerini fular, kravat, aydınlatma, mobilya ve porselenlerde 
görmek mümkün. Dünyaca ünlü sanatçı Louis Bourguois da göze 
takıntılı bir diğer isim. Öyle ki göz resimlerinin dışında tasarladığı 
göz şeklindeki bank heykeller, bugün dünya müzelerini dolaşmaya 
devam ediyor. 


Molina model 
ayakkabı, Gucci. 


Yerli üretim pamuk ve 
keten ipler kullanılarak 
eski usüllere göre 

dokunan peştemalin Julia Bernholtz ve 


# üzerine geleneksel Helena Svensson 
pazen kumaşlar ve doğal tasarımı Vannerna 
ipliklerle nazar boncuğu Tetta kumaş, 


gn a 3 P kb. işlenmiş, Mesele. Ikea. 
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YENİ SANAT 


ÇÖLDE SANAT: 


Louvre Abu Dabi açıldı 


Pritzker mimarlık ödüllü Fransız mimar Jean Nowvel imzası taşıyan Louvre Abu Dabi kasım ayının 
başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı bir davet ile açıldı. 7.500 ton 
ağırlığındaki kubbe formlu çatısı ve suyu mimari kurgusunun temeline yerleştiren şeması ile Lowvre, 
Arap Yarımadasının yeni çekim merkezi olmayı başardı. 


YAPIM ESRA AYTEKİN FOTOĞRAFLAR MOHAMED SOMJİ 


Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapımına 
1.3 milyar dolar harcanan yeni Louvre müzesi açıldı. Proje, 
2007 yılında Fransa ile yapılan anlaşma sonucu başlatıldı. 
2012'de gerçekleşmesi beklenen resmi açılış, küresel kriz gibi 
nedenlerle 2017 Kasım ayına ertelenmişti. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın açtığı müze 

600 sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Her sene milyonlarca 
ziyaretçinin akın ettiği Paris Louvre müzesinden de 300 eser 
kiralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açılışta yaptığı 
konuşmada müzenin 'medeniyetler arasında köprü kuracağı' 
mesajını verdi. 

O meşhur kubbe 

Yaklaşık 24.000 m? alana sahip olan müzedeki bu alanın 6.000 
m?'lik kısmı sürekli koleksiyonlar için, 2.000 m'lik kısmı ise 
geçici sergiler için ayrıldı. Adanın üzerine konumlanan müze, 
bölgenin alçak katlı yalın dokusundan ilham alan beyaz bina 
serilerinden oluşuyor. 

Müze binalarının neredeyse tamamını ve açık alanları kaplayan 
devasa kubbe, 180 metre genişliğinde. Alüminyum ve 
paslanmaz çelik malzeme kullanılarak yapılan sekiz katmanlı 
kubbeye ustaca gizlenmiş, 110 metre aralıklı dört iskele 
bulunuyor. Jean Nouvel'in müze binasını eşsiz kılmak için 
tasarladığı ve basil başına bir sanat eseri değerinde olan 

bu kubbenin katmanları üzerinde 8.000'e yakın tekrarlarla 


Aralık ayında New York'ta müzayede evi 
Christie's de, 450.3 milyon dolar gibi rekor bir 
rakama satın alınan ve sanat dünyasını şaşkına 
çeviren Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi 
(Dünyanın Kurtarıcısı) adlı tablosu Louvre Abu 
Dabi Müzesi'nde sergileniyor. 
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YENİ SANAT 


LOUVRE ABU DABİ HAKKINDA 


© Projenin mimarı Pritzker ödüllü Fransız mimar Jean Nouvel. 

© Louvre Abu Dabi Müzesi, Saadiyat Adası kompleksi üzerine yaklaşık 24.000 metrekarelik bir alana inşa edildi. 

© Müze için 1.3 milyar dolar harcandı. 

© 55 oda ve 23 sabit sergi alanı yer alıyor. 

© Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dabi'deki müze, Louvre ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre 
Paris'e yaklaşık 525 milyon dolar ödeme yapacak. 


Kafes formlu havayı ve ışığı 
geçiren kubbe ziyaretçileri 
kavurucu sıcaktan korurken, 
içeride şiirsel ışık-gölge oyunları 
oluşmasını sağlıyor. 


kuwvetlenen geometrik şekiller görüyoruz. Bu geometrik 
şekillerin bir araya gelmesinden oluşan yıldızımsı desenler ( 
içeride ışık yağmuru olarak özetlenen şiirsel bir görünüm y Eransiaiimel 
yaratıyor. 3 Jean Nouvel. 


Priztker ödüllü 


Misyonu olan bir müze 

Medeniyetler ve kültürler arasında köprü kurmak, insanlık 
tarihi ve geçmişine ışık tutmak ve evrensel bir müze olma 
amacıyla yola çıkan Louvre Abu Dabi Müzesi'nin koleksiyonu 
misyonunu yansıtır nitelikte. Müzenin direktörü Manuel 
Rabate müze için "Louvre Abu Dabi, anlattığı global hikaye 
ve benimsediği evrensel bakış açısıyla sanat tarihini yenilikçi 
bir şekilde yansıtacak ve gelen ziyaretçilere kendi hikayelerini 
ve başka kültürleri sunacak. Müzenin ikonik binası, insanlık 
hazinelerinden biri haline gelirken uluslararası diyalog için yeni 
alanlar yaratacak." diyor. 

louvreabudhabi.ae 
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ÖZARTAŞ AVİZE 3. SHOWROOM ETİLER'DE 
MASLAK SHOWROOM ETİLER SHOWROOM ŞİŞHANE SHOWROOM 
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YENİ KONSEPT 


Zanaatin yükselişine hoşgeldiniz! 


Moda ve dekorasyon dünyasının en lüks markalarından Fendi, Design Miami'deki 10. yılında 
yeni bir konseptle şaşırtıyor. 'İyi yaşam” konseptli Welcomel sergisinde zanaatin değeri, el 
işçiliğinin önemi ve doğal materyallerin ustaca kullanımı dikkat çekiyor. Genç tasarımcı Chiara 


Andreatti imzalı çalışmanın detaylarını kendisinden öğreniyoruz. 


YAPIM MELDA ONBAŞYAN 


Tüm cünyaı dekorasfon 

tutkunların il. 
koleksiyonerlerini bulu 

Des MM i. 

kutlayan Ferdi, tasarım&ı Chiara 

Andreatti i 

koleksiyonu tanıttı. 


Venedikli artizan köklerinden vazgeçmeyen, 
modern yaşam ihtiyaçlarının farkında 

ve kusursuz estetik arayışını her daim 
sürdüren genç tasarımcı Chiara Andreatti, 
her gün kullandığımız objelerin bir 
zanaatkarın şiirsel dokunuşuyla bambaşka 
bir değer kazanacağını vurguluyor. 
Tasarımcıya Fendi için tasarladığı 
Welcome! koleksiyonunun sırlarını sorduk. 
Design Miami'de 10. yılını kutlayan 
Fendi'nin Welcome! koleksiyonu için 
çalışmaya nasıl başladınız? 

Markanın tarihi ve geçmişten gelen ikonik 
yaklaşımlarıyla çok ilgileniyordum. Fendi'yi 
inceledikten sonra kendi yorumlarımı ortaya 
koydum. Klasik bir oturma odasından çok, 
sınırları zorlayan bir konsept yaratmaya 
çalıştım. Markanın Roma'da bulunan 
merkez ofisi Palazzo Della Civilta'dan ilham 
alarak yapının etkileyici kemerli yapısına 
atıfta bulundum. 

Welcome''ın konsepti nedir? 

Kaos ve karmaşadan uzak, etrafını çeviren 
yeşil doku sayesinde dinginlik veren 

yalın bir atmosferde insanların buluşup 
resmi olmayan bir lüksün keyfini tüm 
doğallıklarıyla çıkaracakları bir oturma odası 
olarak tasarlandı. Welcome! sizi kendinize 
yakınlaştıran ve zengin etkiler hissettiren 
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parçalarıyla hayata fark katacak. Özellikle 
ince el işçilikleri keşfedilmeye değer. 
Sergideki doğal atmosferi elde etmek 
için hangi malzemeleri kullandınız? 
Doğa, dünya ve otantik kalmayı başaran, 
gelişime karşı hissiz, ilkel toplumlar beni 
hep büyülemiştir. Bu nedenle Fendi'nin 
projesinde; parşömen bambu çubukları, 
işlenmemiş seramikler, alçı ve Hindistan 


cevizi lifleri gibi doğal malzemelere ağırlık 


verdim. Yeni sanat alanlarını keşfeden 
sofistike yolculukları seviyorum. 


Chiara Andreatti koleksiyonu Fendi'ye 


aynı zamanda yeni bir lüks anlayışı 


kazandırıyor. Bu yeni lüks kavramında 


neler var? 
Fendi'nin ikonik detaylarını dünyamla ve 


görüşümle birleştirmeye çalıştım. Aslında 


her parça Fendi'nin lüks anlayışının 


ayrıntılarını gizliyor. Örneğin ai 


kanepe için Peguin kadife 
kullanıldı; halıların nakışı için 
Himalaya yünü, sallanan koltuğu 
karakterize eden Fendi'nin ikonik 
sarısı Selleria derisi oldu. Aydınlatmaların 
kenarları, seramik ve taht kollarındaki 
dantel detayı Fendi tarzının stilize 
bir şekilde uygulanmış haliydi. 
fendi.com 


a. 


Chiara Andreatti kimdir? 


Venedik yakınlarındaki Veneto'da 
dünyaya gelen genç tasarımcı Chiara 
Andreatti, 2003 yılında Instituto 
Evropeo di Design'dan (Avrupa Tasarım 
Enstitüsü) mezun olduktan sonra 

yüksek lisansını Domus Academy'de 
tamamlamış. 2017 yılına kadar Piero 
Lissoni ofisinde çalışmış. Glas Italia, 
Non Sans Raison, Atipico ve Mingardo 
Designer Farber gibi markalara 
freelance projeler üretmiş. 


Se - 
“Koleksiyon i 
“© ve seramik 
” “aksesuarlarla 
tamamlanıyor. 


İ Aynı zamanda aydınlatma 


olarak kullanılan saksılık, bitkileri 


dekorasyonun bir parçası haline 
dönüştürüyor. 


Zamansız Tasarımlar 


www.jumbo.com.tr - G0 © /jumboturkiye 


YENİ MARKA 


Sofistike ve lüks frekans 


Avrupalı avantgarde bir tavırdan doğan ve ev dekorasyonunda doğallığın, lüks ile kusursuz 
bileşimine imza atan Anvogg tasarımları geçtiğimiz ay Beymen Home'da gerçekleştirilen 
İansmanda tasarım duayenlerinden artı puan topladı. 


YAPIM NAZ GÜRLEK 


Markanın yaratıcısı 


Anvogg ürünlerini 
Beymen'in Zorlu 

Center, İstinye Park, 
Suadiye mağazalarının Ev 
Dekorasyonu/bölümlerinde, 
Etiler Moöa Bdandg'da; 
İsmet, Mobilyâ'da” Antalya 
Arimim'de Ve online olarak 
İiksbazaar.cdm ihternet 
alışveriş Sitesinde bülmak 
mkü) 


Ruken Mızraklı. 


2017 yılının başında hayata geçirilen lüks 
ev dekorasyon ürünleri ve aksesuarları 
markası Anvogg, 1997 yılından bu yana 
yüksek kalite yünlü deri üretimi konusunda 
lider olan ve ürünlerini dünya çapında 
hazır giyim, ayakkabı ve çanta markalarına 
ihraç eden Gündüz Group çatısı altında 
kurulmuş. 

Seçkin ve şık ev dekorasyon ürünleri 
arayanlar için özel olarak tasarlanan 
shearling throw'lar, shearling/cavallino 
yastıklar ve çerçevelerden oluşan Anvogg 
tasarımları usta zanaatkarlar tarafından 
tamamen el işçiliğiyle üretiliyor. Her biri 
gerçek shearling, cavallino ve derilerden 
üretilen Anvogg throw ve yastıklarının 
arka yüzlerinde yüksek kaliteli cashmira 
light kumaşı kullanılırken, çerçevelerin 
arka yüzeyleri ise hakiki deri ile kaplanıyor. 
Sadece hayvancılık sektöründen alınan 
derilerden üretilen Anvogg ürünlerinden 


ayrıcalık olduğunu belirten Ruken Mızra 


elde edilen gelirin bir bölümü, her yıl “20 yılı aşkın süredir B2B kanallarda faaliyet 

mülteci çocukların toplumsal uyum gösteren bir grup olarak; nefes alan, 

sürecine futbolun birleştirici ruhu ile katkı sağlıklı ve çevre dostu bir zarafetin en 

sağlamayı amaçlayan 'Football Unifies” yüksek kalite malzemelerle harmanlandığı 

projesine aktarılıyor. Anvogg tasarımlarımızla insanların evlerine 

Beymen'in sofistike ortamında, dünya girmek, hayatlarına MEKAN bizim için 1. Giraffe Cavallino yastık 1.915 TL£KDV 
markalarıyla birlikte dekorasyon heyecan verici bir deneyim' diyor. 2. Leopard fotoğraf çerçevesi 1.125 TL4-KDV 
tutkunlarına ulaşmanın Anvogg için bir anvogg.com.tr 3. Topo Shearling Pillow 485 TL-KDV 
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doğallık var. 
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Ve bu'doğallığı her zarhan) N 
büyükibir titizlik ve kaliteyle daküyoruz. 
Bir bambunun yumuşacık bir havluya 
dönüşmesiyle başlayan hikây emizi 


şimdi tüm yy şıyoruz. 
av 


si 


Elikin der id 
Chakra doğallığını hissedebilmeni içi 
sizleri Chakra Life Style * 


mağazalarımıza bakli)oruz. | 


Aca rBlu/Aca ay 


A 


Larus/Göktürk N 


Dİ 


İSTANBUL” “Xİ İZMİR 
AKMERKEZ | YATAK AGORA 


BAĞDAT CADDESİ 


CAPACITY 
H ILLTOWN. 


BODRUM ANTALYA 
OASIS AGORA 


Yeni açılacak e Style mağazalarımızda'buluşmak üzere. 


KUVEYT 


SUUDİ ARABİSTAN 
KATAR 
BAHREYN 


- İDUBAİ 
OLÜBNAN 


www.chakra.com.tr 


YENİ MAĞAZA 


Seramiğe yeni yorum: doğal romantik 


Seramiklerini, “asaletini korusun ama romantizmini de bozmasın” mottosuyla şekillendiren 
Ayşe Sever'in 2010 yılından beri hayatının doğal bir parçası olarak nitelendirdiği ve heyecan 
duyduğu markası Sırr Seramik'in yeni mağazası Bebek'te açıldı. 


YAPIM SELİN CEBECİOĞLU 


Sırr Seramik'in 
kurucusu Ayşe Sever'in 
serüveni Fransa'nın 
küçük bir kasabasında 
karşısına çıkan seramik 
dükkanıyla başlamış. 
Orada gördüğü irili ufaklı 
seramiklerin doğallığı, 
renklerindeki gizem 
kendi 'Sırr'ının kapılarını 
aralamış. 

Birbirinden bağımsız, 
kendi alanlarında fark 
yaratmış, yaratıcı yeni 
yeteneklerle marka 
bilinirliğini kanıtlamış 
tasarımcıların bir araya 
geldiği Sırr Seramik 
sezonu; Melis Rozental 
tarafından tasarlanan 
illüstrasyonların seramik 
tabaklara, kupa ve 
fincanlara uygulanmış versiyonlarıyla 
selamlıyor. Hayra Alamet adı verilen 
ve yeni mağaza açılışı için limitli sayıda 
tasarlanan Melis Rozental illüstrasyon 
serisinde, minyatürlere konu olan 

mesire şenliklerindeki figürler günümüze 
sesleniyor. 

Sırr Seramik'in Bebek'teki mağazasında 
farklı markaların ürün gruplarını incelerken 
kahvenizi yudumlayabilir, seramiğin büyülü 
dokusunu daha yakından inceleyebilirsiniz. 
Sırr Seramik; 

Bebek Mah., Selçuk Sok., 8/A, Bebek, İst. 
(0212 806 59 46; sirrseramik.com | 


Dondurmalık 
125TL. 


Kapaklı mumluk 
(büyük) 250 TL, 
(orta) 185 TL, 

(küçük) 150 TL. 


Seramik tepsinin iki boyutu 
var. (Büyük) 495 TL, 
(küçük) 325 TL. 


Çay fincanı 140 TL. 
Kafi 
Istanbul 

marka 

Lovemum. 


Hamam tası 
275TL. 


152 ELLE DECORATION 


MITSUBISMHI ik l im SA 


HEAVY INDUSTRIES, LTD. R 
Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi 


Teknolojisi Japon 
Tasarımı İtalyan! 


Japon teknolojisiyle İtalyan tasarımının buluştuğu 
Mitsubishi Heavy klimalar İklimSA güvencesiyle. 


iklimsa.com | 4445546 


YENİ MAĞAZA 


Armani /Casa İstanbul'da 


lüks dekorasyon anlayışını rafine bir bakış açısı, yalın hatlar ve baştan aşağı kalite kavramıyla 
özdeşleştiren Armani /Casa'nın Maçka'da açılan ilk butik mağazası modem yaşam biçimlerine 
taze bir nefes getirdi. 


m Göhaletid köşe kâ nepe ve Danzic 
oturma alanı kurgulüyor. Seh 
Achille beyaz vazo, Arm: 
beğenilen parçalarından. 


Armani Casa'nın ikonikleşen Logo Lamp 
aydınlatma tasarımı 2017'de yenilenen 
tasarımıyla markanın en beğenilen 
parçalarından biri olmaya devam ediyor. f 
Matrix konsol da yıllardır koleksiyonun 77 


77 y i 7 
vazgeçilmezlerinden biri. 77 Yeti 7) 
| dik ii ön 


mi 


Kurulduğu 2003 yılından bu yana hem dekorasyon, hem de 
mimari alanlarda eksiksiz bir mekan tasarım hizmeti veren Armani/ 
Casa, Giorgio Armani'nin kreatif direktörlüğü ile yapılan stüdyo 
çalışmalarıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir ön hazırlığın ürünü olan 
yaratıcı çözümlerin geliştirilmesini sağlıyor. Maçka'daki 218 
metrekarelik, iki katlı showroom konseptinde özenle seçilmiş 
malzeme, renk ve formlardan oluşan mobilya, aksesuar ve 
kumaşlar yaratıcı bir atmosferde sergileniyor. Burası aynı 
zamanda tüm koleksiyonun sergilendiği bir galeri niteliği taşıyor. 
Ürünlerin sergilenmesi dahi her şey en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüş. Farklı tasarım ve koleksiyonlar mağaza içinde özenle 
ayrılmış farklı bölmelerde sergileniyor. Tamamı orijinal olarak 
tasarlanmış lüks koleksiyonun başrollerinde yeni parçaların yanı 
sıra geçtiğimiz yıllarda da boy gösteren tasarımların yeniden 
yorumlanmış versiyonları bulunuyor. Yeni yorumuyla tasarlanmış 
Logo Lamp, Levante paravan, Jazz bar dolabı, Danzica sehpa ve 
Seine konsolun yeni yorumu olarak Matrix konsol, yıllar içinde 
geliştirilmiş ve İstanbul'daki Armani/Casa galerisinde yerlerini 
almış. Koleksiyonda bulunan, geniş teknik bilgi ve malzeme 
deneyimiyle tasarlanmış objeler, orijinal ve detaycı bir bakış 


im yemek masası, Butler sandalyeler, Julian konsol 
ve Jolanda lambader formlarıyla gelenekseli yeniden “ 
yorumluyor: Armani Casa cam ve porselen sofra 
koleksiyonu'da detayları tamamlıyor. açısıyla üretilmiş. Mobilyalardan objelere, kumaşlardan duvar 


kaplamalarına kadar koleksiyondaki her parça, gelenekselliğin 
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“Armani Casa 2017 koleksiyonu, en yüksek kalitede malzemelerin 
kullanımıyla yalın ve sakin lüks kavramını tanımlayan tasarımlarla 
hayata geçiyor. Koleksiyon, geleneksel zanaat tekniklerini yeniden 
keşfetmek ve sıradan olan parçalar içinde gizlenen çarpıcı detayları 
ortaya çıkarmak üzerine odaklanıyor. Bu yıl hafif malzemeler, ince 
yüzeyler ve akıcı formlar üzerinde çalışmayı hedefledim. Morfeo 
yatakta da görebileceğiniz gibi, havada asılıymış hissi veren ince 
ve akıcı çizgileriyle zarif ve net bir yüzey kurgulayan tasarımlar 

2017 Armani Casa koleksiyonunda ortaya çıkıyor.” 
Giorgio Armani 


: 
i— 
E 


Land yatak, net çizgisiyle Armani Casa koleksiyonunun karakteristik 
parçalarından biri. Yumuşacık dokusuyla Jaen halı, ışıltılı dokusuyla Cyprus 
yatak örtüsü ve Jersey yastıklar birbirleriyle harmoni içindeki renkleriyle 
rafine atmosferin tamamlayıcılarına dönüşüyor. 


Camus yazı masası ilhamını Albert Camus'den alıyor. Deri yüzey 
dokusu, patine bronz kulpları ve eşsiz ahşap dokusuyla yaşam alanlarının 
en değerli parçalarından birine dönüşüyor. Lea daybed de kitap okuma 
ve dinlenme köşelerinin vazgeçilmez mobilyası olmaya aday. 


yeniden tasarlanmış dokularıyla farklı modem fikirleri birleştirerek 
mağazayı kreatif bir enerjiyle dolduruyor. Mükemmeliyeti 
hedefleyen Armani/Casa; ultra ince katmanlar, kusursuz 

çizgiler ve tamamlayıcı şekillerle konturları yeniden tasarlıyor; 
bu hafif dokunuşlar, tasarımlara yapısal bir aydınlık katıyor, 
nitelik kazandırıyor. Başlıktan ayaklığa uzanan kusursuzluğuyla 
Morfeo yatak, bu şık tasarım tekniğinin bir örneği. Madison 
kanepe, yumuşak ve zarif çizgiler barındırırken, Canaletto ceviz 
malzemeden Musa kitaplık, alışılmışın dışında deri kılıflı raflarıyla 
karşımıza çıkıyor. Rafine çizgiler taşıyan bu dekorasyon stili, 
lüks objelerle dolu büyük bir koleksiyonda kendini gösteriyor ve 
zengin kumaş çeşitleri de koleksiyonun başka bir teklifi olarak 
dikkat çekiyor. Doğal malzemelerle bir araya getirilmiş metaller 


ve vemikli yüzeyler zarafeti artıran etkenler. Bej ve kahverengi 
tonlarda ağaç malzemeler nadide kumaşlarla uyum içinde 
kullanılarak, klasik parçalara neşeli ve deneysel bir dokunuş 
kazandırıyor. Şıklığı ve sadeliği bir arada barındıran kusursuz 
çizgilerin dikkat çektiği koleksiyon fark yaratan özel detayları ön 
plana çıkarıyor ve lüks bir estetik arayan dekorasyon tutkunlarına 
hitap ediyor. Armani Casa'nın projeleri arasında; İstanbul'da 
Maçka Residences, Mumbai'de The World Towers, Manila- 
Filipinler'de Century Spire ve Miami'deki rezidanslar yer alıyor. 
Armani/Casa'nın 40 ülkede, Milano, Paris, Londra, New York, Los 
Angeles, Miami, Hong Kong, Tokyo, Shangai ve Pekin gibi büyük 
şehirlerde toplam 56 mağazası bulunuyor. 

armanicasa.com 
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YENİ TASARIM 


Epik hikayeler 


Hayallerini ve güçlerini birleştirerek Canto 2 | 
Mimarlık firmasını kuran iki arkadaş Ayşe Y. Demir 
ve Aylin Gürkaynak, iç mimari projelerinin yanı sıra Enchanted 


Objecis isimli bir mobilya ve aksesuar koleksiyonuna imza atmışlar. 


YAPIM ELİF GÜNENÇ 


Canto 21'in anlamı nedir? Markayı 
yaratma fikri nasıl oluştu? 

10 seneyi aşkın zamandır çok yakın 
arkadaşız ve üniversitenin ilk yıllarından 
beri ortak olma hayalimiz vardı. İki yıl 

önce bu hayali hayata geçirmeye karar 
verdik ve Canto 21 Mimarlık'ı kurduk. 
Canto kelimesi epik öykülerde kullanılan 
bölüm anlamına geliyor. 21 de şuan 
Kuruçeşme'de bulunan ofisimizin kapı 
numarası. Romantik bir taraftan bakarak bu 
ikisini birleştirdik diyebiliriz. 

İç mimari projeleri kabul ederken 
kriterleriniz neler? Portföyünüzde ne tür 
işler yer alıyor? 

Bugüne kadar yalı, villa, mücevher 
mağazası ve giyim mağazası gibi işler 
yaptık. İç mimari projelerde mekanları 
metraj bazında ayırmadan, diğerlerinden 
farklılaşan, göze çarpan tasarımlar ortaya 
koyabileceğimiz işlerden keyif alıyoruz. 
Projeye değer katan detayları özenle 
yansıtmayı ve her mekanın kendine has 
karakterini oluşturmayı seviyoruz. 
Enchanted Objects koleksiyonundan 
bahseder misiniz? 

Koleksiyonumuzu oluştururken çıkış 
noktamız; gündelik hayatta kullandığımız 
mobilya, aksesuar, aydınlatma gibi ürünlere 
sanatın kendisini katmaktı. Bu hedefimiz, 
kullanılabilir sanat fikrinden doğdu. Bir büfe 
kapağı ya da bir masa ayağına heykel vasfı 
yükleyerek sanatın dokunulmaz yanlarını 
hayatımızın parçası haline getirmek istedik. 
Sanatsal parçalardan alınan hazzı farklı bir 
boyutta değerlendirmeyi hedefledik. 
Tasarımlarınızda malzemelerin yanı 
sıra orijinal formlar dikkat çekiyor. 
Zanaatkarlarla mı çalışıyorsunuz? 
Malzemelerden de bahseder misiniz? 
Çoğunlukla pirinç, mermer ve lake gibi 
malzemeler kullandık. Orijinal tasarımlar 
yaratmak adına döküm parçalarla çalışmayı 
seviyoruz. Onlardaki detay yoğunluğunu 
bir arada kullandığımız düz yüzeylerle 
dengeliyoruz. Gördüğünüz bütün şekil ve 
dokuları ikimiz yaratıyoruz. Yarattığımız 
heykelleri mobilyaya dönüştürme kısmının 
detay çözümlerini de, kurguladıktan sonra 
ustalarımıza bırakıyoruz. 

Tasarıma sanatsal yaklaşmanın artıları 
nedir sizce? 

En başta, sıradanlaşmayı reddeden bir 
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Canto 21'in kurucuları Aylin 
Gürkaynak ve Ayşe Y. Demir. 


La Memoire büfe, Maze ayna. 


Hobynis 


Convex ayna. artwork. 


karakter yaratıyor. Sanat, insan gibi sürekli 
değişim gösterdiği için yerinizde saymanız 
imkansız hale geliyor. Tasarımcı olarak 

sizi sürekli yeni ve farklı bir şey üretmeye 
itiyor, geliştiriyor ve heyecanlandırıyor. 
İnsanlardan gelen geri dönüşler de bu 
heyecanımıza ortak olduklarını gösteriyor. 
Mekan projelerinizde sadece kendi 
tasarımlarınızı mı kullanıyorsunuz? 
Kendi ürünlerimizi de yaptığımız projelerde 
kullanıyoruz tabii. Ayrıca projelerimiz için 
yerine göre özel üretim ürünler tasarlıyoruz 
ya da başka birçok mobilya ve aksesuar 
markası ile çalışıyoruz. 

canto21.com 


Akho 
abajur. 


Corazza 
sandalye. 


ke rey, ÜN 


7 


” ci 
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YENİ MARKA 


Dev markaların modül adresi 


Diseno, bünyesinde bulunan sıradışı tasarım markalarıyla ikinci satış noktasını geçtiğimiz günlerde 
42 Maslak'da yer alan Modül Istanbul projesi içinde açtı. Yeni adresinde ağırlıklı olarak ev 
aksesuarı ve hediyelik eşyaların yer aldığı ürün gamıyla dikkat çeken firma, mekanlara tasarımın 
sihrini eklemek isteyenler için harika seçenekler sunuyor. 


YAPIM MİNE YAMAN FOTOĞRAFLAR BANU BEYSUNGU 


Diseno'nün 100 metrekarelik bir alanda 
yeraldığı, çok sayıda Markayı bir konsepiği 
biraraya getirmeyi amaçlayan 
rbul projesi, modüller halindeki 

mağazalardan oluşuyor. 


çerçevesin 
Modüld$ 


Hay, J110 
sandalye 
360 Euro. 


Normann 
Copenhagen, 
Bell 
aydınlatma 
460 Euro. 
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Temsilciliğini yürüttüğü 23 tasarım 
markasıyla dekorasyonun vazgeçilmez 
adresleri arasında yer alan Diseno, ikinci 
satış noktasını geçtiğimiz günlerde 42 
Maslak'da, özel tasarım markalarının 

bir araya geldiği Modül İstanbul projesi 
içinde açtı. Modül İstanbul, çok sayıda 
markayı bir konsept çerçevesinde bir 
araya getirmeyi amaçlayan bir proje olup 
modüller halindeki mağazalardan oluşuyor 
ve cam eşyadan seramiğe, tekstilden 
ev eşyasına uzanan birçok ürün çeşidini 
bir arada bulundurmayı hedefliyor. 

Yeni bir alışveriş deneyimi yaşatacak 
olan mekanda, satış elemanı desteği, 
ortak kasa veya özel kasa opsiyonu, 
hediye paketi noktası gibi imkanlar da 
bulunmakta. 

Sadece seçili tasarım markalarına yer 
verilen Modül İstanbul projesinde 
Diseno, 100 metrekarelik sergileme 

ve satış alanında dünyanın önde gelen 
tasarım markalarının aydınlatma ürünleri 
ile dekoratif ve fonksiyonel olan ev 
aksesuarlarına ve hediyelik eşyalarına 
yer veriyor. Firmanın, çoğu uluslararası 
tasarım ödülüne layık görülmüş 
tasarımcıların ürünlerinden oluşan estetik 


p 


Menu Wine 
Breather&Water 
Bottle set 

155 Euro. 


ve renkli koleksiyonları, hem mimarlık 
alanındaki profesyoneller hem de 

çağdaş yaşam stiline sahip, gusto sahibi 
kullanıcılar tarafından oldukça rağbet 
görmekte. Tom Dixon, Bull&Stein, Meler, 
Gubi, Hay, &tradition, Menu, Normann 
Copenhagen, Design by Us, Functionals 
ve daha birçok dünya markalarının ürünleri 
arasında dikkat çeken bir diğer nokta 

ise, duvarlarda yer alan, iç dekorasyon 
trendlerini ve mağaza konseptini 
vurgulayan kolaj çalışmaları. Tasarımcı 
Tijen Samuray Öztek tarafından tasarlanan 
çalışmalar, pleksi dijital baskı tekniğiyle 
mekana özel olarak tasarlanmış olup 
görsel cazibesiyle dikkat çekiyor. 
Tüm bu detaylarıyla yaşam alanlarına 
yönelik yaratıcı fikirlerle tasarlanmış birçok 
ürünün yer aldığı Diseno satış alanı, yeni 
bir satış konsepti ile kalite ve tasarımdan 
zevk alan çağdaş şehir insanının keyif 
alacağı bir durak noktası olarak, yeni yıl 
için birbirinden farklı hediyelik ürünleriyle 
müşterilerine sıradışı seçenekler sunuyor. 
Diseno; 

Ahi Evran Cad, 6, 42 Maslak/Modül 
İstanbul, Maslak, İst. 

(diseno.com.tr) 


Hay, DLM 
sehpa 
215 Euro. 
Menu, 
Heater 
teapot 
115 Euro. 


/ 
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Mobilyada sanayi devrimi. 
Pirinç, celik, ayna ve ahşap usta ellerle buluştu. 
(Sınırlı sayıda üretildi.) 


wWww.sherwood.com.tr 
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YENİ MAĞAZA 


Fark yaratan kokuların Bebek sığınağı 


Bitki ve çiçeklerden ilham alarak mum, cilt ve vücut bakım serileri, kolonya, ev parfümü gibi 
güzellik reçetesini taçlandıran koleksiyonlarıyla tanınan Atelier Rebul, Bebek'te hem bedeni hem 
de mekanların ruhunu değiştirmeye aday ürün gamıyla dikkat çeken yeni bir mağaza daha açtı. 


YAPIM MİNE YAMAN 


122 yıllık eczacılık deneyiminden doğan bir marka olan Atelier 
Rebul, Türkiye'de 15. mağazasını Bebek'te açtı. Beyoğlu'nda 
1895 yılında Türkiye'nin ilk eczanesi olarak kurulan firma, o 
günden bu yana İstanbul'un en canlı bölgesinde milyonlarca 
müşterisinin sağlık ve güzellik ihtiyaçlarını karşılamak için kendi 
laboratuarlarında özel ürünler ve formüller oluşturuyor. Rebul 
Eczanesi'ndeki reçetelerde kullanılan bitki ve çiçeklerden ilham 
alan Atelier Rebul koleksiyonlarında 
İzm | yeralan kolonya, mum, parfüm, 
vücut ve cilt bakım ürünleri gibi 

| bedeni ve ruhu iyileştiren seçenekler 
| il için gerekli olan hammaddeler, 
dünyanın farklı köşelerinden özenle 
seçilerek bir araya getiriliyor. 
İç mimarisi Emre Özgüder imzası 
taşıyan Bebek mağazasının 
dekorasyonunda, markanın diğer 
mağazalarında hakim olan değişmez 
kurgular kendini gösteriyor. Öncelikli 
olarak müşterilerin ürünleri rahat 
seçebileceği bir düzen, karar 
verdiklerinde hızlı servis alacakları 
bir kurgu yaratılmış. Mağazada göze 
çarpan bir başka detay ise, markanın 
yeni koleksiyonu olan 1895. Köklü 
markanın kuruluş tarihine atıfta 
bulunan koleksiyon, hafif ve ferahlatıcı özgün kokusuyla Eau de 
Parfum, Eau de Cologne, çubuklu oda parfümü, sıvı sabun, duş 
jeli ve el&vücut losyonundan oluşuyor. 
Atelier Rebul bir asrı geride bırakan kalitesiyle, kokusuyla, 
dokusuyla, hissettirdiği iç ferahlığıyla hazzın mimarı olmaya 
devam ederken geçmişin en saf çözümlerini, modern ve kaliteli 
bir çerçevede mağazalarında sergiliyor. 
Atelier Rebul; 
Cevdetpaşa Cad., 61/A, Bebek, İst. (0212 358 00 83; 
atelierrebul.com) 


Atelier Rebul Bebek mağazası. 


İK ERİ, 


Markanın yeni en olan 1895, parfüm, çubuklu ev parfümü, kolonya, sıvı sabun, duş jeli ile el &vücut losyonundan oluşuyor. 
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Phone; 4-90 312 397 7760 Mobile; 490 532 200 49 31 
197. Cadde No:21 Macun Mahallesi, 
Yenimahalle / ANKARA / TURKEY 


necdetGenigmafumiture.Com.ir - www.enigmafumiture.com.ir 


YENİ MUTFAK 


Modern hayata dokunan çizgiler 


Mutfakta özgürlük hissini yükselten tasarımlara imza atan Lineadecor, üstün tasarımın 
mükemmel detaylarla buluştuğu Etna modeliyle modem hayatlara yakışacak şıklıkta, yalın 
bir yaşam alanı sunuyor. 


kl 


YAPIM İREM SOMER 


— 
vE 


4; 
T5 


“Test edilmiş güvenlik” sertifikasına sahip 
lider markalardan biri konumunda olan 
Lineadecor, başta Almanya ve Avrupa 
olmak üzere tüm dünyada tüketiciler 

için bir güven işareti olan GS logosunun 
olduğu ürünleriyle yaşam alanlarında 
kusursuz bir deneyim sunuyor. Bu işaretin 
olduğu ürünleri gören tüketiciler de 
kullandıkları ürünün güvenli testlerden 
geçtiğini bilerek tercihlerini yapıyor ve 
yüksek teknolojide üretilmiş Lineadecor 
mutfaklarını güvenle kullanıyor. Üretim 

ve malzeme kalitesindeki üstünlük ve 
yaratıcı tasarım anlayışı ile dikkat çeken markanın en yeni koleksiyonlarından biri 
olan Etna, modern hayatlara endüstriyel dokunuşlar katıyor. Doğallığı ile dikkat 
çeken koleksiyon, endüstriyel mekanları hatırlatan stilini, detaylardaki ham metal 
görünümlü mutfak aksesuarlarıyla tamamlıyor. 

Estetik ve modern çizgilere sahip tasarımlarıyla modüler mutfağın olanaklarını 


genişleterek mutfakta farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılamak için 1. Bir mutfaktan daha fazlasını yaratmak için doğan 
büyük fikirlerin ve ince detayların yansıdığı Etna 


her geçen gün ürün koleksiyonlarını zenginleştiren marka, Etna koleksiyonunda modeli, mutfağı evin yaşanılabilir bir mekanı haline 
da bu anlayışı sürdürüyor. Modern mimari ve dekorasyon trendlerine paralel getiriyor. 

olarak kentin beton ve tuğla duvarlarının tekstürel ve işlenmemiş görüntüsü, 2. Mutfağın samimi havası bu modelde endüstriyel 
koleksiyondaki kapak yüzeyine de ilnam kaynağı olmuş. Detaylardaki akıcılık, stilin ham görünümüyle birleşiyor. 


3. Etna üstün bir tasarımın, mükemmel yaşam 


estetik ve fonksiyonellikle buluşarak mutfakta özgün bir yaşam sunuyor. alanına dönüştüğü bir model. 


lineadecor.com.tr 
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“YENİ”lenmenin 
tam zamanı 


shop.nurus.com 


YENİ TASARIMCI 


Tasarım bir çözüm olabilir mi? 


İalyan tasarım ikilisi Marco Paolelli ve Sandro Meneghello'yu Fumiture Fair 
İstanbul'daki seminerlerinde yakaladık. “Design as a solution-Bir çözüm olarak 
tasarım” başlıklı konuşmalarının detaylarını ve başarılarının sırlarını öğrendik. 


YAPIM MELDA ONBAŞYAN 


Mosder ve Cnr iş birliğiyle gerçekleştirilen 
Furniture İstanbul Fuarı kapsamında 
düzenlenen Design Stories seminerlerinde 
geleceğin tasarım dünyasını anlatan 
sunumlar gerçekleştirenlerden dünyaca 
ünlü tasarımcılardan biri de Milano 
merkezli Meneghello Paolelli Associati 
tasarım ofisinin kurucuları Marco Paolelli 
ve Sandro Meneghello'ydu. Unopiu, 
Artceram, Guzzini, Arbi gibi markalar için 
çalışan ve 10 kez Red Dot Tasarım Ödülü, 
beş kez Design Plus, iki kez Good Design 
Award, dört kez ADI Design Index ödülü 
kazanan ikiliyle bir araya geldik. 
Meneghello Paolelli Associati tasarım 
ofisinin hikayesi nasıl başladı? 

Sandro ile dostluğumuz Politecnico di 
Milano'da endüstriyel tasarım eğitimi 
alırken başladı. 2004 yılında mezun 
olduktan sonra Paris, Londra, Oslo ve 
Köln'de yüksek eğitimimize devam etmeye 
karar verip ayrıldık. 2007'de Milano'da 
buluştuğumuzda ortaklığımız profesyonel 
bir anlam kazandı. Bugün 5 kişilik küçük 
bir ekiple birlikte endüstriyel tasarım ve 
stratejik ürün danışmanlığı yapıyoruz. 
Başarınızın sırrı sizce nedir? 

Bu çok sıradan bir cevap olarak görülebilir 
ama doğru markalar için doğru ürünleri 
tasarladığımızı düşünüyorum. Başarıya 
giden süreçte geçmeniz gereken birçok 
aşama var. Öncelikle sizinle aynı amaç ve 
hedefleri paylaşan bir firmayla bir araya 
gelmeli, üretilebilir bir ürün tasarlamalı, 
bunu yaparken ürünü kullanacak hedef 
kitleyi, malzemeyi, dağıtımı, fiyatlandırmayı 
ve satış kanallarını dikkate almalısınız. 
Tasarladığınız ürünün yeni bir fikir sunması 
ve inovatif olması da sizi ödüle götüren 
yolda artı puan kazandırır. 

Sunumunuzda 'Bir çözüm olarak 
tasarım'dan bahsettiniz. Tasarım nasıl 
bir çözüm sunabilir? 

Seminerde bir ürünün fikirden üretime 
uzanan sürecinden bahsettik. Biz bu 
süreci, içinde kaybolmayı sevdiğimiz 

bir labirente benzetiyoruz. Labirentin 
sonunda emeğimizin karşılığını en iyi 
şekilde verecek çözüm, yani ürünümüz 
bizi bekliyor. Müşteriyle malzeme, form, 
teknik ve estetik detaylar konusunda bol 
bol fikir alışverişi yapılıyor. Tasarladığınız 
ürünle günlük hayattaki bir ihtiyaca 

çözüm getirebilmeyi başarabilirsiniz. 
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Marco Paolelli 
ve Sandro 
Meneghello. 


Özellikle tasarladığınız banyo 
koleksiyonlarında heykelsi formlar 
dikkat çekici. Sanat ve tasarım 
arasındaki fark sizce nedir? 

Sanat ve tasarım arasındaki fark, tasarımın 
fonksiyonellik ve üretim gereklerini 
karşılama zorunluluğu içinde olması. 
Sanat eşsizdir; tasarım ise net olmalı. 
Genlerindeki vizyonu ve ilhamı, 
endüstriyel bir şekilde üretilecek 

bir ürüne dönüştürebilmeli. Biz bu 
felsefeyi banyo tasarımlarının yanı 
sıra mobilya, aksesuar ve diğer tüm 
projelerimizde de sürdürüyoruz. 


meneghellopaolelli.com — 
Fasem için tasarlanan 


Ec ve Ec&T sandalye. 


Oasig için tasarlanan 
Skagen koltuk ve puf. 


Artceram için tasarlanan 
Sofa küvet. 


Hidra için tasarlanan 
Wire banyo serisi. 


GREE Havadan Suya Isı Pompası. 
Isıtmadan soğutmaya, sıcak su ihtiyacından 
yerden ısıtmaya her şeyi tek başına yapan bir yenilik. 


Isıtıyor, soğutuyor, tek başına yetiyor. 


YENİ MARKA 


Zanaat ve sanatın kesişme noktası 


Pek çok mimarın yurtdışı projelerine dekorasyon desteği veren Esra Akgül, zamansızlıkla 
özdeşleşen ve kalıcı detaylarla öne çıkan tasarım anlayışını benimsediği markası FA Interiors'ın 
tamamı el işçiliğiyle hazırlanan koleksiyonlarıyla karşımızda! 


YAPIM SELİN CEBECİOĞLU 


EA Interiors'ta öncelik, hızla değişen 
dönemlerden ve öne çıkan tarzlardan 


etkilenmeden güzelliğini koruyan, içinde a Seli Metal ayaklı 
in | AY / Nautulis fosili. 


bulunduğu mekana ait olan, algılara ve 
duygulara hâkim olabilen ürünler sunmak. 
Markanın yaratıcısı Esra Akgül'ün hedefi; 
sanatı yaşamın içine katmak, erişilebilirlik 
ve sürdürülebilirlik kavramlarını 
dekorasyonla birleştirmek ve tasarımın 
hayatı güzelleştirdiğini anlatmak. 

2018 Glam koleksiyonunun temel 
manifestosu, yaşam alanlarına prestij 
kazandıran metalik ışıltıları, doğanın kendi 
tasarımları olan mercan, mermer, deniz 
kabuğu gibi materyallerle buluşturarak 
yeni bir lüksizm anlayışı yaratmak. Yaşam 
alanlarına geleneksel stil yerine rahat, 
kişiye özgü, doğallıktan uzaklaşmayan, 
ilham veren bir lüks tanımı taşımak. EA 
İnteriors'ın tamamı el işçiliği ile hazırlanan 
ürünleriyle, sanat-zanaat ortaklığında 

bir yaşam alanı kurgulamak için yakın 
zamanda online satışa başlayacak web 
adresi öncesi Oeainteriors. adresinden 
istediğiniz ürünleri seçebilir, satın almak 
için iletişime geçebilirsiniz. 
eainteriorshome.com 


Mermer ayaklı servis tabağı. 


1. Kitap tutacağının siyah renk alternatifi de mevcut. 2. Mermer kutuların yuvarlak ve kare modellerinin farklı ebatları mevcut. 
3. Yıldız top obje. 4. Çerçevelerde gold detaylar ön planda. 


166 ELLE DECORATION 


© MITSUBISHI 
47“ ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı i Kuzguni Siyah 


klima.mitsubishielectric.com.tr 


444 7 500 


YENİ MARKA 


Aydınlatma sektörünün önemli isimlerinden Bakara Collection, yaratıcı fikirler 
ışığında ortaya koyduğu tasarımlarıyla her türlü ihtiyaca cevap veriyor. 
Firmanın bünyesinde bulunan markaların yeni koleksiyonlarında, Murano 
cam, Bohemia ve Swarovski kristali, seramik ve porselen ile el yapımı 
tasarımlar, zengin bir ürün seçkisiyle çıkıyor karşımıza. 


YAPIM MİNE YAMAN 


Umberto Asnago 
tasarımı MOM. 
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Francesco Librizzi, Setareh aydınlatma. 


Mekanları yaşanır hale getirmek seçimini yaptığımız ürünlerden 
geçer. Bunların en önemlisi de şüphesiz aydınlatmalar. Aydınlatma 
düzeni; odanın genişliğini, dekorasyonunu, en önemlisi mekanın 
fonksiyonlarını etkileyen çok önemli bir detay. Tüm bunlar ışığında 
gözalıcı tasarımlarıyla sektördeki yerini 1979 yılından bu yana 
koruyan Bakara Collection, Rönesans'ın beşiği İtalya ve İspanya 
başta olmak üzere Avrupa ve Amerika'daki pek çok tasarımcının 
imzasını showroom'larına taşıyor. Mimarideki yeniliklerle birlikte 
değişen aydınlatma ihtiyaçlarını ve trendleri esas alarak tüm 
dünyayla aynı gelişimi Türkiye'ye yansıtan firma; klasikten 
moderne uzanan 12 bin parçalık ürün skalasıyla farklı seçenekler 
sunuyor. Her stile hitap eden birbirinden iddialı parçaları içeren 
koleksiyonlar, Beby Italy, IDL, Fontana Arte, Swarovski, 
Schonbek, Mariner S.A., Light4, Tomas&Saez, Alma Light, Iris 
Cristal, Penta, AV Mazzega, Vistosi, Ono Luce, Faladesa, Rogu, 
Lampister, Icone, Concept Verre, BTC, Eichholtz, Cravt, Van Roon 
gibi dünyanın önde gelen markalarının yanı sıra Tom Dixon, Yves 
Behar, Umberto Asnago, Antonio Piva, Alvaro Siza gibi dünya 
çapında ün yapmış birçok tasarımcının imzasını taşıyor. 

Bakara Collection'da Murano camı, Bohemia ve Swarovski 
kristali, seramik ve porselenin yanında altın, gümüş varak ve 
kaplamaların kullanıldığı el yapımı tasarımları da bulmak mümkün. 
Levent, Göztepe, Şişhane ve addresistanbul showroom'larında 
ev ve ofis projeleri için özel aydınlatma çözümleri üreten 

firmanın tasarımlarına ayrıca shop.bakara.com.tr adresinden de 
ulaşabilirsiniz. 

Bakara Collection; 

Nispetiye Cad., Aytar Sok, Ayyıldız İş Merkezi, 1, 1.Levent, İst. 
(0212 270 33 78; bakara.com.tr) 


Cristian Feltrin 
tasarımı 
Paradise. 


) Mariner firmasına 
ait aplik. 


il 
|| 
Carlo Colombo Ni ü ' Pieter 
tasarımı Juliette. Gabriele&Oscar Wi Adam 

Buratti tasarımı li tasarımı 
Eguatore. abajur. 


14. Uluslararası 
İstanbul Mobilya Fuarı 
23-28 
OCAK 


2018 


CNREXPO 


YEŞİLKÖY 


Ziyaret Saatleri 
23-27/01/2018 10:00-19:00 
28/01/2018 10:00-18:00 


ISTANBUL > N 
İSTANBUL 


Turkey (0 ) MOSFEDYİİ: ge VE 

Mp ii g KOSGEB FUARCILIK Yfİ | 
GNREXPO YEŞİLKÖY 34149 ISTANBUL İN) 0 212465 7474 (2) 0 212 465 7476 - 77 | www.cnrexpo.com 
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 


CNRHOLDİNG 


YENİ MARKA 


Zeminde stil oyunları 


Değişimin esas olduğu modern zamanlarda zemin döşemesinde birbirinden farklı 
illüzyonlar yaratan Sem Parke, temsilcisi olduğu İtalyan marka Mardegan legno'nun farklı 
stillere ve zevklere hitap eden ürün koleksiyonlarıyla dayanıklılığa ve yeniliğe odaklanıyor. 


YAPIM İREM SOMER 


Avrupa'nın özellikle de İtalya'nın en seçkin 
markalarıyla sürdürdüğü işbirliği sayesinde 
Türkiye'de tüketicilerin konforlu, kaliteli ve 
sıra dışı ürünleri deneyimlemesini sağlayan 
Sem Parke, yaşam alanları için sunduğu 
yeniliklerle dikkat çekiyor. Sem Parke'nin 
temsilcisi olduğu İtalyan marka Mardegan 
Legno da bunlardan biri. Mardegan Legno, 
tüm koleksiyonlarında el işçiliği kullanıyor. 
Bu yüzden üretimden çıkan her ürün bir 
diğerinden farklı oluyor. Zeminde doğal ve 
özgün bir görünüm sergileyen Mardegan 
Legno ürünlerinin döşendiği evin çevre 
koşulları, ısısı ve aldığı güneş de 'olgunluk' 
dönemindeki parkeyi eşsiz hale getiriyor. 
Üretim sürecinde birçok aşamadan geçen 
ürün koleksiyonları, bazen ağacı kesip tüm 
doğallığıyla direkt zemine uygulamışsınız 
hissi verirken, bazen de üzerinden 

yıllar geçmiş bir evin zeminini andırıyor. 
London my life, Milano style, Firenze 
siyle, Live in New York, Natural Wood, 
Emotion&Colours, Harmony&Nature, 
Loire Castles, Antichi, Paris mon Amour 
ve Ouerce Millenarie gibi yaklaşık 11 

özel seriden oluşan Mardegan Legno 
ürünleri ile aradığınız yüzey çalışmasını 
yaşadığınız mekana yansıtabilirsiniz. 
Hayattan, doğadan ve sanattan ilham 

alan Mardegan Legno koleksiyonlarına 
her sene yeni parçalar ekleniyor ve 
hepsine ayrı bir ruh katılıyor. London My 
Life, Londra'nın güneşli günlerindeki 

açık tonlarından, sisli ve yağmurlu 
günlerindeki koyu griliklere kadar geniş 

bir renk skalası sunuyor. Firenze Style ise 
geleneksel el işçiliğinin kullanıldığı yüzeyi 
ile zamansızlığı vurguluyor. Mardegan 
Legno'nun son çıkardığı Ouerce Millenaire 
koleksiyonunda ise meşenin güzelliği, 
gücü ve dayanıklılığından esinlenilmiş. 
Doğaya uyum duygusunu güçlendirmek 
ve köklerimize ulaşmak için geçmişe 
göndermeler yapan Ouerce Millenâire, bir 
döşeme olmaktan çok daha öte, zemini 
bir mücevher gibi aydınlatıyor. Bu yüzden 
koleksiyonda yer alan 13 rengin her birine 
değerli bir taşın ismi verilmiş. Mardegan 
Legno koleksiyonlarından seçeceğiniz her 
ürün yaşam alanlarınıza eşsiz bir görünüm 
katacaktır. 

semparke.com 

mardeganlegno.com 


—- - di sa « £ r Biel 


1. Aydınlık bir görünüme sahip Loire Castles 
koleksiyonu. 

2. Mardegan Legno, eşsiz koleksiyonlarıyla 
mekanlara özgünlük kazandırıyor. Antichi 
Saporini de bunlardan biri. 

3. Geleneksel el işçiliğinin kullanıldığı, 
zamansızlığı vurgulayan Firenze Style 
koleksiyonu. 

4. Paris Mon Amour koleksiyonu zarif 
duruşuyla parizyen stile vurgu yapıyor. 
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SI 


Vestel Rustik Seri 


ED ZORLU | vestel.comir | 0850 222 4123 | BIKIFI0) este: 


YENİ ETKİNLİK 


Mutfakta inovasyon zamanı 


'Mutfakta İnovasyon Atölyesi ile son teknoloji mutfak ürünlerini tanıtan Vestel, Eataly'de 


keyifli bir güne ev sahipliği yaptı. 


Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve tasarıma 
verdiği önemle dikkat çeken Vestel, Zorlu 
Center kataly'de gerçekleştirdiği etkinlik 
ileri teknoloji ürünlerini keyifli bir atölye 
eşliğinde misafirlerine tanıttı. Ev sahipliğini 
Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcıs 
Tunç Berkman, HELLO! dergisi ve Sitare 
Kalyoncuoğlu'nun yaptığı etkinlikte renkli 
ve eğlenceli anlar yaşandı. Ünlü şef Claudio 
Chinali de davetlilere Vestel'in dünyada 

ilk “sıcak hava kalkanı" teknolojisine sahip 


D 


Sıcak Hava Kalkanı 
Ankastre fırın kullanıcıları 

için ortak bir sorunu çözmeyi 
amaçlayan Vestel, sıcak hava 
kalkanı teknolojisi ile fırının 
kapağı açıldığında yayılan sıcak 
ve buharlı havayı bir hava 
perdesi oluşturarak kesiyor. 


172 ELLE DECORATION 


Vakum Teknolojisi ile uzun 
ömürlü gıdalar 

Yeni nesil buzdolaplarındaki vakum 
teknolojisi sayesinde yiyeceklerin 
hava ile teması kesilerek 
bozulmaları engelleniyor. Ayrıca 
kokuların da birbirine karışmasının 
önüne geçiliyor. 


ankastre fırınında pişirdiği kestaneli ve 
mantarlı lezzetleri sundu. Ankastre fırın 
kullanıcıları için ortak bir sorunu çözmeyi 
amaçlayan Vestel, sıcak hava kalkanı 
teknolojisi ile fırının kapağı açıldığında yayılan 
sıcak ve buharlı havayı bir hava perdesi 
oluşturarak kesiyor. Tunç Berkman etkinlikte 
yaptığı konuşmada, Vestel'in yenilikçilikten 
beslendiğini belirtti. Berkman, 'Uluslararası 
arenada ancak teknoloji geliştirerek rekabet 
edebilirsiniz. Vestel de bu vizyonla hareket 


ediyor. Bugün tanıttığımız üç ürünümüz 

de şık oldukları kadar yenilikçi özellikleriyle 
hayatımızı kolaylaştırmak için tasarlandı. 
Tüketicinin ihtiyacına cevap vermek bir yana, 
küresel trendleri yakından takip eden kitleyi 
şaşırtacak ve ülkesi adına gururlandıracak 
adımlar atmaya devam edeceğiz. “Yeni”yi 
yaratanlar olarak, yeninin peşinde kalacağız." 
diyerek marka olarak odaklandıkları gelecek 
planlarının özetinin yaptı. 

vestel.com.tr 


MUTFAKLARDA 
iNO “VON VAR! 


Yeni Nesil Dokunmatik 


Bulaşık Makinesi 


Vestel'in Yeni Nesil 
Dokunmatik Bulaşık Makinesi 
tek dokunuşla açılıyor ve 
kulpsuz tasarımıyla en 

son teknolojiyi tüketiciyle 
buluşturacak. 


Melda Narmanlı Çimen, Vestel 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Tunç Berkman ve 

Sitare Kalyoncuoğlu. 


W 22 
Apri12016 


Salone 
del Mobile. 


Milano 


a 
IN 


Salone Internazionale del Mobile 

KuroCucina, İnternational Kitchen 

Furniture Exhibition 

FTK, Technology For the Kitchen 

İnternational Bathroom Exhibition 

International Furnishing 

Accessories Exhibition 

SaloneSatellite Fiera Milano, Rho 


LL e) 


LR O . 
Meislere dek Heilife Ecememize a öm FIERA MILANO fleramilano 


YENİ ETKİNLİK 


Piyalepaşa İstanbul'da yılbaşı buluşması 


Kökleri 500 yıl öncesine uzanan İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndaki tarihi Piyalepaşa 
semtinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, görkemli bir yılbaşı davetiyle misafirlerini 
ağırladı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Doğan Burda Dergi 
Genel Müdürü Cem Başar'ın ev sahipliğinde, İstanbul life dergisi işbirliğiyle Piyalepaşa 
İstanbul Satış Ofisi'nde düzenlenen davette Doğan Yayın Holding üst düzey yöneticileri 
ile Doğan Burda Dergi Grubu çalışanları bir araya geldi. 


Polat markasının 60 yıllık tecrübesiyle İstanbul'un gelecek 
vadeden en değerli semtlerinden Piyalepaşa'da, özlem duyulan 
mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefleyen Piyalepaşa 
İstanbul, 13 Aralık Çarşamba akşamı, iş ve medya dünyasının etkili 
isimlerini renkli bir yılbaşı davetinde ağırladı. 

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Doğan 
Burda Dergi Genel Müdürü Cem Başar'ın ev sahipliğini 
gerçekleştirdiği bu özel gecede konuklar birbirinden lezzetli 
ikramlar ve ünlü DJ Murat Tokuz'un performansı eşliğinde keyifli 
saatler yaşadı. 

Piyalepaşa İstanbul'da yaşam 

Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük 
kentsel dönüşüm projelerinden Piyalepaşa İstanbul, 2018 yılı 
Haziran ayında tamamlanan ilk etabıyla yaşamla buluşmaya 
hazırlanıyor. Farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın 
yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'ndan (AVS) oluşan karma 
konsepti ile dikkat çeken proje, samimi, sıcak bir mahalle yaşamı 
sunuyor. Merkezi lokasyonuyla da beğeni kazanan Piyalepaşa 
İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı 
ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika 
mesafede yer alıyor. 

120 mağazalı Alışveriş Sokağı 

Mimarisi ve konsepti ile Nişantaşı ve Beyoğlu'nu anımsatan, 550 
metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı'nda 
(AVS) ulusal ve uluslararası 120 mağaza yer alıyor. İki katlı AVS'de 
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mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood 
noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler 
bulunuyor. Kısa süreli park, taksi ve vale imkanlarının yanı sıra 
metrobüs ve metrolara shuttle hizmeti gibi avantajlar sunan 
AVS'de yıl içerisinde çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenlenecek. 
Piyalepaşa İstanbul'un simgesi olan Saat Kulesi adeta bir kültür 
sanat merkezine dönüştürülecek. 700 metrekarelik bir sergi 
salonunun yer alacağı mekanın 1.000 metrekarelik bir kullanım 
alanı sunuyor. 

Londra'dan iki ödül 

Piyalepaşa İstanbul Londra'da düzenlenen Avrupa Gayrimenkul 
Ödülleri (European Property Awards 2017-2018) kapsamında 

2 ödül birden aldı. 

"Geliştirme" kategorisinde 'Karma Kullanım" dalında Türkiye'nin en 
iyisi seçilen Piyalepaşa İstanbul, aynı zamanda proje içerisindeki 
190 daireden oluşan 16 katlı rezidans bloğu ile “Konut Yüksek Katlı 
Bina' kategorisinde de yine Türkiye'nin en iyisi seçilerek her iki 
ödülün sahibi oldu. Proje, ayrıca International Property Awards'da 
Avrupa'nın ve dünyanın en iyi karma kullanım projesi olmak için 
aday gösterilmişti. 

Bugüne dek ulusal ve uluslararası toplam 16 ödüle layık görülen 
Piyalepaşa İstanbul 2016 yılında da Digital Signage Expo (DSE) 
Apex, 13. Kırmızı Reklam Ödülleri, 12'nci Kent ve Yaşam Ödülleri, 
28. Kristal Elma, European Property Awards, 11. MediaCat Felis 
Ödülleri ve International Property Awards ödüllerini almıştı. 


paşa, 


Piyalepaşa 


Yağmur Şatana. Rima Erdemir, Murat Baltacı 


— İSTANBUL — 


Kaan Yücel, Adnan Polat, Habibe Aloğlu Doğan. Yener Şenok. Dj Murat Tokuz. 


Eyüp Özel, Fikret Ercan, Neşet Cireli, Oktay Hatırnaz, Neslihan Can, Nisa Aslı Erten Çokça. 
Murat Köksal. Galip Yılmaz. 
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YENİ ETKİNLİK 


HELLO! ve Emaar Sguare 
Malldan yılın partisi 


Yeni yılı neşeyle kutlamak için HELLO! dergisi ile Emaar Sgvare Mall'ın işbirliği yaptığı 
parti, iş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
Emaar Sguare Mall'da gerçekleşen davette misafirler İskender Paydaş ve Orkestrası'nın 
canlı müzikleriyle eğlenceli saatler geçirdiler. 


İskender Payda$- 


YEMAAR 


vayofilre car 


a ie 


Dünyada 39 ülkede yayınlanan ve Türkiye'de on üçüncü yayın 
hayatını geride bırakan haftalık yaşam, stil ve cemiyet dergisi 
HELLO! ile Türkiye'nin en dijital ve akıllı yaşam merkezi Emaar 
Sguare Mall'ın ev sahipliğinde düzenlenen yılbaşı partisi, yaklaşık 
400 kişinin katılımıyla 19 Aralık akşamı yapıldı. İş, sanat, medya 
ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı “The Party 

Of The Year' konseptli gece, Anadolu Yakası'nın yepyeni yaşam 
merkezi Emaar Sguare Mall'ın bünyesindeki Art Centre'da 
düzenlendi. Aralarında dünyanın önde gelen lüks markaları Gucci, 
Cartier, Hermes gibi markaların da yer aldığı 220'den fazla mağaza 
ile akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi barındıran Emaar Sguare 
Mall'a gelen misafirler, önce saat 20.00'de başlayan kokteyle 
katıldılar. Saat 21.00'de sahneye çıkan İskender Paydaş ve 
Orkestrası, seslendirdikleri geçmişten bugüne sevilen, zamansız" 
parçalarla misafirlere keyifli ve eğlence dolu dakikalar yaşattılar. 
Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan DJ Can Aldemir ise, 
Türkçe ve yabancı şarkılarla misafirleri coşturdu. 

Gece boyunca #Ihepartyoftheyear #emaar ve #hellodergisi 
etiketleriyle yayınlanan fotoğraf ve videolarla parti sosyal 
medyadan da adeta canlı yayınlandı. 
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, E 
, Sinem Kırt, Fg ahinkaya, Melda nNarmhlı çitin, CeraM. Başar, 


Burcu Apaydın, Derya:Balcı, Nihal Ayan; Yeşili Nur Mantaşi 


HELLO! dergisi ile Emaar Sguare Mall markasının düzenlediği 
'The Party of The Year'a katılanlar arasında Burhan Öçal, Sinem 
Yıldırım, Evren-Arhan Kayar, Hakan Sabancı, Mirgün Cabas, 
Özlem Avcıoğlu, Ceylan Pirinççioğlu, Kaan Cüreklibatur, Yasemin 
Taciroğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Hülya Eltemur, Zeynep Üstünel, 
Eliz Sakuçoğlu, Vedat Alaton, Şükran Güzeliş, Sitare Kalyoncuoğlu, 
Ömer Malaz, Alegra Levi, Ali Karacan, Ebru Uygun gibi isimler 
vardı. 


Kk mw 
mw  rvax 
m  Merver 


BİLMAAR O BEMAR 
mim rar 


mw 
m ever 
m Merv 


ZFMAAR Ma SE 
AR MM  EİFMAAR 
EJEMAAR :$* 


Banu Birkan. 


mali İFMAAR m Bm 
EİEMAAR Mi  EİFMAAR mun 


mum İFMAAR mim EJUMAAR 


P 
i 
uza 


BEMAR m 


“ EMAAR 


e 
vga 
; 


dn 


— 


Gg 


am 
Lr 
gı 
.. 
4 
" 
z 
. 
a 


Vedat Alaton: 
melo  NİFMAAR 
mor  SAFMAAR  itiüi 


WEMAAR MAM “ZEMAAR 


(AAR Mam YEM/ Bio) 
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İç geli çiçek tasarımları 
p Repkanını renklendirdi. 


Leyla Mardin, Atınç Eyilik, Nesrin Eyilik. Esra Oflaz Güvenkaya. Aslı Küseyrioğlu. 
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I penceresinden 
ın ama gerçek” 


beğenilerini bu adreste 
'iğneliyoruz' akıllara... 


ELLE kızlarının 
büyülü dünyası. 
Takipte kalın, 
mahrum 
kalmayın... 


FACEBOOK /ELLETurkey 


Dünyada ve Türkiye'de 
ne oluyorsa, anında ve 
bütün temposuyla işte 


tam burada. 
a, p 3 
Neleri seviyor, 
gülüyoruz? N 
seçiyor, nelere 'k 
kart" gösteriyoruz. 
Takip edin, keşfed 
INSTAGRAM, ELLE Turkiye 

Tablet derginiz her ay 

zenginleştirilmiş içeriğiyle 

Apple App Store'da ve 

Google Play'de 


ELLE dünyası her gün 
fazlasıyla bu adreste 


Sığınma formülleri 


Dünyanın hangi coğrafyasına siderseniz gidin, ev yaşamında 
peşinden koşu an esa$ Me verahatlık. Bu amaçla 
atılan her mimari adım, € ÜŞÜ ME a detay, seçilen her renk 
yaşayanların.k konfora al letme ; ye huzunlu bir yuva 


yaral eksenin Je gerçe deşiyor. — » 2 Sa ii 
vi a 5 Pi , a 
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DFS 2018 koleksiyonu. 


BAHÇE Evin girişinde, iskelenin 
hemen üstündeki alanda Art 
Nouveau izler taşıyan sütunlar 
dikkat çekiyor. Zemin, Moltrasio 
taşlarından yapılmış dörtgenler ve 
beyaz Carrara mermeriyle döşenmiş. 
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mp 
“Göle yansıyan ölüler 


e hg 3 uy gel | 


W O İLA Aa 


— £ Ypydgma birkeç-adimlik 
cıkıs yanındaki Villa 


Esie'min etkileyici görüntüsüyle 


aristokrat bir İtalyan rezidansının 
hikayelerine ev sahipliği yapıyor. 


YAZI VE STYLING CHIARA DAL CANTO 
FOTOĞRAFLAR HELENIO BARBETTAJLIVING INSIDE 
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ÇARDAK Zemin, Moltrasio taşlarından yapılmış eşkenar dörtgenler ve 
beyaz Carrara mermer bloklarla döşenmiş. 
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GİRİŞ Ahşap-cam karışımı kapı ve rustik efektli yontma taştan duvarlar 
Oak Contract Division tarafından üretilmiş. Fener lamba, Lumart marka. 


ARCHITETTURA 


E İNTERNİ MINIMALISTI 


UD 


İjior © Yearsol 


MİMAR HAJIME MIYAJIMA 
EV SAHİBİYLE FİKİR BİRLİĞİNE 
VARARAK, MEVCUT KLASİSİZMİ 
ÇAĞDAŞ BİR TASARIM DİLİ 


nl - 


liabue'nin 
tal avize, evdeki en 
arber&Osgerby tasarımı 
n talia'dan. Siyah-beyaz zemin, 
sız çini karolarla kaplanarak etrafı meşe parke 
ile çerçevelenmiş. 
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EVSAHİBİ 
Ev sahibi Lisa 
Tagliabue ve 
birlikte yaşadığı 
oğlu Nicolo. 


ge © SALON Kalos koltuk 
e —X—— Maxalto'dan, lambader Gong 
| & (ondon'danalınmış. 
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Yy. i .— a 
m 5 di 
” 
İM : 


> 


ELLE DECORATION 185 


YEMEK ODASI Masa ve sandalyeler mimar Hajime Miyajima 
tarafından tasarlanmış. Siyah mermer obeliskler Londra'dan 
yoşalınmış. Eskitilmiş meşe balıksırtı parkeler, estetiğin gücünü 
İL ye 
BLU Olar - 
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Mimar Hajime Miyajima. 


ÇALIŞMA ALANI Salondan ahşap bir kapı aracılığıyla geçilen çalışma 
alanında Art d&co bir çalışma masası ve koltuk, koyu fonun gizemli 
görüntüsünü vurguluyor. 


ÇALIŞMA ALANI Vintage ayna ve çerçevelerle kaplı duvar Cole&Son'dan 
Hicks Hexagon duvar kağıdıyla kaplanmış. 


Como'nun kuzeybatısında konuşlanmış küçük bir kasaba 
olan Cernobbio'da geçmiş yıllarda önemli bir ailenin 
saygınlığına övgüde bulunmak için inşa edilen villa, servet 
ve statülerinde düşüş yaşanınca terkedilen civardaki bütün 
villalarla aynı kaderi paylaşıyor. Bu yaşamlardan geriye 
kalan ise muhteşem mimari yapılar... Bu gözalıcı yapı son 
yıllarda sadece varlığını sürdürebilecek şekilde minimal 
derecede korunmuş ama yeni sahibinin iradesi sayesinde 
eski yıllardaki görkemine geri döndürülmüş. Moda 
tasarımı konusunda yetenekli, genç bir öğrenci olan oğlu 
Nicolo ile birlikte bu evde yaşayan Lisa Tagliabue, Como 
Gölü kıyısında doğmuş. Hayatı boyunca bu yapayalnız, 
aristokrat villayı çok beğendiğini söyleyen Lisa, zorlu 
restorasyon çalışmalarını ve yeni iç mekan tasarımını 
mimar Hajime Miyajima'ya teslim etmiş. Stüdyosuyla 
hem yaşam alanları, hem de ticari projeler gerçekleştiren 
mimar, “Projeyi alır almaz, doğru şekilde bir bakımla ve 
sahip olduğu muhteşem fasatları muhafaza ederek binaya 
hassasiyet kazandırmak ve Liberty stili, bir başka deyişle 
Art Nouveau izler bırakmayı düşündüm. Bir yandan da ev 
sahibiyle aynı fikri paylaşarak, daha çağdaş bir dil kullanıp 
mevcut klasisizmi yumuşatmaya çalıştım." sözleriyle 
projenin ana hatlarını açıklıyor. Gerçek ruhunu yakalama ve 
günümüzün ihtiyaçlarına göre modernize etme görevinde 
Lisa da işin içine dahil olmuş, mobilya ve dekorasyona 
duyduğu tutku sayesinde birçok stil seçiminde mimara 
yardımcı olmuş. Antreyi tanımlayan Art Nouveau stili 
demir ve camdan yapılan gölgeliğin ardından gelen giriş 
holü, duvarlarının bir kısmının kaplandığı kesme taş, geniş 
mermer bloklar, çiçek motifli dökme demir merdiven ve 
orijinal avizelerle teatral bir hisse sahip. Geometrik desenli 
Fransız çimento zemin ve B&B Italia kataloğundan ikonik 
bir parça olan Barber&Osgerby tasarımı Tobi-Ishi masa göz 
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Mutfak dolapları özel 
üretim.-Mutfağın sağ 
tarafındaki özel tasarım, 
siyah mermer şömine 
Dotti Interiors tarafından 
üretilmiş. Bahçe 
manzaralı mutfak masası, 
Lisa'nın en çok'zaman 
geçirdiği yermiş. 
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GİYİNME ODASI Bu alanın şıklığı, mimarın tasarımıyla Oak 
Contract Division tarafından üretilen kadifeyle kaplanmış dolaplar 
ve gümüş ayaklı aynalardan kaynaklanıyor. 
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YATAK ODASI Genç bir 
öğrenci olan Paolo'nun 
odasında, Dew Editions 
tarafından üretilen 
Bernard Schottlander 
imzalı Mantis lambader 
Mies Van der Rohe 
tasarımı Barcelona 
koltuğa eşlik ediyor. 


—ag 


EA 
EK 


ÜST KAT/YATAK ODALARI Yatak odalarının bülüpduğü * 


ikinci katta, gelenleri gösterişli bir avize karşılıyor. 
Duvarlar açık griye boyanarak beyaz kapıyla yumuşak bir 
kontrast yakalanmış. Yatak ve komodinler özel yapım, 
abajurlar Belçika'dan alınmış. 


BALIKSIRTI ESKİTİLMİŞ MEŞE PARKELER, DUVARLARDAKİ 


ALÇI ÇERÇEVELER, GOBLENLER, KADİFE KUMAŞLAR VE ZARİF i 
ABAJURLAR LISA'NIN FRANSIZ STILINE DUYDUĞU ILGIYI 


KONFİRME EDEN DETAYLAR. 


——. 


alıcı bir modernite dokunuşu yapmış. Evdeki bazı detaylar 
Lisa'nın Fransız zevkine duyduğu ilgiyi yansıtıyor; yaş 
almış balıksırtı meşe parkeler, duvarlardaki alçı çerçeveler, 
duvarlardaki goblenler, kadife kaplamalar ve Fransız 
lambalar... 'Pencerelerin yerleşimi, iç mekanın bütün 
planını belirledi." diye açıklıyor Miyajima. Antreyi geçtikten 
sonra, mimar sırasıyla yemek masası ve sandalyelerinin 
tasarımı kendisine ait olan yemek odasını, bahçeye bakan 
uzun kanepeli lounge bölümünü ve geniş mutfağa geçişi 
de sağlayan kütüphaneyi aynı hatta kurgulamış. Mutfak, 
villanın diğer birçok unsuru gibi, her detay düşünülerek 
tasarlanmış. Kocaman siyah beton ve Belçika işi pierre 
bleue şömine, ada ünitesi ve duvara monte mobilyaların 
hepsi mekana göre özel olarak tasarlanmış. Kahvaltılar 

ve aile yemekleri için yerleştirilen masanın üstündeki 
endüstriyel stildeki lambalar Le Corbusier tarafından 1954 


o 


yılında tasarlanmış. En üst kata açısı genişleyen manzara 
bütün göle açılıyor. Burada yatak odaları ve banyolar son 
derece geniş ve lüks kavramını hem boyutsal anlamda, 
hem de bitişlerde yakalıyor: Lisa'nın gardırobu kadifeyle, 
Nicolo'nun banyosu siyah granit kaplamalar ve beyaz 
mermer zeminle tamamlanmış. Taraçaya bakan odadaki 
goblenler gölün zengin yeşil-mavi tonlarıyla uyum içinde. 
Doğanın renkleri banyodaki bambu yeşili mermere 

de ilham vermiş. Bu evin cazibesi, odaların planını 
tanımlayan, onları oranlayan ve iç rotaları çok hassas 

bir dokunuşla tasarlayan projenin titiz dengesinden 
kaynaklanıyor. Ozel olarak tasarlanan birçok çözüm de 
aynı zarafette; rafine detaylar ve klasisizm ile çağdaşlık 
arasında süregelen tam bir eşzamanlılık içeriyor. 


Zaten gerisini Como Gölü saf güzelliğiyle hallediyor... 
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MİSAFİR YATAK 
Night ile kap 
ikinci elşifoniye 


BANYO Bambu:'yeşili mermer kaplama, Dew Editlons'tan 
Dominigue Perrault imzalı lamba, mimarın tasarımı parlak 
çelik ayna ve boynuz kulplu lavabo dolabı, banyoda özgüh * 
bir lüks hissi yaratmış. 7 6 


192 ELLE DECORATION 


ODASI Duvarlar Wall&Deco'dan Midsummer 
lanmış. Lampe Grass lamba Dew Editions'tan, 
r-Belçika'dan alınmış: Yatak ise Meridiani'den. 


COMO GÖLÜ'NÜN MAVİ-YESİL 
TONLARINDAN ALINAN İLHAMLA 
ODALARIN DEKORASYONUNA DERİN 
İFADELER KAZANDIRILMIŞ. 
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SALON Amerikalı bir tasarımcının ikiz 
koltuklarında kullanılan etnik el dokuması 
kumaşlar Tasarım Perde'den seçilmiş. Ralph 
Lauren vintage koleksiyonundan olan Iran yün 
halı Ica'dan. 

Kahverengi deri kanepe ve puf Mudo 
Concept'ten sekiz sene önce alınmış. Jean 
Royere tasarımı vintage sehpa altına düz bir 
parça ilave edilmiş. Yastık kumaşları Cote 
Deco'dan. Abajur Mis en Demeure'dan. 
Tuğla duvara asılı büyük tablo Berkay 
Buğdanoğlu'na, üstündeki iki kağıt iş Devran 
Mursaloğlu'na ait. Tavanda asılı Alexander 
Calder heykel Hakan Ezer hediyesi olarak 
salonda yerini almış. 
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'EVİN İÇİNDEKİ KONFOR, YAŞAYANLARIN 
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK İNCELİKLERDE 
OLMALI. DOLAYISIYLA ESTETİK VE İŞLEVSELLİK 

EVE BİR ARADA UYARLANMALI. KENDİ 
EVİMDE DE, TASARLADIĞIM EVLERDEKİ GİBİ, 
BU İKİ UNSURU DENGELEDİM.” 


İç mimar Hakan Helvacıoğlu. 


1 
| 44 


Mutlu insanlar mahallesi 


İç mimar ve tasarımcı Hakan Helvacıoğlu'nun Beyoğlu-Aynalı Çeşme'deki evi; 
mesleki tecrübesi, yaşam birikimleri ve hayat stiliyle harmanlanmış özgün bir 
sığınak. Mutlu bir yaşamın formülünü kendi elleriyle yazdığı dairesindeki yüksek 
zevkler iyi bir yaşamın sağlamasını yapıyor. 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLARI KADİR AŞNAZ 
PORTRE FOTOĞRAFI FEVZİ ONDU 
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sının sağındaki büyük tablo Ahmet 
oldaki seramik tabak Mettlach'taki 
zesi'nden alınmış. Vintage beyaz 
Paris Clignancourt'tan. 


Tepebaşı'ndaki sokakta yer alan geniş cepheli binanın çift kanat kapısından içeri 
giriyoruz ve çini zeminli, az rastlanır genişlikte bir sahanlığın bizi geçmişe davet 
eden bir daireye yöneltmesine mutlulukla izin veriyoruz. Tipik Rum mimarisi 
özellikleri taşıyan, 1907 tarihli Todori Pulita apartmanına adım attığımızda içimizi ği ui iğ 

, Mİ Mai il ullanılmış. Kumaşlar ve storlar 
bir sıcaklık kaplıyor. Ev sahibi ve mekanın tasarım projesini gerçekleştiren Tasarım Perde'den. Abajur Mis 
iç mimar ve tasarımcı Hakan Helvacıoğlu bu evi keşfetme hikayesini şöyle en Demeure'dan. Üstüste asılı 
anlatıyor; “Yaklaşık iki yıl önce, o dönem oturduğum Cihangir'in kalabalığı, tablolar Sabri Berkel'e ait. 
gürültüsü ve sokaklarının pisliğinden sıkılmışken, yeni bir eve taşınma isteğimle 
birlikte araştırmaya başladım. “Nasıl bir ev istiyordum?” Özellikle ofisimin 
Gümüşsuyu'nda olması ve ev-ofis yakınlığının avantajını kaybetmek istememem, 
beni bu bölgeden de uzaklaştıramıyordu. İki seçeneğim vardı; ya konforlu 
bir rezidansa taşınıp mekanın el verdiği planda yerleşecek ama hiçbir zaman 
çok bütünleşemeyecektim ya da beni yansıtan kimliği olan bir binayı tercih 
edecektim. Mimari stili oturmuş, geniş planlı ve alışkın olduğum yerleşime 
izin verebilecek hacimli bir bina arayışım ilk etapta hüsranla son buldu. Çünkü 
bölgedeki çoğu bina restore edilirken anlamsız küçük dairelere bölünmüş ve 
benim zevkime uymayan altyapı malzemeleriyle fazla teatral hale getirilmişti. 
Son seçenek, dokunulmamış bir bina bulmaktı'. Aynalı Çeşme'nin daha önce 
keşfedemediği, belki de ürktüğü ama tanıdıkça sevdiği ve Kuzguncuk sıcaklığını 
hatırlatan mahalle duygusu ve Beyoğlu'nda yaşamını kaybetmemiş tek sokağın 
burası olduğunu söyleyen mimar sözlerine devam ediyor; 'Burası, tarihi kagir 
binaları, artık eski görkemini kaybetmiş diğer sıra evleri, her şeyi bulabileceğiniz 
manavı ve bakkalı, simit ve ekmek fırınları, kendince devşirilmiş ama mütevazı 
butik otelleri, yan yana sıralanan iki kilisesi ve camisiyle mutlu insanlar mahallesi. 
Hoşbulduk!. 
Satın aldıktan sonra bir ay endişeden uyuyamadığını itiraf eden Helvacıoğlu, 
sebebini açıklıyor; “Dağılmış ve yere düşmüş kapısı, üzerinden atlayarak 
geçilebilen çinileri, çatıdan zemine kadar yağmur suyu almasına rağmen 
güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bu beş katlı binanın üçüncü katı bana “Gel, 
sahibim ol ve burada mutlu yaşa!” diyordu. Ve yaşam, ancak bir yıl boyunca 
kapsamlı bir restorasyonla mümkün olabildi". Ozgün Rum mimarisi planında alışık 
olduğumuz salonun bulunmadığını, genelde ön cepheye bakan, büyük bir sofa-oda 
ve ona açılan iki yatak odası, arkaya bağlanan geniş hol, arkada üç yatak odası, bir 
banyo, ayrı bir tuvalet ve küçük bir mutfaktan oluştuğunu söylüyor Helvacıoğlu. 
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Mutfak dolapları, davlumbaz, sarkıt aydınlatma ve yemek masası Hakan Helvacıoğlu üretimi 
Masa etrafına vintage Thonet sandalyeler konmuş. Dolap üzerindeki Erzurum küpler Erzurum” 
merkezde eski adı Baltahane olan bir antikacıdan alınmış. Fırın olarak Arçelik Kuzine 


Y 7 EE 5 edilmiş. Küçük tablo Bedri RahmirEy 


va O. 8 e © ZN ZÖZĞN 
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'ZAMANSIZIN; CÜNKÜ DÜŞLERİM, GEÇMİŞTEN GELECEĞE EN 
BİR HAYAL DÜNYASINDA YARATILIYOR.” 
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SALON Kanepe üzerindeki küçük Hint yemek masası Orient House'dan. Duvara asılı toprak altı Çin Stick-Man objeler Hong 
Kong'dan alınmış. Sağdaki Bedri Rahmi Eyüpoğlu tablosunun altında Berna Narmanlı Arpacı'nın bir resmi yer alıyor. 


SALON Sehpa üzerindeki 
60'lar-70'lere ait vintage, füme 
degrade cam vazo koleksiyonu 
Serdar Ogecan'dan, 
tabure Mudo Concept'ten 
alınmış. Siyah mermer, 

imzalı Afrika heykeller Paris 
Clignancourt'tan. Tepsi içinde 
çeşitli kokulu mumlar bir arada 
duruyor. 
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. . “MESLEĞİMDE 28. YILI GERİDE BIRAKIRKEN, KENDİME 
BİRİKİMLERİM DOĞRULTUSUNDA BİR EV TASARLADIM. BURADA 


MUTLU VE HUZURLUYUM.” 


N | 
MEDYA BÖLÜMÜ Kanepe Hakan 
,, Helvacıoğlu tasarımı özel imalat. 
Kullanılan TWit kumaş ve yastıkların 
vintage kumtaşı Tasarım Perde'den. 
Köşelerdeki sarkıt aydınlatmalar 
Bilge Aydınlatma'dan. Niş raflarında 
Ladyfinger toprakaltı Çin terakota 
koleksiyonu, çeşitli eski Jade objeler ve 
kitaplar var. Soldaki tablolardan üstte 
Sabri Berkel, altta Sadettin Erbil, sağda 
ise Berna Narmanlı Arpacı'a ait eserler 
var. Zemine bir dana postu serilmiş. 
Sehpa olarak Eser-i Istanbul bir parça 
tercih edilmiş. 
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ANTRE Eve kapıdan girer girmez 
Berna Narmanlı Arpacı tablosuyla 
karşılaşılıyor. Pencere içindeki 
seramik tabaklar Mettlach'taki 
Villeroy & Boch Müzesi'nden alınmış. 
Sağdaki Barış Sarıbaş'a ait tablonun 
altındaki ikiz Eser-i Istanbul banklar 
Şerif Ozkılıç'tan. Demir doğrama 

kapı Hakan Helvacıoğlu tasarımı özel 
imalat yaptırılmış. 


Küçük botanik bahçesi 
olarak adlandırılan bölüme 
açılan pencere önündeki 
alaşım döküm lotus kül 
tablaları Hakan Ezer 
hediyesi. Mermer imzalı 
figür Paris Clignancourt'tan 
alınmış. 
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MİSAFİR ODASI Berna Narmanlı Arpaci ik | 

tablosunun altındaki kanepe Ikea'dan, yastık. 
Fornasetti'den, vintage 50'ler sehpa Serdar 
Ogecan'dan, metal lamba Ikea'dan. Sağ 
duvardaki tablolar Erhan Hökelek'e ait. Ev 
igenelindeki sanat eseri çerçevelerinde Ortaç 
Galeri ile çalışılmış. 
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Günümüz şartlarında kullanımı oldukça zor olan bu planı, belki de 3,45 m tavan yüksekliği 
hatırına kişiselleştirmeye çalıştığını belirtiyor. Yığma bina olmasının getirdiği zorunlu ama 
güzel kalın duvarları oynatamadığı için küçük müdahalelerle bir plan değişikliğine gitmiş. 
Oyle ki, bina taban alanı 199 metrekare olmasına rağmen merdiven sahanlığı, binanın 
dış ve dairenin iç duvar kalınlıkları çıkarıldığında kullanım alanı olarak net 128 metrekare 
kalmış. Helvacıoğlu evinde yaptığı dönüşümlere de değiniyor; 'Dostlarımla yemek 
yapmayı, onları ağırlamayı sevdiğim için ön sofaya açılan bir odaya arkadaki mutfağı 
taşıdım. Diğer odayı da medya bölümüne dönüştürdüm. Buraya holden açılan kapının 
altını kapatarak, holden koparmadan ferah bir ağırlama alanı yarattım ki böylece geniş 
ve yüksek duvarları sevdiğim sanatçıların eserleriyle giydirebileyim. Mutfağı salondan 
koparmadan izole ettiğim gibi camlı kapılarımla arka bölümleri de iki kademede böldüm. 
Böylece ilk kapı sonrası bir misafir yatak odası, karşısında bir vestiyer-çanta odası ve 
içerisinde bir misafir tuvaleti yer alabildi. Diğer camlı kapı artık benim özel alanıma açılır 
hale geldi. Banyom, soyunma odam, yatak odam, kedilerimin minik odacığı ve bahçe 
illüzyonu yaratan bitki balkonum bu bölümde bulunuyor'. Tamamen soyulan, tüm 
altyapısı yenilenen dairede, işin uzmanı bir ekiple bazı özel duvarların orijinal tuğlalarını 
çıkarmışlar. Bu özenli çalışmada sırları ve tonlamaları da aynen korumuşlar. Zeminler de 
aynı mantıkla masif meşe ahşapla yenilenmiş. Islak hacimlerde ise nefti gri, el yapımı 
havasında altıgen formda bir ürün Calacatta mermerle bütünleştirilerek kullanılmış. 

Tüm ev, yeşile bakan bir gri ile boyanıp eşit bir fon elde edilmiş. Tarihi binanın yüksek 
tavan avantajı kullanılarak aydınlatma sistemi tasarlanmış. Evin bütün alanları ya sallanan 
aydınlatmalar ya da obje karakterindeki apliklerle aydınlatılmış. Ozellikle salondaki ayaklı 
ve gizli aydınlatmalar, dramatik bir ışığın hem mekanı, hem de eserleri ortaya çıkarmasını 
sağlamış. Evin medya ve yatak odası bölümünde yer alan iki niş de kütüphane ve 
sergileme için gizli aydınlatmayla vurgulanmış. Ev sahibi, duvarlardaki sanat eserleriyle 
koleksiyon objelerin yerleşimi ve kendi aralarındaki ortak dil uyumunun eve genel bir çizgi 
kattığını söylüyor. Renk seçimlerindeki gri, kahve ve siyah tonlarının verdiği neredeyse 
monokrom etkinin en sevdiği ve huzur bulduğu yaşam çizgisini oluşturduğunu dile 
getiriyor. Sanatsız bir yaşam düşünemediğini söyleyen mimarın evinde; Sabri Berkel, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Çerkez, Hasan Araptarlı, M.Sinan Kuran, Devran 
Mursaloğlu, Okan Rakıcı, Berna Narmanlı Arpacı, Selahattin Erbil, Tayfun Erdoğmuş, 
Barış Sarıbaş, Berkay Buğdanoğlu, Fatih Urunç ve Mert Diner başta olmak üzere çeşitli 
sanatçıların işleri, farklı sanatçı ve tasarımcıların heykel ve objeleri bulunuyor. 
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ake lavabo ünitesi Hakan Helvacıoğlu | 
üretimi. Mermer duvara ev sahibinin siyah-& 
beyaz eski dans fotoğrafları asılmış. Ayna 
özel sipariş. Aplik Bilge aydınlatma'dan, 
banyo armatürleri Intema'dan seçilmiş. 


YATAK ODASI Yatak özel imalat yaptırılmış. 
Başüstüne iki adet Okan Rakıcı'ya ait kağıt 
işi asılmış. Ayşen Karakaya'ya ait tablonun 
sağında 1967 tarihli Louisiana Müzesi'nden 
alınma bir poster var. Duvarda Jotun'dan 
özel karışım boya kullanılmış. Komodin olarak 
vintage deri bir EK KİEL Rana 


SANATSIZ BİR YAŞAM ALANI 
DÜŞÜNEMİYORUM. EVİMİN 
KURGUSUNDA SANAT ESERLERİMİN 
EN GÜZEL ŞEKİLDE YER ALMALARINA 
ÖNEM VERDİM. e EVİN RUHU 
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Yaşamın bütün zevkleri 
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Ulus'taki apartman dairesinde yaşam bulan 

mekan tasarımı, Z Mimarlık'ın ortağı mimar 

Zeynep Tanrıyakul'un imzasını taşıyor. Ev 

sahibinin yaşam gustosunu keşfedip mekanın 

geniş olanaklarıyla birleştiren mimar, her 

anlamda iyi hissettiren bir ev çıkarmış ortaya. > 


> 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN 


“JİLET GİBİ BİR EV YAPARSINIZ, ŞAHANE BİR SHOWROOM 
DUYGUSU OLUR. EVDE YAŞAYANLARIN KAPIDAN İÇERİ 
GİRDİKLERİNDE ESAS YÜZLERİNİ GÜLDÜREN “OH EVE 

GELDİK!/”DUYGUSUNU YAŞAYABİLMELERİ VE KENDİLERİNİ 

ORAYA AİT HİSSETMELERİ.” 
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İMZA Mimar Zeynep Tanrıyakul. 
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BALKON Oturma takımı Ica'dan, bank Mudo 
Concept'ten, metal Tolix marka tabureler Diseno'dan 
alınmış. Bankın üstündeki objeler seyahatlerde 
toplanan parçalar. 


Ev sahibi Serra Küçükoğlu'nun iki kızıyla yaşadığı evini seçerken iki unsur rol 
oynamış; ulaşım açısından merkezi oluşu ve Boğaz'a yakınlığı. Zemine kadar 
uzanan pencerelerinden süzülerek evi hakimiyetine alan çarpıcı manzarasından 
da etkilenmemek mümkün değil tabii ki. Geçtiğimiz ay taşındıkları 2380 
metrekarelik, üç odalı evin mekan tasarımı Z Mimarlık'ın kurucu ortaklarından 
Zeynep Tanrıyakul'un imzasını taşıyor. Mimar şöyle anlatıyor; 'Evin bulunduğu 
bina tahminen son beş yıl içinde yapılmış yeni bir yapı olduğu için tarihi bir 
bilgi söz konusu değil. Ev sahibiyle daha önceden arkadaş olmamız ve bir 
projede işbirliği yapmamız bu evde de bizi beraber çalışmaya yönlendirdi." 
diye anlatmaya başlıyor mimar ve devam ediyor; “Eve ilk girdiğimizde gayet 
bakımlıydı; bu nedenle projeyi hızlı bir şekilde tamamlayabildik. İç mimarisinde 
yıkım-dökümlü değişiklikler yapılmadı. Evin oldukça ferah ve manzaralı olması 
sebebiyle tercih edilmiş olması sebebiyle özellikle salon mobilyaları seçiminde 
bu ferahlığı korumaya özen gösterdik. Geniş alanı korumak için salona 
yemek masası yerleştirmemişler. Onun yerine mutfakta şık bir yemek alanı 
oluşturulmuş. Ev sahibi çalışma zamanının önemli bir kısmını evde geçirmek 
istediği için, her köşesinde rahat edebileceği, keyifle yaşayıp çalışabileceği, 
dostlarını ve iş arkadaşlarını ağırlayabileceği bir mekan kurgulamak, mimarın 
önceliği olmuş. 'Amaç, aile bireylerinin arkadaşlarıyla birlikte yapacakları uzun 
sohbetlere, hayallere tanıklık edecek; toplantılara ev sahipliği yapacak, projelere 
ilham verecek bir mekan yaratmaktı.” sözleriyle mutfaktaki yaşam alanını 
tanımlıyor Tanrıyakul. Dekorasyon çalışmaları iki ay içinde tamamlanmış. Her 
ne kadar projeyi Z Mimarlık yürütse de, ev sahibi de kararlara dahil olmuş. Ev 
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“EVİ DEKORE 
EDERKEN; EV 
SAHİBİNİN SANAT 
ESERLERİ, YAŞAM 
GUSTOSU, EŞSİZ 
BOĞAZ MANZARASI 
VE İKİ ŞAHANE KIZI 
ÖNCELİKLİ OLARAK 
İLHAM KAYNAĞIM 
OLDU.” 


MUTFAK Mutfak Eczacıbaşı Vitra'dan. Siyah mermer Knoll Saarinen masa, Vitra 
Eames sandalyeler ve Santa & Cole Moragas lacivert kadife puflu koltuk Mozaik'ten, 
siyah Menu sehpa Diseno'dan, siyah vitrin Estilo'dan. Yemek masasının üstündeki 
aydınlatma Menu marka ve Diseno'dan, siyah kilim Simple Life'dan alınmış. 
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Cevizli ve elmalı kekin arkasındaki Fincanlar Christofle 
şamdan KapalıÇarşı Aris'ten. Malmaison serisinden. 
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Ti CAM A A O CUM 


ÇOCUK ODASI 1 Evin küçük kızı Pembe'nin 
odasında yatak olarak kullanılan beyaz divan ve 
renkli düğmeli halı Ikea'dan, perdeler ve ham 
ahşap çalışma masası Z Mix'ten özel ürgülma., 


Sandalye Ikea'dan. Duvara, Z Mix özelüretim. 


bir güneş yapıştırılmış. 
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projelerinde görsellik ve fonksiyonelliğin optimizasyonunun kendisine göre 
en önemli unsur olduğunu söyleyen mimar renk seçimlerinin bir yaşam 
gustosu meselesi olduğunu belirtiyor ve örnek veriyor; 'Biz işlerimize 
müşterilerimizin hangi renkleri sevdiklerini öğrenerek başlarız. Oradan 

bir duygu yakalayıp devam etmek ve ev sahibini işin içinde tutmak çok 
önemlidir'. Aydınlatma için, evde varolan ve genel aydınlatmayı sağlayan 
gömme spotlar korunmuş. Yerine göre dekoratif, aynı zamanda işlevsel 
aydınlatma elemanları yerleştirilmiş. Perdeler manzaradan rol çalmasın 
diye mümükün olduğunca sade tutulmuş. Bobbin'den alınan kumaşlarla 
estetik akışa katkılar sağlanmış. Metrekare'den alınan vintage ve özel 
dokuma halılar, zeminlerdeki ahşabın tonuyla uyum sağlayacak şekilde 
seçilmiş. Evde uygulamak üzere belirlenen stili yansıtmak için Mozaik, 
Statü, Decorise, Diseno, Estilo ve Z-mix'ten seçilen mobilya, aksesuar 

ve tamamlayıcılardan yararlanılmış. “Evde yaşayanların izleri çok net 
olduğu için evin dekorasyon tarzı için özetle “kişiye özel” diyebilirim." 
sözleriyle yaşam alanının özgün tavrını doğrulayan mimar, artık İstanbul'da 
balkonlu ev bulmanın zorluğundan bahsediyor. Bu evin balkonunda ise 
Boğaz'ın muhteşem manzarası ve kokusunu yaşamanın ayrıcalıklı bir 
durum olduğunu söylüyor. Bu kısmın dekorasyonunda dahi bir bütünlük 
yakalamaya ve iç mekanın devamı niteliğinde olmasına gayret etmişler. 

Ev sahibinin sanatla olan ilişkisini merak ettiğimizde hikayesini bizimle 
paylaşıyor; “Tem Sanat Galerisi'nin sahibi Besi Cecan'nın desteğiyle 20 
sene evvel resim satın almaya başladım. Cecan, taksitle resim almama ve 
galerisinde ressamlarla tanışmama vesile oldu. Geçen zaman içinde Talat 
Enlil, Hüseyin Ertunç, Fevzi Karakoç, Alecos Fassianos, Nezih Çavuşoğlu 
ve daha niceleri duvarlarımı renklendirdi. Her birinin ayrı yeri ve hikayesi 
var benim için'. Bu güzel evin mimarı Zeynep Tanrıyakul bu yıl mesleğinde 
26. yılını kutluyormuş. 2000 yılında ortağıyla birlikte kurdukları firmayla 
dekorasyon projelerine yönelmişler; arkasından gelen Z-mix markasıyla ise 
mesleki yaşamlarına giren sanat eserleri ve aksesuarlarlar hayatlarının bir 
parçası olmuş. Belli ki, yeni projelerle karşımıza çıkmaya devam edecekler. 
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ÇOCUK ODASI 2 Kiraz'ın odasındaki yatak Yatsan'dan, Menu merdiven ve sağ köşedeki Gubi lambader Diseno'dan, 
gri sepetler Zara Home'dan alınmış. Stor perde, Love yazısı, çalışma ünitesi, şifoniyer, kitaplık Z Mix özel üretimi. 
Pempe halı Metrekare'den, köşedeki koltuk Beymen'den. 


'PROJELERİMİZE, EV SAHİBİNİN SEVDİĞİ RENKLERİ ÖĞRENMEKLE BAŞLARIZ VE 
ORADAN BİR DUYGU YAKALAYIP DEVAM EDERİZ.” 
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SALON Açıkta bırakılan metal 
irişler sayesinde garaj havası 
halen korunuyor. Çatının cam 
bölümlerinden akan günışığı 
başrolde. Beyaz ahşap zemin, 
Eames tasarımı Lounge koltuk gibi 
ikonik tasarımlarla bir arada bulunan 
Floating House Collection'dan 
mobilyalara arka plan oluşturuyor. 
Tavana asılı şömine Focus'tan 
alınmış. Gri Ghost kanepe, Paola 
avone tasarımı. Bar, griye 
boyanmış tuğlalardan inşa edilmiş. 


Egzotik 
saraj 


Marina Coriasco ve 

Valerie Bemier, birlikte 
kurdukları Floating House 
Collection markasının Paris 

ve diğer şehirlerdeki pop-up 
mağazalarında satılacak sıradışı 
ve eşsiz nesneleri bulmak 

için tüm dünyayı dolaşıyorlar. 
Marina'yı, Paris'in dışındaki 
eski bir araba atölyesinden 
dönüştürülen muhteşem evinde 
ziyaret ediyoruz. 


YAPIM JULIA MINCARELLİ/SISTERS AGENCY 
FOTOĞRAFLAR BRIGITTA WOLFGANG/SISTERS AGENCY 
DERLEYEN NİLÜFER ARTUNÇ 
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SALON Bu alandaki tüm kapılar farklı 
odalara açılıyor. Arka kısımdaki boyalı 
kapının ardında misafir odası bulunuyor. 
Eames koltuğun arkasındaki şömine 

Focus'tan alınmış. 
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MARINA VE VALERIE, POP-UP 
MAĞAZALARINDA SATMAK İÇİN SIRADIŞI 
TASARIMLAR BULMAK ÜZERE EN UZAK 
DESTİNASYONLARA SEYAHAT EDİYORLAR. 
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Marina, vatanı İtalya'da grafik tasarımı eğitimi almış. Mezun 
olduktan sonra Elle dergisinde çalışmaya başlamış ve burada 
Valerie Bemier ile tanışmış. Daha sonra iki arkadaş birlikte 
Glamour dergisine geçmişler ve seyahatleri sırasında yavaş yavaş 
hayallerindeki markayı da geliştirmeye başlamışlar. Marina'nın evi 
aynı zamanda Floating House Collection markasının da evi. Yaşam 
alanı olmasının yanı sıra randevu alınarak gezilebilen bir showroom 
konumunda. 

15 yıl önce Marina Coriasco eski harap garajı aldığında, 250 
metrekarelik lofta taşınabilmesinin bir yıl süreceğini hayal bile 
etmemiş. Ancak, endüstriyel tarzın muhafaza edilmesi ve evin de 
baştan yenilenmesi gerekiyormuş. Metal pencerelerin birçoğu 
orijinal; ancak ön kapı gibi diğer bölümler yıkılan binalardan toplanan 
parçalar. Karanlık olan garajın aydınlatılması için çatı pencereleri 
açılmış, ayna efekti yaratmak ve odanın daha ferah görünmesini 
sağlamak için de parlak tonda boya tercih edilmiş. Loftun soğuk 
görünmesini önlemek için Marina, ham ahşap zeminde beyazı 
tercih etmiş; bu sayede etnik eşyalar ve tasarım mobilyalar için de 
hoş bir arka plan sağlamış. Oturma ve yemek odasından oluşan 
salon 80 metrekare genişliğinde ve evin kalbi konumunda. Ev, 
50'lerden kalma aksesuarlar, bitpazarlarından bulunan eşyalar ve 
Floating House koleksiyonundan seçilen tasarımlarla tam bir stiller 
karması adeta. Eskiden ofis olan bölüm mutfağa çevrilmiş, bu 
bölümdeki metal çerçeveli pencere orijinal. Banyodaki aslan ayaklı 
eski küveti yerinden oynatmak için dört kişi çalışmış. 


“BİR MOBİLYAYI BOYAMAK, DÖŞEMESİNİ DEĞİŞTİRMEK YA DA 
AKSESUARLARLA EVİNİZİ YENİLEMEK KOLAYDIR; KÜÇÜK AYRINTILAR BÜYÜK 
FARKLAR YARATIR.” MARINA CORIASCO 


NX / 
4 “Çeşitli dergilerde çalışırken sürekli seyahat ettim; her 

çe AA 7 seyahatimden bavuluma sığabildiği kadar ev tekstili, mücevher 
İmmun — yu ve eşyalarla döndüm' diyen Marina mutlu hayatını, “O zamanlarki 

| ANİ? | YA tutkum, bugün tam zamanlı işim haline geldi. Üstelik bunu bir 
arkadaşımla birlikte yapıyorum. Çevremi güzel şeylerle donattım. 
Evimi showroom olarak randevuyla açıyorum” diye anlatıyor. 
Siyah, beyaz ve griden oluşan renk paleti, bej ahşap mobilyalarla 
canlanıyor. Evde sadece bazı minderlerde ve bazı mobilyalarda 
yumuşak renkler tercih edilmiş. Marina, mobilyaları kendisi onarıyor 
ve boyuyor. Yeni bir trendden ya da satın aldığı farklı bir mobilyadan 
ilham alıyor. 
Evdeki eşyaların çoğu seyahatlerden, bitpazarlarından ve 
antikacılardan toplanmış. 'Eşyalarımızın çoğunun anlatacak bir 
hikayesi var; onları karşı konulmaz yapan da bu hikayeleri." diye 
anlatıyor Marina. Tüm stilleri ve dönemleri karıştırmayı sevdiğini 
belirten ev sahibi, stiller daha rahat karışabildiği için zeminin sakin 
ve renklerin sessiz olmasına özen göstermiş. Ahşap ve tekstil gibi 
sıcak malzemeler, iç mekânlardaki bir diğer önemli ayrıntı onun için. 
Doğal malzemelerin sıcaklık ve derinlik sağladığını söylüyor ve evde 
iyi bir tasarım unsuru bulunmasının kendisi için önemli olduğunu 
sözlerine ekliyor. Yıllardır birlikte yaşadığı, vintage ürünler satan bir 
mağazadan aldığı ikinci el kFames koltuk diğer tasarımlardan ayrı 
tuttuğu bir parça. Marina bu evde, 24 yaşındaki oğlu Elliot ve 10 
yaşındaki kızı Daria ile birlikte yaşıyor. 


SALON Endüstriyel dokunuşlar ve etnik parçalarla karıştırılmış geniş 
mekanda kumaşlar ve aksesuarlar aracılığıyla yumuşak ve kadınsı 
rötuşlar yapılmış. Gri kanepe Meri” den, üzerindeki örtü Floating 
House Golleri dani seçilriiş. 
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odasına 
erel bir antikacıdam 
dcobsemsandalyeler aynı Ö 
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ÜSTTE. Vazo, Floating House koleksiyonundan. Palo Santo ağacından koku çubukları Japon tabakta sergilenmiş. Büyük el örgüsü sepetler, 
Zimbabwe'de elde yapılmış. Sadece bir adedinin yapımı bir hafta sürüyor. ALTTA. Büyük örgü servis tabağı Lübnan'dan, sabundan yapılan kolyeler 
Trablus'tan alınmış; hepsi Floating House koleksiyonuna ait. Tütsü, antika bir çanağa yerleştirilmiş. Kumaşlar ve vazolar Hindistan'dan getirtilmiş. 
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&şen açık renk pencerelere 
iK gri; koyu renk pencerelere 
“koyu gri perdeler asmış ve 
eyaz tavanla muhteşem bir 
Jlalik efekt yakalamış..Siyab 
w sandalye Eames tasarım 
Jure Afrika'dan, kutu Habitat 
tage'dan alınmış. 
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YATAK ODASI Duvardaki Karl 
Lagerfeld imzalı fotoğraf Sweet 
Mango'dan alınmış. Duvar 
aydınlatmaları Merci'den, keten 
nevresim takımı Bensimon'dan; 
yastıklar Claire Gasparini tasarımı. 
Yatak örtüsü Merci'den, siyah 
minder Chanel'den seçilmiş. 
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BANYODAN DETAYLAR Buzlu cam, odanın endüstriyel görünümüyle uyumlu. Şampuan gibi ihtiyaçlara yer açmak için geniş bir çerçeve 
yapılmış. Eski küvete yeni armatürler eşlik ediyor. Komodinin üzerindeki el yapımı iki dreamcatcher Marina'nın tasarımı. Ecza şişeleri ve 

kuru hibiskus çiçeklerinden kese, Floating House Collection'dan.Jielde'den alınan aplik ve klasik hatlı lavaboyla birlikte endüstriyel vintage 

stilin kokusu yayılıyor etrafa. 
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Sahibinin sesi 


Naif Tasarım, hayallerini gerçeğe dönüştürdükleri mekanların yanı sıra fikir ve bilek güçlerini birleştirdikleri 
tasarımlarla modern-endüsiriyel dünyalar yaratıyor. Kurucu ortaklarından Efecan Gürbüz'ün Moda'daki evi 


de tasarım felsefelerinin en kişisel yansıması. 


YAPIM ELİF GÜNENÇ FOTOĞRAFLAR İBRAHİM ÖZBUNAR 
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SALON Kanepe ve IV ünitesi Naif Tasarım 
imzalı. Magis'ten Stool One tabureler 
Konstantin Gricic tasarımı. Duvardaki resimler 
ve lambader antika parçalar. 


Yalnızca bir tasarım ofisi kimliğinden çok, duyguları, fikirleri ve tepkileri olan 

bir 'hareket' olarak 2010 yılında iç mimar ve tasarımcı Efecan Gürbüz, Alper 
Karagöz, Onur Besen ve Doğukan Ulaş Öncel tarafından kurulan Naif Tasarım'ın 
gerçekleştirdiği en kişisel projelerinden biri olan bir apartman dairesindeyiz. 
Projenin çıkış noktasının ve kurguladıkları hikayenin evin sahip olduğu manzarayı 
tasarım öğesi olarak kullanmak olduğunu söyleyen Gürbüz, manzaranın yarattığı 
ferahlığı bütün eve yaymak için harekete geçmişler. Bu sebeple evin bütün 
bölücü duvarlarını tamamen yıkıp sıfırdan plan çalışması yapmışlar. Ayrıca 

eve girildiğinde manzarayı direkt görecek şekilde salona kadar geniş bir hol 
yaratmışlar. Evin giriş katında iki yatak odası, çamaşır odası, depo, misafir 
banyosu, salon ve açık mutfak yer alırken, üst katta yatak odası, oturma odası, 
ebeveyn banyosu ve bir depo bulunuyor. Evi ilk gördüklerinde ilk farkettikleri 
noktanın kullanım potansiyelinin mevcut olandan çok daha fazlası olmasıymış. 
Hayallerini canlandırabilecekleri ve etrafındaki doğanın da buna çokça yardımcı 
olduğu bir ev olması da ev sahiplerini heyecanlandıran sebeplerden. 

Evinizin stilini nasıl tarif edersiniz? Kendinizi mekan tasarımlarında hangi 
stile yakın buluyorsunuz? 

Bu ev Naif'in genel stilini yansıtması açısından örnek bir proje haline geldi. 
Yaptığımız projelerde temelde retro-modern ve endüstriyel tasarım akımlarını 
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AÇIK MUTFAK Salonla mutfağın geçişinde 
mekansal farklılığı vurgulamak için salonun 
zeminini masif kestane parkeyle kaplamışlar. Evin 
ilk katındaki koridoru genişletip odaları yeniden 
düzenlemişler. 


takip etmiş olmamıza rağmen, sanata ve hayata bakış açımızı tasarımlarımıza 
yansıtışımızla kendi tasarım dilimizi yarattığımızı söyleyebilirim. Aslında her 
projemizi hayata geçirirken, insanların rahat ve iyi hissettiği alanlar yaratmak iç 
görüsüyle hareket ediyoruz. Karakter sahibi, yalın ve net detaylar da bizim için 
kıymetli. 

Bu evi tasarlarken yaşam stiliniz ve alışkanlıklarınızdan ne kadarını 
yansıtabildiniz? 

Bu evin tasarımını yönlendiren en önemli ilham kaynağı yaşam alışkanlıklarımız 
oldu aslında. Evde çok vakit geçirdiğimiz ve üç kedi, iki köpekle yaşadığımız 
için evde yaşayacak tüm canlıların konforunu düşündük. Bunun için hayvanlara 
özel bir oda da tasarladık; kedilerin kumları, mamaları, yataklarının olduğu bir 
alan yarattık. Terasta vakit geçirmekten hoşlandığımız için terası da yaşam alanı 
olarak planladık ve 1950'lerden kalma antika ayaklı küvet yerleştirdik. 

Evde en çok vakit geçirdiğiniz alan neresi? 

Üst kat, manzarası ve enerjisiyle daha çok vakit geçirilen yaşam alanımız 

oldu fakat alt katın konforu da, özellikle kalabalık olduğumuz günlerde tercih 
sebebi haline geldi bizim için. İkisinin de yeri ayrı ama kendi kendime kalmak 


GENİŞ KULLANIM 
ALANLARI VE YENİ 
TASARIM AKIMLARININ 
UYGULANMA İMKANIYLA 
EVİ BAMBAŞKA BİR 
NOKTAYA TAŞIMA 
OLASILIĞI BURAYI 
SEÇMELERİNDEKİ EN 
ÖNEMLİ SEBEP. 


YEMEK ALANIKBeton 
retro-endüsttiyektarz 
ahşap sâüdalye 
metal Navy Sand 
Vi 
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TERAS Dış mekan mobilyalarında İca'yı 
tercih etmişler. 1950'li yıllardan kalma 
ayaklı, antika küveti de açık hava keyiflerinin 
bir parçası haline getirmişler. 


'MEKAN TASARIMLARINDA İHTİYAÇLARI KARŞILAMA GEREKSİNİMİ 
KADAR YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRMAK, EV SAHİPLERİNİN 
HAYATINDA POZİTİF ETKİ YARATACAK TASARIM DETAYLARINI VE 
DENEYİMLERİNİ KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ.” 
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istediğimde üst katı tercih ediyorum. 

Çevre faktörü de etkili oldu mu bu evi seçerken? 

Moda, semt olarak bir yaşam alanı sunuyor aslında. Mahalle hayatı, Moda 
insanının hayvan sevgisi ve güleryüzü zaten ofisi de buraya taşımamızın temel 
sebepleriydi. Evin avantajı ise şu oldu; evde vakit geçirirken hareketli Moda 
hayatından tamamen izole olabiliyorsunuz fakat apartmandan adımınızı attığınız 
an yine o renkli hayatın bir parçası haline gelebiliyorsunuz. Teras dingin bir 
sessizlik, kapının dışı da aynı oranda enerji sunuyor. 

Renk, malzeme, form ve doku seçimlerinde nelere dikkat edersiniz? Bu 
evde de aynı düşünceyle mi ilerlediniz? 

Bu ev bir yandan benim kişisel zevklerimi yansıtıyor, bir yandan da bir Naif 
projesi olarak tasarlandığı için farklı tarzları da bir arada kullandığımız bir alan 
özelliği taşıyor. Hayal kurmayı ve sonra yarattığımız mekanlarda bunun farklı 
yansımalarını izlemeyi çok seviyoruz. Burada da renk ve formdan ziyade yanında/ 
içinde nasıl hissettiğimize ve beni ne kadar yansıttığına odaklandık. Bu noktada 
üst katta daha bohem dokular, detaylar ve öğeler varken, aşağısı daha sade 
modern/endüstriyel tarzda seçimlerle ilerledi. Yaşadığım ev farklı ruh hallerimi 
de yansıtabildiğim bir alan olduğunda, benim için daha da anlam kazandı. 
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İMZA Tasarımcı ve ev sahibi Efecan Gürbüz. 
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MERDİVEN Evin bölücü duvarları 
yıkılarak plan sıfırdan kurgulanmış 
ve tavanların yüksekliği artırılmış. 


BANYO Ebeveyn yatak odasındaki 
banyoda ahşabın rengi ve dokusu 
sayesinde soğuk görüntüden 
kaçınılmış. 


GİYİNME ODASI Üst katın 
tasarım matematiğinde bohem 
detaylar ve sıcak dokulardan 
yararlanılmış. Knoll'den Bertoia 
Side sandalye Harry Bertoia 
tasarımı. 


YATAK ODASI Yatak özel üretim. Islak zeminler ve 
salon hariç evin bütün zeminlerinde epoksi tercih 
edilmiş. Tasarım ekibinin imza stilini destekleyen 

demir çerçeveli cam separasyon daha yumuşak 
detaylarla bir araya getirilmiş. 


"BU EV TASARIM AÇISINDAN KULLANIM RAHATLIĞI SAĞLAYAN, BOHEM, 
ENDÜSTRİYEL VE MODERN YAKLAŞIMLARI BIR ARAYA GETIRMEMİZE OLANAK 
VEREN BIR PROJE OLDU.” 
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©. Çiçek tasarımcısı Tuba Oskan'ın ailesiyle birlikte Kemer Country'de 
yaşadığı evi, doğaya kendini teslim ettiği sığınağı. Aileden kalan 
duygusal mirası modem bir kurguda yaşatan ev sahipleri şehirden 
kaçışın tadını çıkarıyor. 
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SALON Beyaz kanepeler Koleksiyon'dan, kırmızı 
deri koltuk Derishow'dan, varaklı aynalar Woods'tan, 
orta sehpa Derin Design'dan, aplikler Deniz Tunç'tan 
alınmış. Tablo Ismail Acar'a ait. Pencere kenarındaki 

iki koltuk Beymen'den seçilmiş. 
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EV SAHİBİNİN ANNESİNDEN KALAN ANTİKA PARÇALAR, EŞİNİN 
BDERN DEKORASYON ANLAYIŞIYLA ÇATIŞMA YAŞAMADAN 
BİR ARAYA GETİRİLMİŞ. 


ğ a e m g9 ee eimibelimikiümilk iin m 


7 


Bakır sini üzerindeki objelerin 


Beyaz şapkalı abajurun altındaki gümüş (Pempe çiçeklerin altındaki narlı 


çay seti Juwelier Hansen'dan. Bronz bakır çanaklar Oskan'ın annesine ait yanında bir Murano cam 
heykeller aileden kalma. parçalar. boğa görülüyor. 
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SALON O &rindeki 
ÜZÜ sarımı Tuba Oskan'a ait. 


eşil cam objeler Felekşan Onar 
imzalı. Eski kitap aileden kalma, 
k anahtarlar Woods'tan alınmış. 
İRİ indeki kırmızı 100 
ndaki Kömürcü Kula halı, Selçuk 
Metgen özel koleksiyonundan. 


i —— 
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YEMEK BÖLÜMÜ Antika 
yemek masası, sandalyeler 
ve avize aileden kalma. 
Hereke motifleriyle dokunmuş 
olan Samsun halı Terzioğlu 
Halıcılık'tan. Perdeler Ser 


O N ağ il ” ei , Mefruşat'a yaptırılmış. 
Iki oğluyla beraber doğayla iç içe bir yaşam süren Oskan ailesi, şehir hayatından > li 


ormanlara kendini teslim eden şanslı grubun içinde. Bebek'in üstlerinde yaşadıkları 
dairelerinden buraya taşınmaları üzerinden 11 yıl geçmiş. Küçük oğulları doğduğunda 
yaşadıkları ev onlara küçük ve kullanışsız gelmeye başladığı için ev arayışına 
girmişler. O sırada eşi de kendi de şehirden ayrılmak istemeyen Tuba Oskan'ın 
kızkardeşinin Kemer Country'de satın aldıkları evi görünce fikirleri tamamen 
değişmiş. Ve bu evin hikayesi başlamış. Burayı seçmelerinin temel sebepleri; doğaya 
yakın olmak kadar, çocuklara site içinde sosyal ve sportif bir yaşam alanı sunuyor 
olması. Tuba Hanım, dört yıl önce kurulan çiçek tasarım markası Natura Karma'nın 
sahibi. Dolayısıyla geniş bahçeli ferah bir yaşam modelinin bu aile için en uygun 
seçenek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Üç katlı, 900 metrekarelik geniş bir plana 
oturan evle ilgili en çok site girişinde yer alan Bizans dönemine ait muhteşem su 
kemerlerinden etkilendiğini dile getiren ev sahibi, binanın mimarisine hiçbir şekilde 
müdahale etmediklerini söylüyor. Giriş katında salon, yemek odası, şömine bölümü, 
kapalı veranda, misafir tuvaleti ve televizyon odası; üst katta yatak odaları ve çalışma 
alanı; alt katta ise sinema salonu ve sauna yer alıyor. Havuzlu bahçenin içinde bir 
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“BENCE BİR EVDEKİ İDEAL DEKOR KESİNLİKLE İNSANIN HAYATA BAKIŞINI 
VE KARAKTERİNİ YANSITMALI; AYNI ZAMANDA FONKSİYONEL OLMALI. 
MÜZE GİBİ MÜKEMMEL GÖRÜNEN EVLERDEN ZİYADE, İÇİNDE KEYİFLE 
YAŞANILDIĞINA DAİR İZLER TAŞIYAN EVLER DAHA ÇOK HOŞUMA GİDİYOR.” 


MUTFAK Snaidero mutfaktaki kırmızı bar sandalyesi 
Derin Design'dan. Zemin terracotta ile kaplanmış. Ocağın 
üstünde Alessi çaydanlık göze çarpıyor. Sarkıt lamba Ikea'dan. 


de küçük bir spor stüdyosu olan kış bahçesi var. Tuba Oskan, evi eşiyle beraber 
dekore ettiklerini ve dışarıdan destek almayı hiç düşünmediklerini söylüyor; 'İkimiz 
de dekorasyon işlerinden çok keyif alıyoruz. Fazla mükemmel görünen evlerden 
çok hoşlanmıyorum. Önceki ev sahibi yaşamaya başlamadan önce çok ciddi bir alt 
yapı ve iç mimari çalışma yapmış olduğundan ev son derece bakımlıydı'. Sadece, 
giriş katını daha aydınlık ve ferah bir hale getirmek için koyu renk parkeleri açık 
renklileriyle değiştirmişler. Evin genelinde nötr tonları tercih etmelerinin sebebi, 
mevsimlere ve ruh hallerine bağlı olarak aksesuarlarla değişiklik yapma imkanı 
vermesi. Evin aydınlatma sistemini mevcut olanla devam ettirmişler. Apliklerde 
Deniz Tunç tasarımlarını, diğer abajur ve aydınlatma ürünleri için Anna Fresko ve 
Meozaik'ten seçtikleri parçaları kullanmışlar. Dekorasyon için tek bir markaya bağlı 
kalmadan yıllar içinde hoşlarına gittiği için biriktirdikleri her şeyi bu evde yaşamlarına 
dahil etmişler. Sadece birkaç parça için Derin Design'a başvurmuşlar. “Ben özellikle 
annemden kalan ve sahip olmaktan büyük keyif aldığım antika parçalarımı mutlaka 
kullanmak istiyordum; eşim ise yalın ve modern parçalara yönelmek isteyince, 
ortaya epey karışık bir tarz çıktı." sözleriyle ortak bir stil anlayışına imza attıklarının 
altını çiziyor ev sahibi. Tuba Hanım'ın annesinden kalan antika parçaların yanı 

sıra mobilya ve aksesuar tercihlerini İca, Koleksiyon, Beymen Home, Fy-shan ve 
Derishow'dan yana kullanmışlar. Eşinin özel merakı nedeniyle tüm ses ve görüntü 
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ANTRE Eve girer girmez, Cumba Selection'dan 
alınan gösterişli bir avize dikkat çekiyor. Kırmızı tablo 
Ned Pamphilon imzalı. Tepsi-sehpa Türkbükü'ndeki 
Ipekçe'den alınmış. 


'RAHAT KOLTUKLAR VE 
YUMUŞAK, GÜZEL BİR 
IŞIK; EVDEKİ KONFOR 

'ANLAYIŞIMA GÖRE 

EN ÖNEMLİ, UNSURLAR 


N 


— 
a 


ÇİÇEKLERİN GÜCÜ Woods'tan.alınan 
gümüş kaplariğğkovanın İçine Zambia bitkisi 
yerleştirilmiş”#Morlar lavanta, kirmizi bitki ise 
Cennet Bambusu diye biliniyor. Cam melek 

Camekan Glass Art'tan, bitkide sallanan 
pamuk kız kairy Garden Belgrad'dan alınmış. 
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N BAHÇE Turuncu 


koltuk İca'dan, puf 
Paşabahçe'dan'alırimış. 


— 


HAVUZ KENARI Ebeveyn 


TUBA OSKAN ile KISACA... 


Bu mesleği seçmenizde ne etkili oldu? yaptığımız her seyahatten taşıdığımız kumaşları, duvar kağıtlarını, 

Etkili olan en önemli sebeplerden biri, zor bir hastalık süreci sonrası mumları, yemek takımlarını ve daha birçok aksesuarı unutabilmem pek 
babamı kaybettikten sonra kurumsal hayata dönmek istemeyip mutlaka mümkün değil. 

ellerimle bir şeyler yaratmak için birdenbire beliren şiddetli bir istek Hayatınızı ne şekilde yaşamayı seviyorsunuz? 

duymuş olmam. Bu isteğimi gerçekleştirecek bir takım yollar ararken, Iş hayatım haricinde genellikle hayatımı çok programlamadan yaşamayı 
küçük yaşta kaybettiğim annemle de bağ kurma arzum beni çiçek tercih ediyorum. Seyahat etmek ve özellikle de çiçek tasarım eğitimlerim 
tasarımına yöneltti. Annemle ilgili hatırlayabildiğim her anımda mutlaka için seyahat etmek en büyük keyiflerimden biri. Hayat felsefem; önce 
canlı çiçeklerin bir yeri var. Evimizden canlı çiçekler hiç eksik olmazdı. şükretmek, sonra hayatın getirdiklerini tevekülle karşılamaya çalışmak. 
Dekorasyona olan yakınlığınız nasıl başladı? Bugünlerde gündeminizde neler var? 

Annem sayesinde başladı. Benim için kesinlikle çok rafine bir zevki Çiçek tasarım eğitimine başladığım ilk dönemlerde hedeflediğim 

olan olağanüstü bir kadındı. Ayda en az iki cumartesi günü kendimi “European Master Certification' programını bitirmek için boş bulduğum 
onunla, o zamanlar Kuledibi'nde kurulan bit pazarında bulurdum. 1980 her an evde ders çalışıyorum. 


öncesi Türkiye'de çok fazla imkanlar olmamasına rağmen, Avusturya'ya 


— 
KIŞ BAHÇESİ / SPOR“ 

orta sehpa Mudo Concept'ten alınmış 

koleksiyonundan. Le Corbusier LC4 dinlenme koltuğü'€88 


Abajurlar Cumba Selection'dan, storlar Ikea'dap alınmış. Yay 
formundaki aydınlatma Castiglioni Arco mbader çağrıştırıyor. 
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'EVİMİZİ DEKORE EDERKEN, 
EŞİMLE ZEVKLERİMİZİ 
BİRLEŞTİRMEYİ DENEME 
ÇABASI BİZE İLHAM KAYNAĞI 

OLDU.” 


sistemlerini Bang&Olufsen'dan almışlar. Gözü yormayan 

şık bir görüntüye sahip fonksiyonelliğin kendisi için önemini 
vurgulayan Oskan samimi bir ifadeyle; “Aslında bunu, 
hayatımın her safhası için geçerli denge arayışım olarak 
düşünebiliriz. Evin dekorasyon stilini mutlaka tanımlamak 
gerekirse “eklektik” denebilir. Ancak, ben karakter olarak 
çerçevelerle sınırlanmayı tercih etmediğim için, neyi güzel, 
özel ve kendime yakın buluyorsam evimde kullanmayı 
istiyorum. Bunu tanımlayacak bir tarz var mıdır bilemiyorum." 
diyor. Sanat eserlerinin eksik edilmediği kurguda ev sahibi 
için en kıymetli olanı 1893 tarihli İtalyan bir ressama ait olan 
ahşap üzeri yağlı boya tabloymuş; bunun yanı sıra İsmail 
Acar ve Ned Pamphyllon'a ait birkaç iş de sevdikleri arasında 
yerini alıyor. Çeşitli oturma alanları, yemek bölümü ve stüdyolu kış bahçesinden 
oluşan geniş bahçenin düzenlenmesi için peyzaj mimarı Tuğba Kayakenit ile kış 
bahçesi için de yüksek mimar Deniz Sabuncu ile çalışmışlar. “Bu bahçenin hayatımıza 
kattığı etkiler sayısız. Her sabah kalkıp şükretmek için en büyük neden, bu doğanın 
içerisinde yaşamak. Hele bir de sabah erken kalkıp kuşların olağanüstü cıvıltılarını 
dinlemek, en büyük mutluluk.' sözleriyle ev sahibi bu evdeki yaşantısını özetlerken, 
hayatın kendisi için anlamını vurguluyor. 
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KAPALI VERANDA Mor berjer ve halı 
Crate&Barrel'dan, yeşil puf Paşabahçe'den 
alınmış. Ayna Philippe Starck tasarımı. Aplik 
Woods'tan, abajur Anna Fresko'dan alınmış. 
Bakır ibrik, Oskan'ın annesinden kalma bir parça. 


SEYAHAT YAZARI ÖZLEM AVCIOĞLU'NUN 
EDİTÖRLÜĞÜNDE 
2018 SEYAHAT TRENDLERİ 
YENİ DESTİNASYONLAR 
VE ŞEHİR REHBERLERİ salam 


Geçmişe hayat vermek 


Hikaye ve roman yazarı Nilgün Şimşek ile eşinin yaşadıkları Beylerbeyi'ndeki Boğaz manzaralı 
ev, mimar Selda Baltacı'nın imzasıyla yeni bir hayata kapılarını açmış. Geçmiş hikayelerine yeni 
detaylar eklenen tarihi yapı, zamanın ruhunu doğal bir tavırla yakalıyor. 


YAPIM RANA KORGÜL FOTOĞRAFLAR BURAK TEOMAN 


SALON Duvardaki tablo Ayşegül Sürek imzalı ve evin kızı 
Zeynep Şimşek resmedilmiş. Mavi keten kumaş kaplı L kanepe 
ve pufu Kuzguncuk'taki Harmoni Mobilya'ya yaptırılmış. 
Sehpanın üzerindeki abajur Kadıköy'deki Şamdan Antika'dan 
alınmış. Beyaz iş perde, anneanneden kalma. 
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SALON DETAYLARI Orta sehpa üstündeki 
örtü anne çeyizinden kalma. Mavi cam 
kültablası Alaçatı'da bir eskiciden alınmış; mor 
olan ise anneden kalma. Mavi puf üstündeki 
tepsi Asma Anadolu Kültür Sanatları'nın sahibi 
Sibel Ozan'ın imalatı ve hediyesi. 


'BİNANIN AHŞAP VE TARİHİ 
OLMASI SEBEBİYLE, KENDİ 
ÖZELLİKLERİYLE UYUMLU VE 
FAZLA ÖNE ÇIKMAYAN BİR 
DEKORASYONU OLMASINI 
İSTEDİM. ORİJİNAL SIVALAR, 
BRÜT BETONLAR, AHŞAP 
MERDİVEN VE TAVANLAR 
ZATEN KENDİLİĞİNDEN BİR 
DEKORASYON ŞEMASI ÇİZİYOR.” 


Mimar Selda Baltacı. 
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MERDİVEN ALTI SANAT Kırmızı yağlıboya tablo Zeynep 
Akpolat imzalı. At heykeli evin kızı Zeynep Şimşek'in 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi Heykel 
bölümündeki öğrenciliği sırasında yaptığı ilk metal heykeli. 


YEMEK ALANI Yemek masası ve 
sandalyeler Nilgün Şimşek'in anne 
ve babasından kalmış ve çocukluğu 
boyunca aile evinde kullanılmış; 
1958'de Şehremini semtinde yaşayan 
Necati Usta'nın imalatı. Yemek 
bölümünden mutfağa bir pencere 
açılıyor. Duvarın alt bölümünde kireç 
ve küfeki tozu karışımıyla yapılmış 
sıva ham bırakılmış; üstünde ise 
duvarlarda sıvanın altında kalmış olan 
ve bu dönem ahşap evlerin yapım 
özelliklerini taşıyan bağdadi çıtaları 
açıkta bırakılarak yapının ahşap 
olduğu hatırlatılıyor. Avize Şişhane'de 
bir imalatçıya yaptırılmış. 
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KORİDOR 
Girişten 
bahçeye çıkılan 
koridordaki 
resimler evin kızı 
Zeynep Şimşek'e 
ait. Resimlerin 
asılı olduğu 
ahşap bölme, 
arkasındaki 
yatak odasını 
koridordan 
ayıran bir dolap 
işlevinde. 


ni 
ölaktim 


SALON Ahşap tabanlıklar üzerine oturtulmuş porselen anahtar ve prizler Fontini'den. Yemek bölümüyle salon arasındaki ahşap direk, başka bir eski 
evden çıkma ve bir eskiciden alınmış. Nilgün Şimşek'in anneannesinin çeyizinden kalan koltuk takımı bu evde yeniden hayat bulmuş. 


BEYLERBEYİ/NDEKİ 
OSMANLI DÖNEMİ 
SİVİL KONUT MİMARİSİ 
ÖRNEKLERİNDEN 
OLAN AHŞAP EV, 
XIX. YÜZYILIN İKİNCİ 
YARISININ MİMARİ 
ÖZELLİKLERİNİ 
YANSITIYOR. YAPIM 
TARİHİNİN 1800”'LERİN 
SONU OLDUĞU 
TAHMİN EDİLİYOR. 


Ev sahipleri Nilgün ve Cengiz Şimşek 15 yıl boyunca Ömerli'de, 
ormanın içinde bir evde yaşadıktan sonra Beylerbeyi'ndeki 

bu eve taşınmışlar. Cengiz Şimşek'in öteden beri Boğaz'a 

olan hayranlığı ve Boğaz gören bir evde yaşama hayali 

olduğu için, iki çocuklarının yurtdışında yaşamak üzere evden 
ayrılmalarının ardından ev sahiplerinde şehre dönme ve 
yaşadıkları mekanı biraz küçültme arzusu doğmuş. Sahiplerini 
uzun yıllardır tanıdıkları bu ev satılığa çıkınca, Şimşek çifti 
hayallerini gerçekleştirmek üzere yola çıkmış. “Burası, 2017 
yılının Temmuz ayında kaybettiğimiz, mimar Hüseyin Besim 
Çeçener'in “Beylerbeyi Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu” adlı 
kitabında derlemiş olduğu 214 adet sivil mimarlık örneğinden 53 
numaralı olanı." sözleriyle evin tarihini özetleyen Nilgün Hanım, 
tescilli eski eser niteliğinde olan müstakil evin restorasyon 
projesinin mimar Selda Baltacı tarafından gerçekleştirildiğini 
dile getiriyor. Nilgün Şimşek ve Selda Baltacı evi birlikte dekore 
etmişler. İkili uzun zamandır arkadaş olmalarının yanı sıra 
Şimşek, Baltacı'nın Kuzguncuk'ta yaptığı projeleri yakından 
takip ettiği ve çok beğendiği için bu projede birlikte çalışmak 
istemiş. 230 metrekarelik, dört katlı evin zemin katında iki 
yatak odası ve banyo; birinci katta salon, mutfak ve tuvalet; 
çatı katında ise dinlenme/çalışma odası yer alıyor ve bu katın 
her iki cephesinde manzaraya bakan balkonları bulunuyor. 
Yatak odaları, manzarası olmayan zemin katına; günlük hayatın 
çoğunluğunun geçtiği mekanlar ise manzaralı olan üst katlara 
yerleştirilmiş. Arka tarafında bahçeye açılan bir odayla sonlanan 
bodrum katında ev sahibesinin kitaplığı ve yazı yazma odası, 
ayrıca bir tuvalet, çamaşır odası ve hamam yer alıyor. Mimar 
Selda Baltacı 'Eve ilk girdiğimizde bodrum harap durumdaydı; 
betonarme perde duvarlarla güçlendirmeler yapıldı. Mümkün 


ELLE DECORATION 24/7 


MUTFAK Dolaplar Selda Baltacı imzalı. Ortadaki ada ünitesi meşe 
ağacından masif olarak üretilip üstüne bahçe zemininde kullanılan gri 
mermerden tezgah yapılmış. Duvarlardaki rafların ayakları eski eşya 
dükkanlarından toplanarak üstlerine masif ahşap raflar yapılmış ve 
beyaz ahşap boyasıyla boyanmış. Adanın yan tarafında asılı Kütahya 
işi askı, Çukurcuma'daki Tombak Antika'dan. Beyaz tabure Serap 
Chauchat tasarımı. Raflardaki yeşil tonlardaki bardaklar Alaçatı'daki 
bir eskici dükkanından alınmış. Duvarlardaki 15x15cm'lik seramik sırlı 
beyaz karolar Karo Istanbul tarafından özel olarak üretilmiş. 
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MUTFAK DETAYLARI Ada ünitesinin 
üstündeki mor-kırmızı seramik tabak Sibel 
Baltacı'ya ait. Mutfak penceresinin yanındaki 
rafta duran bardaklar anneanneden kalma. 


EVİN RUHUNA VE YALINLIĞINA 
BAĞLI KALINIRKEN, 
KONFORDAN ÖDÜN 

VERİLMEMİŞ. KULLANILAN 
BÜTÜN MALZEMELERİN “HER 
ZAMAN ORADAYMIŞ/” HİSSİNİ 
VERMESİ DE EN BÜYÜK 
AMACÇLARDAN BİRİYMİŞ. 


MİSAFİR TUVALETİ Ahşap lavabo tezgahı Selda 
Baltacı tasarımı. Altına, Ahşap ev sahibinin çok sevdiği 
ve mimarın yapmaktan keyif aldığı ham demirden raf 

| yapılmış. Lavabo VitrA'dan alınmış. Duvarda, Karo 
Istanbu'un Fas'tan getirdiği karolar (zellijler) kullanılmış. 
Ev sahibi aynaları çeşitli antikacılardan toplamış. 
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BALKON/ÇATI KATI Balkon korkulukları ve saçak süslemeleri orijinal 


ahşap detaylarına uygun olarak yeniden üretilmiş. Sandalyeler, balkonların 


küçük alanına uygun olacak şekilde eskici dükkanlarından toplanmış. 


olan kısımlarda orijinal taş duvarlar, beton güçlendirmelerin 
aralarından gösterilmeye çalışıldı. Yapının aslına ait olan ile 
sonradan yapılan ve yapılması zaruri olanı ayrı ayrı belli etmek 
istedik. Ahşap kısımlarda duvarlardaki bağdadi çıtalarının 
üzerlerine kireç harçlı sıvalar yapıldı. Bu sıvalar çıplak olarak 
bırakıldı ve duvarlar boyanmadı.' sözleriyle yaptıkları yapısal 
değişiklikleri anlatıyor. Evin restorasyonuna Mart 2015'de 
başlanmış ve Temmuz 2016'da tamamlanmış. Dört ay süren 
dekorasyon çalışmalarından sonra ise Ocak 2017'de ev sahipleri 
evlerine taşınmış. Baltacı; 'Dekorasyonda ailenin geçmişten 
günümüze kalmış anı eşyaları, evin habitatını oluşturmada 

bize ilham kaynağı oldu.' diyor ve ekliyor; 'Hedef, evin kendi 
ruhuna, yalınlığına bağlı kalmak ve bunu yaparken konforundan 
ödün vermemekti. Amaç ise, kullanılan malzemelerin -örneğin 
karoların- yeni alınmadığı, her zaman orada olduğu hissini 
yaratmaktı. Aile yadigari eşyaların doğallıkla kendilerine yer 
bulması da önemli bir noktaydı. Evin bütünü mümkün olduğu 
kadar yalın bırakılırken, hayatın etrafında döndüğü mutfak 
alışılageldik tasarımların ötesine taşınıp, mevcut dolaplar, antika 
eşyalar ve yeni dolaplarla iç içe geçmiş bir şekilde birlikte 
kullanıldılar. Böylece sahiplerinin iç dünyasını yansıtan, özel bir 
mekan oluşturuldu". Ev sahibesiyle birlikte Kadıköy, Çukurcuma 
ve Üsküdar'daki bütün eskici dükkanlarını gezerek raf ayağı, 
dolap kulbu, lamba, abajur, komodin, telli dolap gibi pek çok 
eski parçayı toplayıp yeni parçalarla bir araya getirmişler. İddialı 
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ve yorucu renkleri sevmeyen ev sahibesi; beyaz, kahverengi, 
gri ve küf yeşilinin evin geneline hakim olmasını istemiş. Renk 
paletinin ana renginin belirlenmesinin ilginç hikayesini mimar 
Baltacı anlatıyor; 'Nilgün'ün Ottawa'da yaşayan oğlunu ziyarete 
gittiğinde satın aldığı grimsi küf yeşili üç adet kurulama bezi 
bütün evin renk seçiminde ana belirleyici oldu. Ev sahibesi 

bu bezleri ofisime getirdi ve uzun bir süre bu kumaşlar tüm 
malzeme ve renk seçimlerime örnek olmak Üzere masamda 
durdu". Ev sahipleri açık renk ahşabı kesinlikle istemedikleri için 
zeminlerin koyu kahverengi olacağı baştan belli olmuş. Baltacı 
da her şeyi bu referansla tasarlamış. Yapının ahşap olması 
sebebiyle elektrik tesisatı sıva üstü olarak tasarlanmış. Ahşap 
katlarda sıva üzeri bakır borular kullanılırken, bodrum katındaki 
brüt beton duvarlarda sıva üstü galvaniz borular ve çelik 
anahtarlar tercih edilmiş. 

Aydınlatma armatürlerinin bir kısmı eskici ve antikacı 
dükkanlarından alınırken bir kısmı özel olarak yaptırılmış. 

Evde aile büyüklerinden kalma işler hayata dahil edilmiş. 
Nilgün Hanım'ın annesinin ilk evinin mutfağına diktiği meyve 
desenli mutfak perdesi bu evde de aynı amaçla kullanılmış. 
Ayrıca salonda kullanılan anneannenin beyaz işleri, banyoda 
babaanneye ait tığ işi perdeler modifiye edilmiş. Anneannenin 
telli yorganı da sökülerek, kumaşı yatak örtüsü haline getirilmiş. 
Özetle, bu evin geçmişi şimdiye katan ruhu onu orijinal yaptığı 
kadar değerli de kılıyor. 


ÇATI KATI Bu alan, Cengiz Şimşek'in 
dinlenme ve çalışmâ mekanı olarak 
düzenlenmiş. Ikea'dan âlınma kanepenin 
döşemesi değiştirilmiş. Afrika cevizi diye 


bilinen Ovenkol ağâcından masif sehpa 
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YATAK ODASI Yatağın başucundaki çerçevelenmiş eldivenler Nilgün Şimşek'in annesine ait. Demir sehpa eskiciden 
alınmış. Abajurun ayağındaki kitaplar Cengiz Şimşek'in annesine ait; şapkası Nilgün Şimşek'in anneannesinin bir 
örtüsünden, nevresim takımı da annesinin el işlerinden dönüştürülerek yapılmış. 


MEKANIN, EVDE YAŞAYANLARIN KULLANIM KOLAYLIĞINA VE 
ZEVKLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMASINI ÖNEMSİYORUM. 
MOBİLYA MAĞAZASI GİBİ YERLEŞTİRİLMİŞ ALANLARIN RUHU 
OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. EV SAHİPLERİNİN ÖNCEDEN 
KULLANMAKTAN ZEVK ALDIKLARI BİRKAÇ EŞYAYI MUTLAKA 
YENİDEN DEĞERLENDİRİYORUM.' 


Evin tüm elektrik 
tesisatı sıvaÜstü 

olarak tasarlanmış. 
Bodrum katındaki 

brüt beton duvarlarda 
galvaniz borular ve 
çelik anahtarlar dikkat 
çekiyor. Paslanmaz çelik 
anahtar kutuları elektrik 
ustası Hasan Kurt 
tarafından yaptırılmış. 
Hamamda klasik olarak 
Marmara mermeri 
kullanılmış. Evin eski 
kurnası merdiven 
altındaki bölümde 
değerlendirilmiş. 
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dar 


KÜTÜPHANE Bodrum katındaki kütüphane Selda Baltacı tarafından 
tasarlanmış. Brüt beton duvarın önünde arkalıksız olarak düşünülmüş demir sac 
raflardan oluşuyor. Onde de raylar üzerinde kayar şekilde hareket eden demir 
konstrüksiyonlu ahşap raflar mevcut. 


HAMAM Bodrum katındaki 
hamamda Marmara 
mermeri kullanılmış. 
Hamam taşı, anneannenin 
Antalya Kaleiçi'ndeki evinin 
hamamından kalma. 


RENKLİ DETAYLAR Ev 
sahibi kitaplarını yazma 
sürecinde dinlenmek için 
örgü oörmekten keyif 
alıyor. Dünyanın dört bir 
tarafından ve Istanbul'dan 
aldığı yünleri karıştırıp 
yarattığı renklerle battaniye 
ve çanta örüyor. 
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POSTA YAPIM MİNE YAMAN 


1. Çanakkale Seramik”in seçkin mermer markası 
Edilcuoghi, ilhamını klasik formların modernize 
edilmesinden aldığı Regis koleksiyonuyla evlere zarif bir 
dokunuş kazandırıyor. Rafine ve zarif detayları bir araya 
getiren koleksiyon; modernize edilmiş nostalji yüklü 
mekanlar yaratmak için birebir. (kale.com.ir) 

2. Paşabahçe, Dünyaca ünlü tasarımcıların yanı sıra 
genç yeteneklerin de modern tasarımlarına yer verdiği 
koleksiyonda, cam gibi formsuz ve şekilsiz olan suyun, 
akışkanlığı, damlaları, dalgaları ve sıçrama halleri camla 
şekillendirilmiş. (pasabahcemagazalari.com) 

3 ve 4. Çoğu zaman bilekteki tuval olarak 

anılan Swatch, A Gala Night adını taşıyan yeni 
koleksiyonunda, doğayı ve renkleri eklektik bir dokunuşla 
yorumluyor ve ortaya zamansız saatler çıkıyor. 
(swatch.com) 

5. Valeron, şık tarzıyla dikkat çeken nevresim 
takımlarına bir yenisini daha ekledi. Glorenza adını 
taşıyan koleksiyon, kum rengi ve deseniyle öne çıkmakta 
ve sıradışı dokusuyla zarif bir duruş sergilemekte. 
(valeron.com.ir) 

6. Arçelik, Telve Pro© ile yine harikalar yaratmış. 
Markanın profesyonel kullanım için geliştirdiği kahve 
makinesi, aynı anda dokuz fincan kahveyi, üç farklı 
seçenekte ve aynı lezzette ikram etme imkanı sunuyor. 
(arcelik.com.ir) 

7. Bosch, pratiklik ve lezzetin yanı sıra kolay 
kullanımlarıyla da rakiplerinden bir adım öne geçiyor. 
Kış aylarında C vitamini depolamak için geliştirdiği Vita 
Style Citro narenciye sıkacağı, güne enerjik başlamak 
için harika bir seçenek. (bosch-home.com) 

8. Arzum, Freshmix Slow Juicer ile sebze ve meyve 
suyunu en doğal şekliyle elde etmenizi sağlıyor. Burgu 
sıkacak ve düşük hızda sıkma teknolojisine sahip 
tasarımla, daha uzun süre taze kalan meyve ve sebze 
suları hazırlamak mümkün. (arzum.com.ir) 

9. Gaggenau, doğrudan su bağlantısı ve su çıkışına 
sahip tam otomatik ev tipi kahve makinesiyle yine 
harikalar yaratmış. Kullanım kolaylığı ve sade tasarımıyla 
dikkat çeken bu yeni makine, kişisel tercihleri belleğe 
alarak her seferinde aynı lezzeti yakalamaya imkan 
tanımakta. (gaggenau.com) 

10. Nude, Ikon Koleksiyon-Star Wars serisi ile camın 
üst düzey şeffaflığını ve sadeliğini ikonik karakterlerin 
büstlerine yansıtıyor. Seride, Star Wars filminin fenomen 
karakterleri arasında yer alan Darth Vader, Stormtrooper 
ve C-3PO'nun büstleri bulunuyor. 

(nudeglass.com) 

11. Doğtaş Mobilya'nın yeni tasarımı Mayer salon 
takımı, günümüz trendlerinden esinlenerek seçilen 
malzemeler ve renk kombinasyonuyla evlere istenilen 
sade şıklığı getiriyor. Beyazın zarafeti ile cevizin 
sıcaklığını yansıtırken, ceviz-beyaz uyumuyla da evlerde 
ferahlığı ön plana çıkarıyor. (dogtas.com) 

12. Siemens”in yenilikçi stepFlame teknoloji ile ısı 

ve alev miktarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini 
sağlayarak farklı lezzetler için alev gücünün, istenilen 
seviyede ayarlanmasına imkan tanıyor. 
(siemens-home.bsh-group.com) 

13. English Home kışın doğasına uygun esintilerle, 
beyaz rengin sade şıklığından ilham alan tasarımlar; 
yapay kürkten porselenlere, aksesuarlardan yastıklara, 
yaşam alanlarınıza kışın tüm güzelliklerini taşımakta 
oldukça kararlı. (englishhome.com.ir) 

14. Korkmaz'ın yeni koleksiyonunda yer alan tencere 
seti, tava, düdüklü tencere, cezve takımları, elektrikli 
çaydanlık ve kahve makineleri, tasarımlarıyla olduğu 
dikkat çekiyor. (korkmaz.com.ir) 

15. Uluslararası renk otoritesi Pantone tarafından 
açıklanan, yaratıcılık ve icatlara ilham veren yılın rengi 
Ultra Violet (mor ötesi), DYO renk kartelasındaki yerini 
aldı. Mavi tabanlı bir moru ifade eden 2018'in bu 

yeni rengi, yeni teknolojileri keşfetmeyi, galaksiyi daha 
sanatsal ifade etmeyi anlatıyor. (dyo.com.ir) 
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16. L'Occitane, yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışması 
'Engellenebilir Körlük” ile ilgili bilinci geliştirmek için 
mücadelesini devam ettiriyor. Marka her alışverişte, 
beraberinde alınabilen özel tasarım çantaların gelirleri 
Altı Nokta Körler Vakfı'na bağışlanmakta. 
(loccitane.com.ir) 

17. Yardım Sevenler Derneği Kağıthane şubesinin 
organize ettiği, Y.Mimar Sevinç Ormancı'nın Feng Shui 
konulu yemeğinden elde edilen gelirle eğitime katkı 
sağlayan bir projeye daha imza atıldı. 

(iysd.org.ir) 

18. Mika Decor, yenilikçi ve geniş koleksiyonlarının 
yanı sıra kişiye özel üretimleriyle de dikkat çekmekte. Bu 
sene 21.yılını kutlayan marka, mobilyanın yanı sıra ev 
tekstili ve aksesuar koleksiyonlarıyla da hayalleri süsleyen 
odalara imza atıyor. (mikadecor.com) 

19. Marshall'ın akıllı cihazlar için geliştirdiği 
Gör&Boya uygulaması, seçtiğiniz renklerin 
duvarlarınızda nasıl görüneceğinden emin olmanızı 
sağlıyor. Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle desteklenen 
bu uygulama sayesinde, istenilen görselliğe ulaşmak 
mümkün. (marshallboya.com/tr) 

20. Creavit'in Angel banyo mobilyası, keskin 

sert köşeler yerine, her detayında işlenmiş yuvarlak 
kesitleriyle fark yaratıyor. Metalik yüzeyleri beyaz ile 
kombinleyerek yeni nesil banyolara ikonik bir dokunuş 
kazandırıyor. (creavit.com.ir) 

214. Çilek, gençlerin yaşam tarzları, kişilikleri, istekleri 
ve ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarladığı Dark Metal 
genç odasıyla yaşam alanlarına yeni bir soluk getirmeyi 
amaçlamış. Derinin tüm sofistike dokusunu minimalist 
çizgilerle buluşturan koleksiyon, gençler için harika bir 
seçenek olarak karşımıza çıkıyor. (cilek.com) 


YAŞAM ALANINIZI GENİŞLETİN 
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WEB ADRES 


216 Furniture , 
Bağlarbaşı Mah, Sakarya Sok, 14/1, Maltepe, Ist. 
(0216 442 20 57; 216furniture.com) 

A 


Ala Turca Kuloğlu Mah, Faik Paşa Cad, 4, 
Beyoğlu, İst. (02712 245 29) 

Accessorize Eski Büyükdere Cad, Metro City 
Alışveriş Merkezi, Leveni, İst. (0212 344 08 00) 
Ali Değirmenci Doğal Taş 

Çengeldere Mah, Çengeldere Cad, 155, 
Çavuşbaşı, Beykoz, İst. 

(0216 47921 17-18; alidegirmenci.com.tr) 
Akalın Deco Barbaros Mah, Metin Sok, 19/A, 
Yeni Sahra, Kadıköy, İst. (0216 472 16 88; 
akalindeco.com) 

Anna Fresko Milli Reasürans Pasajı, 15, 
Teşvikiye, İst. (0212 247 90 55) 

Arelia Çiçek İstanbul Cad, 10, M 6 Palms 
Residence, İst. (0272 322 82 70) 

Arta Design Group Beyaz Karanfil Sok, 3, 
Levent, İst. (0212 270 74 64) 

Artikel Üçevler Mah, Ertuğrul Cad, 85/1, Nilüfer, 
Bursa. (0224 443 12 77; artikel.com.tr) 
Autoban Meşrutiyet Cad, 64/A, Tünel, İst. 
0212 252 67 97; www.autoban212.com) 


Becara Addresistanbul AVM, Halide Edip Adıvar 
Mah, Çiftecevizler Dere Sok, Akın Plaza, 2, Şişli, 
st. (0212 210 66 44) 

Bernardo Metrocity Alışveriş Merkezi, 3/313, 
Levent, İst. 

0212 344 02 32; bernardo.com.tr) 

Beymen Home 

0212 343 04 04; beymen.com.tr) 

Bilgili Mobilya Londra Asfaltı, Beşyol Florya 
avşağı, Sefaköy, İst. 

0212 62431 81; bilgilimobilya.com.tr) 

BMS Ayazma Yolu Sok, 5, Etiler, İst. 

0212 263 64 06; bms-tr.com) 

BoConcept £bululah Mardin Cad, 21, Levent, İst. 
0212 269 47 44) 

Bonvagon 

Esentepe Mah, Büyükdere Cad, Kanyon Avm, 
185/18-F (-2.kat), Şişli , İstanbul. (0272 353 53 30) 
Boyner Evde Pınar Mah, İstinye Bayırı Cad, 
34460, İstinye, İst. 

0212 345 50 70; boyner.com.tr) 

Bou Art&Design Kemankeş Mahallesi, 
Mumhane Cad., 57/1, Karaköy, İst 

0212 243 75 55; bou.com.tr) 

Bretz Abdi İpekçi Cad, 77/1, Maçka, İst. 

0212 296 77 87 - 296 87 76) 


Casa Mobilya Addresistanbul Dekorasyon 
Merkezi, Halide Edip Adıvar Bulvarı, No: 4, Kat:3, 
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Şişli, İstanbul. (0272 220 00 90) 

Cetmex Ethem Efendi Cad, Hacı Hakkı Bey Sok, 
2/7, Erenköy, İst. (0216 385 47 29; cetmex.com) 
Chakra İstinye Park Alışveriş Merkezi, 
İstinye/İst. (0272 345 57 67) 

Chelsea-T&G Vali Konağı Cad, 

Sinoplu fiehit Cemal Sok, 4-B, Nişantaşı, İst. 
(0212 23441 92) 

Christopher Hall 

Kuloğlu Mah, Faik Paşa Cad, 6, Cihangir, İst. 
(0212 292 95 90) 

Cöte deco E.S. Dekorasyon Tic.Ltd.Şti. 

Firuzağa Mah. Çukurcuma Cad. No:44 D:2-3 
34425 Beyoğlu, İst. 

(0212 241 4920/21) 

Crate&Barrel 

İstinye Bayırı Cad, 73, Sarıyer, İstanbul. (0212 345 
52 00) 

Cumba Selection Sinoplu Şehit Cemal Sok, 
Aşçıoğlu Apt, 9, Nişantaşı, İst. 

(0212 219 74 64; cumbaselection.com) 


Dank Çayır Cad, Carrefoursa Otopark, 4, İstinye, 
İst. (0212 229 72 00) 

Damask Süleyman Seba Cad, 

Üçgen Apt, 64/3, Maçka, İst. 

(0212 236 85 50) 

Deco Center Şakayık Sok, 60/1, İzmitli Apt, 
Nişantaşı, İst. (0272 2719 76 93) 

DecoLibra Ahmet Fetgari Sok, 158/2, 
Teşvikiye, İst. (0212 296 05 70) 
Dhoku-Ethnicon Kapalıçarşı Takkeciler Sok, 58- 
60, Eminönü, İst. 

(0212 527 68 41; dhoku.com) 

Deniz Tunç Abdi İpekçi Cad, Ada Apt, 22/2, 


Nişantaşı, İst. (0272 232 12 16; 
derindesign.com) 

Derin Hoşsohbet Sok, Çelik Apt, 20/1, 
Gayrettepe, İst. (0212 225 20 03; 
derindesign.com) 

Diseno Addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi, 
2,202, Şişli, İstanbul. 

(0212 220 76 00) 

Duvartist Mühürdar Cad, 91/3, Kadıköy, İst. 

E © 330 87 75; duvartist.com) 


English Home Bağdat Cad, 346/B, Kantarcı 
Durağı, Erenköy, İst. (0216 360 40 80) 
Eren's Flowers with an Attitude Tuncay Artun 
Cad, Papatya Sok, 1, Reşitpaşa, İst. 

(0212 323 64 99; erensflowers.com) 

Estetik Decor Büyükdere Cad, Fulya Mah, 1, 
Hukukçular Sitesi, Şişli, İst. 

(0212 288 20 58; estetikdecor.com) 

Euro Flora Merkez Mah, Selamet Sok, 5, 
Cendereyolu, Kağıthane, İst. 

(0212 295 37 71) 


Feryal Solakoğlu Mobilya&Aksesuar 
Ahmet Mithat Efendi Cad, Yetkin Apt, 3/3, 
Kalamış, İst. 

(0216 330 41 42; feryalsolakoglu.com) 

Filli Boya Ankara Asfaltı, Hüseyin Çelik Sok, 
. Bostancı, İst. (0276 571 10 00) 


Grange Mim Kemal Öke Cad, 5, Nişantaşı, İst. 
(0212 224 43 60) 

Gotwob 

yi Cad, 4, İstinye, İstanbul. (0272 229 72 00) 


Haaz Design Store Ahmet Fetgari Sok, 62, 
Teşvikiye, İst. (0212 230 96 00; haaz.info) 
Hâlsa, Art of Sweden 

Bağdat Cad. No:132 Feneryolu/Kadıköy 

(0216 354 1907) 

Hamam Addresiİstanbul AVM, Şişli, İst. 

(0212 22147 37; hamam.eu) 

Hamm 

Teşvikiye Mah, Akkavak Sok, 10/A, Şişli,İstanbul. 
(0533 681 90 70) 

Hestia by Bretz Abdi İpekçi Cad, 77/1 Maçka, İst. 
(0212 296 9742) 

Hiref İstinye Park AVM, 489), İstinye, İst. 

(0212 345 60 38) 

H&M 

Home Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd, 83, 
e 


Inside Akkavak Sok, 5/2, Nişantaşı, İst. 

(0212 234 13 34; kymimarlik.com) 

Ica Home&Garden Altzeren Sok, 29, Levent, İst. 
(0212 284 11 66) 

Icı Halı Peykhane Cad, 39, Çemberlitaş, İst. 
(0212 517 44 20; icihali.com) 

Ikea Çakmak Mah, 243, Tepeüstü Mevkii, 
Ümraniye, İst. (0216 528 05 28; ikea.com.tr) 


I 

İmrahor Maçka Cad, 22, Levent, İst. 

(0212 219 9932) 

İsmet Mobilya Nispetiye Cad, Alkent Yolu, Ş. 
Ahmet Acarkan Sok, 9, Etiler, İst. 

(0212 287 87 27) 


J 

Jotun 

Balabandere Cad, Hillpark Suites Sitesi, 10, 
vi İstanbul. (0272 279 78 78) 


Kaledekor Büyükdere Cad, Kale Seramik Binası, 
Levent, İst. (0272 270 70 00) 

Karınca Ebulula Cad, 35, Levent, İst. 

(0212 283 91 97; karincadesign.com) 


Pierre Loti Cad, Sinan Ağa Daireleri,9 1 
Eminönü, Ist. (0272 458 26 25) 
Cevahir AVM, Büyükdere Cad, 22, Şşli, 
İst. (0212 315 96 00; koctas.com.tr) 
Hacı Osman Bayırı, 32, Büyükdere, 
Sarıyer, İst. 
(0212 363 63 68; koleksiyon.com.tr) 
Bağdat Cad., 189/A, 
ak (0216 355 55 30) 


Levent Cad, 44, Levent, İst. 
(0212 278 53 00; uwww.lamphouse.com.tr) 
Teşvikiye Cad, 103/2, Teşvikiye, 
st. (0212 236 28 09) 
Bebek Yokuşu, 2/13, Etiler, 
st. (0212 287 83 76) 
Cevdetpaşa Cad, Germencik Sok, 2, 
Belen Apt, Kat3, D5, Bebek, İst. 
lisacortiturkey.com) 


Yeniköy Mahallesi, Nuri Paşa Cd, 2/A, Sarıyer, 
İstanbul. (0272 299 04 03) 
Abdi İpekçi Cad, 23/2, Nişantaşı 
st.(0212 246 6975) 
Valikonağı Cad, 72, Nişantaşı, İst. 
0212 219 45 47; lot.com.tr) 
Abdi İpekçi Cad, Arman Palas, 
7,Nişantaşı, İst. (0272 296 66 00) 
M 


Şimşirci Sok, 11/A Cihangir, İst. 
(0212 249 04 883; atolyemariposa.com) 
Selenium Panoroma Residence, 
Hoşsohbet Sok,13/2, Gayrettepe, İst. 
(0212 279 50 50) 
Maçka Cad, 33/3, Şişli, İst. 
(0212 343 97 32) 
Küçük Bebek Cad, 7/A, 
Bebek İst. (272 265 45 47) 


Aytar Cad, 21, Levent, İst. 
(0212 278 65 00) 
Teşvikiye Cad, 176, 
Nişantaşı, İst. (0272 296 04 53) 
Abdi İpekçi Cad, 42/3, Nişantaşı, İst. 
(0212 291 17 45) 
Dereboyu Cad, 78, Ortaköy, İst. 
(0212 327 05 95; mozaikdesign.com) 
I raj Çilekli Cad., 22, 3.Levent, İst. 
(0212 28011 07; mozaikdesign.com) 
Teşvikiye Mah, Akkavak Şakayık 
Sok, 47/2, Tunaman Çarşısı, Nişantaşı, İst. 
(0212 240 32 05) 
Kuloğlu Mah, Turnacıbaşı 
Ni” 38/1, Galatasaray, İst. (02712 245 21 00) 


Mim Kemal Öke Cad, 17, 

Nişantaşı, İst. (0272 246 63 68) 
by M Kanyon Alışveriş Merkezi, 185, 

Levent, İst. (0272 353 09 13) 

Fenerli Reis Sok, 3, Selamiçeşme, İst. 
(0216411 02 10; nord-ist.com) 

Atiye Sok, 12/2, Nişantaşı, İst. 

(0212 368 80 44) 
O 


Ebulula Cad, 4, Gazeteciler Sit, Levent, 
İst. (0212 278 56 78) 
Şakayık Sok., 54/1-A, Nişantaşı, 
İst. (0212 219 66 18) 


Firuzaga Mah, Faikpaşa Cad, No 6-2 B, Beyoğlu, 
Ist. (0212 252 22 70) 
Pp 


7 Bağdat Cad, 378, Şaşkınbakkal, İst. 
(0216 386 16 89) 


Tevfik Bey Mah, Halkalı Cd, 170, Küçükçekmece , 
Istanbul. (0272 698 89 92) 


Pelit Nispetiye Mah, Nispetiye Cad, 38-5, Levent; 
Ist. (Www.pelit.com.tr) 


Harbiye, Halaskargazi Cad, 25/B, Şişli, İstanbul. 
(0212 230 64 91) 
Abdi İpekçi Cad, 45/1, 
Teşvikiye, İst. (0212 219 45 35) 
M1 Tepe Alışveriş Merkezi, Yalnız Selvi 
R” Kartal, İst. (02716 452 65 23) 


Süleyman Seba Cad, Acısu Sok, 1, Maçka, 
İst. (0212 227 80 50; rafine.com.ir) 
Adadresİstanbul, Şişli, İst. 
(0212 320 76 12) 
Muallim Naci Cad, 81, 
Kuruçeşme, İst. (0212 287 46 19; 
roche-bobois.com|) 
Büyükdere Cad, Kaleseramik Binası, 
İst. (0212 270 70 00) 


Fenerbahçe, Bağdat Cd. No: 
212, 34724 Kadıköy/İstanbul (0216 478 00 00) 
Nispetiye Cad, 27/B, 1.Levent, İst. 
(0212 283 65 47) 
Tepecik yolu, Tunca Sok, 2/C, Etiler, 
İst. (0212 352 21 66; sk-concept.com) 
Addresistanbul Dekorasyon 
Merkezi, Halide Edip Adıvar Bulvarı, No:4, K:2, 
Şişli, İstanbul (0272 297 10 00) 
Kağıthane Cad., No:95/1, 
bi Şişli, İst. (0212 222 37 42) 


Nispetiye Aytar Cad, 24, 
K 1-2-3, 1.Levent, İst. (0272 279 29 03) 
Bindirek Mah., Üçler Sok, 9/1, Sultanahmet, 
İst. (0212 518 87 10) 
V 


Abdi İpekçi Cad, 31,1, Nişantaşı, İst., 
(0212 373 28 40) 
Teşvikiye Mah, Avukat Süreyya 
Ağaoğlu Sok, 5/b, Teşvikiye, İst. 
(0212 219 35 40) 
Tepecik Yolu, 18 Etiler, 

Beşiktaş, İst. (0272 230 74 59) 

Valikonağı Cad, 26, Nişantaşı, İst. 
(0212 233 07 78) 
Y 


Şakayık Sok, 29/1, 
Teşvikiye, İst. 
(0212 240 87 31; yastikbyrifatozbek.com) 
y 4 


Cevahir AVM 22, Şişli, İst. 
(0212 380 05 55) 
Valikonağı Cad, 
Akkavak Sok, 2/1-1, 
Nişantaşı, İst. 
(0212 343 68 01; zmix.com.tr) 
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DECO CHAT 


Akışta olmanın dayanılmaz hafifliği 


Heykel sanatını, ışık-gölge, renk ve form boyutlarının ötesine taşıyan heykeltıraş Ebru 
Döşekçi; özellikle form üzerine yoğunlaştığı minimal tavrıyla eşsiz bir dünya yaratmış. 
Hayata olan “kabullenen” tavrı, sanat işlerinde de onu farklı kılmış. 


YAPIM RANA KORGÜL PORTRE FOTOĞRAFI ZEYNEP DİLARA AKSOY 


Bu mesleği seçmek çocukluk hayaliniz 
miydi? 

Değildi ama hayalim hep yaratıcı bir 
şeyler yapmaktı. Dedem ve amcalarım 
marangozdu. Atölyelerindeki tahta 
parçalarından yeni şeyler yaratmaya 
bayılırdım. İnsan zamanla kendi istediğine 
değil de ondan yapılmasını beklenene 
yöneliyor galiba. Ama sonunda doğru yolu 
buldum. 

Eğitiminizden bahseder misiniz? 

İlk önce İletişim ve Pazarlama eğitimi 
aldım. Heykel, hayatıma daha sonra girdi. 
Kendi kendime ve özel dersler alarak 
devam etmenin yetmediğini anladığım 
zaman Plastik Sanatlar fakültesine yazılıp 
yüksek lisans yaptım. Yarı alaylı, yarı 
okulluyum diyelim. 

Yaratıcılığı nasıl tanımlarsınız? 

Sıfırdan 'bir' yapmak... Masaya 
oturduğunuzda, atölyeye girdiğinizde, kağıt 
kalemi elinize aldığınızda hiç yoktan bir şey 
inşa etmek... 

Şu sıralar hangi müzikler eşliğinde 
çalışıyorsunuz? 

Pek rafine bir müzik zevkim olduğunu 
söyleyemem. Parov Stelar da dinliyorum, 
Kibariye de... Spotify'da 'Son zamanlarda 
çalınanlar' listemde; Kalben, Colbie Caillat, 
Natasha Atlas, Yalın, Ceza ve Jason Mraz 
var. 

En son hangi kitapları okudunuz? 

Şu an başucumda Han Kang'ın 
Vejetaryen'i, Dan Brown'ın Başlangıç"ı 

ve Prof. Hüseyin Tanrıkulu'nun Duygusal 
Beyin-Bağırsak isimli kitapları var. 

Kreatif anlamda beslendiğiniz isimler 
var mı? 

Seçkin Pirim hem ustamdır, hem 

hayat arkadaşım. Böyle olunca evde 

ve sanatçılardan oluşan yakın arkadaş 
çevremizde sanat ve yaratıcı süreç bizim 


sürekli gündemimiz. Sohbetler, tartışmalar, 


birlikte gezilen sergi ve müzeler beni çok 
besler. 

Sanatına hayran olduğum isimleri saymaya 
kalksam liste çok uzun... 

Son eserlerinizin çıkış noktası nedir? 
Heykellerim aynı anda farklı kollardan 
ilerledi son birkaç yıldır. Gözle 
göremediğimiz, dokunamadığımız bazı 
ses ve frekansları üç boyutlu hale getirip 
ölümsüzleştirmeye, öylece dondurup 
elle tutulur hale getirmeye çabaladığım 
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işler var mesela. Bu işlerde form, fizik/ 
matematik, ışık/gölge ile gibi son derece 
reel araçlardan faydalanarak mistik/spiritüel 
bir etki yaratmaya çalışıyorum. En son 
yaptığım seri 'Artık/Remains', yaptığım 
heykellerin, en az onlar kadar sergilenmeye 
değer görüp kıyıp atamadığım artık 
parçalarından oluşuyor. Mat, parlak, renkli, 
üstünde küçük dokunuşlar yaptığım oyun 
gibi bir seri. 

Sanatta trend var mı, sizce? Sizin 
trendlerine bakışınız nedir? 

Sanat tarihi boyunca sanat akımları, tüm 
sanatçıları peşinden sürükleyen on yıllarca 
süren akımlardı. Şimdi ise her şeyi çabucak 
tüketme alışkanlığımız olduğu için sadece 
birkaç sezon süren trendler görüyoruz. 
Tabii bunu söylemek bana düşmez. 
Bundan 50-100 sene sonra bugüne bakıp 
genel çerçeveden değerlendirecek olan 
sanat tarihçileri buna karar verecek. 

Ama en azından sıkı bir sanat izleyicisi 

ve takipçisi olarak, her yıl sanatçıların 

ister istemez yeni bir trende kapıldıklarını 
görebiliyorum. 

İyi bir tasarım sizce nasıl olmalı? 

Beni şaşırtmalı. 

Gelecekle ilgili sizi ne düşündürüyor? 
Çocuklarım... 

Hayat felsefenizi tek cümle ile özetler 
misiniz? 

Olanın, başka türlüsü mümkün olamayacak 
şekilde olduğunu anlamaya ve kabul 
etmeye çalışarak yaşamak. 
ebrudosekci.com 


Heykeltiraş 
Ebru Döşekçi. 


Hiç ve Nefes heykellerinde sanatçı, heykellerin 
içine gizlediği yazıyla formu ön planda tutmaya 
çalışırken diğer taraftan dikkat çekmeyecek 
şekilde ışık yardımıyla yazıyı ifşa ediyor. 


© Biz demiri öfkeyle değil aşkla dövüyoruz 


Fafloje Sanal Piölyen ei onun için bize itaat ediyor. 
vi Biz ne olmasını istiyorsak demir onu oluyor. 
Bizim işimiz bu. 
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İkitelli OSB mah. Demirciler B3 Blok sk. Demirciler san. Sit. B3 BL. Dış kapı No: 73 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 


www.ramezferforje.com.tr (0212) 407 0 347-407 0 346 GSM:05322965501 inforamezferforje.com 
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BAKARA 


GULLEĞTİON 


www.bakara.com.tr | (0212) 270 33 73 
1.LEVENT - BAĞDAT CADDESİ - ŞİŞHANE - ADDRESİSTANBUL 


DOĞAN BURDA DERGİ 
ICRA KURULU BAŞKANI o Cem M. Başar 
YAYIN DIREKTORU  M. Melda Narmanlı Çimen 
YAYIN YONETMEN! Elif Günenç (Sorumlu) 


GÖRSEL YONETM 


EN Ortam Şenol 
KATKIDA BULUNANLAR. Günseli Büyüksağiş, Pelin Özkul, İlke Yılmaz 
Selin Cebecioğlu, Gökçe Burdurlu Cömert, Besray Köker 
Melda Onbaşyan 
MARKA MUDURU . Nihal Ayan 


ANKARA TEMSİLCİSİ . Erdal İpekeşen (0312 207 00 71 - 207 00 95) 


YÖNETİM 


SATIŞ DİREKTÖRÜ VE TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ | Orhan Taşkın . 
FINANS DİREKTORU Didem Kurucu 4d ALI SVE RI S 
4 / 


En yeni ve en şık aydınlatma koleksiyonları. 
REKLAM ” 7 Y 


GRUP BAŞKANI. Nisa Aslı Erten Çokça 8 TRE N D 
GRUP BAŞKAN YARDIMCISI o Funda Baykal 
SATIŞ KOORDİNATÖRÜ © Menend Çerçioğlu, Nuray Berktav Doğru ışık seçimi, mekanın ruh halini belirleyen ve 
SATIŞ MUDURU Nurcan Polat, Beril Güroğlu, Şerife Dökmetaş konfor faktörünü etkileyen önemli unsurlardan. 
REKLAM TEKNİK... Ayfer Kaygun Buka 2 e) Ö N E Rİ 
Tel: 0212 336 53 62 
Şaban Yazır Aydınlatma elemanları tasarımları sayesinde stil 
Tel: 0212 336 53 61 belirleyicilerde kilit birer oyuncu haline geldiler. 
Rezervasyon Tel: 0212 336 53 00 - 57 - 59 


AÜDÜRÜ Seren Ürün Güven 26 TASARI M 


TEMSİLCİSİ Sezinur Balıkçıoğlu (Tel: 0312 207 00 72 - 73) 


KURUMSAL İLETİ 


ANKARA BOLGE REKLAM 


Geçmişten günümüze iz bırakan aydınlatma 
tasarımcılarını ve zamansız işlerini inceledik. 


36 DOSYA 


Yaşam alanlarında hangi odada hangi aydınlatma 
ürününün kullanılması gerektiğine ve nereden 
Kak Oz Şe bulunacağına dair cevapların hepsi burada. 


www.elledecoration.com.tr 


HEDEF SAYFALAR Trump Towers, Kule 2, Kat 21-24, 34387, Şişli, İstanbul. 
Tel: 0212 336 53 70 


YONETİM YERİ Trump Towers, Kule 2, Kat 21-24, 34387, Şişli, İstanbul. 
(0212 4103392 - 02124103471) 


elledecoration ©doganburda.com 
BASKI — Bilnet Matbaacılık 

Bilnet Matbaacılık ve Ambalaj San.A.Ş 

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 

1. Cadde No:16 Ümraniye/İSTANBUL 

(0212 444 44 03) 


DAĞITIM DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZARLAMA MATBAACILIK 
ÖDEME ARACILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ A.Ş. 


(0212 449 63 63) 


YAYIN TURU Yerel, süreli 
FIPp Üyesidir. 


DB Okur Hizmetleri Hattı (0212 478 0 300) okurhizmetleri ©doganburda.com 
DB Abone Hizmetleri Hattı (0212 478 0 300) 
Faks (0212 410 35 12-2 hat) 
abone&doganburda.com * www.doganburda.com 
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ALIŞVERİŞ 


AYDINLATMADA 
YAPAY ZEKA 


Yapay zekâ destekli entegre aydınlatma 
çözümü SylSmart, bina içi hareketliliği 
öngören yüksek teknolojisiyle plaza, 
hastane ve okul gibi büyük yapılarda 
9065'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor. 
Akıllı aydınlatma sistemi kendi 
programlamasını yaparken, yapay 
zekânın bina içindeki hareketliliğe dair 
geliştirdiği öngörülerden faydalanıyor. 
feilosylvania.com 


ÖDÜLLÜ TASARIMLAR 


Diseno'nun bir araya getirdiği çağdaş 
ve ödüllü aydınlatma, dekorasyon ve 
mobilya markaları dünya trendlerini 


EŞSİZ CAM 
SANATI 


Murano cam sanatını, benzersiz 
tasarımlarla buluşturarak özel ürünlere 
imza atan La Murrina'nın L'Amour 
koleksiyonuna eklediği Eva serisi 
ilhamını Kalla Zambağı'ndan alıyor. 
Federico Visani'nin tasarımı ve üstün 
el işçiliğiyle hayata geçirilen koleksiyon 
Türkiye'de yalnızca Tepta'da satışa 
sunuluyor. 

tepta.com 


YAPIM GÖKÇE BURDURLU CÖMERT 


TEK TUŞLA ELEKTRİK 
YÖNETİMİ 


Hager | Berker, sade hatlarıyla 
modern bir duruş sergileyen O.7'nin 
tasarımını farklı materyaller ve 
ebatlarla kişiselleştirmeye olanak 
sağlıyor. Taş, beton, fırçalanmış 
paslanmaz çelik, cam ve alüminyum 
malzeme alternatifleri sunan O.7, 
ileri teknoloji KNX otomasyon 
sistemine uyumlu hale de 
getirilebiliyor. hager.com.tr 


KİŞİSELLEŞEN 
PRİZLER 


Panasonic Eco Solutions Türkiye'nin 
elektrik anahtarı ve priz üreticisi 
Viko, yeni modeli Novella'yla cam, 
eloxal, corain ve masif ahşap olmak 
üzere dört yeni çerçeve malzemesi 
sunuyor. Her malzemede farklı renk 
seçenekleri de bulunan anahtar 
ve prizler yaşam alanlarına uyum 
sağlıyor. estr.panasonic.com 


TASARIM 
KOLEKSİYONCUSU 


Mimarideki yeniliklerle birlikte 
değişen aydınlatma ihtiyaçlarını ve 
trendleri esas alan global tasarım 

gündemini Türkiye'ye taşıyan 


OZARTAS AVİZE ETİLER'DE 
Maslak ve Şişhane'nin ardından Ozartaş 
Avize'nin yeni showroom'u Etiler'de açıldı. 800 
metrekarelik alanda 1000 ürünün sergilendiği 
showroom'da markanın en yeni tasarımları da 
yerlerini aldı. ozartasavize.com 


takipçileriyle buluşturuyor. Satışa 
sunulan koleksiyon içerisinde 
önemli bir yer kaplayan aydınlatma 
elemanlarından Tom Dixon markası 
taşıyanlar ikonlaşmış tasarımlarıyla 
modern klasikler arasında kabul 
görüyor. diseno.com.tr 


Bakara Collection; klasikten 
moderne uzanan 12 bin parçalık 
ürün skalasıyla farklı stillere sahip 
seçenekler sunuyor. Bakara 
Collection'ın snowroom'larında ev 
ve ofis projelerinin özel ihtiyaçlarına 
yönelik aydınlatma çözümleri 
üretiliyor. shop.bakara.com.tr 


FARKLI STİLLER 
BİR ARADA 


Modoko içerisinde hizmet veren Selvi 
Concept, kendi üretimlerinin yanı sıra 
ithal bir ürün seçkisini satışa sunuyor. 
Aydınlatma ve dekoratif aksesuar 
çeşitlerinde sayısız alternatif sunan 
Selvi Concept online alışveriş imkanı 
da sunuyor. selvihome.com 
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Yenilenen evlere 


Schneider Elecitric'in kişiselleştirilebilir anahtarları ile 
evinize tek dokunuşla yepyeni bir stil katabilirsiniz. 
İç mekanınızı tamamlayan deseni veya rengi seçin, kendi kişisel tasarımınızı sergileyin. 


Yeni Odace You serisinin sonsuza kadar özelleştirilebilir olanakları sayesinde 
eşsiz bir stil kazandırın. 


Odace You 


ALIŞVERİŞ 


FÜTÜRİSTİK KAPSÜL 


Rus tasarımcı İlla Sergeevich Potemine'nin DCW 
&ditions için tasarladığı ISP aydınlatma mekanik 
aksamların olmadığı pirinç bir kapsüle atfedilen hareket 
kabiliyeti sayesinde ışık miktarını kontrol edebiliyor. ISP, 
geleneksel görünümüne rağmen üstün bir teknolojinin 
mekanik özelliklerini taşıyor. pharedesign.com 


CAM VE IŞIK DÜETİ 


| Sırça koleksiyonundaki vazo, aydınlatma ve 


aksesuarlar nasıl bir süreçle üretiliyor? 
Camın asıl hammaddesi kum. Kumun erime 
ısısını düşürmek için kireç ve sodayla karıştırılır. 
Böylece camın şekil alması, şeffaf ve pürüzsüz 
formunu kazanması kolaylaşır. Üfleme ve 
soğuma evrelerinden sonra kesme ve finisaj 
yapılarak objeler form olarak son hallerini alır. 
Son kontrolleri, Sırça imzası ve parlatmaları 
yapıldıktan sonra evlerimize girmeye hazır hale 
gelir. Üfleme ve el emeğiyle yapıldığı için her 
bir Sırça ürünü diğerinden farklı ve eşsizdir. 
Yeni tasarladığınız aydınlatma 
koleksiyonundan bahsedebilir misiniz? 
Koleksiyonların her biri farklı fonksiyonlar 
içeren kullanımlarıyla yaşam alanlarında farklı 
ambiyans senaryoları kurguluyor. Aşk ile 
dönen Mevlevilerden esinlenilerek yaratılan 
Rumi aydınlatma, 8-12 Kasım'da Design Week 
Turkey kapsamında 'Türk Tasarımının Genetik 
Kodları” sergisinde yer aldı. 

Tasarladığınız abajurların farklı 
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YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLER 


Enerji yönetimi ve 
otomasyon uzmanı 
Schneider, karakteristik yeni 
serisi Odace Styl Pratic ile 
konfor seviyesini artıran 
çözümler üretiyor. Odace 
Styl Pratic serisinde yer alan 
anahtar ve prizler telefon 
şarj etmek gibi günlük hayatı 
kolaylaştıran özelliklere sahip. 
schneiderelectric.com 


ULAŞILABİLİR TASARIM 


Doğanın sunduğu malzemelerle ışığın modasına yön veren Dr. Light, 
el işçiliğiyle üretilen ürünleriyle mekanların ihtiyaç duyduğu çözümleri 
sağlıyor. Dr. Light koleksiyonunda dekoratif aydınlatma seçeneklerinin 
yanı sıra teknik aydınlatma çözümleri de bulunuyor. dr-light.net 


fonksiyonları neler? 

Cam, şeffaf ve geçirgen yapısından ötürü ışığı 
ve renkleri birbirinden farklı hallerde yaşam 
alanlarına yansıtabiliyor. Aydınlatmaların altına 
yerleştirilen led aparatlar sayesinde tek bir 
abajur üç farklı ambiyans yaratabiliyor. Sadece 
abajurun içindeki ampulü yakarak okuma 
ışığına yakın bir ortama geçebiliyorsunuz. 
Hem cam ayak, hem de abajurun ampulünü 
yakarak daha da yüksek volümlü bir aydınlatma 
sağlayabiliyorsunuz. 

Koleksiyonlarınız 2017 Milano Tasarım 
Haftası'nda İtalyan bir markanın standında 
sergilendi. Sırça'yı gelecekte nerelerde 
göreceğiz? 

Sırça markasını hayata geçirdiğimiz 2014 
yılından bu yana iki kadın girişimcinin 
dokunuşunun yanı sıra sanatsal bir kurgu 
içeren bir yaklaşım gözettik. Hedefimiz 
önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ve dünyada 
Türk cam sanatının haklı yerini bulmasında 
yaratıcı rol oynamak. sirca.com.tr 


İ van 


İS e A e) DIESEL 


diseno.com.tr 


TREND 


EĞİLİMLERİN ISIĞINDA 


il ışık seçimi, mekanın ruh halini belirleyen ve konfor faktörünü etkileyen önemli unsurlardan. 
Mobilya ve aksesyarlarda olduğu gibi aydınlatmanın da dekorasyondaki etkileyici gücünü yaşam 
alanlarına dahil etmek için yeni sezonun işaret ettiği yolları takip ederek stillere ayırdık. 


YAPIM SELİN CEBECİOĞLU 


Mogg sarkıt, 
Italdeko. 


/ 1 | 
ZAYN 
ANİ David Trubridge 
KAXMA sarkıt 1.500 Euro, 
Vi KA Diseno. 
ve 


vi 
”.* . « 


Acorn Northern aydınlatma 
1.300 Euro, Phare. 


Atticus Bover lambader 
1.300 Euro, Phare. 


NATÜREL TUTKU 


Zeminden mobilyalara kadar ham dokularla 

giyinen natüralist bir evde aydınlatma neden 
ahşap olmasın? Yalın çizgilerin hakim olduğu 
tasarımlar İskandinav stile göz kırpıyor. 


| 


? Drop sarkıt 1.829 TL, | 


Aspen abajur 
Kontra. 


1.023 Euro, 
Bakara Collection. 


i Gaia&Gino'dan David 
Rockwell tasarımı 
sehpa formlu Twist 
aydınlatma 410 Dolar, 


Casa. 
A 


City masa üstü 
aydınlatma 378 TL, 
Loda Mobilya. 
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Turn on the life. 


Işıltınızı katlayın! 


Moda Viona, metal çerçevesiyle mekânlara metalin gözalıcı ışıltısını katmak 
için tasarlandı. İçine dilediğiniz fonksiyonları sığdırabileceğiniz sınırsız yapısı, 
mekânınızı dar kalıpların içinden çıkarıyor, size sınırlarını prestijin, estetiğin 
ve kalitenin belirlediği kat kat ışıltılı bir hayat sunuyor. 


COC2'8) £ Bielektrik www.elbielectric.com 


TREND 


Light Years'dan Hulger 
tasarımı Pharaoh aydınlatma 
415 EurosKDV, Nordist. 


Chiaramonte Marin tasarımı 
Knot aydınlatma 
3.600 Euro, Phare. 


Tom Dixon tasarımı 
Cut Long sarkıt 
1.500 Euro, Haaz. 


——. 


ŞEFFAF SADELİK 


Işığı daha geniş bir alana yayma yetisiyle 

, tercih sebebi olan cam aydınlatmalarda 
A trend bu yıl renksiz olanlarından yana. Cam; 
, hem klasik, hem de modern dekorasyon 
vN kurgularına entegre olmasıyla alkış topluyor. 


5. &Tradition'dan 
Sofie Refer 
tasarımı Bulb 
aydınlatma 

180 Euro, Diseno. 


Original BTC'den 
Globe aydınlatma 
823 EurosKDV, 
Bakara 
Collection. 


Brokis'ten Lucie Koldova tasarımı Macaron 
aydınlatma 2.900 Euro, Italdeko. 


Classicon'dan Sandra Lindner 
tasarımı Selene sarkıt 648 
Euro-836 EurosxKDV arasında, 
Mozaik. 


Nude'dan 
Erdem Akan 
tasarımı Orion 
aydınlatma 
590 TL, 
Paşabahçe 
Mağazaları. 


© CTO marka sarkıt 
i 12.000 EurosKDV, 
i Moda Bagno. 
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MİN 


ÖZARTAŞ AVİZE 3. SHOWROOM ETİLER'DE 
MASLAK SHOWROOM ETİLER SHOWROOM ŞİŞHANE SHOWROOM 


,, > 
ÖZARTAŞAVİZE 


WWWw.ozartasavize.com 


TREND 


Revolta sarkıt, 
Phare. 


Lambader 
159 TI, Ikea. 


&tradition'dan Sofie 
Refer tasarımı Array sarkıt 
1.740 Euro, Diseno. 


e i : 2 kN, 
e e 

ÇIZGISEL YANSIMA 

Lineer tasarımlar belli etmeden varlığını sürdüren ve farkettirmeden mekanı zenginleştiren 


aydınlatma alternatiflerinden. Modern kurgulara rahatlıkla eşlik ettiği gibi ağırbaşlı mekanları 
da grafik görüntüleriyle hafifletiyor. 


Foscarini'den Tuareg 
lambader 2.600 Euro, 
Haaz. 


Gaia&Gino'dan 

Doğanberk Demir 
tasarımı Circus sarkıt 
2.580 Dolar, Casa. 


Tato Italia'dan 

Antonia Astori 

. tasarımı Netta 
Piantana lambader 
1.100 Euro, italdeko. 


Cone aydınlatma 
950 TL-KDV, Kontra. 
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Hayatınızdan yenilikler eksik olmasın... 


Panasonic Eco Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. estr.panasonic.com 


TREND 


/ 


Örsjö'dan Box Arkitekter 
tasarımı PJ 50 aydınlatma 
515 Euros-KDV, Nordist. 


Lambader 
, 1.920 Euro, 
G Concept. 


Foscarini'den 
Cage sarkıt 
650 Euro, 
Haaz. 


EM ere ll a e ağ e 


FABRİKA AYARLARI 


Son yıllarda trending topic'de hiç düşmeyen endüstriyel stil; kafesli ve tesisat 


Brokis'ten Lucie 
Koldova tasarımı 


e Menu'den Tribeca masa üstü borusu formlarına kattığı ferforje, deri, pirinç ve kablo malzemeler ve çarpıcı 
italdeka. aydınlatma 245 Euro, Diseno. GE detaylarıyla radikal tavrını sürdürüyor. 
10 Tİ 

Üç ampulle |! 


tasarlanan modem N 
sarkıt aydınlatma, 
Ozartaş 

Aydınlatma. 


Sarkıt; 0 Zero sarkıt 


Italdeko. 1.650TL, 


EEE Unigka. 


Gaia &Gino'dan Doğanberk 
Demir tasarımı Circus masa üstü 
aydınlatma 365 Dolar, Casa. 
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TEKNOLOJİ VE 

EL İŞÇİLİĞİNİN 
BULUŞMASI; 
HAGERİİBERKER 


«yp 


MANUFAK HÜR 


a, 


hı.“ : B. 
; hager.. B- 


in — 


Hayatın birçok alanında Evinizi istediğiniz ve eşsiz bir şekilde 
ii in döşemek için hayal gücünüzün 
trend olan kişiye özel sınırlarını siz belirleyin. 


tasarım, dekorasyonun 


Mimar ve tasarımcıların yönlendirmesi 


bütün aşamalarında eşliğinde tamamen kullanıcının isteğine 
adından söz ettiriyor. göre tasarlanan ürünler, özel baskı, 

ğ i boyama, yüzey işleme gibi üretim teknikleri 
Detaylara önem veren ve el işçiliği ile şekilleniyor. 


Konvansiyonel ve KNX uyumlu sistemler, 
ve farklılaşmayı sevenler, geniş materyal, renk ve yüzey seçenekleri 


anahtar-priz seçiminde de bulunan manufaktur departmanında özel 
ii > . üreti lığı il : 
özgün tasarımlara doğru üretim ayrıcalığı ile buluşuyor 
yöneliyor. 


Akıllı bina otomasyonları ve anahtar-priz 
sektörünün lider markası Hager | Berker, 
özel üretim gerçekleştirilen manufaktur 
departmanında bütün ürünleri kişinin 
isteklerine göre mimar ve tasarımcılar 
eşliğinde şekillendiriyor. İnce bir zanaat- 
karlıkla işlenen ürünler, gerçek teknoloji ve 
el işçiliği ile hayal gücünü dekorasyona 
yansıtıyor. 


www.hager.com.tr 


Enerji yönetimi ve yaşam konforu alanında 
özgün tasarımlarla entegre çözümler sunan 
Hager I Berker özel üretim gerçekleştirdiği 
'manufaktur” departmanı ile kişiye özel” 
trendini temsil ediyor. 


Xİ Foscarini'den 
> Tom Dixon tasarımı 
Lightweight sarkıt 
20.350 TL#KDV, 
Oztaş Aydınlatma. 


Light Years'dan 
Salto&Sigsgaard 
tasarımı Juicy sarkıt 
450 Euros-KDV, 
Nordist. 


Delightfull'dan 
Coltrane lambader 
840 Euro, Haaz. 


Delightfull'dan 
Dorsey sarkıt 
3.750 Euro, Haaz. 


FÜTÜRİSTİK SÖYLEMLER 


Geleceğin uzaysal boyutta olacağına dair ortak belleğimiz tasarımları da şekillendiriyor. 
Metalik malzemeler, parlak yüzeyler, altın ve bakır renkler keskin hatlar ve dairesel formla 
hayat buluyor. Güçlü karakteri olan mekanlar yaratmak isteyenler için ideal tercihler. 

Gubi'den Louis 


vw Weisdorf tasarımı 


Sarkıt, Özarta Multi Lite sarkıt 
MM Lampadari'den Aydınlatma. $ 625 Euro, Diseno. 


Leaf sarkıt. 
10.500 Euro, Italdeko. 


Eclisse Contardi 
sarkıt 6.800 Euro, 


Robot sarkıt 
5.3101TL, Kontra. 
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Dülgarsan Aydınlatma 

Halide Edip Adıvar Mah. 

Gül Sk. No: 12/C 

34382 Şişli-İstanbaul 

Mağaza Tel: *90 212 222 88 48 
drlightt 

www. dr-light.net 


Delightfull'dan 
Matheny aplik 
520 Euro, Haaz. SANATSAL VURGU 
Bir sanat sergisinden ya da zanaat 
atölyesinden çıkmış izlenimi veren tasarımlar, 
o o aksesuar seçimlerinde alışılmışın dışında özel 


parçalara yönelenlere destek çıkıyor. 


Sole masa üstü aydınlatma 
735 TL, Loda. 


Sem Collections. 


Sufi lambader 
3.4001TL., 
Canto 21. 

İp, umum 


Contardi'den 
Gianluigi 
Landoni 
tasarımı Agata 
abajur 

810 Euro, 
Italdeko. 


İnce belli kafes 
aydınlatma, Ozartaş 


Aydınlatma. 
Italamp'den Lily (Mİ MI 
aplik, Maslak Yapı. 
İNN HNM HEMİ 


a 


* Delightfull'dan 


Janis lambader 
1.270 Euro, Haaz. 


Cornet Bover 
aydınlatma 


1.700 Euro, Pliaiğ; Mogg Design'dan Matteo Beraldi 


tasarımı Penelope lambader 
1.340 Euro, Italdeko 


fir 


Gaia&Gino'dan David 
Rockwell tasarımı Ribbon 
lambader 360 Dolar, Casa. 


Orna abajur 
1.770TL, Kontra. 
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SOHO (2017) 


b) PHARESTUDIO 


TEŞVİKİYE CAD. DİLEK APT. SB 34365 ISTANBUL 490(/212)7194535 www.pharedesign com www pharsstudia. cam. Er 


ÖNERİ 


AMBİYANSIN BAŞROL 
OYUNCULARI 


Yaratmak istediğiniz ambiyansın yolu, belirlediğiniz ışık miktarı ve stilinden geçiyor. 
Aydınlatma elemanları ise güçlü tasarımlarıyla dekorasyonu tamamlayan kili birer 
oyuncu haline dönüşüyor. Farklı stillerdeki tasarımlarıyla ikinci planda kalmayı reddeden 
aydınlatma elemanları ve taze kullanım fikirleri yeni heyecanlara ışık tutuyor. 


YAPIM GÖKÇE BURDURLU CÖMERT 


AMPULLER ÖZGÜRLEŞİYOR 


Ampullerin başlı başına birer tasarım 

objesi haline gelmesi onları bir aydınlatma 
elemanına ihtiyaç duymadan tek başlarına 
kullanabilmemiz anlamına geliyor. Yuvarlak, 
konik, tombul, uzun, şeffaf veya opak 
camlar içindeki ampuller tekil ya da çoğul 
olarak aydınlatma ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 


p RUSTIK DOKU 
BOHO-CHIC BIR YATAK ODASI Rustik görünüme sahip bir yaşam alanı elde 
Büyük metrekareli bir yatak odasına sahipseniz bu alanı yalnızca » etmenin yolu bolca ham, aşınmış görüntülü ahşap 
uyumak için girilen bir oda olmaktan kurtarabilir, gün içinde de zaman kullanmaktan geçiyor. Bu stilin, yaşanmışlığı 
geçirmek isteyeceğiniz bir keyif üssü haline getirebilirsiniz. Geniş olan detaylarla gerçek kimliğine kavuştuğu da bir 


......... 


alanlar daha fazla mobilya kullanımına imkan sağlayan yapılarıyla çok * gerçek. Rustik stilde dekore ettiğiniz evinizi doğru 
katmanlı stillere ev sahipliği yapabilirler. Siz de yatak odanızda bu stili * aydınlatmayla tamamlamak için antika pazarlarını 
uygulamak için doğal, etnik ve antika parçaları bir araya getirin ve :. gezmeyi ihmal etmeyin. 

vurucu bir aydınlatmayla tamamlayın. DD e e e en 
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AYDINLIK BİR 
KÖSE 


Konsol ve komodin üzerinde 
kullanılması alışılagelmiş 
abajurları evin farklı köşelerinde 
deneyerek dekorasyonun odak 
.noktalarını değiştirebilirsiniz. 
Iyi birer dekoratif tamamlayıcı 
olan abajurlar ışığın eşit dağılımı 
konusunda da önemli roller 


MIX&MATCH SANATI 


Dekorasyonda mix&match'in çok bilinmezli bir yol olduğu 
konusunda sizinle hemfikiriz. Bu stilde hedefi 12'den vurmak 
için renk paletinin ve dokuların birbirleriyle uyumu yakaladığından 
emin olun. Tıpkı bu evin antresinde kullanılan ahşap sarkıt 
aydınlatmanın hem renk, hem doku, hem de formuyla 


üstlenebilirler. (Oluce) dekorasyonda kullanılan diğer malzemeleri yakaladığı gibi. 


a 


ZEMİNDEN AYDINLATMA 


Evin her odasında kullanıma uygun olan zeminden aydınlatma 
seçeneği, sarkıt aydınlatmalarla ışığın göz hizasında kalmasından 
hoşlanmayanların imdadına yetişiyor. Zemin üzerinde kullanılan 
lambaderler ve küp aydınlatmalar tek başına ya da yardımcı 
eleman olarak kullanılabilir. 


ik 
ÇOKLU KOLLARLA 

EŞİT DAĞILIM 

Evinizde doğru ışığı elde etmek için tercih ettiğiniz 


z 4, 
r 
| 
gl 
aydınlatmanın sahip olması gereken önemli özelliklerden | 
bir diğeri de ışığın eşit bir şekilde yayılmasını | 
sağlaması.lşığıstek bir kaynaktan-sağlıyorsanız bile > 
bu kaynağı çok kollu olan modellerden tercih ederek, f 


sağlıklı bir dağılımla odanın her köşesinin eşit şekilde 
aydınlanmasını sağlayabilirsiniz. 
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ÖNERİ 


ENDÜSTRİYEL (o (| il | Ni 
GÖRÜNÜM 4 i 


Endüstriyel stile sahip bir banyo 
elde etmek için monokrom bir 
renk paleti üzerinden ilerleyin. Bu 
stildeki banyoların vazgeçilmezi 
olan beyaz dikdörtgen seramikleri 
mat renkli zemin taşlarısya-da 
brüt betonla bir arada kullanmayı 
deneyin. Aydınlatmaların da 
bütüne ayak uydurması için 
. metalik gövdeli olan modellerden 
seçmek iyi bir fikir olabilir. 


N 


ii (ii İİ İN, NN Na A 
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NEON ETKİSİ 


Neon sözcükler eğlenceli görünümleri ve 
motivasyonu yükselten içerikleriyle yeni 


nesil sanat eserleri olarak duvarlarımızda 
yer almaya devam ediyor. Neon'lar OFFLİNE KÖSELER 

gi motivasyonu artıran yapıları bir yana, Geniş pervazlı pencereler evin hangi odasında olursa olsun, dünyayla ilişkimizi 
ambiyansı zirveye taşıyan aydınlatma bir süreliğine de olsa kopartıp kendimize dönmek için eşsiz birer alan yaratıyor. 
özellikleriyle de gözbebeğimiz haline Yumuşacık minderler ve sıcacık battaniyelerle dekore edeceğiniz pencere önü 
geliyor. köşenizi bir okuma alanına dönüştürmek için ışığı yumuşak bir şekilde iletecek duvar 


aydınlatmalarından faydalanmayı unutmayın. 


YARATICILIK ÜSSÜ 


kullanabilirsiniz. 


KÜCÜK ALANDA 
YÜKSEK CAZİBE 


Misafir tuvaletleri küçük metrekareleriyle 
dekorasyon zevkimizi cesurca ortaya 
koyabilmemiz için ideal alanlardır. Ustelik 
misafirleri şımartma konusunda da 


yiyeceklerden daha fazlasını sunmamızı 
sağlarlar. Bu alanda yeterli bir aydınlatma 
ve sıcak bir ambiyans yaratmak için 
aynanın yanlarını karakterli duvar 
aydınlatmalarıyla tamamlayabilirsiniz. 


Evden çalışmak ne kadar konforlu bir durum olsa da, konsantrasyonu sağlamak 

her zaman kolay olmayabilir. Odaklanmanın güçleştiği zamanlarda güçlü bir destek 
almak için bir fincan kahvenin yanı sıra ışığın gücünden faydalanın. Evdeki çalışma 
alanınızda masanın üzerinde kullanacağınız şık lambayı sarkıt aydınlatmayla bir arada 
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AYDINLATMA MARKA 


GÖZ KAMASTIRAN CAZİBE 


Yaklaşık olarak 60 yıldır aydınlatma cephesinde eşsiz tasarımların altına imzasını atan, 
Türkiye'nin ilk aydınlatma üreticisi olan Ozartaş Avize'nin Yönetim Kurulu Başkanı Altay 


Özgen ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 


MEM fekmimeei LA V.X e 
ni 


Kısaca markayı tanıyabilir miyiz? Özartaş marka serüvenine 
ne zaman ve nasıl başladı? 

1959'da rahmetli babamız Keramettin Özgen'in kurduğu, benim 
ise 12 yaşında çıraklıkla başladığım Özartaş Avize 1959'dan beri 
faaliyet gösteriyor. Dekoratif aydınlatma ürünlerinin üretimi ile 
başladığımız serüven bugün bambaşka bir noktaya doğru evrilerek 
bizi dünya çapında bilinen prestijli bir marka haline getirdi. Marka 
olarak gururluyuz; çünkü Özartaş Avize Türkiye'nin ilk aydınlatma 
üreticisi. Bugün bu ürünleri dünyanın pek çok farklı noktasına 
ulaştırıyor olmak hem çok sevindirici, hem de onur duyduğumuz 
bir durum. 

Marka olarak ne gibi projeler yürütüyorsunuz? 

Geçtiğimiz yıllarda yürütmüş olduğumuz projelerden bizi en 

çok heyecanlandıranlar arasında Aliyev Ailesi'nin sarayları yer 
alıyor. Azerbaycan'da Aliyev Ailesi'ne ait tam yedi sarayın tüm 
aydınlatma tasarımlarını marka olarak üstlendik. Ayrıca, Bakü'de 
Jumeirah Hotel için çok özel bir avize tasarımı gerçekleştirdik. 
60 metre yüksekliğinde, 12 ton ağırlığında olan bu avize tam 3,5 
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metre çapında ve 22'nci kattan aşağıya kadar uzanıyor. 

En son yaptığımız proje de bizim için çok anlamlı bir proje 

oldu. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Polimeks'in 
Türkmenistan'da hayata geçirdiği havalimanının VIP girişinde 
kullanılan avize Özartaş markasını taşıyor. Havaalanı için çok özel 
bir avize tasarladık. 10 milyon kristal taşın kullanıldığı avize, dokuz 
ton ağırlığında ve 11 metre yüksekliğinde. Dokuz metre çapındaki 
avize için teknik destek verilmesi gerektiğinde dört kişinin avizenin 
içine girip çalışması gerekiyor. Aslında üç katlı bir villayı tavana 
astık.???İLKE'YE SORALIM!!! Bir sanat harikası olarak sunulabilir. 
Bunun dışında dünyanın ileri gelen kişilerine yönelik de bireysel 
projeler geliştirebiliyoruz. Örneğin Abu Dhabi Kralı'nın saray 
aydınlatmaları gibi... 

Özartaş Avize marka olarak 1959'dan beri süregelen 
başarısını neye borçlu? 

Biz marka olarak teknolojideki gelişmeleri sürekli takip etmeyi 
kendimize ilke ediniyoruz. Bu sayede üretimde verimliliğimiz her 
geçen yıl biraz daha artarak devam ediyor. Her mekan için uygun 


GE > 


al 


TİE 


. Hurn tasarım ayna 

. Bakır yeni tasarım modern aydınlatma 

. Major siyah aydınlatma 

. Yeni tasarım modern altın aydınlatma 

. Klasik döküm masa lambası 

. Klasik döküm masa lambası 

. Mafsallı modern aydınlatma 

. Tekli 12 modern sarkıt, kafes aydınlatma 
. tekli modern antic kahve sarkıt 

0. Trillo 8 kol altı modern aydınlatma 


aydınlatma çözümlerini, mimarlarımızla karşılıklı görüş alışverişi 
yaparak, aynı zamanda tasarıma ev sahipliği yapacak kişilerle de 

fikir birliği yaparak geliştiriyoruz. Vermiş olduğumuz bilinçli desteğin 
gerekliliğine inancımız sonsuz. Her zaman, tüm projeleri profesyonel 
bir ekiple çözümleyip yaşayan mekanlarda huzurlu bir ortam yaratmayı 
hedefliyoruz. Sağlıklı aydınlatma için her türlü gereksinime cevap 
verecek ürün zenginliğimizi bizi tanıyan herkes bilir. 

Son olarak sizce aydınlatma konusunda gelecekte bizi ne 
gibi yenilikler bekliyor? Pek çok farklı sektörde olduğu gibi 
aydınlatmaya da bakış açımız değişecek mi? 

Özartaş Avize olarak her zaman dünyadaki yeni trendler 

ışığında koleksiyonlar sunuyoruz. Klasik ve Murano tarzı 

bizim vazgeçilmezlerimiz. 2018 yılında da yine eşsiz Murano 
tasarımlarının popülerliğinin hızını azaltmadan devam edeceğine 
inanıyoruz. Bu zamansız klasiklerin yanı sıra son zamanlarda 
koleksiyonumuza modern, telli, fütüristik ve akrobatik ürünleri 

de dahil ettik. Dolayısıyla önümüzdeki yıl alternatif ve sıradışı 
tasarımlar da görebiliriz. 
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BU BİR İLANDIR. 


TASARIM 


YÜZYILI AYDINLATANLAR 


Önceleri mum ve gaz lambasıyla aydınlanan insanoğlu, 150 yıl içerisinde ampulden halojene, 
halojenden enerji tasarruflu lambalara, LED'den de OLED teknolojisine geçiş yaptı. Yolun 


her aşamasında aydınlanmanın kaynağı La tasarımı da yeniden şekil aldı. Bu estetik 
dönüşümde katkısı büyük, uluslararası tasarımcılardan önemli birkaç ismi hatırlamaya ne dersiniz? 


YAPIM BESRAY KÖKER 


.1920'ler 


Arne İacobsen/iko2-io7i 


: 1925 yılında Paris'te düzenlenen 

: 'Exposition Internationale des Arts 

: Decoratifs' ile dünya görüşünü genişleten 
: Kopenhag doğumlu Arne Jacobsen, 

: o dönemlerde Le Corbusier ve Mies 

: van der Rohe'nin etkisinde kalmış. 

: Danimarka modernizmini formüle ederek 
: aydınlatma tasarımlarında çeliğe ayrı 

: bir ışık katan Jacobsen, XX. yüzyıl için 

: evrensel ve işlevsel tasarım anlayışının : 
: öncü isimlerinden biri haline gelmiş. >: 
: 1929 yılında Kopenhag'da düzenlenen 
: bir sergi için “Gelecek evi” konseptinde 


: yer alan Bellevve aydınlatma serisini 7. 
: tasarlamış. Henüz yüzyılın ilk çeyreğinde oi 
: çizgisel hatlar ve keskin açılarıyla bu Poulsen. 


: tasarım, sonraki yıllarda iç mekanlarda 
: hüküm sürecek modernizmin sinyallerini 
: vermiş. 


Bellevue 
lambader, 
&Tradition. 


AJ aplik, 
Louis 
Poulsen. 


la 


Oxford masa 


lambası. 
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». 1930'lar 


Cherloite Perriandişoz 


Potence Pivotante 


Pivotanta a : 
aplik, Nemo. 


poser masa 
lambası, 
Nemo. Fransız tasarımcı, 20'lerin 
sonunda Le Corbusier ve 
Pierre Jeanneret ile birlikte 
çalışmaya başlamış. Şık 
ve yalın çelik mobilya 
anlayışını işlerine yansıtan 
Perriand'ın tasarımları, 
40'lı yıllardan sonra 
ziyaret ettiği Japonya'dan 
ve Japon estetiğinden 

çok etkilenmiş. Potence 
Pivotante duvar armatürü, 
günümüz tasarımcılarının 
ilham aldığı önemli 

bir tasarım. 70'lerin 
sonlarına kadar üretmeye 
devam eden Perriand, 
başarılı bir kariyer ve 
birçok ikonik tasarıma 
imza atmış yüzyılın 
önemli kadın mimar ve 
tasarımcılarından biri. 


Volet Pivolant 
R7 aplik, 
Nemo. 


.1940'lar 


: İsamulNoguchi 09041988) 


Japon kökenli Amerikalı multidisipliner tasarımcı Nogushi, tasarım 
eğitimini 1920'lerde Paris'te almış. Bu avantgarde arka plan, temel 
olarak heykelsi formlar üretmesini ve materyale büyük bir sevgi 
duymasını sağlamış ve bu duruşu, ürettiği tüm eserleri etkilemiş. Ona 
göre; her şey heykeldir... Sınırı olmayan her fikrin, her malzemenin 
ona heykeli çağrıştırdığını söyleyen, disiplinler arasındaki sınırları 
bulanıklaştıran tasarımcı; formlar, tonlamalar ve malzemeler içerisinde 


belli belirsiz kontrastlarla dolu tasarımlar yaratmış. Tasarımları, 
lambası, Doğu'nun Batı ile buluştuğu kişisel hikayesinin bir yansıması olarak 


Ozeki&Co. özetlenebilir. 


Akari 14a 
lambader, 
Ozeki&Co. 


Akari 
lambader, 
Ozeki&Co. 


American 
Model 

9 masa 
lambası, 
Knoll. 


» I940'lar 


Paavo İynel (8904973 


Helsinki'de doğan Finlandiyalı 


endüstriyel tasarımcı Paavo Tynell, Large Chinese Hat lambader, 
20'li yaşlarında bir yandan eğitim İİ Counter Almond&Co. 

alırken diğer yandan da demircilik Weight 

yapan usta bir zanaatkarmış. 1918'de , sarkıt, 

metal işleri ve aydınlatma üretimi | Almond&Co. 


yapan Oy Taito Ab isimli şirketin 
kurucu ortağı olmuş. 30'larda 
şirketi aydınlatma 
sektörüne ağırlık vermiş; 
tasarımcıları arasında 
kariyerlerinin henüz 
başında olan Alvar 
Aalto ve Kaj Franck 

de yer alıyormuş. 

Tynell daha sonraları 
Aalto'nun şirketi Artek 
için özel ve kamusal ( 
projeler, aydınlatma © SARKAR, N 7 

ve hatta mücevher Aİ li 

bile tasarlamış. Il. 

Dünya Savaşı sonrası ise 
New York'ta çok popüler 

olmuş ve Amerikalı aydınlatma firması 
Lightcraft and Lightolier ile işbirliği 
yapmış. Burada Amerikalı endüstriyel 
tasarımcı Gerald Thurston ile çalışma 
fırsatı bulmuş. Tynell, Finlandiya'yı 
aydınlatan insan olarak biliniyor. Snowflake avize 


| 


#9224 masa 
lambası, 
Almond&Co. 
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TASARIM 


.1950'ler 


: Peme Guoriche 926 


Fransız tasarımcı Guariche'in heykelsi bir 
estetikle tasarladığı kinetik aydınlatmaları 
onun en çek bilinen işleri arasında yer alıyor. 
Aydınlatmalarının çoğunu Pierre Disderot'un 
modemist atölyesi için tasarlamış. Aynı dönem 
mobilya üreticisi Steiner ile işbirliği yaparak 
Tonnecu isimli sandalyeyi tasarlayarak hem 
plastik, hem metalle üretim yapmışlar. 1954'te 
ise ilk kalıplanmış kontrplak sandalyeyi 
yaratmışlar. Tasarımcının üretimde amacı; 
geleneksel Fransız tasarımlarına ve savaş 
öncesi modemistlerin sert görünümüne 
modern, basit ve ekonomik bir 
alternatif yaratmakmış. 


Eguilibrium lambader. Kite lambader. 


Balancier aplik. 


Eguilibrium 
çift kollu 
lambader. 


».1950'ler 


Lous C, Kal 1897-1976 
Hollandalı tasarımcı, sanat yönetmeni 
ve mimar olan Kalff, Delft Teknik 
Universitesi'nde eğitim almış. 1924 
yılında Anton Philips'e yazdığı mektupta, 
ampul ve radyo tüpü üreticisi Philips'in 
reklamlarının yeterince modern 
olmadığını söyleyen Kalff iki ay 
sonra, Philips"i artistik ve ticari 
yönlerde modemleştirmek 
üzere göreve başlamış. 
1946'da Philips'in sanat yönetmenliği 
görevine gelmiş. Renk, malzeme ve 
form konusunda markanın birçok 
projesinde karar verici olmuş. Philips 
için yaptığı tasarımlar haricinde birçok 
özel, ticari ve kamusal mimari projeye 
imza atmış. 1958'de Brüksel Dünya 
Fuarı'nda yer alan Philips pavyonunda 
en yeni teknolojiler sunulurken, le 
Corbusier'nin Le Poğme Electronigve 


NX40 aplik, Philips. 


Model Z masa 
Daye” lambası, Philips. 


isimli işi, kompozitör Edgard Masa 
Var&se'in müzikleriyle bir video ve ln Milk glass 
ses enstalasyonu olarak sergilenerek, Mi aplik, 


Kalff tarafından yenilikçi bir 
adım atılmış. 


Philips. 


b. ' 
nı 
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» 1960'lar 


che & Per Giacomo Coslglonil126-995 


20. yüzyılın ortaları tüm dünyada 
endüstriyel tasarım ve iç mimarinin altın 
çağıyken, İtalyan Castiglioni kardeşler 
tarafından tasarlanan Arco lambader, 
bu yüzyılın ortasındaki modern hareketin 
mükemmel örneğini oluşturuyor. Az 
malzeme ile maksimum etkide bir 

form yaratmışlar. Flos, Zanotta, Alessi 
gibi İtalya'nın en büyük üreticilerine 
tasarımlar yapan Castiglioni kardeşler, 


50'ler ve 60'larda, görsel 
olarak çekici, teknik olarak 
da yenilikçi tasarımların 
izini sürmüşler. Yeni 
malzeme ve tekniklerin 
arayışındaki ikili, “koza cilt” 
olarak adlandırılan esnek 
membran içinde katılaşan 
püskürtme polimer 
elyaflarından oluşan bir 
malzeme yaratmışlar. Bu 
reçineyi de kozaya benzer 
formlar oluşturmak için 
çelik gövdeye uygulayarak 
ikonik tasarımlara imza 
atmışlar; Viscontea (1960), 
Taraxacum avize (1960) 
ve Gato masa lambası 
(1960) gibi... 


Arco lambader, Flos. 


Taccia masa lambası, Flos. 


».1970'ler 


Gagiana Gae' Aveni 1927-20) 


Ouadrifoglio 
masa lambası, 
Harvey Guzzini. 


Mimarlık eğitimi alan İtalyan tasarımcı Aulenti, savaş sonrası 
tasarım dünyası tarafından tanınan ender kadın tasarımcılardan 
biri. 1965'te tasarladığı simgesel Pipistrello lambası gibi şık ve 
sade mobilya ve iç mekanlar tasarlamış. Tasarımlarının yanı sıra 
Aulenti, artık kullanılmayan ya da yıkılmak üzere olan binaların 
renovasyonu ve yeniden amaçlandırılmaları konusunda dikkat 
çekici eserler üretmiş. Bunların başında Mus&e D'Orsay geliyor. 
Mobilya, marka bilinci oluşturma ve iç mekan tasarımı alanlarında 
Artemide, Fiat, Ideal Standard, Knoll, Louis Vuitton, Olivetti ve Pirelli 
gibi uluslararası şirketlerle düzenli olarak çalışan Aulenti'nin ikonik 
aydınlatma tasarımları arasında Artemide için Pileino 
(1972) ve Fontana Arte için Giova (1964) sayılabilir. 
Tasarımlarının birçoğu bugün hala üretiliyor. 


Giova masa 
lambası, 
Fontana Arte. 


Pileino 
masa 
alambası, 
Artemide. 


Pipistrello 
masa 
lambası, 
Martinelli 
Luce. 
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TASARIM 


.1980'ler 


: Hilore SOİSOSSİPZ-2: 


Pausania 
masa 
lambası, 
Artemide. 


: Çok yönlü tasarımcı Sottsass, Memphis 
: Grubu'nu 1981'de radikal bir anti- 

: tasarım hareketini teşvik etmek için 

: kurmuş. Sottsass'ın da aralarında li 

: olduğu birkaç öncü yeteneğe, e. 
: MoMA'nın 1972'de düzenlediği Artemide: 
: “Italya: Yeni Yerel Manzara' adlı sergi 
: ışık tutmuş. Ortaya çıkan ürünler; 

: endüstriyel tasarım ve işlevselliği 

: kınayan, sanat eserine benzer kışkırtıcı, 
: esprili ve renkli parçalar... Malzeme, 

: form ve renkleri karıştırarak yarattığı 

: geometrik eserler iç mekanın monoton 

: ve sert duruşuna dinamizm kattığı 

: gibi kitch ve kötü görüneni yüksek 

: sanata dönüştürmüş. Aydınlatmalarda 

: kullandığı geometri ise eğlenceden 

: ödün vermeyen bir sadelik taşıyor. 

: Artemide'nin tasarımcının 100. yaş 

: günü sebebiyle Milano'da düzeneldiği — 
: sergi, Mart 2018'e kadar görülebilir. 


Tahiti serisi masa lambası. 


Tahiti serisi 
masa 
lambası. 


Son 100 yılda üretilen aydınlatma tasarımlarını anlatmak için 
12 önemli ismi fokus grup olarak seçtik. Otto Wagner, Serge Mouille, Gio 
Ponti, Carl Fagerlund, Poul Henningsen, Gino Sarfatti, Bruno Munari, Ron 
Gilad, Arik Levy, Michael Anastassiades, Jeff Zimmerman, 
Studio Drift, Lee Broom ve elbette daha birçok isim aydınlanmamıza 
etki edenler arasında yer alıyorlar. 


».1990'lar 


İm Dixon (659) 


Spiral lambader. 


Trace masa lambası. 


Cut short sarkıt. 


Jack yer 
lambası, 
Eurolounge. 


Kendi kendini eğitmiş İngiliz tasarımcının 80'lerin Londrası'nda müzikle uğraşan bir bas gitarist olması, tasarımlarına punk estetiği katmasını 
sağlamış. 80'lerin sonunda İtalyan markası Cappellini için ünlü “S” sandalyeyi tasarlayan Dixon, 1990 yılında Evrolounge için Jack yer 
aydınlatmasını yaratmış. Habitat markasını tazelemek ve gençleştirmek üzere 1998'den 2007'ye kadar yaratıcı direktör olarak çalışan, İngiliz 
endüstriyel mirasından da esinlenen Dixon, tarihselciliği ve teknolojik süreçleri birleştiren şık, sade ve hafif çizgilerde ürettiği ürünleriyle dikkatleri 
çekiyor. Tasarımlara getirdiği ışıltıyla Tom Dixon bugün aydınlatma konusunda dünyanın en çok tanınan isimlerinden biri. 
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» 2000'ler 
Oki 50101977 


: Nendo'nun yaratıcısı Kanada doğumlu 
: Oki Sato, Japonya'da mimarlık okumuş; 
: yüksek lisansını tamamladığı yıl da 

: Nendo Studio'yu kurmuş. “Modelleme 

: kili” anlamına gelen Nendo, belirli esnekliğe ve kendi kendini 

: yeniden icat edebilme arzusunu ifade ediyor. Sato'nun 

: “insanların onları sarmalayan nesnelerle girdiği etkileşimler, 

: hayatlarında bir parantez yaratarak dönüştürür” inancı 

: tasarımlarına yansıttığı önemli unsurların başında geliyor. Bu 

: arzuya, tasarımlarının düzenli ve karakteristik formlarında 

: rastlanıyor; bu da onlara mizah ve keyif katıyor. Sato 

: günümüzde De Padova'dan Lasvit'e, Foscarini'den Wastberg'e 
: ünlü markalarla işbirliğine devam ediyor. 


w132 lambader, 
Wastberg. 


Nendo&lLuca 
Nichetto 
: tasarımı Kurage 
: masa lambası, 

Foscarini. 


» 2010'lar 


Rec Billan 


Shy sarkıt lamba. 


Mimar, ressam ve tasarımcı bir ailede büyüyen New Yorklu 
aydınlatma ve ürün tasarımcısı Bec Brittain ilhamını lüks materyaller, 
sezgisel formlar ve yeni nesil teknolojilerden alıyor. Ürün tasarımı, 
felsefe ve mimarlık eğitimlerinden sonra kapı donanımları tasarlarken 
metalle çalışmaktan hoşlandığını fark edince, 2008-2011 yılları 
arasında ünlü aydınlatma tasarımcısı Lindsey Adelman için çalışmaya 
başlayarak zanaatini konuşturmaya başlamış. Brittain, 201 1'de 
açtığı stüdyosunda ilk imza işini Metter markası için üretmiş. 

Shy sarkıt aydınlatma, ince LED tüplerin zarafetini kullanıyor ve 
modülerliği sayesinde kullanıldığı alana göre şekil alıyor. 


Seed sarkıt 
lamba. 


Maxhedron 
sarkıt lamba. 


Axial sarkıt lamba. 


Birçok kişi, akkor ampulü Thomas Edison”ın icadı zanneder. Halbuki 
ilk olarak 1878 yılında Ingiliz mucit Joseph Swan tarafından ilk kez bir 
konferansta sergilenmiş. Swan/'ın Newcastle”daki evi elektrikle aydınlanan 
ilk ev olma özelliği taşıyor. 
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TEKNOLOJİ 


KARANLIK KARSITI 
AKILLI ISIKLAR 


v 


İcat edildiğinden bu yana sürekli değişime ala kendi küçük, işlevi büyük ampuller gelişen 


teknolojiden yararlanarak hiç durmadan yen 


YAPIM PELİN ÖZKUL 


Ecomoods, Philips. 


Çağımızın belki de en büyük icadı olan, 
içinde yanan gaz sayesinde hayatımızı 
aydınlatan armut formlu cam, yani ampul 
aslında çok basit bir prensiple çalışıyor. İçi 
argon gazıyla dolu armut şeklinde camdan 
yapılan ve elektriği akımın geçtiği kalın 
teller arasındaki filamanın iki ucundan 
temin eden ampuller temelde üç ana 
başlıkta toplanıyor: 

Akkor (Incandescent light) 

En bilindik ve klasik ampul olan akkor 


teknolojide ışık elde etme biçimi ısıl ışıma. 
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ileniyor. 


İçindeki tungsten telin ısınmasıyla ışık 
veren lambanın sıcaklığı ne kadar yüksek 
olursa, ışık verimi o kadar çok artıyor ve 
yayınlanan ışık mavi ışınım bakımından 
zenginleşerek güneş ışığına yakın bir ışık 
veriyor. Ancak sıcaklık çok yükselirse 
içindeki tel buharlaşacağından ampulün 
ömrü yeteri kadar uzun olmuyor ve 
kolayca patlıyor. 

Floresan ışık (Fluorescent Light, FL) 
Bir maddenin, önceden bir ışınımla 
uyarılmış olan atomları arka arkaya normal 


1. Vintage Edition 1906 LED 
ampul, Osram. 

2. Compactfluoresan spiral 
ampul, Sylvania. 

3. Lightify renk değiştiren akıllı 
LED ampul, Osram. 

4. Yüksek tasarruflı Dubai LED 
ampul, Philips. 

5. Yüzde 90 enerji tasarruflu 
LED ampul 45 wattlık ampul 
değerinde ışık sağlıyor, 
hometech.com.tr 


duruma döndüğünde oluşan flüorışıl 
özelliğinden yararlanılan floresan ışık 
kaynağı. 18 watt'lık bir floresan lamba, 

75 watt'lık bir ampul kadar ışık verebilir. 
Daha maliyetli olsa da en az on misli daha 
uzun ömürlü olur. Işık tek bir noktadan 
değil de tüpün her tarafından geldiği için 
daha fazla dağılır. Mavimsi ışıkları daha 
yumuşaktır ve gözleri yormaz. Ancak fazla 
açıp kapandığından ömrü kısalır. 

Işık yayan diyot (Light-emitting Diode, 
LED) 


HER MEKANA UYGUN AKILLI 
AYDINLATMA 'ekan aydınlatmasında 


tasarım ve yaratacağınız tasarımın kimler tarafından 
ve ne için kullanılacağı da önemli. Akıllı aydınlatmalar 
tasarımınızı özgürleştiriyor ve kişiselleştirebileceğiniz 
çözümler sunuyor. Ancak önce mekanda yapılan 
işlerin doğru belirlenmesi size destek olur. Akıllı 
aydınlatma seçimleriyle daha rahat uyanabilir ya da 
daha eğlenceli bir akşam geçirebilirsiniz. Mesela 

bir evin en temel mekanı olan oturma odasında 
birbirinden farklı işlevlere uygun aydınlatmaların 
kullanımı doğru olur. Özellikle sesle kontrol özelliği ile 
olan yönlendirirlebilir seçimler sayesinde izlediğiniz 
TV programının renkleri ile odanızı boyayabilir, 
müzikle senktonize akıllı aydınlatma ile parti 

yapabilir ya da çok sakinleştirici bir ışığın altında 
kitap okuyabilirsiniz. Bunun için Philips Hue akıllı 
ampulleri önerebiliriz. Örneğin mutfakta aydınlık 
düzeyi yüksek ve mekan içinde düzgün yayılmış 

olan seçenekler kullanılmalı. Akıllı telefonunuzun tek 
bir tuşuna basarak renkli ve eğlenceli bir mutfağa 
çevirebilir ve arkadaşlarınızla hazırlık yaparken 
aperatif alabilirsiniz. Özellikle tezgah üzerini 
aydınlatan HUE Lightstrip'leri öneriyoruz. Yatak 
odasındaysa akıllı aydınlatma ampulleri sizi sanki 
Globe LED güneş doğuyormuşcasına aydınlatarak uyandırabilir 
ampul, KA e Zİ ve konforlu bir güne merhaba diyebilirsiniz. Yatmadan 
Sylvania. önce ses kontrolü ile okuma ışığına ayarlayabilir ya 
da “ışıkları kapat” komutuyla yatağınızdan kalkmadan 
ortamı karartabilirsiniz. Kısacası akıllı aydınlatmalarla 


— 


Dilan tekli ampul 
aydınlatma, Koçtaş. 


sahip akıllı aydınlatma sitemi odaya'ğirerken 
veya çıkarken ışıkları otorfatik olarak açar ve 
kapatır. Ayrıca dimmer seç&neği mükemmel 
bir aydınlatma sağlamanıza Yardımcı oluyor, 
Schneider Electric. 


) Odace Wiser gömülü Hareket dedektörüne 


e. & artık her şey mümkün.” 
b kl - Gökhan Gökçay, Philips Aydınlatma, Tüketici Kanalı 
Sylvania. Ir di 
a Pazarlama Müdürü 
Dubai m 
© m Philips. 
e Philips. 
AŞ LED Superstar G9 LED Kapsul, 
4 Classic tasarruflu Philips. 
b ampul, Osram. 
ö 

Hue C) 

Lighting, / 

Philips. 

yi Hue Motion 
Pin ai Sensor, Philips. 
— 

Yarı iletken malzeme olan LED' ler diyot bulunmasından çok önce, ışık kaynağı sonucunda ışık verimi ve yaydığı renk 
temelli, ışık yayan elektronik devre olarak kullanılıyordu. Ancak kömürlerin sık biraz daha yüksektir. 
elemanı. Ana maddesi silikon. 1920'lerde değiştirilmesi zorunluluğundan dolayı bir 
Rusya'da icat edilen LED teknolojisi süre sonra tercih edilmedi. Ark lambası En son teknolojiler: 
Amerika'da uygulanabilen elektronik bir günümüzde de ışıma gücü yüksek bir © High-intensity Discharge, HID 
bileşen haline getirildi. Bugün düşük kaynak gerektiren bazı uygulamalarda © Gas Discharge 
enerji tüketimi, uzun ömürlü, sağlam, kullanılıyor. © Fleciric Arc 
küçük boyutlu olduğundan geleneksel ışık (o Halojen ampul: Halojen ampul, © Yanma (Combustion) 
kaynaklarına göre daha avantajlı olsa da akkor ampulün atmosferindeki gaz © Solid-state Lightning, SSL (Aynı 
diğer seçeneklere göre daha maliyetlidir. karışımının değiştirilmesiyle oluşan ısıl zamanda LED'in dahil olduğu grup) 
Diğer seçenekler: ışık kaynağıdır. Ampullerde kullanılan © Flectroluminescence 
Ark lamba: Kömürler arasındaki elektrik halojen moleküllerinin tungsten teli © Chemiluminescence 
arkı olan bu lamba akkor ampulün yenilemeleriyle artan tel sıcaklığı © Radioluminescence 
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TEKNOLOJİ 


Serie 1930 
otomasyon 
sistemiyle uyumlu, 
Berker by Hager. 


ELEKTRİĞE YÖN 
VERENLER 


Sadece elektriği yönlendiren bir araç olmanın ötesinde, artık mimari ve estetik açıdan da 
mekanları tamamlayan elektrik anahtar ve prizleri çerçeve tasarımları, ultra teknolojik fonksiyonları 
sayesinde hayatımızı kolaylaştırıyor. 


YAPIM PELİN ÖZKUL 


ThealO 
otomasyon 
serisi, 

Viko by 
Panasonic. 


Moda Flat priz, Elbi. 


Trenda Metal 
Inox çerçeve, 
Viko by 
Panasonic. 


YENİ TEKNOLOJİLER 


“Yeni dönemde dijital çağ dediğimiz yeni 
bir platforma geçiyoruz ve bu yeni nesil 
teknolojilere hayatımızın her döneminde 
gittikçe daha da bağımlı hale geliyoruz. 
Getirdiği yeniliklerle yaşam standartlarını 
hızla değiştiren ve geliştiren bu 
teknolojiler; yaşam alanımız, arabamız, 
evimizde ihtiyaç duyduğumuz servisler 
gibi artan günlük ihtiyaçlara da hızlıca 
cevap veriyor. Bu sebeple de çok talep 
ediliyor ve hızlı bir şekilde tedarik ediliyor. 
Çünkü dijital iletişim sayesinde artık her 
şey otomasyon ile optimize ediliyor. 
Akıllı asansör, akıllı TV, akıllı araba ve 
belki en geneli akıllı anahtar ve prizler 
artık günlük yaşamın bir parçası haline 
geldi. İnternet ile uyumlu çalışabilen yeni 
anahtarlar sayesinde binadaki tüm işleri 
duvar üniteleri üzerinde kontrol ederek 
ve bunları istediğimizde mobil taraf ile 
haberleştirerek isteklerimizle uyumlu bir 
akıllı bina yaşamı oluşturabiliyoruz.' 


Sedna anahtar ve priz 
serisi 0,8 cm çerçeve 
yüksekliği ile zarif ve çok 
fonksiyonel, 

Shneider Electric. 


a 


elektrik geçişlerini sağlayan anahtar ve 
prizlerin olası kazaları önleyerek uzun yıllar 
güvenle kullanımı için dikkatli seçilmesi 
de gerekiyor. Yeni nesil akıllı anahtar 

ve prizler enerjiden tasarruf ettiren ve 
evinizi daha konforlu, güvenli hale getiren 
özellikler de taşıyor. Örneğin gösterge 
lambalı anahtarlar, kapı kapalı olduğunda 
bile açık kalan ışıkları gösteriyor. Koruyucu 


Bir evin aydınlanmasını sağlayan lambaları 
yakmak için kullanılan anahtarlar ve tüm 
elektrikli cihazları çalıştıran prizler yeni 
nesil sistemlerle ev dekorasyonuyla 
uyumlu renkte, malzeme ve formda 
üretiliyor. Ancak iş sadece bununla 

da kalmıyor. Her şeyi hafızasına alan, 
uzaktan kumandaları sayesinde evi adeta 
bir uzay üssüne çeviren ve tek tuşla siz 


gelmeden ışıkları açan, evi ısıtan ya da 
soğutan kompakt panellerle her şey bir 
tıkla hallediliyor. Estetik kaygının dışında 
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kapaklı anahtarlar banyo ve garajlarda 


tozu ve nemi uzak tutuyor. Ayrıca sohbet 


ederken ihtiyaç duyulan ışık miktarı ile 


Medeni Kahraman, Türkiye Genel 
Müdürü, Berker by Hager 


71mm x71mm mekanizması ile Merten 
D-Life serisinde 200'den fazla fonksiyon 
ve cam, ahşap, metal seçeneği bulunuyor, 
Schneider Electric. 


p 4 Tİ i / ; Berker by Hager. 
ANAHTAR VE PRİZ SEÇERKEN 


“Anahtar-priz seçerken, özellikle prizlerde, çocuk koruması 
olup olmadığının kontrolü çok önemlidir. Günlük hayatta sıkça 
kullanılan, aynı zamanda, kimi zaman çocukların ulaşabileceği 


R.1 Touch yerlerde bulunan prizlerin, her iki kontaktan bir cisim sokulmasını 
İN engelleyen çocuk koruması olması gerekmektedir. Prizler 
ei dışında anahtarların da aydınlatma ihtiyacına göre seçilmesi 
Berker by Optima multifonksiyonel sistem gerekmektedir. Örnek olarak iki aydınlatması bulunan bir salonda 
Hager. rotatif ve vavien dimmer ürünleri, | ikili aydınlatmayı sağlayan komütatör seçilmelidir. Özellikle 


TV, uydu, network, priz ve farklı dimmer kullanılması istenen aydınlatmalarda, aydınlatmanın 
anahtarlama modüllerini bir araya | dimlenebilir aydınlatma ürünleri olması, her iki ürünün de 
getiriyor, Viko by Panasonic. f k billa il Teleelini 

performansının kayıpsız kullanılmasını sağlar. Teknolojinin 
ilerlemesiyle, telefon, tablet gibi günlük hayatta önemli bir yere 
sahip olan cihazların hızlı şarj edilmesi için Schneider Electric/in 
tüm serilerine getirdiği USB prizi de, normal topraklı priz yerine 
seçilebilmektedir. Bunun dışında, hem estetik bir görünüme sahip 
olan hem de anahtarların karanlık ortamda bulunmasını sağlayan 
ışıklı anahtarlar da isteğe ve ihtiyaca göre kullanılabilmektedir. 
Schneider Eleciric. 


TS Crystal, akıllı 
bina otomasyon 
sistemi KNX ile de 
uyumlu, 

Berker by Hager. 


1. Zena platin anahtar, Elbi. 2 ve 3. Radius Elements ve Radius Design anahtar serileri, Günsan. 4 ve 5. İleri teknoloji KNX sistemine uyumlu, 0.7 
anahtar sistemi taş, beton, fırçalanmış paslanmaz çelik, cam ve alüminyum olabiliyor, Berker by Hager. 6. 8 mm'lik ince profilli Sedna serisi aynı 
zamanda enerji tüketimi verimliliği sağlıyor, Schneider Electric. 7. Artline Karre yaprak desenli dekoratif anahtar, Viko by Panasonic. 


kitap okurken ya da uykuya hazırlanırken 
gereken ışık aynı değil. Hatta ışık 

ihtiyacı bölgeye ve mevsime göre de 
değişebilir. Her odada farklı ışık yoğunluğu 
ayarlayabilen dimmer'li anahtarlar ile iyi bir 
ortam ışığı sağlayabilirsiniz. Son dönemde 
evdeki tüm elektrikli cihazların kontorlünü 
tek bir yerden yapmaya imkan tanıyan 
akıllı anahtar panelleri de enerji ve maliyet 
tasarrufu sağlıyor. 


Egona Noble inox serisinde 
tüm ışıkları tek yerden 
açıp kapatabiliyorsunuz, 


Hassas elektronik cihazlar için kusursuz koruma ğ 
$ Günsan. 


sağlayan akım korumalı priz, Schneider Electric. 
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DECORAJION 


ALIŞVERİŞ * TASARIM * YILDIZ İSİMLER * TEKNOLOJİ * ÇÖZÜM 


DOSYA 


YAPIM GÜNSELİ BÜYÜKSAĞİŞ 


AYDINLATMANIN 
ALANSAL GÜCÜ 


Yaşam alanlarında hangi odada hangi aydınlatma 
ürününü kullanacağınız evin bütün matematiğini 


değiştireceği için önemli bir konu. İşlevselliği artırmak 
kadar istediğiniz ambiyansı yaratmak da kritik bir karar. 
Tüm sorularınıza dair çözüm altematifleri bu dosyada, 


Taaac lambader, Bakara. 
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miz ia 
wi Me — 
ar a yar L İ <a, 


A a, 


UN 
“ili 
Louis Poulsen'den PH artichoke Sarkıt aydınlatma, Simon Says aydınlatma, Astrid avize, 
sarkıt, Mozaik. Bau Design. Tepta Aydınlatma. Selvi Concept. 


SALON 


Ana yaşam alanımız olan oturma odalarında aydınlatma büyük önem taşıyor. Evdeki zamanın büyük bir kısmını geçirdiğimiz bu alan hem 
oturma, hem okuma, hem de televizyon alanı olarak kullanılıyor. Bu nedenle bu alanda aydınlatma dengesini doğru yapmak gerekiyor. Oturma 
odasında homojen bir ışık dağılımı büyük önem taşıyor. Tam da bu sebeple yumuşak ışıklar ve şiddeti ayarlanabilir aydınlatmalar bu odadaki 
aydınlatmanın anahtar kelimeleri. Aydınlatmayı planlarken alanın büyüklüğünü de dikkate almak gerekiyor. Eğer oturma odasının içinde farklı 
amaçlara yönelik bölümlemeler varsa buradaki amaçlara yönelik aydınlatma elemanlarını seçmek gerekiyor. Genel aydınlatmanın yanı sıra 
okuma köşesi için lambader tercih edilebilir. Eğer duvarlarda tablolar varsa onları aydınlatmak için spot aydınlatmalar kullanılabilir. 
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Muuto. 

Flos'tan Michael Anastassiades tasarımı Captain Hint lambader, Mozaik. 
Italamp lambader, Maslak Yapı. 

Michael Anastassiades tasarımı C lights masa lambası, Mozaik. 
Crate&Barrel. 

Moooi Marka Umut Yamaç tasarımı Perch Light Floor, Mozaik. 

Muuto. 

Kırmızı konik aydınlatma, Diseno. 


SNSSARAENP 


38 ELLE DECORATION 


AYDINLATMANIN 
SIHIRLI ETKISI 

“Kötü bir aydınlatma, iyi tasarlanmış 
bir mekanda bile insanı huzursuz 

ve rahatsız hissettirebilir. Oysa 

iyi planlanmış bir aydınlatmanın 
sihirli bir etkisi vardır; soğuk bir 
mekanı sıcak, ucuz malzemeler 
kullanılarak tasarlanmış bir mekanı 
lüks hissettirme gücüne sahiptir. 
Aydınlatma, evin her alanında olduğu 
kadar, salon gibi önemli ve çok 
amaçlı bir alanda da önemli bir yere 
sahiptir. Doğru aydınlatmayla keyifli 
ve şık bir salon yaratabileceğiniz 
gibi, yanlış seçimlerle kullanışsız 
sonuçlar doğurabilirsiniz. 

Salon aydınlatmasına karar verirken 
odanın hangi amaçla kullanılacağını 
belirlemeniz gerek. Genel bir 
aydınlatma veya tek bir avize salonun 
her köşesine eşit dağılmadığından 
yeterli gelmeyebilir. Güzel 
aydınlatılmış bir salonun sırrı değişik 
köşelerde farklı parlaklıkta lambalar 
kullanmaktan geçer. Böylece 
ortamda çok parlak ve gözü yoran 
ışıktan kaçınmış olursunuz. Oturma 
köşesinde ayrı bir aydınlatma, 
yemek alanında ayrı bir aydınlatma 
tercih etmeniz uygun olacaktır. 
Oturma alanında tavan aydınlatması 
dışında masa lambasına yer vererek 
ekstra ışık sağlayabilirsiniz. Okuma 
koltuğunun yanında bir aplik ya da 

| 1 Hübseh. lambader tarzında, istenilen noktaya 
2 Ören lamba Keziai, yönlendirilebilen ve okuduğunuz 

3. Classicon'dan sayfayı aydınlatacak parlaklıkta bir 
Sebastian Herkner okuma lambası; insanların bir araya 
tasarımı Bell Light sarkıt, toplandığı oturma bölümünde daha 
Mozaik. yumuşak ışık veren bir lambader 

4. Siyah şapkalı krom ya da köşede kullanılan bir sarkıt; 
lambader, Altıncı Cadde. yerd İbi d 

5. Yakarış lamalar uarda asılı bir resme yada, 
Habmı. sevdiğiniz bir objeye yönlendirilmiş 
6. Gubi'den Bl4 lambader, bir duvar apliği gibi bir çeşitlilikle 
Diseno. mekanda iyi bir aydınlatma 
sağlayabilirsiniz. Eğer loş ışığı 
seviyorsanız günlük yaşamınızda 
sadece abajur kullanıp misafiriniz 
geldiğinde tavan aydınlatmasını 
tercih edebilirsiniz. Böylece elektrik 
sarfiyatınızı da aza indirmiş 
olursunuz. Ayrıca, evdeki elektrik 
anahtarlarını dimmer anahtarlarla 
değiştirerek, ışığın şiddetini kolayca 
ayarlayabilir ve evde çok çabuk 

bir şekilde dilediğiniz atmosferi 
yaratabilirsiniz. Son olarak, gömme 
spotları hiçbir zaman sevmedim. 
Ticari alanlarda kullanıyoruz tabii ki, 
ancak evde kesinlikle kaçınıyorum. Bu 
söylediğim sadece oturma odası için 
değil, mutfak gibi gömme spotların 
sıkça kullanıldığı ev bölümleri için de 
geçerli.” 

Mimar Esen Akyar Karoğlu, 

Iglo Architects 


| 
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YEMEK ODASI 


Yemek odasında ışığın homojen bir şekilde dağılmasına dikkat etmek gerekiyor. Genel aydınlatmanın yanı sıra özellikle yemek masasının 
üzerinde de yeterli bir aydınlatma sağlanmalı. Bu nedenle masanın üzerinde büyük bir avize ya da gruplu sarkıtlar tercih edilebilir. Böylece bu 
alanda bir odak noktası da yaratılmış olur. Masa üzerinde sıcak beyaz ya da sarı ışık ve nesneleri gerçek renginde gösteren ışık kaynakları 
kullanılarak daha doğal bir görünüm sağlanabilir. Ambiyansın sıcaklık etkisini güçlendirmek için duvarlarda aplikler de tercih edilebilir. 


7 a 


1. Moooi'den Arihiro 
Miyake tasarımı Coppelia 
sarkıt, Mozaik. 

2. Ballroom, Diseno. 

3. Hübsch. 

4. Crate&Barrel. 
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. Şapkalı avize, Bakara. 

. Şapkalı avize, Bakara. 

. Avize, Bakara. 

. Avize, Bakara. 

. Sarkıt, Tepta Aydınlatma. 

. Random aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 

. Sarkıt aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 

. Acgua Cing aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 
. Bloomingyville. 
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DOSYA 


Hamm. 


. Papillon aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 

. Seed Design, Pomstore. 

. Avize, Bakara. 

. Sectodesign Seppo Koho tasarımı Kontro 6000, Diseno. 


HADMRMUNA 


(tı hg 


İN 
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. Moooi'den Arihiro Miyake tasarımı Coppelia sarkıt, Mozaik. 
Moooi'den Arihiro Miyake tasarımı Coppelia sarkıt, Mozaik. 


BÖLGESEL AYDINLATMA ÖNEMLİ 


“Genel aydınlatmaya ek olarak yemek masası üzerinde yapılan 
bölgesel akıllı aydınlatmalar ile masa üzerinde daha yüksek aydınlık 
düzeyi sağlanabilir. İstediğiniz zaman sıcak beyaz ışık rengi ile her 
gün yemeklerinizi yiyebilir ya da çok özel günlerde tek bir dokunuşla 
romantik bir yemek ışığına ayarlayabilirsiniz. Ayrıca masanızın 
üzerinde mum efekti ya da farklı renkler ile mobil akıllı aydınlatma 
armatürleri de kullanabilirsiniz..” 

Gökhan Gökçay, Philips Aydınlatma, 

Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü. 


MUTFAK 


Mutfakta alanları ayrı ayrı aydınlatmak en akıllıca olanıdır. Pişirme, hazırlama ve yıkama gibi birçok işlemin yapıldığı mutfaklarda işlevlere göre 
farklı aydınlatma elemanları seçilmelidir. Büyük avizeler buharın yoğun olduğu mutfaklar için iyi bir seçim değildir. Eğer yemek masanız varsa bu 
alanda sarkıt tercih edilebilir. Yemek hazırlama alanının özellikle daha iyi aydınlatılması gerekir. Bu alanda ekstra spotlar kullanılabilir. Dolap içi 
ve set arasında da modüler spoflara yer verilebilir. 


1. Sarkıt, Tepta Aydınlatma. 
2. Crate&Barrel. 

3. Crate&Barrel. 

4. Amara. 

5. Muuto. 

6. Maiizen element, Pomstore. 
7. Balloton aydınlatma, Tepta 
Aydınlatma. 

8. &lradition marka Sofie 
Refer tasarımı Ice Chandelier 
aydınlatma, Diseno. 

9. &tradition marka Samuel 
Wilkinson tasarımı Blown 
aydınlatma, Diseno. 

10. Flos marka Marcel Wanders 
tasarımı Skygarden sarkıt, 
Mozaik. 

11. Philips. 


ÇALIŞMA KONFORU ÖN PLANDA 


“Mutfaklardaki aydınlatmada en önemli konu, tezgah çalışma konforunun sağlanabilmesi ve varsa yemek masasının aydınlatılması olarak 
özetlenebilir. Bunun dışında, dolaplar açıldığında içlerinin görünebilir olması, mutfakta hoş bir ambiyans oluşturulması da atlanmamalı. 
Dolayısıyla, genel aydınlatmaya ve lokal aydınlatmaya hizmet edecek birkaç farklı ışık kaynağı düşünülmesi doğru olur. Üst dolapların 
altındaki ışık kaynakları, yemek masası üzerindeki sarkıtlar hem kullanım kolaylığı, hem de şıklık sağlamak konusunda çok faydalı olacaktır. 
Mutfakta kullanılan ışık miktarı ve rengi, yemeklerin görünümünü etkiler. Sarıya dönük sıcak renk ışık kaynakları mutfaklar için çok uygun. 
Mutfakta geçirilen hazırlık ve yemek süresi düşünülürse mutfakların doğal ışık alabilir şekilde konumlandırılması en doğrusu.” Mimar Gufran 
Gülge, Gönye Proje Tasarım. 
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DOSYA 


Flou, Maslak: Yapı. 


e Lİ 
Melt Chrome aydınlatma, New Logo aydınlatma, Tom Dixon tasarımı Bell Design by Us Punk Nath abajur, 
Diseno. Armani Casa. masa lambası, Diseno. aydınlatma, Diseno. Bakara. 


YATAK ODASI 


Yatak odasında aydınlatma, diğer odalardan daha farklı bir fonksiyon içeriyor. Bu alan dinlenme ve uyku alanı olarak kullanıldığından 
aydınlatmanın da buna göre planlanması gerekiyor. Bu nedenle burada daha hafif ve yumuşak bir ışık tercih edebilirsiniz. Yatak odasında 
birkaç aydınlatma elemanını farklı kullanımlara yönelik kullanabilirsiniz. Tavan aydınlatmasının yanı sıra aplik, abajur, spot ve okuma 
lambalarına da yer verebilirsiniz. Işığın şiddetinin ayarlanabilir olmasına da dikkat edilebilir. Ayrıca bu mekanda giyinme gibi gereksinimler de 
sağlandığından dolap içi aydınlatmaları da işlevsel olarak kullanabilirsiniz. Eğer yatakta kitap okumaktan hoşlanıyorsanız, yatağınızın kenarında 
okuma lambalarına da yer verebilirsiniz. Aydınlatmanın bizleri fiziksel ve duygusal olarak etkilediğini de göz önünde bulundurarak her gün 
uykuya dalıp uyandığımız bu mekanda sıcak ışık tonlarını tercih etmekte fayda var. 
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ÖZEL MEKANA ÖZEL AYDINLATMA 


“Yatak odası evin en özel mekanı olmasından dolayı genel tasarım ve düzenleme açısından tamamıyla farklı değerlendirilmesi gereken 
bir bölüm olma özelliği taşır. Uykuya geçme ve uyanma safhalarında algı üzerinde transformatif bir etkiye sahip olduğundan hem renk, 
hem de ışık açısından taşıdığı kimlik çok önemli. Işık değerleri mutlaka dimmer ile ayarlanabilir olmalı. Işık asla göze direkt gelmemeli, 
dolaylı ve yumuşatılmış olarak yansımalı. Okuma gibi faaliyetlerde yan destekleyici aydınlatmaların ışığın göze süzülerek yan ve başın arka 
tarafından yumuşatılarak ulaşması göz sağlığı açısından önemli. Aydınlatma şapkalarının kumaş gibi malzemelerden üretilmesi mekanda 
huzur etkisini destekler. Orta sarkıt aydınlatmalarda ise kendine has özel desenlerle tasarlanmış dekupe ahşap lambalar, ışık yandığında 
boşluklarından süzülerek duvara yansıttığı ilginç ışık efektleriyle çok hoş ve dramatik bir etki yaratırlar. Özellikle David Trubridge ve 
Showroom Finland gibi aydınlatma firmalarının ahşap lambaları tamamıyla bu etki üzerinde düşünülerek tasarlanmış aydınlatmalardır. 
Işık güçleri dimmer ile desteklendiğinde mekanda adeta masalsı bir etki yaratabilirler. Özellikle görme zorluğu yaşayan ve yaşı ileri olan 
kişilerde yataktan kalktığında ışığın photosensitive ayar ile otomatik bir şekilde yanıyor olması düşmeye karşı önemli bir güvenlik önlemi 
yaratır. Sonuç olarak yatak odası aydınlatması, üzerinde mutlaka özenle düşünülerek tasarlanması gereken bir nokta.” 

İç mekan tasarımcısı Tijen Samuray Öztek, Diseno. 


2. Amara. 

3. Flos'tan Michael Anastassiades tasarımı 
Captain Flint lambader, Mozaik. 

3. Pirinç ayaklı abajur, Selvi Concept. 

4. Tubula beyaz şapkalı aydınlatma, Pomstore. 
5. Massive Prez masa lambası, Philips. 
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DOSYA 


ÇOCUK ODASI 


Çocuk odalarında aydınlatma, çocuğun uyku düzeni 
ve göz sağlığı için çok önemli. Doğru tasarımlar 
kullanılarak çocuk odalarının iyi aydınlatılması 
gerekiyor. Doğru aydınlatma çocuklarınızın uyku 
düzenini geliştirmeye, geceleri okumalarına ve 
oynamalarına yardımcı olabilir. Çalışma masalarının 
aydınlık olmasına önem vermeli, fakat gözü fazla 
yoracak ışıklardan kaçınmalısınız. Çok yüksek ve çok 
düşük güçte olan aydınlatmanın tercih edilmemesi 
doğru bir adım olabilir. Okuma lambası olarak Led 
sistemli lambalar kullanılırsa ışık kaynağı fazla ısı 
vermeyeceğinden, herhangi bir rahatsızlık oluşturmaz. 
Sadece tepe ışığı kullanımından kaçının. Tepe ışığının 
yanı sıra, dekoratif aydınlatma ürünlerinden de 
faydalanın ki odaya neşe gelsin! 


. Crocodiliy. 

. İnci Tuncel. 

. New Joy. 

. Diesel aydınlatma, Diseno. 

Mickey'li masa aydınlatması, Philips. 

. Masiero aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 
. En Mimarlık. 

. Almerich aydınlatma, Tepta Aydınlatma. 
. Masa üstü aydınlatma, Philips. 


SOOJMUBWN-A 
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8 Gini 


1. Crate&Barrel. 
2. Lama masa aydınlatması, Tepta Aydınlatma. 
3. Marset'den Imma Bermudez tasarımı Follow gl 
Me masa üstü aydınlatma, Mozaik. ' 

4. Masa aydınlatması, Bakara. | 

5. Tom Dixon'dan masa aydınlatması, Diseno. z 
6. Kitbox Design aydınlatma, Pomstore. 


7. Dew Editions'dan Red Round aydınlatma, 
Diseno. 


tt” 


“Aydınlatma her şeyden önce mekanı yaratma, ruh hallerini yönetme ve yaşam kalitesini iyileştirme fırsatıdır. Bir mekanda kullanılan 
aydınlatma ürünü dekorasyonun finalidir. Çalışma alanları aydınlatması için ideal çözüm, çeşitli faktörlerin dengeli şekilde ele alınmasına 
dayanmalıdır. Aydınlatılan mekan, en uygun ışık teknolojisi, ortamın estetiği ve moda... Aydınlatma düzeni; odanın genişliğini, 
dekorasyonunu, mekanın kullanım fonksiyonlarını etkileyen çok önemli bir detaydır. Doğru aydınlatma; ışığın geliş yönü ve yayıldığı alan, 
ışığın doğru şekilde yönlendirilmesi ve etki ettiği cisimlere göre ayarlanması, gözü rahatsız etmemesi, ışık lekeleri oluşturmayacak şekilde 
yerleştirilmesi o mekana uygun armatürün o mekandaki doğru yere yerleştirilmesiyle sağlanır. Çalışma alanlarında dinlendirici, göz 
yormayan ve uyarıcı olmayan aydınlatmalar doğru tercihler olacaktır; abajur, yön değiştirme fonksiyonuna sahip masa lambası, şapkalı 
avize ve lambader gibi..." Reyhan Kalyon Gevrek, Bakara. 
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DOSYA 


ANTRE 


Evin girişindeki aydınlatma genelde en son düşünülür. 
Oysa evin ilk izlenimini yaratan bu alan için biraz 

daha emek ve düşünce sarfetmek gerekir. Burada 
aydınlatmanın özellikle kuvvetli olması gerekir. Trafiği 
yoğun olduğu için tavanınız alçaksa, büyük avizeler gibi 
aydınlatma elemanlarını pek tercih etmeseniz iyi olur. 
Sarkıt ya da gömme aydınlatma elemanları antreler için 
uygun olabilir. 


. Ballroom aydınlatma, Diseno. 
. Versalles aydınlatma, Bakara. 

. Seed Design Dodo, Pomstore. 

. Ledvance, Osram. 

. Crate&Barrel. 

. Crate&Barrel. 

. &tradition'dan Formakami aydınlatma, Diseno. 
. Maiizen Rock, Pomstore. 
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BANYO 


Doğru aydınlatma, banyonun daha kullanışlı olmasını sağlayabilir. Sadece ışık yetersiz olduğu için makyajınızı başka bir odada yapıyorsanız 
g l p 

ya da banyo dolabı önünde dakikalar geçmesine rağmen a radiğinıZi bulamıyorsanız, banyo a aydınlatmasında sorun var demektir Banyonun 
andırma 


genelini aydınlatacak olan bir tavan lc ambası asmak i işinizi görecektir. Büyük bany olarda tek bir tavan lambası yetersiz gelirse spot ışıl 
düşünülebilir. Genel aydınlatmanın ardından banyoda en çok kullandığınız ve ekstra ışığa ihtiyaç duyduğunuz bölümlere aplikleri 
ekleyebilirsiniz. Banyo apliklerinin en sık kullanıldığı yerlerin başında ayna çevresi gelir. Bu durumda ayna çevresine tepeden ya da aynanın iki 
yanından asılacak apliklerle ekstra ışık eklemek gerekir. 


1. Amara. 

2. Crate&Barrel. 
3. Brunilde aplik, 
Visionnaire. 

4. Affari. 

5. Aplik, Tepta 
Aydınlatma. 

6. Aplik, Tepta 
Aydınlatma. 

7. Aplik, Tepta 
Aydınlatma. 

8. Aplik, Pomstore. 


GENEL 'DINLATMA OLMALI 

“Banyolarda da aydınlatmayı genel ve bölgesel olarak ayrı ayrı düşünmeliyiz. Kullanıcının aynaya baktığında, yüzünü detaylı ve 

doğru olarak görebilmesini sağlamak, bölgesel aydınlatma ile mümkün olabiliyor. Işığın aynaya değil yüze yönelik olması, yüze gölge 
düşürmemesi önemli kriterler. Dolayısıyla genel aydınlatmanın yanında, aynanın konumuna göre yüzü doğru şekilde aydınlatacak 
armatürler planlanmalı. Bu armatürler tavanda olabileceği gibi aplik formunda ayna üzerinde-yanında ya da gelişen teknolojiyle birlikte 
doğrudan aynada bulunabilir. Genel aydınlatmanın sadece ışık verme değil, ambiyans yaratma etkisi bulunur. Soğuk beyaz ışık kaynağı 
ve direkt aydınlatmalar banyonuzu laboratuvar ortamına çevirebilir. Amacınız böyle bir ortam değilse, sıcak günışığı renginde ve indirekt 
aydınlatmaları tercih etmek daha hoş bir mekan yaratmanıza destek olur.” 

Mimar Gufran Gülge, Gönye Proje Tasarım. 


zı 


ELLE DECORATION 49 


ADRES 


- 


| 
. gi 
va 
W 
| 
: 
| 


Bakara Collection........ Nispetiye Cad, Aytar Sok, Ayyıldız İş Merkezi, 1. Levent, İstanbul. (0212 270 33 73; bakara.com.tr) 


BOCaNa iii Addresistanbul, 1. kat, 116/118, İstanbul. (0212 210 68 44; becara.com) 

Berker by Hager............ Fatih Sultan Mehmet Mah, Tepeüstü Kavşağı, Buyaka? Sit, Kule:D, Blok:3, 8C, Ümraniye, İstanbul. (0216 386 64 16; hager.com.tr) 
BİMS araz ai Ayazma Yolu Sok, 5, Etiler, İstanbul. (0212 263 64 06; bms.com.tr) 

Bou Art&Design.......... Kemankeş Mah. Mumhane Cad. 57/1 Karaköy/İstanbul. (0212 243 75 55) 

Cumba Selection......... Sinoplu Şehit Cemal Sok, 9, Nişantaşı, İstanbul. (0212 219 74 64; cumbaselection.com.tr) 

Decorise....................... Adaresistanbul, 4, Şişli, İstanbul. (0212 222 70 30; addresistanbul.com) 

Diseho.......................... Addresistanbul, 4, Şişli, İstanbul. (0212 220 76 00; diseno.info.tr) 

Dr Light... Halide Edip Adıvar Mah, Gül Sok, 12/C, Şişli, İstanbul. (0212 222 88 48; dr-light.net) 

Haa2e ms ml Ahmet Fetgari Sok, 62, Teşvikiye, İstanbul (0212 230 96 00; haaz.info) 

Highlight................. ..... San-Bir Bulvarı, 4. Bölge, 73, Çakmaklı, Büyükçekmece, İstanbul. (0212 886 72 65; highlight.com.tr) 

| Pe Fatih Sultan Mehmet Mah, Balkan Cad, 64, Ümraniye, İst. (444IKEA; ikea.com.tr) 

İRONİ marn Camekan Sok, 4/E, Galata, İstanbul. (0212 245 78 03; ironi.com.tr) 

taldeko............ sösyöminizsz Ebulula Mardin Cad, 39, Levent, İstanbul. (0212 273 21 49; italdeko.com) 

Koleksiyon................. .. Hacı Osman Bayırı, Cumhuriyet Mah, Bağlar Cad, 35, Kefeliköy, Sarıyer, İstanbul. (0212 363 63 63; koleksiyon.com.tr) 
Mozaik 220 V............... Apa Giz Plaza, Giriş katı, 1.Levent, İstanbul. (0212 264 75 75; mozaik.com) 

Mudo Concept............ Teşvikiye Mah, Akkavak Şakayık Sok, 47/2, Tunaman Çarşısı, Nişantaşı, İstanbul. (444 68 36; mudo.com.tr) 

Özartaş Avize.............. Etiler Tepecik Yolu Cad, 16, Beşiktaş, İstanbul. (0212 358 18 24; ozartasavize.com) 

PARE sinire arsin Teşvikiye Cad, 95/8, Nişantaşı, İstanbul. (0212 219 45 35; pharedesign.com) 


Tepta Aydınlatma....... Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:24 K:1-2-3 / 1.Levent - Istanbul (0212 279 29 03) 
VillaPamir................... Fener Kalamış Cad, 51, Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul. (0216 450 04 36; villapamir.com.tr) 
WikOriismsini emaili Abdurrahmangazi Mah, Ebubekir Cad, 44, Sancaktepe, İstanbul. (0216 564 55 55; estr.panasonic.com) 
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Tel: 0216 388 57 51 (8 hat) 


MODOKO 
Mobilyacılar Sitesi 1. Cadde No:7 
Yukarı Dudullu / İSTANBUL 
Tel: 0216 364 17 03 


SELVİ CONCEPT 
Sanayi Cad. NO:70 (Modoko A3 kapısı çıkı 
Yukari Dudullu / ISTANBUL 
Tel: 0216 540 98 71-73 
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www.selvihali.com.ir 
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